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TEŞEKKÜRLER 


İLK KİTABIM Çıplak Maymun gibi bu kitabın da geniş bir okuyucu kitlesine seslenmesini istedim; düşüncelerinden yararlandığım bilginlerin adlarını da, bu nedenle, metin arasında saymaktan kaçındım. Oysa, eseri yazarken baş vurduğum o kadar çok kitap ve rapor var ki, bunları, yazarlarına karşı teşekkür borcumu yerine getirmeden yayınlamak saygısızlık olurdu. Bundan dolayı, incelediğim konulara eğilen belli başlı yazarların adlarını bölüm sırasıyla, kitabın sonuna ekledim. Okuyucu, bibliyografyada daha ayrıntılı olarak gösterilen kaynakları bulmak için bu ekten yararlanabilir. 
Gerek tartışmalarımız sırasında, gerek yazışma yoluyla bana yardımları dokunan dost ve meslekdaşlarıma da teşekkür etmek isterim. Bu yardımları çeşitli şekilde oldu. Bazı durumlarda elinizdeki kitabır. belli bir noktası üzerinde doğrudan doğruya yardımları dokundu. Bazen de, düşünceme genel olarak yön vermek ve fikirlerimi açıklığa kavuşturmak için, çoğu kez yıllar boyunca, uyarıcı etkilerden dolaylı biçimde yararlandım. İnsanat Bahçesi gibi çok geniş bir konuda, bütün bu yardımcıların adını burada anmama imkân yok. 
Ama, özellikle aşağıdaki isimleri anmadan geçemeyeceğim Dr. Anthony Ambrose, Mr. Robert Andrey, Mr. David Attenborough, Mr. Kenneth Bayes, Profesör Misha Black, Dr. David Blest, Dr. N. G. Bluron - Jones, Mr. James Bomford, Dr. John Bowlby, Mr. Richard Carrington, Sir Hugh Casson, Dr. Michael Chance, Dr. Richard Cross, Dr. Christopher Evans, Profesör Robin Fox, Profesör J. H. Fremlin, Mr. Oliver Graham - Jones, 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Dr. Fae Hall, Profesör Harry Halow, Mrs. Mary Haynes, Profesör Heini Hediger, Profesör Robert Hinde, Dr. Jan van Hooff, Barones Jane van Lawick - Goodall, Dr. Paul Leyhausen, Mrs. 
Caroline Loizos, Profesör Konrad Lorenz, Dr. Malcolm Lyall - Watson, Dr. Gilbert Manley, Dr. Isaac Marks, Mr. Tom Maschler, Dr. L. Harrison Matthews, Lady Medway, Mrs. 
Ramona Morris, Dr. Martin Moynihan, Dr. John Napier, Mrs. 
Caroline Nicolson, Mrs. Philip Oakes, Dr. Kenneth Oakley, Mr. Victor Pasmore, Sir Roland Penrose, Sir Herbert Read, Dr. Frances Reynolds, Dr. Vernon Reynolds, Mrs. Claire Russell Dr. W. M. S. Russell, Profesör Arthur Smailes, Dr. Peter Shepheard, Dr. John Sparks, Dr. Anthony Storr, Mr. Frank Taylor, Dr. Lionel Tiger, Profesör Niko Tinbergen, Dr. Nevil Tronchin - James, Mr. Ronald Webster, Dr. Wolfgang Wickler, Miss Pat Williams, Dr. G. M. Woddis ve Profesör John Yudkin. 

Sunu da hemen ekleyelim ki, bir kimsenin yukarıdaki listede adı bulunması, kendisinin muhakkak düşüncelerimi de paylaştığı anlamına gelmez. 


GİRİŞ 


İNSANLAR, çağdaş yaşamın baskıları altında bunalıyor, yorgun kentliler, içinde yaşadıkları uğultulu dünyayı Beton Ormanı diye niteliyorlar. Nüfusun çok yoğun olduğu bir yerleşme merkezini tanımlamak için renkli bir deyim bu. Ama yine de oldukça yanlış. Gerçek bir yaban ormanını incelemiş olanlar da söyleyeceklerdir size bunun yanlış olduğunu. 

Doğal yerleşim alanlarında ve doğal koşullar altında hayvanlar birbirini yaralamaz, kendi yavrularına saldırmaz, mide ülseri olmaz, oburluktan hasta oluncaya kadar şişmanlamaz, kendi kendini tatmin etmeye kalkmaz, homoseksüel çiftler kurmaz, kendi türünden olanları öldürmezler. Kent insanlarının ise bunların hepsini yaptığını söylemek bile gereksiz. Acaba, insanlarla hayvanlar arasında esaslı bir fark olduğunu mu gösterir bu? İlk bakışta öyle gibi. Oysa bu, aldatıcı ve gerçeğe uymayan bir gözlemdir. Aslında bazı hayvanlar, bazı koşullarda, bu gibi davranışlarda bulunabilirler; özellikle doğa dışında tutsaklığa mahküm edildikleri zaman. Türdaşımız insanlarda görerek pek iyi tanıdığımız bu anormalliklere, hayvanat bahçesinde kafese kapatılmış hayvanlarda da rastlarız. Demek ki kent, bir Beton Ormanı olmaktan çok bir İnsanat Bahçesi'dir. 

Karşılaştırmak gerekiyorsa, kentli ile vahşi hayvanı degil, kentli ile tutsak hayvanı ele almalıyız. Çağdaş insan- hayvan, türünün doğal koşulları içinde yaşamıyor artık. Hayvanat bahçesi için örnek toplayan bir avcı olması değil, kendi parlak zekâsıdır onu kapana kıstıran. Şimdi, içinde bir türlü 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rahat edemediği koca bir hayvan kampına yerleşmiş, acımasız bir gerilim altında, her an çatlama tehlikesiyle karşı karşıyadır. Yine de, bu baskının yanısıra, hatırı sayılır avantajlara sahiptir. Bahçe, dev bir aile reisi gibi içinde oturanları korur; yiyeceklerini, içeceklerini, bakımlarını, tedavilerini sağlar. Yaşamı sürdürmeye gerekli sorunlar en alt düzeye inmiş olur böylece. Bahçe sâkini de, kendine ayıracak boş zamana kavuşur artık. Hayvanat bahçesinde boş zamanın kullanılış biçimi, her türe göre değişir kuşkusuz. Bazı hayvanlar gevşeyip güneşte yan gelip yatar, bazıları içinse sürekli işsizlik durumu dayanılması güç bir baskı yaratır. Eğer bir insanat bahçesinde oturuyorsanız, ister istemez bu ikinci kategoriye giriyorsunuzdur. 
Araştırmaya meraklı, icatçı bir beyniniz olduğu için, hiçbir şey yapmadan duramazsınız uzun zaman. Durup dinlenmemecesine, gittikçe daha özenle hazırlanmış birtakım işlere girişirsiniz. Bir şeyler araştırır, örgütler, icat eder ve sonunda daha da kıskıvrak bağlamış olursunuz kendinizi. İnceliğe kaçtıkça da, atalarınızın bir milyon yıl boyunca içinde yaşadıkları doğal kabile koşullarından gittikçe daha uzaklaşmış olursunuz. 

Çağdaş insanlık tarihi, bu zor ilerleyişin sonuçlarıyla bağdaşabilmenin tarihidir. Anlaşılması güç ve insanın aklını karıştıran bir durum ortaya koyar. Bir yandan, aslında tabiatı gereği karmaşık olduğu, bir yandan da bizler hem oyuncu, hem seyirci rolünde bulunduğumuz için. Bir hayvan b" gini gözüyle baktığımızda, durumu biraz daha aydınlatabiliriz belki. Ben de, ilerideki sayfalarda böyle yapmayı deneyeceğim. Seçtiğim örneklerin, batılı okurların bildiği şeyler olmasına özellikle dikkat ettim. Ama bu, vardığım sonuçların yalnızca batı kültürleri için geçerli olduğu anlamına gelmez. 
Aksine, bu temel ilkelerin dürya yüzünde, kentte yaşayan herkese uygulanabileceği kanısındayım. 

Sakın, «Bir felâkete doğru gitmektesiniz, hemen geri dönün» gibi bir şey söylediğimi sanmayın. Toplumumuzun yorulmak bilmez ilerleyişi, araştırma ve icat etme gibi iki güçlü içgüdümüzü alabildiğine koyvermeyi gerekli kılmıştır. Bunlar bize atalarımızdan kalan biyolojik mirasın ayrılmaz parçalarıdır. Yapma ya da doğa-karşıtı bir yanları yoktur. Büyük güçlülüğümüzün olduğu kadar, büyük güçsüzlüğümüzün de kökeninde yatar bu iki içgüdü. Ben yalnızca bu iki içgüdünün gereklerini yerine getirmek için ödediğimiz bedelin yüksekli-Bini ve bu yüklü faturayı ödemekte gösterdiğimiz becerikli. 
liği ortaya koymak dileğindeyim. Oyun gittikçe büyümekte, riski çoğalmakta, kayıplar daha korkunç, oyunun hızı daha baş döndürücü olmaktadır. Ama, bütün risklerine rağmen, dünyanın en heyecanlı oyunu olduğu da kuşkusuzdur. Bir düdüp çalıp da oyunu yarı yerde durdurmaya kalkmak çok saçma olur. Ne var ki, çeşitli biçimlerde oynanması mümkündür ve oyuncuların gerçek karakterlerini bilirsek, hem oyundan daha fazla yararlanabiliriz, hem de daha tehlikeli bir durum alıp sonunda bütün insan türünü bir felâkete sürüklemesini engellemiş oluruz. 


BİRİNCİ BÖLÜM 


KABİLELER VE SÜPER-KABİLELER 


OTUZ kilometre eninde, otuz kilometre boyunda bir alan getirin gözünüzün önüne. Üzerinde irili ufaklı hayvanların yaşadığı yabansı bir yer olsun burası. Şimdi de bu yerin ortasında toplu halde yerleşmiş altmış insan düşünün. Kendinizi de orada tasavvur edin, göz alabildiğine uzanan bu alanın orta yerinde oturmuş olarak. Bu geniş alanı sizin kabilenizin adamlarından başka kimse kullanmamaktadır. Arada bir, topluluktan birkaç erkek av peşinde koşuyorlar. Kadınlar meyve topluyor. Çocuklar, babalarının avlanma biçimlerine özenerek 'kampın yakınlarında oynaşıyorlar. Kabile iyice yerleşip gelişirse, içinden küçük bir grup ayrılacak ve gidip başka bir yeri kendine mekân edinecektir. Tür, yavaş yavaş dağılacaktır çevreye. 

Yine otuz kilometre eninde, otuz kilometre boyunda bir alan getirin gözünüzün önüne. Üzerinde yapılar, makineler bulunan uygar bir yer olsun burası. Şimdi de bu yerin ortasında toplu halde yerleşmiş altı milyon insan düşünün. Kendinizi de orada tasavvur edin, göz alabildiğine uzanan karmaşık, büyük kent görüntüsünün ortasında oturmuş olarak. 

İki görüntüyü birbirleriyle karşılaştırın şimdi de. Birincisindeki bir insana karşılık, ikincide yüz bin kişi vardır. 
Mekân aynı kalmıştır. Bu dramatik gelişme, evrimsel deyimle, bir anda oluvermiştir âdeta. Birinci dekorun ikinciye dönüşmesi için yalnızca birkaç bin yıl gerekmiştir. İnsan denen hayvan, kendisini çevreleyen yeni ve olağanüstü koşullara çok iyi ayak uydurabilmiş; ancak biyolojik planda degişmeye, jenetik anlamda uygar yeni bir tür biçiminde gelişmeye zaman bulamamıştır. Bu uygarlaşma, öğrenme ve koşullanma yoluyla olmuştur yalnızca. Biyolojik bakımdan, 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insan hâlâ birinci sahnede tanımlanan kabile hayvanından farksızdır. Zira, yalnızca birkaç yüz değil, bir milyon yıl yaşayıp gelmiştir böylece. Kuşkusuz, bu dönem sırasında, birtakım biyolojik değişiklikler geçirmiş, göze batacak kadar gelişmiştir. Yaşamını sürdürmek için güçlü dış baskıları yenmek zorunda kalmış ve ister istemez bu baskılardan etkilenmiştir. 

İnsanların uygarlaşıp kentlerde yaşamaya başladığı şu son bir - iki bin yılda o kadar çok şey olmuştur ki, bu dönemin insanlık tarihinin çok küçük bir bölümünü meydana getirdiği düşüncesine inanmakta güçlük çekeriz. Bu dönem, bize o denli bildik gelir ki, yavaş yavaş ilerleyen bir gelişimle bu aşamaya eriştiğimizi, dolayısıyla da toplumun önümüze çıkardığı yeni güçlüklerle başedebilmek için yeterli biyolojik silahlarla donanmış olduğumuzu sanırız. Sakin, gerçekçi bir kafayla düşünebilseydik, işin hiç de böyle olmadığını anlardık. Bize bu hissi veren yalnızca yeni durumlara uymak, yeni kalıplara girmek konusundaki akıl almaz yatkınlığımızdır. 
Eski kabile avcısı, yeni giysilerini keyif ve gururla sırtına geçirmiş de olsa, bunlar ona ağır gelmekte, ayaklarına dolanmaktadır. Ama, nasıl tökezlediğini ve nasıl sık sık dengesini yitirdiğini incelemeden önce, bürünmüş olduğu bu uygarlık mantosunu nasıl diktiğine bir bakmak yerinde olur. 

Önce hava sıcaklığını iyice düşürüp yirmi bin yıl geriye, buz çağına dönelim. Avcı atalarımız, Eski Dünya'nın en büyük kısmına yayılmayı başarmışlardı. Üstelik Asya'nın doğu ucundan Yeni Dünya'ya atlamaya da hazırdılar. Böylesine geniş bir yayılma, onların henüz basit olan avcılık yöntemleriyle bile, öteki et yiyici rakipleriyle başa çıkacak yetenekte oldukları anlamına gelir. Bunda şaşacak bir şey yoktur. Çünkü daha o zamanlar bile atalarımızın beyni bizimkiler kadar büyüktü ve aynı derecede gelişmişti. Kemik yapımız konusunda da atalarımızla bizler arasında büyük bir fark yoktu. Fizik anlamda, çağdaş adam ya da insan daha o 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zaman ortaya çıkmış sayılabilirdi. Eğer zaman içinde yol alabilecek bir makine olsa ve buz çağı avcılarından birinin yeni doğmuş çocuğunu alıp size getirse, siz de onu kendi çocuğunuz gibi büyütseniz, kimse bunun farkına varmazdı. 

Avrupa'da iklim çok sertti, ama atalarımız buna cesaretle karşı koyuyorlardı. Son derece basit birtakım yöntemlerle büyük hayvanları avlamayı başarıyorlardı. Avcılıktaki ustalıklarını ispatlayacak bir sürü kanıt bırakmışlardır bize. 
Arada bir keşfedilen mağaralarda bulunan yemek artıkları- nın yanısıra, bu mağaraların duvarlarına çizdikleri şaşırtıcı resimler gibi. Bu resimlerde gördüğümüz tüylü maymunlar, kalın kürklü gergedanlar, yaban öküzleri ve ren geyikleri, iklimin nitelikleri üzerinde kesin bir fikir vermektedir. Bugün karanlık bir mağaradan, güneş altında ışıyan bir kırlığa çıktığınızda, buralarda kalın kürklü yaratıkların yaşayabileceğine pek ihtimal veremezsiniz. Havanın eski zamanlardaki ısısı ile şimdiki ısısı arasında büyük bir fark olması gerektigini düşünürsünüz hemen. 

Buzlaşma çağı sona erdiği sırada, buzlar yılda elli metre hızla kuzeye doğru çekilmeye başladılar. Soğuk ülke hayvanları da bu buzlarla birlikte kuzeye doğru yer değiştirdiler. 
Eski donmuş tundraların yerini sık ormanlar alıyordu artık. 
Büyük buz çağı, bundan aşağı yukarı on bin yıl önce sona ermiş ve yeni bir çağın başlamakta olduğu müjdelenmişti insana. 

Bu çıkış, Avrupa, Asya ve Afrika”nın birleştiği noktadan olacaktı. Orada, Akdeniz'in en doğu ucunda, insanın beslenme biçiminde meydana gelen küçük bir değişiklik, insanlığın ilerleyişini kökünden etkiledi. Aslında basit ve kaba bir degişiklikti bu, ama, etkileri hiç de küçüksenemeyecek bir degişiklik. Bugün bize çok doğal gelen bir şey ki, adına ctarım» diyoruz. 

O zamana kadar insan kabilelerinin iki türlü beslenme kaynağı vardı. Erkekler yenebilecek hayvanları avlar, kadınlar da yenebilecek bitkileri toplarlardı. Sonra da bunları aralarında bölüşerek besin dengelerini sağlamış olurlardı. Kabilenin çalışacak durumdaki bütün üyeleri yiyecek bulmakla yükümlüydü. Yiyecekler çok miktarda depo edilip saklanmaz, gerektiğinde dışarıdan taze olarak elde edilirdi. İlk bakışta pek sağlam gibi görünmeyen bu yöntem, insan nüfusunun şimdikine oranla çok düşük olduğu o zamanlarda, pekâlâ işc yarıyordu. Yine de, küçümsenmeyecek bir başarı kazanmış ve dünyanın büyük bir kısmını keşfedecek kadar geniş bir alana yayılabilmiş bu avcı-toplayıcıların kabile birimleri, küçük ve basit kalmıştı. İnsan evriminin süregeldiği yüz binlerce yıl boyunca, gerek vücut ve kafa yapısı, gerekse davranış açısından, avcılara özgü bir yaşayış biçimine alışmıştı bu insanlar. Onları tarıma ve besin maddeleri üretimine geçiren ikinci adımı atrnakla, alışık olmadıkları bir toplumsal yaşam biçimi çıktı karşılarına. Oysa, buna alışmaları için gerekli jenetik denetimden geçmiş yeni nitelikler kazanmaya zaman bulamamışlardı henüz. Davranışlarını yeni biçimlere göre düzenlemek, çevreye uymak, yeni şeyler öğrenmek, daha karmaşık, yeni yaşam biçimlerine alışmak için yetilerini zorlamaları gerekiyordu. Bunun hemen arkasından da kentleşme ve kent yaşamının ayrıntılı kargaşası çıkacaktı karşılarına. 

Neyse ki, uzun süre avcılıkla uğraşmaları becerikliliklerini geliştirmiş, bir çeşit yardımlaşma sistemi kurmalarını kolaylaştırmıştı. İnsan avcılar da, ataları maymunlardaki gibi, doğuştan sahip oldukları üstünlük ve rekabet ihtiyacı hâlâ vardı kuşkusuz; ama etkisi gittikçe artan işbirliği ihtiyacı, bu duyguyu oldukça yumuşatmıştı. Oralara çoktan yerleşmiş büyük, kedigiller türünden, keskin pençeli, öldürücü hayvanlarla savaşmayı, sonunda yenmek umuduyla göze alabiliyorlardı. 
Avcı insanlar, işbirliği düşüncesiyle birlikte zekâlarını ve araştırma meraklarını da geliştirmişler ve bu bileşimden olumlu sonuçlar elde etmişlerdi. Çabuk belliyor, iyi hatırlıyor, yeni sorunları çözümlemek için eskiden öğrendiklerini bir 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araya getirmeyi becerebiliyorlardı. Zorluklar içinde geçen eski avcılık yaşamları sırasında yararlandıkları bu niteliklere, yeni bir toplumsal yaşam biçimine girdikleri şu anda daha da çok ihtiyaçları olacaktı. 

Doğu Akdeniz kıyılarında, hayati önemde iki bitki, doğal olarak yetişmekteydi: Yabani buğday ve yabani arpa. Dünyanın bu kesiminde yabani keçi, koyun, sığır ve domuz da bulunuyordu. Bu alana yerleşmiş avcı-toplayıcı insanlar, daha önce köpeği evcilleştirmeyi başarmışlardı. Ama ondan besin hayvanı olarak değil, av arkadaşı ve bekçi diye yararlanıyorlardı. Gerçek tarım, iki bitkinin, buğday ve arpanın, üretimiyle başladı. Bunun hemen arkasından da koyun ve keçinin, daha sonra da sığır ve domuzun evcilleştirilmesi geldi. Büyük bir olasılıkla bu hayvanları çeken, ekinler olmuştu. Hayvanlar yetiştirilen ekinleri yemeğe gelmiş ve orada kalmışlardı. 
Arkadan da yetiştirilmeye ve yenilmeye başlanan kendileri olmuştu. 

Sonraları, Güney Asya ve Orta Amerika gibi birbirinden uzak iki yerde daha bağımsız uygarlıkların doğması bir raslantı olarak nitelenemez. Bizim avcı-toplayıcılar oralarda da yetiştirilmeye elverişli yabani bitkiler bulmuşlardı: Asya”da pirinç, Amerika'da mısır. 

Taş Devri'nin sonuna rastlayan bu tarım denemeleri öylesine başarılı olmuştur ki, günümüzde bile geniş çapta tarımcılığın kaynağı, hâlâ o zamanın bitkileri ve evcilleşmiş hayvanlarıdır. Tarım alanındaki büyük ilerlemeler biyolojik değil, daha çok mekanik düzeyde kaydedilmiştir. Ama, türümüzün geleceğini en derin şekilde etkileyen, asıl bu ilk tarım denemelerinin yan ürünleri olmuştur. 

Şimdi geriye dönüp baktığımızda, bunu açıklamak kolay görünür. İnsanlar tarımsal faaliyetlere girişmeden önce, karnını doyurmak isteyen herkes, yani kabilenin bütün üyeleri, 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yiyecek bulma işine katılmak zorundaydı. Ama, avcılık manevralarını düşünüp geliştiren kafalar, çalışmalarını tahıl üretimine, sulama, hayvan besleme gibi işlere yönelttiklerin- de, bu konuda öyle başarı gösterdiler ki, sürekli olarak yiyecek elde etmekle kalmayıp, ayrıca her zaman başvurabilecekleri bir ürün artığı sağladılar kendilerine. Uygarlığın kapısını açan anahtar da, bu artık-ürünün yaratılması oldu. Kabile şimdi, yiyecek bulmak için gerekli olan sayıdan daha fazla insanı barındırabiliyordu içinde. Böylece, genişlemekle kalmayacak, bazı üyeleri başka işler yapabilmek için boş zaman bulabileceklerdi. Hem, yiyecek toplamak için gel-geç işler için değil, bağımsız olarak gelişebilecek sürekli faaliyetler için. Uzmanlaşma çağı doğmuştu böylece. 

Ve işte bu ufak tefek atılımlarla ilk kentler de doğmaya başladı. 

Bunun kolay açıklanabilir bir şey olduğunu söylemiştim. 
Aslında demek istediğim, geriye bakıp insanlığın bundan sonraki büyük evrimsel adımı atmasını sağlayan hayati ögenin ne olduğunu görmenin, bizim için zor olmadığıdır. Yoksa, o zamanlar, bu adımı atmak hiç de kolay değildi. Evet, doğru. 
İnsan-hayvan, henüz ortaya koymadığı birtakım becerilere sahip, muhteşem bir yaratıktı. Bizim hâlen varolmamız bile bunu kanıtlar. Ama ne de olsa, belli bir yerde oturan sabırlı bir tarımcı olarak değil, bir kabile avcısı olarak gelişmişti. 
Çevredeki mevsim değişikliklerini kavrayabilecek bir beyne sahipti, ama bir tarımcı olabilmek için, ileri görüşlülüğünü o zamana kadar olduğundan da öteye götürmesi gerekiyordu. 
Av taktikleri, tarım stratejisine dönüşecekti şimdi. Bundan sonra da, yeni zenginliğinin ardından, köylerin büyüyüp kentleşmesinden doğacak toplumsal karmaşıkları çözümleyebilmek için kafasını zora koşması zorunluydu. 

«Kentleşme devrimi» diye bir şeyden söz ederken, bunu göz önünde bulundurmanın önemi vardır. Bu deyim, büyük kent ve kasabaların birdenbire, yeni bir toplumsal yaşama 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doğru, mantar örneği yerden fışkırdıkları gibi bir izlenim yaratır bizde. Oysa, eski alışkanlıkların bırakılması zor olmuş, uzun sürmüştür. Bugün bile, dünyanın birçok kesiminde bu alışkanlıklara rastlanır. Zamanımızda, neolitik çağın tarımsal yöntemlerini sürdüren birçok toplum vardır hala, ayrıca Kalahari çölü, Avustralya”nın kuzeyi ve kutuplar gibi bazı bölgelerde de paleolitik çağı sürdüren avcı-toplayıcı gruplar bulunmaktadır. 

İlk kent ve siteler, tarım-öncesi bir toplumun derisi üzerinde birdenbire patlak veren çıbanlar gibi değil, birbirinden ayrı, küçük lekeler şeklinde çıkmıştır ortaya. Başlangıçta, genel kurala meydan okuyan istisnalar biçiminde, Asya'nın güney-batı kesiminde görülmüşlerdir. Bugünkü ölçülerimize göre, çok küçük yerleşme birimleriydi bunlar; yavaş, çok yavaş olmuştur biçimlenmeleri. Bu birimler, çevredeki ekilebilir topraklara bağlı ve bu topraklarla sınırlandırılmış çok dar yerel bir örgütlenmeye dayanmaktaydı. 

İlk zamanlar, bir yerleşme merkeziyle bir diğeri arasında ne ilişki, ne de alışveriş vardı. İkinci adımı oluşturacak olan bu durum, çok sonra gerçekleşecekti. Atalarımızı bu adımı atmaktan alakoyan psikolojik engel, yerel niteliklerini yitirmek korkusundan başka bir şey değildi, kuşkusuz. Kabilenin «çığrından çıkmasıvndan çok, bireylerin kabileden kopması endişesinden geliyordu. O zamana kadar, türün gelişimi insanın bir kabile hayvanı olmasına dayanmıştı. Bir kabilenin esas niteliği, kişiler-arası ve sınırları iyice belli bir temel üzerinde işlemesidir. İnsanlığın ilk koşullarını tanımlayan bu temel toplumsal şemadan vazgeçmek, her şeye sırt çevirmek olurdu. Ama, verimli şekilde yetiştirilip taşınan tarım ürünleri, bu değişikliği zorunlu kılıyordu. Tarım ilerlediği ve üretme çabasından kendini kurtarmış seçkin kentliler, kafalarını daha yeni sorunlara yönelttiği ölçüde, kentler arasında bir yol ağının örülmesi, birbirine yakın kent ve siteler arasında, önem sırasına göre, bağlar kurulması kaçınılmaz oldu. 
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Bilinen en eski kent, bundan sekiz bin yıl önce, Jericho'- da kurulmuştu. Ancak, tümüyle kentli olan ilk uygarlık çok daha doğuda, Suriye çölünün ardında Sümerlilerin ülkesinde gelişmiştir. İlk imparatorluk, bundan beş - altı bin yıl önce burada doğmuş ve yazının bulunmasıyla, tarih öncesi deyimindeki «öncesi» sözcüğü silinebilmiştir. Siteler-arası bağlantılar geliştirilmiş, şefler yönetici durumuna geçmiş, serbest meslekler doğmuş, madencilik ve ulaşım alanlarında ilerlemeler sağlanmış, kesim hayvanlarından ayrı olarak taşıma hayvanları yetiştirilmiş ve anıtsal bir mimarlık ortaya çıkmaya başlamıştır. 

Sümer kentleri, günümüzdekilere oranla çok küçüktü, nüfusları ortalama olarak yedi bin dolayındaydı, hiç biri yirmi bini aşmazdı. Yine de, adamımızın, kabile yaşamı zamanından beri çok yol almış olduğunu söyleyebiliriz. Bir yurttaş olmuştu artık, bir süper-kabile üyesi... ve asıl fark, süper- kabile üyelerinin, üyesi oldukları topluluğun diğer üyelerini artık şahsen tanımaması biçiminde ortaya çıkmaktaydı. Gelecek bin yıllar boyunca insan-hayvanın en büyük sıkıntısı ve korku kaynağı da bu değişiklik olacaktı; kişisel topluluktan kişisel olmayan topluluğa geçiş. Tür olarak, kendi kabilemizin insanı kılığına girmiş bir yığın yabancı ile karşı karşıya gelecek biyolojik donatıma sahip değildik. İleride öğrenmemiz gerekecekti bunu, ama kolay olmayacaktı. Birazdan göreceğimiz gibi aynı -sorun bugün de, açık ya da kapalı, çeşitli biçimlerde karşımıza dikilmektedir. 

İnsanın toplum yaşamını süper-kabile düzeyine çıkaran zoraki şişme yüzünden, durmadan büyüyen toplulukların dagılmasını önleyebilmek için daha karmaşık denetim biçimlerine başvurmak gerekli oldu. Süper-kabile yaşamının sağladığı muazzam maddi yararların bedelini, disiplin altına girmek suretiyle ödemek gerekiyordu. Akdeniz havzasında gelişmeye başlayan Mısır, Yunan, Roma gibi uygarlıklarda yasama ve yönetme biçimleri gittikçe daha ağır ve karmaşık bir durum almaktaydı; bir yandanda sanat ve teknoloji gelişiyor, dal budak salıyordu. 

Yavaş yavaş biçimlenen bir süreç oldu bu. Bugün karşısına geçip hayranlıkla baktığımız uygarlık kalıntıları, bu uygarlıkların büyük bir nüfusu kapladığı gibi bir düşünce uyandırır bizde. Oysa, hiç de böyle değildi. Süper-kabilede kişi 
başına nüfus artışı, yavaş yavaş oluyordu. İsa'dan önce 600 
yılına kadar en büyük kent olan Babil'in nüfusu seksen binden yukarı değildi. Klasik çağ Atina'sında yaşayanların sayısı yalnızca yirmi bin kadardı ve kentin asıl halkı bunun ancak yüzde yirmi beşini oluşturuyordu. Yabancı tüccarlar, esirler, kırlık yerlerde oturanlar da sayılırsa, Atina devletinin toplam nüfusunun yetmiş ya da yüz bin kişiyi ancak bulduğu hesaplanmıştır. Yani bugünkü Oxford ya da Cambridge gibi bir üniversite sitesinin nüfusu kadar. Çağımızın büyük kentleriyle böyle bir karşılaştırma yapmak bile abes olur: nüfusu bir milyonu aşan yüz kadar kent vardır bugün, en büyüklerinin nüfusu ise on milyonu bulur. Modern Atina'nın nüfusu bile bir milyon sekiz yüz elli binden aşağı değildir. 

Eski kentler, görkemlerini sürdürmek istiyorlarsa, yalnız kendi yetiştirdikleri ürünle yetinemezlerdi artık. Kaynaklarını artırmak için başvurabilecekleri iki yol vardı: biri ticaret, öbürü de fütuhat... Roma, bu yolların ikisini de kullandı, ama savaşa ve fütuhata daha bir ağırlık vererek. Bu işte öyle korkunç bir askeri ve idari yetenek gösterdi ki, sonunda dünyanın o zamana kadar görmediği en büyük kenti kurmayı başardı; nüfusu yarım milyona yaklaşmış ve hatırası yüz yıllarca yaşayacak olan yeni bir model koymuştu ortaya. Bu etkiler bugün bile yalnız organizatörlerin, uygulayıcıların ve yaratıcıların yorucu zihin çalışmalarında değil, günden güne daha boş kalan ve yeni heyecanlar peşinde koşan kentli seçkin takımı arasında da yankılanmaktadır. Sayıları gittikçe artan ve zorlamalar altında kolayca mutsuzluğa kapılmak eğiliminde olan bu kitleyi, her ne pahasına olursa olsun, eğlendirmek gerekmektedir. Roma İmparatorluğunun ince zevklere meraklı kentli vatandaşları, günümüzün süper-kabile üyelerinin ilk modelidirler. 

Kentlerin hikâyesini gözden geçirdiğimizde, eski Roma'- da insan topluluğunun çok büyümüş ve yoğunlaşmış bir durum aldığını görürüz. Öyle ki, zoolojik açıdan bugünkü duruma erişmiş olduğu söylenebilir. Gerçi, sonraki yüzyıllarda düzenin karmaşıklığı daha da artmış, ama temelde aynı kalmıştır. Nüfus daha yoğunlaşmış, seçkinler daha seçkinleşmiş, teknoloji daha ilerlemiştir. Kent yaşamının yol açtığı tatminsizlikler ve gerilimler daha şiddetlenmiş, süper-kabileler arasındaki çatışmalar daha kanlı bir biçim almıştır. İnsan sayısı çoğalmış, bir kısmını yaşatmak için diğerlerini tasfiye etmek gerekmiştir. Kalabalık içine kaynayıp giden insanlar arasındaki ilişkiler kişisel olmaktan çıktıkça, insanın insana karşı «gayri insaniliğiv korkunç bir ölçüde artmıştır. Ama daha önce söylediğim gibi, kişisel olmayan bir ilişki, biyolojik anlamda insani bir ilişki olmaktan çıkar. Bu nedenle de şaşmamak gerekir kişilerin aldığı biçime. Asıl şaşılacak şey, bu aşırı şişkin süper-kabilelerin her şeye rağmen yaşamlarını sürdürebilmesi, hem de bu kadar iyi sürdürebilmesidir. Yirminci yüzyılın ortasında hâlâ tahtımızda kurulmuş oturuyor olduğumuz için kabul etmemiz değil, karşısında hayranlık duymamız gereken bir olaydır bu. Tür olarak inanılmaz becerikliliğimizi, inatçılığımızı, kıvraklığımızı kanıtlayan bir olay. Nasıl başarabildik bunu? İlk başta, hayvan olarak tek sermayemiz uzun avcılık döneminde edindiğimiz birtakım niteliklerden ibaretti. Öyleyse, çözümü de bu niteliklerde, bu nitelikleri (göründüğünün tersine) bozmadan kullanmayı, onlardan yararlanmayı nasıl becerebildiğimizde aramalıyız. Dolayısıyla, bunları biraz daha yakından inceleyelim. 

Atalarımız maymunları gözümüzün önüne getirirsek, yaşamını günümüze kadar sürdürmüş olan maymun türü, aydınlatıcı bazı ipuçları verir bize. Üstün primatlarda, bütün topluluğu boyunduruk altına almış, güçlü ve buyurucu bireylere sık sık rastlanır. Grubun daha güçsüz bireyleri «ona boyun eğme» durumunu kabul etmişlerdir. Yaban ormanına gidip de tek başlarına yerleşmeyi göze almazlar. Sayıca çok olmak, güven ve güç sağlar onlara. Bu sayı çok fazlalaştığında yeni bir grubun oluştuğu görülse de, bir maymunun tek başına yaşaması gerçekten olağandışı bir olaydır. Gruplar birlikte yer değiştirir, birbirlerinden ayrılmazlar. Bu bağlılık, şef durumundaki egemen erkek maymunun despotluğundan ileri gelmez yalnızca. Zira onlar despotlukları yanısıra, bir koruyucu bir bekçi rolü de oynamaktadırlar. Topluluğa yırtıcı bir hayvanın saldırısı gibi, dış tehditler karşısında onları savunmak görevini de yüklenmişlerdir. Şef durumundaki erkekler, dış tehlike karşısında, iç kavgalarını unutur, bir araya gelirler. 
Ne var ki, başka durumlarda topluluk içindeki işbirliği bu derece etkili olmaz. 

İnsan-hayvanları ele alırsak, temel sistemin (dışarıya karşı toplumsal işbirliği, içeride toplumsal rekabet) bizim için de geçerli olduğunu görürüz. Şu farkla ki, ilk atalarımız bu dengede küçük bir değişiklik yapmak zorunda kalmışlardı. Meyve yiyicilikten avcılığa dönmeleri iç düzeyde daha geniş, daha faal bir işbirliği gerektiriyordu. Dış dünya, zaman zaman büyük korkulara yol açmakla kalmıyor, ortaya çıkmakta olan avcının karşısına da sürekli bir meydan okumayla dikiliyordu. Bunun sonucunda da karşılıklı yardımlaşma ve eldekileri paylaşma eğilimi çıkıyordu ortaya. Tabii, uzak atalarımızın, balık sürüsü gibi tek bir birim olarak hareket ettiği anlamına gelmez bu, çünkü yaşantıları bu denli basit değildi. Gerekli atılımların yapılmasında ve kararların çabuk alınmasında büyük yararı olan rekabet ve egemenlik sistemleri hükmünü sürdürüyor ve gene bu sistemler &6aye-, sinde otoritenin despotluğa dönüşmesi önlenebiliyordu. İnce bir dengeye varılmış oluyordu böylece; ilk insan avcılar, ellerindeki tekniğin ilkelliğine rağmen dünyanın dört bucağına 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yayılmayı becerebilediklerine göre, bu dengenin yararlılığını inkâr edemeyiz. 

Ya küçük kabileler, dev süper-kabilelere dönüştüklerin- de, ne oluyordu bu denge? İnsan-insana ilişki temeline dayanan kabile şeması silinip gittikçe, rekabetle işbirliği arasındaki sarkaçın hareketi, tehlikeli ölçüde hızlanmış ve o günden bu yana da hız, zararlara yol açacak gibi artmıştır. Süperkabilelerin alt kademelerdeki üyeleri kişiliksiz yığınlar haline geldikçe, sarkaçın en şiddetli hareketleri de rekabet ve egemenlik yönünde olmuştur. Ölçüsüz büyüyen kent toplulukları kaç kez, göz açıp kapayana kadar, keyfi yönetimin, despotluğun, diktatörlüğün kurbanı oluverdi. Süper-kabileler, eski despot maymunlara çoktan rahmet okutan süper-şefler yetiştirdiler. Öte yandan da öyle süper-uyruklar yetiştirdiler ki bunlar en söz dinler maymundan daha söz dinler bir köleliğe katlanmak zorunda kaldı. 

Bir süper-kabileyi böylesine boyunduruk altında tutmaya bir tek despotun gücü yetmezdi. Silâh, zindan, işkence gibi yeni ve korkunç tekniklere rağmen, egemenliğini zor yoluyla sürdürmek istiyorsa şef, biyolojik sarkaçı aşırı bir uçta, geri gelmemek üzere sabit tutabilmesi için yığınları da buna hazırlaması gerekecekti. Bunu da başarması mümkündü. Zira, süper-kabilenin kişiliksiz karakteri, şeflere olduğu kadar uyruklarına da bulaşmıştı. Bunlar, kendilerini işbirliğine doğru iten içgüdülerini, süper-kabile sınırı içinde alt-gruplar ya da sözde-kabileler kurmak suretiyle yatıştırabiliyorlardı. Bireyler, toplumsal ya da mesleki anlamda birbirine yakın insanları bir araya getiren, kabile boyutunda küçük bir grupla eski biyolojik bağları andıran ilişkiler kuruyorlardı. İçlerindeki yardımlaşma ve bölüşme güdüsünü böylece tatmin edebiliyorlardı. Bu suretle, öteki alt-gruplara örneğin kölelere korunmaları gerekmeyen yabancılar gibi bakabiliyorlardı. «Adamına göre davranma» dediğimiz toplum kuralı doğmuştu. Bu yeni bölünmelerin gizli gücü, kişisel ilişkileri, kişisel olmayan bir biçimde sürdürme olanağı sağlamalarından ileri geliyordu. Bir esirin, uşağın ya da kölenin başka bir kategoriye üye olması, efendisi tarafından şahsen tanınsa bile, kişiliksiz kitlenin bir üyesi gibi kötü davranışla karşı karşıya bırakılmasını haklı gösterebilirdi. 

İktidarın insanı kötülüğe sevkettiği, ancak kısmen doğrudur. Aşırı söz dinleme de aynı derecede bozar insanı. Sosyo- biyolojik sarkaç faal işbirlikçilikten uzaklaşıp despotluğa doğru kaydıkça, toplum tümüyle bozulur, çürür. Ama bu, birtakım büyük maddi başarılara ulaşamayacağı anlamına gelmez; bir piramid inşa etmek için 4 883 000 ton taşı yerinden kaldırdığı bile olur, ama toplumsal yapısının bozuklugundan dolayı, ömrü pek uzun sürmez. Birtakım insanlara, belli bir süre için, belli bir noktaya kadar hükmetmek mümkündür; ama, bir süper-kabile çerçevesi içinde bile sınırı vardır bunun. Bu sınıra vardıktan sonra, sosyo-biyolojik sarkaç yavaşça ortaya, denge merkezine yaklaşırsa eğer, toplum kurtulmuş demektir. Eğer, çoğu kez olduğu gibi bir uçtan öbürü- ne çılgınca sallanacak olursa sarkaç, kan gövdeyi götürür ki, böylesini atamız avcı insan rüyasında görse inanmazdı. 

Uygarlığımızı ayakta tutmuş olan mucize, insanlar arasındaki işbirliği içgüdüsünün böylesine güçlü ve ısrarlı şekilde kendini göstermesidir. Bu içgüdüyü istediğimiz kadar bastırmaya uğraşalım, yine su yüzüne çıkmaktadır. Bunu, hayvanca zaafların entellektüel diğergâmlık karşısında yenik düşmesi gibi görmek işimize gelir bizim; ahlâk ve fazilet, çağımızın bir buluşu imiş gibi. Böyle olsaydı, büyük bir olasılıkla bugün ne bunu söyleyecek durumda, ne de dünya yüzünde olurduk. Kendi türümüzdekilerle işbirliği yapmak gibi temel bir biyolojik içgüdüye sahip olmaşaydık, tür olarak hayatta kalma olanağını bulamazdık. Avcı atalammız, «ilk günah»ın ağırlığını sırtlarında taşıyan, acımasız, gözü doymaz birer despot olsalardı gerçekten, insanlık zor ulaşırdı bugünkü başarısına, Bugün de «ilk günah» doktrininin şu ya da bu biçimde içimize işlemiş olmasının tek nedeni, süper-kabilelerde hükmünü sürdüren yapma koşulların biyolojik diğergâmlığımıza karşı koymaları, dolayısıyla da bu içgüdümüzün nereden gelirse gelsin, desteğe muhtaç olmasıdır. 

Birtakım «yetkili kişiler» bu söylediğime karşı çıkacaklardır. Bunlar insanları doğal olarak zayıf, aç gözlü, ahlâksız görürler ve onları güçlü, iyi ve merhametli kılmak için sıkı kurallar koymak gerektiğine inanırlar. Ama «asil vahşi» kavramını alay konusu yaptıklarında, sorunları birbirine karıştırmaktadırlar Bir yandan cahilliğin, bâtıl inanışların asil bir yanı olmadığını söylemekteler ki, haksız değiller. Ama bu, hikâyenin yarısı ancak. Öbür yarısı ise, ilkel avcının kendi arkadaşlarına karşı davranışlarıyla ilgilidir ki, burada iş değişir. İlk insan topluluğunun içinde acıma, birbirine iyilik etme, yardımda bulunma, işbirliği kurma gibi davranışların varlığı zorunluydu herhalde. Ancak, kabileler kişiselliklerini yitirmiş birer süper-kabileye dönüşecek kadar geliştikten sonra, bu eski davranış biçimleri, baskı altında yıkılmaya yüz tutmuştur. Ve bundanır ki, dengeyi yeniden sağlamak amacıyla yapay olarak ortaya konulmuştur disiplin yasa ve kuralları. Eğer bunlar yeni baskıların etkisini giderecek biçimde ele alınsaydılar sonuç mükemmel olurdu, ama ilk uygarlıklardaki insanlar bu nazik dengeyi kuramayacak kadar acemiydiler. Başarısızlıktan başarısızlığa düşmüşler, giderek felâketlere yol açmışlardır. Günümüzde bu işlere daha iyi aklımız eriyor, ama yine de sistemi mükemmelliğe eriştirmekten uzağız. Bunun nedeni de, süper-kabileler büyümeye devam ettikçe aynı sorunun tekrar tekrar karşımıza çıkmasıdır. 

Burada, izin verin de, başka bir örnek göstereyim. Yasaların yalnızca insanın içgüdüsel olarak yapmaya itildiği hareketleri yasakladığı söylenmiştir çoğu kez. Demek oluyor ki hırsızlığı, adam öldürmeyi, ırza geçmeyi yasaklayan yasaların nedeni, insan-hayvanın doğal olarak bunları yapmak eğiliminde olmasıdır. İnsanın biyolojik bir tür olarak toplumsallığının bu biçimde tanımlanması doğru mudur acaba? Kabile kurucu bir türün zoolojik görünümü böyle bir tanımlamaya ters düşmez mi? Söylemesi acı ama, bu olsa olsa süper-kabile görünümünün tanımıdır. 

Suçların en sıradan olanı hırsızlık, iyi bir örnek verir bize. 
Süper-kabilenin üyesi birtakım baskılar altındadır, yapay toplumsal durumunun olanca gerilimi, olanca zorlaması yüklenmiştir sırtına. Süper-kabiledeki insanların büyük çoğunluğu onun için birer yabancıdır, onlarla arasında herhangi bir kişisel bağ, bir kabile insanı bağı bulunmamaktadır. Kural olarak hırsız, aslâ arkadaşlarının malını çalmaz. Kabilenin eski biyolojik kurallarına karşı çıkmaz. Kafasında, kurbanını kabile dışı bir kişi olarak görür. Bunu önlemenin yolu ise, ortaya bir süper-kabile yasası koymaktır. Sırası gelmişken şunu da söyleyelim: «Hırsızlık namusu», «ayaktakımı raconu» gibi deyimler birçok dile yerleşmiştir. Suç işleyen kişileri, süper- kabile içinde ayrı ve başına buyruk bir sözde-kabile gibi gördüğümüzü kanıtlar bu. Şimdi de, bir suçluya karşı nasıl davrandığımıza bakalım: Suçluyu, sırf suçlulardan oluşan sınırlandırılmış bir topluluğun içine atar, kapatırız. Ama uzun vadede sözde-kabile üyesi olmak kimliğini hafifletecek yerde güçlendirmekten ve üstelik de sözde-kabile üyeleri arası ilişkilerin daha da yoğunlaşmasından başka bir sonuç vermez. 

«Yasaların yalnızca, insanın içgüdüsel olarak yapmaya itildiği hareketleri yasakladığı» iddiasını yine ele alırsak, formülü değiştirebilir ve «yasalar yalnızca, yapay uygarlık koşulları altında insanların yapmaya zorlandığı hareketleri yasaklar» biçimine sokabiliriz. Yasa, bir denge mekanizması olarak görülebilir böylece. Süper-kabile yaşamının zorla üzerimize yüklediği aksaklıkları gidermeye ve doğaya aykırı koşullar içerisinde de insan türüne özgü doğal toplumsal davranışı ayakta tutmaya yardımcı olabilirler. 

Ne var ki, böyle düşünmekle durumu aşırı basitleştirmiş, şeflerin ve yasa koyucularının kusursuz oldukları varsayımına 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bel bağlamış oluyoruz. Tiranlar ve despotlar, süper-kabile yaşamının gerektirdiğinden dahə aşırı baskılar getirecek anlamsız ve aşırı sert yasalar koyabilirler. Öte yandan, zayıf bir otorite, galeyana gelmiş bir halk yığınını birlik içinde tutmaya yetmeyecek zayıf kurallar getirebilir. Her iki durum da, kültüre! bir çöküntüye ya da felâkete sürükler toplumu. 
Yukarıda ileri sürdüğüm görüşle pek ilgisi olmayan bir yasa çeşidi daha vardır. Ancak, toplumu bir arada tutmaya yarayan bir yasa çeşidi olduğu için, burada sözünü etmek gcrekecektir. Belirli bir kültürü diğerlerinden farklı kılmayı amaçlayan «ayırıcı yasadır bu. Bir topluma kendine özgü bir kimlik getirdiğinden, ona bir birlik sağlar. Bu gibi yasaların mahkemelerdeki rolü önemsizdir. Daha çok din ve göreneklerle ilgilidirler. Boyuna genişleyen, sınırları belirsiz dev bir organ:zmaya değil de, kaynaşmış bir kabileye bağlı olma duygusunu güçlendirmek gibi bir görevleri vardır. Bunları saçma ve akıldışı diye eleştirdiğinizde size verilecek cevap, geleneksel oldukları ve tartışmasız boyun eğilmeleri gerektiğidir. Topluluğun bütün üyeleri bunları kabul ettiği için değer kazanmışlardır. Güçleri azaldığı zaman, topluluğun birliği bir ölçüde zayıflamış olur. Bunlar toplumsal törenlerin çeşitli biçimlerinde, örneğin düğün, cenaze, kutlama törenlerinde, defilelerde, festival ve benzeri şenliklerde, salon törenlerinde, görgü kurallarında, protokolda, üniforma, nişan, resmi giysi gibi giyimle ilgili şeylerde kendilerini gösterirler. 
Bunların çeşitliliğine hayran kalan etnologlarla antropologlar konuyu yakından incelemişlerdir. İki değişik kültür arasındaki farklar ve çeşitlilikler bu davranış biçimlerinden doğar. Ne var ki, bir yandan bu çeşitlilik karşısında şaşkınlığa düşerken, öte yandan temeldeki benzerlikleri gözden kaçırmamalıyız. İki kültür arasında giysilerin ve göreneklerin ayrıntıları birbirinden çok farklı olabilir, ancak temel görevleri ve biçimleri yine de birbirinin aynıdır. Belli bir kültürdeki bütün törelerin bir listesini yaparsanız, hemen hemen 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bütün öteki kültürlerde de bunların karşılığını bulabilirsiniz. 
Farklılık, sadece ayrıntılardadır. Ama bu farklar öylesine büyüktür ki, çoğu kez aynı toplumsal biçim karşısında oldugumuzu göremeyecek kadar yanıltabilir bizi. 

Bir örnek verelim: Bazı kültürlerde cenaze törenlerinde kuralar giyilir, bazılarında ise tam tersi, beyazlar. Araştırmalarımızı daha genişletirsek bazı kültürlerde koyu mavi, gri, sarı ya da krem renklerin de kullanıldığını görürüz matem için. Siz daha çocukluğunuzdan beri, diyelim siyahın matem rengi olarak bilindiği bir kültürde yetişmişseniz, cenaze töreninde maviler ya da sarılar giymeyi aklınızdan bile geçirmeyeceksinizdir. Başka bir kültürde böyle bir şeye rastladığınızda bunun sizin alıştığınız kültürden çok farklı oldugunu düşünürsünüz hemen. Böyle yaptınız mı, kültürel ayrılığın size kurduğu tuzağa düştünüz demektir. Renklerin ayrılığı, dışarıdan bakılınca, insanın öyle gözünü alır ki, bütün bu kültürlerin, matemi belirtmek için normal zamandakinden farklı bir renk kullanmak gibi ortak bir yanları oldugunu görmenizi engeller. 

İlk kez İspanya'ya giden bir İngilizi düşünelim. Akşamın geç saatlerinde sürüyle insanın bir aşağı bir yukarı pivasa ettiğini görünce hayli şaşıracaktır. Bunu acayip bir yerel gelenek sayacak, kendi ülkesindeki, alışık olduğu, kokteyl saatinin bir karşılığından başka bir şey olmadığını akhna getirmeyecektir. Burada da temel biçim aynıdır, değişik olan ayrıntılardır yalnızca. 

Toplulukların eylem biçimlerinin hemen tümünü kapsayacak birçok örnek sayabiliriz. Temel kural şöyle özetlenebilir: Eylemin toplumsal kapsamı ve niteliği arttığı ölçüde, ayrıntılardaki farklılık artacak, dolayısıyla, başka bir kültür üyesine, ilk bakışta bu eylem daha da garip, daha da yabancı gelecektir. Taç giyme ya da resmi cenaze törenleri, balolar, ziyafetler, ulusal bayramlar, seçimler, büyük spor gösterileri, 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askeri geçit resimleri, festivaller, açık hava şenlikleri (ya da benzerleri) ayırıcı yasaların büyük rol oynadığı durumlardır. 
Ayrıntıları bir yerden bir yere değişir ve tıpa tıp uygulanır, sanki bunlardan biri tastamam yerine getirilmeyecek olsa kıyamet koparmış gibi. Aslında, bu törenlere katılanların toplumsal yaşamı buna bağlıdır demek pek yanlış olmaz, zira toplumsal kimliklerini ancak hep beraber oldukları zaman belirtebilmektedir. Kültürel bir gruba üye olduklarını ancak böyle duyarlar. Törenin büyüklüğü ölçüsünde, bu beraberlik duyguları da yücelik kazanmış olur. 

Birtakım başarılı devrimcilerin görmezlikten geldikleri ya da yeterince önemsemedikleri bir gerçektir bu. Nefret ettikleri eski bir iktidarın kalıntılarıyla birlikte eski töreleri de süpürüp atmak zorunda kalırlar çoğu kez. Bu törelerin, yıkılan hükümet sistemiyle doğrudan doğruya ilişkisi olmasa bile, onu hatırlattıkları için, yok edilmeleri gerekmektedir. Bu törelerin yerini alacak birkaç töre icat edilir alelacele. Ama akşamdan sabaha yeni âyin biçimleri yaratmak kolay iş değildir. Devrimin yarattığı sarsıntı ve heyecan geçip gitti mi, devrim sonrası insanının içinde, debdebesi azalmış gibi bir eksiklik duygusu kalır ki, bu da dolaylı olarak hoşnutsuzluğa yol açar. Devrim önderleri bunu gözönüne alsalar iyi ederlerdi. Taraftarlarının koparmak istediği toplumsal kimlik zincirleri değil, belirli bir toplumsal kimliğin zincirleridir. Birisinden kurtulduklarında arkadan hemen bir yenisinin gelmesi zorunludur. Soyut bir «özgürlük» duygusu hiçbir zaman tatmin etmeyecektir onları. Bunlar, ayırıcı yasaların gerektirdiği şeylerdir. 

Toplumsal davranışın birleştirici öğe rolü oynayan başka görünümleri de vardır. Örneğin, dil. Dili, genellikle yalnızca bir haberleşme aracı gibi görürüz. Oysa dil, bundan öte bir şeydir. Böyle olmasaydı hepimiz aynı dili konuşurduk. 
Süper-kabile tarihinin akışını gözden geçirirken dilin haberleşmeyi engelleyici görevinin, hemen hemen haberleşme görevi kadar önemli olduğunu görürüz. Dil, diğer toplumsal göreneklerle karşılanamayacak kadar büyük engeller dikmiştir topluluklar arasına. Bir insanı belirli bir süper-kabile üyesi durumuna sokan ve başka bir topluluğa karışmasını engelleyen ögelerin başında dil gelir. 

Süper-kabileler nasıl gelişip birbiriyle birleşmişse, yerel diller de öylece birbirine karışmış, birbirinin içinde erimiş ve konuşulan dillerin sayısı böylece azalmıştır. Ama bu olayın yanı sıra, ters yönde başka bir gelişme de görünür: Şive ve lehçelerin toplumsal önemi daha çoğalır; argo ve halk dili gibi konuşma biçimleri yaratılır. Büyük bir süperkabilenin üyeleri, kabilesel kimliklerini küçük gruplar kurmak yoluyla güçlendirmek istedikleri ölçüde, asıl resmi dilin bağrında bir diller yelpazesi ortaya çıkıp gelişir. İngilizce ile Almanca, bir İngilizle bir Almanı birbirinden ayırdetmek için nasıl bir çeşit kimlik cüzdanı rolü oynuyorsa, üst tabakadan bir İngilizin konuşması da onu, halk ağzıyla konuşan alt tabakadan bir insandan ayırır; kimyacılarla psikanalistlerin kendilerine özgü dillerinin bu bilginleri birbirinden ayırması gibi... 

Argo, öyle bir kendine özgülük kazanır ki, yeni bir dil doğdu sanırsınız. Argo deyimleri yayılıp toplumca benimsendiğinde, ilk çıktıkları alt-grupta bunların yerini yeni deyimler alır genellikle. Süper-kabilenin tümünce kabul edilirlerse, vesmi dile girmiş ve böylece baştaki görevlerini yitirmiş olurlar (güzel bir kızı, bir polisi, ya da sevişmeyi tanımlamak için bugün kullandığımız argo deyimler, ana-babanızın gençliklerinde kullandıklarından bambaşkadır, degil mi? Oysa, onların kullandığı resmi sözcükleri siz de hala kullanmaktasınızdır.). 
Aşırı durumlarda bir alt-erup, büsbütün yabancı bir dil kullanmaya kadar götürür işi. Eski Rus sarayında Fransızca konuşulması buna bir örnektir. İngiltere'de bugün bile böyle bir tutuma rastlanır: Çok pahalı lokantaların yemek listeleri Fransızca yazılmıştır. 
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Din de aşağı yukarı dilinkine benzer bir rol oynamış, belli bir grubun içindeki bağları sıklaştırmış, o grubun diğer gruplarla arasındaki bağları gevşetmiştir. Dinin işlemesi bir tek kurala dayanır: Bir toplulukta sıradan kişilerin ötesinde ve yukarısında birtakım güçlü iradeler vardır ve bu iradeler, yani süper-şefler ya da tanrılar, övülmeli, sevilmeli, yakıştırılmalı ve kendilerine tartışmasız olarak boyun eğilmelidir. Gözümüze hiçbir zaman görünmemeleri de onlardan hesap sormamızı engeller, dolayısıyla durumlarını korumalarına yardımcı olur. 

Başlarda tanrıların gücü sınırlı idi, etki alanları da ayrılmış ve belirlenmişti Ama süper-kabileler aşırı ölçüde büyümeye ve bu yüzden de yönetilmeleri imkansız olmaya başladıkça, birleştirici bir güce daha çok ihtiyaç duyuldu. Küçük tanrılardan kurulu bir hükümet yeteri kadar güçlü olamıyordu. Büyük bir süper-kabileye gerekli olan, tek, her şeye kadir, her yerde hazır ve nazır bir tanrı idi. Eski zamanların tanrı adayları arasında seçimi kazanan ve yüzyıllar boyu hükmünü sürdüren tanrı tipi bu oldu. Günümüzdeki küçük ve geri kalmış kültürlerde hâlâ küçük tanrıcıklara rastlarız, ama büyük kültürler tümüyle, bir tek süper-tanrıya bağlamışlardır kendilerini. 

Son yıllarda dinin, toplumsal bir güç olarak eski önemini yitirdiğini biliyoruz. Bunun iki nedeni vardır. İlkönce, artık o iki yönlü birleştirici rolünü tam olarak yapamamaktadır. Nüfus çoğaldıkça eski imparatorlukların yönetimi güçleşmekte ve bunlar ulusal topluluklara bölünerek dağılmaktaydı. Yeni süper-kabileler de kendilerine bir kimlik sağlamak için savaşıyor ve bu yolda bildik yöntemlere başvuruyorlardı. Ne var ki, aralarından çoğunun dini aynı idi. Bundan şu çıkıyordu: Bir ulusun üyelerini birleştirmekte büyük bir gücü olan din, öteki rolünü, yani uluslar arasındaki bölücü rolünü gereği gibi yerine getirememekteydi artık. Büyük bir dinin içinde birtakım mezhepler yaratmak yoluyla 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bir tür uzlaşmaya başvuruldu. Ama, tarikatçilik, dinin ayırıcı niteliklerinden bir kısmını yeniden canlandırsa ve törenler yoluyla dinleri daha yerel duruma getirse bile, yarım bir tedbir olarak kalıyordu yine de. 

Dinin güçten düşmesinin ikinci bir nedeni de, bilimsel eğitimin gittikçe daha yüksek bir düzeye varması ve yaygınlaşmasıdır. Bilimsel eğitim insanlardan daha çok soru sormalarını, doğmaları körükörüne kabul etmemelerini ister. 
Özellikle, hıristiyan dini ciddi engellerle karşılaşmıştır bu yüzden. Batılı süper-kabilelerde mantıklı düşüncenin yayılması, açık mantıksızlıkların artık görmezden gelinemeyecek kadar ortaya çıkmalarına yol açmıştır. Bunlardan en göze batanı da, bir yandan insanlara alçak gönüllülük ve yumuşaklık öğütleyip duran yüksek düzeydeki din adamlarının, öte yandan güçlerini bilinçli bir debdebeyle ortaya dökmeleridir. 

Yasalar, görenekler, din ve dilden başka, bir güç daha vardır süper-kabilenin üyelerini birleştiren: Savaş. Kara mizahtan hoşlanırsanız, «bir liderin en büyük yardımcısı esaslı bir savaştır.» sözünü de seveceksinizdir, sanırım. Hem despot olmak, hem de halk tarafından sevilmek olanağını ancak savaş sağlar bir lidere. Böyle bir şef, en acımasız bir baskı relimi uygulayabilir, taraftarlarından binlercesini rahatlıkla ölüme sürebilir ve yine de büyük bir koruyucu gibi baş tacı edilir. Hiçbir şey, iç topluluk bağlarını, dış topluluktan gelen bir tehdit kadar sıklaştıramaz. 

Ortak bir düşmanın, iç çekişmeleri yatıştıracak en etkili öge olduğunu eski, yeni bütün yöneticiler bilirler. Aşırı şişmiş bir süper-kabile kenarlarından çatlamaya başladığında, bunu onarmak için baş vurulan yol, karşısına güçlü bir düşman çıkartmaktır; süper-kabilenin birliği böylece sağlanmış olur. Yöneticilerin bu şekilde, bilinçli olarak, topluluklar arası çatışmalar yaratmayı kaç kez denediklerini kesin olarak bilmesek bile, hemen her kez birleştirici bir sonuç aldıklarını biliyoruz. Böyle bir fırsattan yararlanmak için olağanüstü nitelikte bir şef olmak bile gerekli değildir ama, düşmanın da ne denli kötü olduğu iyice belirtilmelidir tabii; yoksa zor duruma düşen, şefin kendisi olur. Savaşın tiksindirici fecaati, ancak dış tehlike gerçekten ciddi ise, ya da öyle gösterilebildiği sürece, kahramanlık biçimine sokulabilir. 

Ne var ki, acımasız bir şefe büyük yararlar sağlayacak da olsa, savaşın belli bir sakıncası vardır: Rakiplerden biri kesin bir yenilgiye uğrayacaktır ve bakarsınız, yenilen kendi tarafı olur. Süper-kabile halkının oturup kalkıp şükretmesi gerekir bu sakıncanın varoluşuna. 

Büyük kent toplulukları için etkili birleştirici güçleri böylece saymış olduk. Bunların her birinin kendine özgü bir şef tipi vardır: yönetici, yargıç, siyaset adamı, sendika başkanı, dini lider, general gibi. Eski zamanlarda, işler kolayken bütün bu görevler tek bir kişide toplanırdı; güçlü bir kral ya da imparator bütün hükümet görevlerini tek başına yüklenirdi. Ama zamanla topluluklar genişledikçe, gerçek otorite bir çevreden bir diğerine geçmiş, en becerikli liderin bulunduğu grup hangisi ise otorite onun elinde kalmıştır. 

Daha yeni zamanlarda, halk yığınlarına şefi kendileri seçmek olanağını vermek adet olmuştur. Bu politika yöntemi, süper-kabile üyelerinde topluluğa daha bir bağlıymışlar ve şefleri üzerinde daha bir etken olabiliyorlarmış gibi bir duygu uyandırır. Ama, şef seçildikten sonra, bu etkinin sanıldığından daha sınırlı olduğu anlaşılır. Yine de, seçim sırasında, toplumsal kimliğini bulmuşluğun ürpertisi geçmiştir topluluğun içinden. 

Bu süreci kolaylaştırmak için, yönetime katılmak üzere, küçük çapta, yerel sözde-kabile şefleri gönderilir. Bazı ülkelerde bu iş bir âyin olmaktan da öte gitmiştir. Zira «yerel» 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dediğimiz temsilciler, dışarıdan ithal edilmiş profesyonellerden başkası değildir. Ama, çağdaş süper-kabile gibi karmaşık bir toplum içinde bu gibi bozuklukları doğal saymak gerekir. 

Seçilmiş temsilcilerden oluşan bir hükümetin amacı, gerçekleştirilmesi güç de olsa, açıktır. Bu amaç kısmen eski kabile politikasına, her üyenin (en aşağısından her yetişkin erkeğin) toplum yönetiminde söz sahibi olduğu politikaya dönmektir. Özel mülkiyetin katı tedbirlerle korunmasını önemsemediklerine ve malların bölüşülmesini ön planda tuttuklarına göre bir çeşit komünist diyebiliriz bunlara. Eski kabile koşullarında mülkiyet, elde tutulduğu kadar da verilen bir şeydi. Yalnız, daha önce söylediğim gibi, o zaman kabileler ufaktı ve herkes birbirini tanırdı. Atalarımız, belki bir şeye sahip olmakla öğünürlerdi ama, ne kapı, ne de kilit vardı o zamanlar ortada. Kabileler, kişiselliği olmayan bir süperkabileye dönüşüp, içine yabancılar da karışınca, mülkiyetin sıkıca korunması gerekli oldu ve toplum yaşayışında çok daha önemli bir rol oynamaya başladı. Bu olayı inkâr edecek herhangi bir siyasal denemenin başarı kazanması güç olur. 
Çağdaş komünizm de bunun farkına varmış ve sistemini duruma göre ayarlamaya girişmiştir. 

Tâ kabile avcısından kalma «halkın halk tarafından yönetilmesiə biçimine yeniden dönülmek istendiği zaman da bir ayarlamaya gitmek zorunluluğu kendini gösterdi. Süper-kabileler çok büyük, hükümet sorunları çok karmaşık, çok teknikti. Durum bir temsili sisteme ve profesyonel bir uzmanlar sınıfına ihtiyaç gösteriyordu. Ama bu bizi «halkın halk tarafından yönetilmesi» ilkesinden ne kadar uzaklaştıracaktı acaba? Buna bir örnek vermek için, İngiltere'yi ele alalım. Bir süre önce burada, halkın, çağdaş teknik sayesinde devlet işlerinde daha kişisel bir rol oynayabilmesi için, parlamento görüşmelerinin televizyonda yayınlanması önerilmişti. Oysa böyle bir şey, sistemin profesyonel ve uzmanlaştırılmış niteliğini bozabilirdi. Bu yüzden, büyük bir tepki ile karşılaştı, ve sonunda reddedildi. Bunda da şaşılacak bir şey yoktur. Bir süper-kabileyi idare etmek, bir fili ip üzerinde yürütmek gibidir. Çağdaş bir politika sisteminin yapacağı en iyi şey, solcu bir politika uygulayabilmek için sağcı yöntemleri kullanmaktır gibi geliyor bana (Zaten bugün batıda da, doğuda da yapılan budur.). Güç bir iştir bu; ustalığa, özellikle seçilecek kelimelerde, büyük bir becerikliliğe ihtiyaç gösterir. Günümüzün politikacılarının sık sık alaya alınmaları da bundandır; çok kişi oyunu farkettiğinden, yutmadığından. Ama, zamanımızdaki süper-kabilelerin boyutları gözönüne alındığında, güdülecek tek politikanın da böylesi olduğu görülür. 

Çağdaş süper-kabileler, toplumsal anlamda, birçok bakıma, yönetilebilir cinsten olmadığından, güçlü bir bölünme eğilimi görülür bunlarda. Asıl gövdenin içinde toplumsal mesleki, sınıfsal, akademik, sportif v.b. gruplar şeklinde oluşan sözde-kabilelerden daha önce de söz etmiştim. Bu gruplar topluluk içinde çok güçlük çıkarmadan yanyana yaşarlar. 
Ama bazen daha şiddetli ayrılmalara tanık oluruz. İmparatorluklar bağımsız devletlere bölünür, devletler özerk bölgelere ayrılır. Bölünmeler, haberleşmede elde edilen ilerlemelere, amaçlardaki ve politikadaki ortaklıklara rağmen sürüp gider. Savaşın toplayıcı baskısı altında birtakım birleşmeler ortaya çıkar, ama barış döneminde ayrılmalar ve bölünmeler yine ön plana geçer. Böylece oluşan grupların kendilerine umutsuzca yerel bir kimlik bulmaya çalışması, bağlı oldukları süper-kabilenin onları bir arada tutacak derecede güçlü olmadığını belli eder. 

Dünya çapında barışçı bir süper-kabile düşü, gerçekleşememektedir bir türlü. Gerekli birleşme, ancak yabancı bir gezegenden gelecek tehlike karşısında gerçekleşebilir ki, bu da sürekli olmayacaktır. Gelecekte insan zekâsı, toplumsal yaşayışına bu sorunu çözebilecek yeni bir öge getirebilecek 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mi acaba? Şimdilik, bu ihtimal oldukça uzak gibi geliyor bana. 

Son zamanlarda, televizyon gibi modern haberleşme araçlarının dünya ölçüsünde bir «teleköy» yaratarak dünyanın toplumsal yüzeyini «küçülttüğünden» söz edilmektedir. 
Böylece, gerçek bir uluslararası topluma doğru bir eğilimin varlığı öne sürülmüş oluyor. Yazık ki, bu bir düşten başka bir şey değildir; zira televizyon, kişiler arasındaki toplumsal ilişkinin tersine, tek yönlü bir sistemdir. Ben bir televizyon sunucusunu dinler ve tanıyabilirim, ama o beni ne dinleyebilir, ne de tanıyabilir. Ne yaptığını, ne düşündüğünü öğrenebilirim —ki bu gerçekten büyük bir ayrıcalıktır— sunucu, benim haber alma alanımı genişletmiştir; ama bu, karşılıklı toplumsal ilişkilerin yerini hiçbir zaman tutamaz. 

Önümüzdeki yıllarda kitle haberleşmesinde bugün düşünemediğimiz çok büyük yenilikler ortaya çıksa bile bunlar, türümüzün sosyo-biyolojik sınırlarına ayak uydurmak zorunda kalacaktır. Yapımızdan ötürü, beyaz karıncalar gibi, büyük bir topluluğun söz dinler üyeleri olmaya elverişli değilizdir. Şimdi nasılsak, büyük bir ihtimalle ileride de öyle kalacağız, yani basit birer kabilesel hayvan olarak. 

Ama, buna ve dünya yüzünde zaman zaman patlak veren geçici bölünmelere rağmen, süper-kabile nüfusunu yüksek bir düzeyde tutmak eğiliminde olduğumuz da kesindir. 
Dünyanın bir kesiminde bir bölünme olduğu zaman, başka bir kesiminde de birleşmeler oluyor. Durum bugün de yüzyıllardan beri olduğu gibi istikrarsız ise, ne diye böylece korumaya çabalıyoruz? Tehlikeli ise, niye ayakta tutuyoruz? 

Sorun, yalnızca uluslararası bir güç oyunundan ibaret değildir. İnsan-hayvan, özündeki biyolojik yapısındaki bir niteliğinden ötürü süper-kabilenin karmaşık kent yaşamına karışmaktan son derece hoşlanır. İnsana anlama merakını, yaratıcı zekâyı, zihinsel yarışmacılığı kazandıran bir niteliktir bu. Kentin fırtınalı yaşamı bu niteliği bilemektedir âdeta. 
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Deniz kuşlarının toplu halde bulunmalarının üreme içgüdülerini artırması gibi, insan-hayvanın da nüfusu yoğun olan topluluklarda entellektüel anlamda, üreticiliği artar. Bu, durumun olumlu yanıdır. Sayısız sakıncalarına rağmen, sistemin işlemesini sağlar. 

Bu sakıncalardan bir bölümünü toplumsal açıdan incelemiştik, ama kişisel olanları da vardır kuşkusuz. Büyük bir kentte ve çevresinde yaşayanlar, çeşitli baskı ve gerilimlerle karşı karşıya kalırlar. Gürültü, hava kirlenmesi, yeterince hareket edememek, yer darlığı, nüfus fazlalığı, aşırı uyarılma ve bazı kimseler için de bunun tersine, yalnızlık ve can sıkıntısı gibi. 

Bunlar hesaplanırsa bir süper-kabile üyesinin ödediği bedelin çok yüksek olduğu düşünülebilir. Rahat, sâkin, iç dünyaya dönük bir yaşam bin kere tercih edilir. Kent insanı da böyle düşünmektedir, ama nasıl hep jimnastik yapmak ister de yapamazsa, bu konuda da aynı derecede gevşek davranır. Olsa olsa, kent dışında bir yere taşınır, o kadar. Orada, büyük kentin baskılarından uzak, bir sözde-kabile havası yaratır kendine. Ama pazartesi sabahı oldu mu, yine atılır kalabalığın ortasına. Çekip gidebilir kuşkusuz, ama o zaman da geride bıraktığı heyecanı arayacaktır. Çevresinin ona sağladığı koca av alanı içinde kocaman avlar yakalamaktan duyduğu yeni-avcı heyecanını. 

Sorunu bu açıdan ele alırsak, her büyük kentin, içinde yenilikler ve yaratıcı zekâ kaynayan koca bir kazan olması gerekir. Bir köye oranla öyledir de, ama araştırma olanaklarını sonuna kadar kullandığını söyleyemeyiz. Bunun nedeni de toplumun birleştirici ve yaratıcı güçleri arasındaki temel çelişkidir. Bunlardan birincisi kurulu düzeni korumaya dönüktür, durağan ve tekrarlayıcı bir tutumu önerir. İkincisi ise yeni gelişimlere ve eski biçimlerin sökülüp atılmasına yönelmiştir. Yarışma ile işbirliği arasında nasıl bir çatışma varsa, törelere bağlılıkla yenilikçilik arasında öyle bir çekişme sürüp gider. Sürekli bir yenilikçilik ancak kentte bir olanak bulabilir ortaya çıkmak için. Kent, birikmiş töreciliği sayesinde kendini güçlü ve güven içinde gördüğü içindir ki, isyancı yeniliğin ve yaratıcılığın yıkıcı etkisini hoşgörü ile karşılayabilir. Putları yıkmak için kalkan kılıçlar devin vücuduna saplandıkça, iğne batıyormuş gibi gelir ona; bu saplanan iğneler uykusundan uyandırır ve harekete geçmeye zorlar onu. 

İşte, bu araştırma heyecanı, daha önce anlattığım birleştirici güçlerin de yardımıyla çağımızın kentlilerini kendi istekleriyle insanat bahçesindeki kafeslerinde tutan biricik ögedir. Süper-kabile yaşamının sevinç ve heyecanları öylesine güçlüdür ki, küçücük bir yardım elverir bütün tehlikeleri ve sakıncaları görmezden gelmemize. Şimdi bir de bu engelleri hayvanat bahçesindeki hayvanların önüne çıkan engellerle karşılaştıralım. 

Hayvanat bahçesindeki hayvan ya yapayalnızdır, ya da doğal şeklinden çok farklı bir toplumsal grup içine kapatılmıştır. Yakındaki kafeslerde başka hayvanları görür, seslerini duyar ama gerçek bir ilişki kuramaz onlarla. Talihin garip bir cilvesi: kentteki insanların süper-sosyal koşulları da buna çok benzer. Kent yaşamının insanı yalnızlığa sürüklemek gibi bir tehlikesi olduğunu çok iyi biliriz. Kişisellikten yoksun bir kalabalık içinde kolayca yitip gider insan. Doğal aile topluluklarının, kişisel kabile ilişkilerinin bozulması, kırılması, incinmesi çok görülen bir şeydir. Bir köyde bütün insanlar birbirinin kişisel dostu, hiç olmazsa kişisel düşmanıdır, yabancı yoktur aralarında. Kentte ise, komşusunun adını bilmez çoğu insan. 

Kişisellikten böylece uzaklaşmış olmak, baş kaldıranların ve yenilikçilerin destek görmesine yardım eder. Oysa, bunlar sınırlı bir kabile topluluğu içinde birleştirici güçlerin daha sert tepkisiyle karşılaşacak, göreneksel baskı karşısında ezileceklerdi. Buna karşılık, kalabalık bir kentin ortasında 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kendini yapayalnız hissetmek, insanat bahçesinde oturanların çoğunda büyük bir üzüntü ve gerilim doğurabilir. 

Kişinin yalnızlığının yanısıra, fizik sıkışıklığın maddi baskısını da hesaba katmamız gerekir. Her hayvanın, belirli bir yaşama alanına ihtiyacı vardır. Hayvanat bahçesinde olduğu gibi, insanat bahçesinde de çok daraltılmıştır bu alan. 
Bunun da birtakım kötü sonuçları olabilir. Bir yere kapanık kalma korkusunu anormal bir tepki sayarız. Aşırı biçimiyle böyle olduğuna kuşku yok. Ama daha hafif ve farkına varılması daha güç olan biçimiyle, her kentliyi etkileyen bir duygudur bu. Kapalı kalma korkusuna çare bulmak için birtakım denemelere girişilmiştir. Kentin bazı kesimleri, sembolik olarak, açık alanlara ayrılır: Park dediğimiz «doğal ortam» parçalarıdır bunlar. Başlangıçta parklar, geyik ve benzeri av hayvanlarının yaşadığı avlanma alanlarıydı; süper-kabilenin zenginleri burada atadan kalma avlanma içgüdülerini avcılık oynayarak tatmin etsinler diye. Ama şimdi modern kentlerin parklarında hayvan değil, bitkiler yetişmektedir yalnızca. 

Sırf yüzölçümüne bakacak olursak, kentteki parklar gülünç gelir bize. Kentte barınan koca insan yığınına doğal boyutlarda bir gezinme alanı sağlamak için bu parkların milyonlarca kilometrekarelik olması gerekirdi. Simdikiler için «hiç yoktan iyidir» diyebiliriz ancak. 

Açıklık arayan kentlilerin yapabilecekleri tek şey, kırlarda kısa gezintilere çıkınaktır ki, onlar da bunu büyük bir istekle yapmaktadırlar. Otomobili olanlar, her hafta sonu yollara dökülür, arabalar tampon tampona sıraya dizilir ve aynı şekilde geri dönülür. Ama ne önemi var, gezip dolaşmış, daha geniş bir alanda volta atmışlardır ya... Kentin onları mahküm ettiği doğa dışı sıkışıklığa karşı savaşlarını sürdürmüşlerdir böylece. Süper-kabilelerin tıklım tıklım yolları, bu gezintileri bir âyin haline getirebilmişse yine ne mutlu. 
Her şeyden vazgeçmiş olmaktan daha iyidir böylesi. Kafesin 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içinde bir aşağı bir yukarı dolaşan hayvan da, tampon tampona arabalarla gezmeye çıkanlara benzer. Ama hayvanlar da mücadeleden vazgeçmiş değillerdir. Şükredelim halimize, hiç olmazsa şimdilik oturma odalarımızın döşemesini arşınlamaktan daha fazlasını yapabilmekteyiz. 

Artık, bizi bugünkü toplumsal durumumuza ulaştıran olayların akışısını kabaca çizdiğimize göre, insanat bahçesindeki yaşama uymamızı sağlayan çeşitli davranış biçimlerimizi incelemeye başlayabiliriz. Ya da, bazı durumlarda, bu girişimin nasıl başarısızlıkla sonuçlandığını. 


İKİNCİ BÖLÜM 
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HERHANGİ BİR örgütlenmiş memeli hayvan topluluğunda, işbirliği düşüncesi çok gelişmiş olsa bile, yine de topluluk içinde bir toplumsal egemenlik mücadelesi sürüp gider. Bu mücadele boyunca her yetişkin kişi, topluluğun hiyerarşi düzeni içinde kendine bir toplumsal mevki (pozisyon) ya da statü sağlayan belirli bir basamağa ulaşır. Bu durum, özellikle mücadeleye katılanların yaşlanmaları nedeniyle, uzun süre istikrarlı olarak kalmaz. Yüksek mevkilerde bulunan kişiler ihtiyarladıkça, üstünlükleri tartışma konusu olur ve bir alt basamaktakiler tarafından devrilirler. Toplumsal merdivende herkes bir basamak daha yükseldikçe, egemenlik kavgası da durmadan tazelenir gider. Merdivenin alt başında da topluluğun en genç üyeleri, hızla olgunlaşır ve aşağıdan yukarı baskı yapmaya başlarlar. Ayrıca, üyelerden bazıları, hastalık ya da kaza sonucu birdenbire ölür ve hiyerarşi içinde hemen doldurulması gereken bir boşluk bırakabilir. 

Bunun sonucunda sürekli bir statü gerilimi durumu yaratılmış olur. Doğal koşullar altında, toplum boyutlarının sınırlı olması nedeniyle gerilim dayanılamayacak bir durum almaz genellikle. Ama tutsaklığın yapma ortamında, grup çok büyümüş ve içinde yaşadığı alan çok daralmışsa, o zaman statü adına sürdürülen mücadele dizginlenemez olur; egemenlik savaşı şiddetlenir ve sürü ya da kabile başkanlarının işi hayli güçleşir. Böyle durumlarda, grubun en zayıf kişileri, çoğunlukla ölümle sonuçlanan bir baskı altında bulurlar kendilerini; normal zamanlarda ölçülü ve âyinsel bir biçimde yapılagelen gösteri ve karşı-gösteriler, kanlı olaylara dönüşür. 
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Tepkiler yalnız bu kadarla kalmaz. Kişilerin birbirleriyle olan ilişkilerindeki anormal karmaşıklığı çözmek öyle zaman alır ki, toplumsal yaşamın, ana-babaların çocuklarına bakması gibi diğer yönleri de ihmale uğrar. 

Kimin başa geçeceği konusu, nisbeten genişçe bir yerde yaşayan hayvanat bahçesi sâkinleri için bile güçlük yarattıgına göre, insanat bahçesinin çok daha kalabalık olan üyeleri arasına böyle bir durumun daha büyük sorunlar doğuracağı kesindir. Doğal koşullar altındaki statü kavgasının temel niteliği, kişisel ilişkilere dayanmasıdır. İlkel bir kabile üyesi için, sorun oldukça basittir ama kabilelerin süper-kabilelere dönüşüp, ilişkiler kişisel niteliklerini yitirdikleri ölçüde, statü sorunu da büyümüş ve ortaya çıkan süper-statü sorunu bir kâbus halini almıştır. 

Kent yaşamının bu hassas noktasına değinmeden önce, egemenlik savaşını düzenleyen yasaları incelemekte yarar vardır. Bunun en iyi yolu da savaş alanını egemen hayvanın görüş açısından incelemektir. 

Toplumunuzu yönetmek ve otoritenizi sürdürmek istiyorsanız, aşağıdaki on kurala uymanız gerekir. Bunlar, şebekten tutun da zamanımızın devlet ve hükümet başkanlarına kadar bütün şefler için geçerlidir. İşte egemenliğin «on emri» 


1 — Egemenlik belirten bütün davranışlarınızı, pozisyonlarınızı ve ihtişamınızı herkesin gözü önüne se-Teceksiniz. 


Şebekler için bu, düzgün, parlak ve iyi bakımlı bir post, kavga hali dışında sakin ve rahat bir tutum, yerinden kalktığı zaman ağır ve kendinden emin bir yürüyüş demektir. 
Şebeğin dış görünüşünde hiçbir korku, kararsızlık ya da tereddüt belirtisi olmamalıdır. 

Aynı şey, bir iki ufak değişiklikle insan yönetici için de geçerlidir. Parlak postun yerini, şefin, buyruğundakilere oranla çok daha süslü ve göz alıcı giysileri almıştır. Şef, egemen rolüne uygun hareketler yapar yalnızca. Rahatlamak istediği zaman oturur, ya da uzanır. Oysa ötekiler, o izin vermediği sürece ayakta durmak zorundadırlar. Egemen durumdaki şebek de böyle yapar, canı isterse rahatça yere uzanır, buyruğu altındakilerse, tetikte ve endişeli, yanında dururlar. Şef saldırgan bir eyleme geçtiği ve kendini göstermeye kalktığı zaman durum değişir. İster şebek, ister prens olsun, emrindekilere oranla daha etkileyici bir durum alması gerekir. Fizik durumunu psikolojik statüsüne uydurmak için, kelimenin gerçek anlamıyla onlara «tepeden bakınak» zorundadır. Şebek şefler için kolaydır bu: baştaki maymun genellikle buyruğundakilerden daha iridir. Yapacağı dik durmaktan ibarettir; boyu posu gerisini halleder. Buyruğundakiler arasında en korkakların takındığı ezik büzük tavır da, işi kolaylaştırır. İnsan şefe gelince, o birtakım yapma çarelere başvurmak zorunda kalabilir; uzun mantolar ya da yüksek şapkalar giyerek boyunu büyütmek gibi. Ayrıca bir taht, bir kürsü, bir at ya da otomobilden yararlanarak, ya da taraftarlarının onu omuzlar üstünde taşımaları sayesinde boyunu daha uzun gösterir. Güçsüz şebeklerin takındığı tutum, insanlarca da benimsenmiştir: buyruk altındaki insanlar baş eğip bel bükerek, diz çökerek, Çinliler ya da Araplar gibi selâm vererek ya da «secdeye kapanarak» kendi boylarını küçültürler. 

Türümüzün becerikliliği, şef durumundaki insana her iki tutumu da bir arada kullanma olanağı sağlar. Yüksek bir kerevet üzerine kurulmuş bir tahta oturarak, hem pasif bir şefin sâkin durumundan, hem de eylem halinde bir şefin aktif görünümünden yararlanır. Bu tutum, iki anlama da geldiği için ona ayrı bir güç kazandırır. 

Şeflik gösterileri konusunda şebeklerle aramızdaki benzerlikler, bizde bugün bile, çeşitli biçimlerde kendini göstermektedir. Bunları, en ilkel ve belirli biçimleriyle generallerde, yargıçlarda, yüksek rütbeli din adamlarında ve hükümdarlarda görebiliriz. Şimdi eskiye oranla özel durumlar 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dışında pek rastlanmamakla birlikte, fırsat çıktığında bu gösterilerin olanca haşmetiyle gözümüzün önüne serildiğini görürüz. En ağırbaşlı üniversite görevlileri bile, ciddi törenler sırasında birtakım şatafatlı elbiseler giymekten alıkoyamazlar kendilerini. 

İmparatorlar, yerlerini halk tarafından seçilen devlet ve hükümet başkanlarına bırakalı beri, kişisel egemenlik gösterileri daha silik bir hâl almıştır. Otorite kavramında bir değişiklik olmuştur. Eskilerin esas niteliği egemen kişi olmalarıydı. Bu arada halka da hizmet ederlerdi. Yeni yöneticiler ise egemen duruma getirilmiş birer halk hizmetkârından başka bir şey değildir. Bu durumu isteyerek kabul ettiğini iyice belirtmek için de, oldukça sade bir giysi giyer yeni yönetici, ama bu bir göz boyamasıdır yalnızca. «Ötekilerden farklı olmayan bir insan» havasına girmek için böyle küçük bir namussuzluğa baş vurabilir, ancak yine de pek ileri götürmez işi. Zira, ne olduğunu bile anlamadan, ötekilerden farksız bir kişi durumuna düşme tehlikesiyle karşılaşabilir. 
Bu nedenle, daha az kişisel olan başka biçimler altında, dıştan görülebilecek birtakım egemenlik belirtilerini ortaya sermeye devam eder. Modern kent çevresinin bütün karmaşıklığını bu uğurda kullanabildiğinden, pek zor bir şey değildir bu. Giyiminin pek o kadar gösterişli olmamasından doğan eksikliği, içinde oturduğu, çalıştığı yapıların ve odaların özenli ve değişik görünüşüyle giderir. Bir yerden bir yere gidişini, çevresini atlılarla, nöbetçilerle çevirterek, özel uçaklar kullanarak daha gösterişli duruma sokar. Emrinde yaverler, sekreterler, uşaklar, yardımcılar, nöbetçiler, odacılar gibi «profesyoneller topluluğu» bulundurur. Bunların görevi, karşısında yaltaklanmak, bir de toplumsal üstünlüğüne biraz daha renk katmaktır. Egemenlik belirten tavırlarını, davranışlarını, jestlerini hiçbir değişiklik yapmadan aynen koruyabilir. Kullandığı iktidar işaretleri insan türünün içgüdüsüne uygun olduğu için herkes bunları, bilincine bile varmadan, 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zorlanmadan kabul edecektir. Hareketleri ya sâkin ve rahat, ya da kesin ve iradelidir. (Bir başkan ya da başbakanı koşarken görmemişsinizdir sanırım, jimnastik yaparken koşuyorsa başka tabii). Konuşurken, gözlerini bir silâh gibi kullanır, arada bir bakışlarını emri altındakilere diker; onlar da terbiye icabı gözlerini kaçırırlar; emrindekiler dikkatle ona bakıyorsa bu kez o başını başka yöne çevirir. Hiçbir zaman telâşlı hareket etmez, tereddüde düşmez, yerinde kıpırdanıp durmaz, lâfını gevelemez. Bir şefte, bu gibi durumlar görülürse, topluluğun egemen üyesi rolüne lâyık olmadığı çıkar ortaya. 


2 — Aktif rekabet durumlarda buyruğunuzdakileri saldırganlık gösterileriyle tehdit etmelisiniz. 


Alt düzeydeki bir şebek, ufacık bir başkaldırma belirtisi gösterecek olursa, grup şefi açıktan açığa tehditkâr bir tavır takınır hemen. Bu tehdit gösterileri, azıcık korkuyla karışık aşırı saldırganlıktan ya da, büyük bir korkuyla karışık belli belirsiz bir saldırganlığa kadar, değişik durumlara göre, çeşitli biçimlerde gösterir kendini. Sonuncusu, yani çekingen tehdit gösterisi güçsüz ama düşman kişilere özgü olduğundan egemen hayvan tarafından (eğer otoritesi iyice sarsılmış degilse) asla benimsenmez. Güçlü durumda bir şef en sindirici saldırgan tavrını takınacaktır. Bazen de, kendine öyle güvenir ki, yalnızca tehdit niyetini belirtmekle yetinir, ama gerçek tehdide kadar bile vardırmaz işi. Koca kafasını, disiplini bozan her kimse, ona doğru şöyle bir sallaması, ötekini sindirmeye yeter de artar bile. «Niyet belirten hareketler» olarak nitelenen bu davranışlara insanlarda da aynen rastlanır. Güçlü bir yöneticinin, emrindekilerden birine kızdığında, başını aniden ona doğru çevirmesi ve sert bir bakış fırlatması onun yönünde, egemenliğini belirtmek için yeterli olur. Sesini yükseltmesi ya da verdiği bir emri tekrarlaması ise, otoritesinin azbuçuk sarsılmış olduğunu ortaya koyar. Duruma yeniden egemen olduğunda karşısındakini terslemesi ya da sembolik biçimde cezalandırması gerekecektir. 

Bir şefin, ani bir tehdit karşısında sesini yükseltmesi ya da kızgınlığa kapılması bir zayıflık belirtisi olur ancak. Otoritesi sağlam bir yönetici, durumunu belirtmek için zaman zaman böyle davranışlarda bulunabilir. Egemen bir şebek de böyle yapar, üstünlüğünü hatırlatmak için arada bir emrindekilerin üzerine yürür. Bu davranış ona birkaç puan kazandırmıştır, arkadan istediğini yaptırmak için belli belirsiz bir iki baş işaretinde bulunması yetecektir. Yüksek mevkideki insanlar da bu numaraya arasıra başvururlar. Sert kararnameler çıkarır, yıldırım harekâtları düzenler, kalabalığa ateşli nutuklar çekerler. Şef durumundaysanız uzun süre sesinizi duyurmadan, kendinizi göstermeden, varlığınızı belirtmeden durmanız tehlikeli olabilir. Ortada bir güç gösterisi yapmayı mazur gösterecek koşullar olmasa bile, bunları yaratmak zorunludur. İktidarı yalnızca elde tutmak yetmez, milletin sizin iktidarı elde tuttuğunuzu görmesi de gerekir. Ani tehdit gösterilerinin varolmalarının nedeni de budur aslında. 


3 — Fiziksel meydan okumalarda, buyruğunuzdakileri 
kendi elinizle (ya da adamlarınız eliyle) hiç acımadan cezalandırabilmelisiniz. 


Bir tehdit gösterisi etkisiz kalırsa, hemen arkasından fiziksel bir saldırı gerekecektir. Egemen bir şebek için, bu karar iki nedenden dolayı tehlikeli olabilir. Birincisi, bir kavgada galip gelenin de yaralanması mümkündür ki, şefin yara alması emrindekilerden birinin yaralanmasıyla karşılaştırıla - mayacak kadar büyük önem taşır. Zira, bundan sonraki saldırganın gözünde, şefin gücü şimdiden azalmış olur. İkincisi, emrindekiler sayı bakımından daha güçlüdür ve fazla üstlerine varılırsa, şefi yenmek için aralarında toplanıp güçlerini 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birleştirebilirler. Bu iki neden, şef durumunda olanlar için kuvvetli bir tehdidin gerçek bir saldırıdan daha yerinde bir davranış olduğunu açıklamaya yeter. 

Lider durumundaki insan, bu sakıncayı özel «sindiriciler» kullanarak bir ölçüde giderebilir. Asker ya da polis dediğimiz bu adamlar, öyle işlerinin ehli, öyle canını dişine takarak iş gören kişilerdir ki, ancak halkın tümünün birden ayaklanması altedebilir onları. En aşırı durumlarda, bir despot daha da «uzmanlaşmış» bir «sindiriciler» sınıfı (örneğin, gizli polis) kullanır ki, bunların işi, öteki «sindiriciler» kazara baş kaldırdıkları takdirde onları yok etmektir. Ustaca bir yönetim ve denetlemeyle bu tür saldırgan bir sistem kurulabilir, öyle ki çevrede olup bitenleri yalnızca şef bilecek ve bunları dilediği yönde sevkedebilecektir. Diğerleri, yukarıdan bir emir almadıkça, bir şeye akıl erdiremez durumdadırlar ve modern despot da böylece dizginleri elinde tutarak, egemenliğini etkili biçimde sürdürür. 


4 — Eğer meydan okuyuş pazu gücüne değil de, kafa 
gücüne dayanıyorsa, buyruğunuzdakilerin hazırladığı oyunları bozacak yetenekte olmalısınız. 


Bir şebek reisi, güçlü ve saldırgan olduğu kadar kurmaz, atik ve akıllı olmalıdır. Şef durumundaki insan için bunların önemi daha çoktur tabii. Babadan oğula geçen bir yönetim sisteminde, baştaki adam budalanın biri olursa, ya hemen tahtından indirilir ya da gerçek yöneticilerin elinde bir kukla, bir oyuncak durumuna gelir. 

Bugün hükümet sorunları öylesine karmaşıktır ki, modem bir başkan, çevresinde entellektüel uzmanlar bulundurmak zorundadır; ama yine de güçlü bir beyne sahip olması gerekir. Nihai kararı verecek olan kendisidir ve bunu açık, seçik, tereddütsüz yapmak zorundadır. Bir yönetici için hayati önemde bir niteliktir bu; zira kararın açıklığı, kesinliği, «doğruvluğundan çok daha önemlidir. Zaman zaman yanlış, 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ama enerjik kararlar almış olan şeflerin ayakta kaldığı görülmüştür; kararsız olanların ayakta kalmışlarına hiç rastlanmaz. Aklın egemen olması gereken bir dönemde —insana pek hoş gelmese bile— otoritenin altın kuralı, bir şeyin yapılma biçiminin, o yapılan şeyin kendisinden daha önemli olduğudur. Yanlış kararları doğru biçimde alanların, doğru kararları yanlış biçimde alanlara oranla çevrelerindekilerin bağlılığını daha fazla kazandıklarını görmek üzücü bir şeydir. 
Uygarlığımız, bundan çok zarar görmüştür. Gereken kararları, egemenliğin on emrine uyacak biçimde alan bir başkana sahip olmak, bir toplum için büyük şanstır, her topluluğa nasip olmayan bir şans. Güçlü bir şefle saçma bir politika arasında, yalnızca rastlantıya bağlı olmayan bir ilişki vardır nedense. 

Öyle görünüyor ki, süper-kabile yaşamının büyük karmaşıklığıyla ilgili tersliklerden biri de, önemli sorunlar üzerinde kesin ve açık kararlar alabilmenin hemen hemen imkânsız olmasıdır. Eldeki ögeler o denli değişik, karmaşık ve çelişiktir ki, akla mantığa uygun kararlar almakta tereddüte düşülür her zaman. Bir süper-kabile şefi, büyük düşünürlere özgü o uzun uzadıya düşünmelerden ve «olayları derinlemesine incelemek» lüksünden yararlanamaz. Oynadığı egemen hayvan rolünün biyolojik yapısı gereği, ya hemen bir karar almak ya da «rezil olmak» durumunda kalır. 

Tehlike şuradan doğar: bu koşullar, ister istemez, büyük şeflerin, anormal sayılabilecek tipler arasından çıkmasına yol açmaktadır. Bunlar süper-kabile yaşamının önlerine çıkardığı çeşitli ögelerden kimini alıp kimini atmaya hazır, bir çeşit saplantıları, tutkuları olan kişilerdir. Biyolojik açıdan bir kabile insanı iken, yapma olarak süper-kabile insanına dönüşmenin bedelidir bu. Tek çözüm yolu ise, makul, dengeli bir beyne ve aynı zamanda renkli, parlak, ikna gücü yüksek ve çekici bir kişiliğe sahip birini bulmaktır. Bir çelişki var mı bu söylediklerimizde? Evet. İmkânsız mıdır? Belki. 
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Ama süper-kabilenin boyutları bize ufak da olsa bir umut ışıgıdır bu konuda. Zira, sorunun kaynağı olan süper-kabile, aynı zamanda milyonlarca aday arasında bir seçim yapmak olanağı sağlamaktadır. 


5 — Buyruğunuzdakiler arasında patlak veren kavgaları 
bastırmalısınız. 


Grubunun disiplinini bozacak nitelikte bir kavganın patlak verdiğini gören egemen şebek, kendisi için bir tehlike oluşturmasa bile, bu kavgayı bastıracaktır kuşkusuz. Bu davranış ona, egemenliğini isbat için bir fırsat vermekle kalmayacak, topluluk içindeki düzeni sürdürmeye de yarayacaktır. Egemen hayvanın bu tür müdahaleleri, özellikle birbirleriyle dalaşan yavrulara yönelir ve onlara daha küçük yaştan, başlarında bir şef bulunduğu düşüncesini aşılar. 

Şef durumundaki insan için, bu durumun karşılığı, topluluğundaki yasaların iyi uygulanmasını denetlemektir. İlk küçük süper-kabilelerin yöneticileri bu alanda büyük bir çalışma gösterirlerdi. Ama zamanımızda bu yetkiler, şefin daha bir sürü ağır iş yüklenmesi nedeniyle, giderek birtakım temsilcilere aktarıldı. Yine de, boyuna dalaşma durumundaki bir topluluktan hayır gelmeyeceğine göre, bir nebze etki ve kontrolu elde bulundurmak gereklidir. 


6 — Hemen altınızdaki basamakta yer alanlara, bu yüksek mevkilerinin ayrıcalıklarından yararlanma olanağını tanımalı, onlar ödüllendirmelisiniz. 


Liderlerden yalnızca bir basamak aşağıda olan şebekler, onun en büyük rakibi olmakla beraber, dış tehlikelere karşı da en büyük yardımcısıdırlar. Üstelik, aşırı bir baskı altında tutulmaları, şefi alaşağı etmek için aralarında birleşme ihtimallerini artırır. Bundan dolayı onlara, topluluğun daha güçsüz üyelerine verilmeyen birtakım ayrıcalıklar tanınmıştır. Hareket özgürlükleri daha çoktur ve alt kademedeki erkek maymunlara oranla şefin daha yakınına sokulabilirler. 

Bu kurala uymayı ihmal eden bir insan-şefin başı derde girer çok geçmeden. Kendisinden bir alt kademedekilerin yardımına, bir maymun şeften daha çok ihtiyacı vardır ve «saray ayaklanmaları» büyük bir tehlikedir onun için. Ensesinde kimlerin boza pişirdiğini öğrenmesi daha zor olduğundan, yakın yardımcıları ödüllendirme yöntemi çok büyük bir incelik gerektirir. Kötü seçilmiş bir ödül, ciddi bir rakibe fazla güç kazandırır. Asıl sorun, gerçek bir şefin hiçbir gerçek dostu olmamasıdır. Gerçek dostluk ancak aşağı yukarı aynı statüde olan insanlar arasında gelişir. Egemen bir kişi ile buyruğu altındaki herhangi bir kişi arasında kısmi bir dostluk kurulduğu olur ama, aralarındaki statü farkı yüzünden tam olarak gelişemez. Bu çeşit bir dostluğun birleştirdiği kişilerin bütün iyi niyetine rağmen, egemen durumdakinin hoşgörü, buyruğundakinin de yaltaklanma gösterisinde bulunması zorunluluğu, ilişkiye gölge düşürür. Toplum piramidinin tepesindeki şef, sürekli olarak ve kaçınılmaz biçimde dosttan yoksun kalacaktır, yarı-dost belledikleriyse düşündüğü kadar bile dost değildirler belki de. Söyledim ya, ödül dağıtmak becerikli bir elin işidir ancak. 


7 — Topluluğunuzun en güçsüz kişilerinin haksız yere 
cezalandırılmalarını önlemelisiniz. 


Çocuklu dişiler, egemen erkek şebeğin çevresinde kümelenmek eğilimindedirler. Çünkü o, kendilerine ya da korunmasız çocuklarına yönelecek herhangi bir saldırıya şiddetle karşı koyar. Güçsüzleri korumakla, topluluğun gelecekteki yetişkinlerine yaşama olanağı sağlar. İnsan şefler, güçsüzleri korumak görevlerinin kapsamını, zamanla yaşlıları, hastaları ve sakatları da içine alacak biçimde genişletmişlerdir. 
Neden? Güçlü yöneticiler yalnızca günün birinde büyüyüp taraftarları arasına katılacak çocukları korumakla yetinemezler; ileride yaşlılık, hastalık ya da sakatlık tehlikesiyle karşılaşabilecek olan faal durumdaki yetişkinlerin kaygularını da yatıştırmak zorundadırlar. Güçsüz durumdakilere yardım etmek içgüdüsü, işbirlikçi biyolojik yapımızın doğal bir gelişimidir çoğumuzda. Ama şefler için, insanların zihnini ağır bir yükten kurtararak onları daha verimli kılınmak da söz konusudur ayrıca. 


8 — Topluluğunuzun toplumsal eylemleri konusundaki 
kararları siz almalısınız. 


Şef durumundaki şebek, bir yerden bir yere gitmeye karar verirse, topluluk da onunla beraber gelir. Dinlenmeye çekildiğinde, grup da dinlenir. Karnını doyurursa, topluluk da karnını doyurur. Zamanımızda, bir süper-kabile şefinin buyruğundakileri bu kadar yakından denetlemesi imkânsızdır tabii, ama yine de topluluğunu daha soyut alanlarda etkilemesi, ona bir yön vermesi büyük önem taşır. Örneğin bilimsel çalışmaları teşvik eder ya da askeri konulara daha ağırluk verir. Yöneticiliğin bütün öteki altın kuralları gibi bu kural da, gerekli olmayan durumlarda bile, dikkatle uygulanmalıdır. Bir toplum kendisi için çizilen yolda memnun, mesut ilerlerken bile, şefin arada bir dümeni kırıp varlığını hatırlatması gerekir buyruğundakilere. Bunu yalnızca işler kötü gittiği zaman yapması yeterli olmaz. Sık sık ve yürekten inanarak yeni gelişmelerden, nurlu ufuklardan söz etmek zorundadır. Yapmadığı takdirde herkes zayıf ve ruhsuz olarak görür onu. Hazırda herhangi bir önerisi ya da heyecan verici konusu yoksa, uydurması gerekir. Bazı konularda kesin ve kararlı bir tutumu olduğunu belirtmişse, diğer bütün konularla ilgili tutumları da daha ciddiye alınır. Günümüz yöneticilerinden çoğu, bunu unuttukları için önerdikleri siyasi programlar, umut kıracak derecede, özgürlükten yoksun kalmaktadır. İktidar yarışını kazanmaları da, rakiplerden daha 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gayret verici olduklarından değil, daha az cesaret kırıcı olduklarındandır ancak. 


9 — Arada bir, buyruğunuzdakilerin sizden en uzakta 
olanına bile güven vermelisiniz. 


Egemen bir şebeğin buyruğundakilerden birine barışçı bir amaçla sokulması oldukça güçtür. Zira egemen hayvanın yaklaşması, ister istemez ürkütücü bir nitelik taşır buyrugundaki hayvanın gözünde. Bunu gidermek için, güven verici birtakım gösterilere baş vurması gerekir. Gayet yavaş, yumuşak, sâkin hareketlerle yaklaşmak, alt kademedeki maymunlara özgü dostluk işareti olan dudak şapırdatmasının yanısıra yüzüne de dostça bir ifade vermek gibi. Bunlar daha güçsüz olanın korkularını azaltır ve egemen hayvan daha yaklaşabilir böylece. Hemen altlarındakilere karşı pekâlâ sert ve sevimsiz davranabilen insan şefler, buyrukları altındaki en güçsüz kişilere yaklaşırken genellikle dost, uysal görünmeye çalışırlar. Abartılmış bir incelik gösterirler karşılarındakilere, gülümser, kollarını oynatır, yorulup usanmadan el sıkar, teker teker okşarlar çocukların başlarını. Ama sırtlarını dönüp de iktidarın acımasız âlemine daldılar mı bir kere, yüzlerindeki o gülümseme çoktan silinip gitmiştir bile. 


10 — Topluluğunuza dışarıdan gelecek tehdit ve tehlikeleri uzaklaştıracak tedbirleri almak size düşer. 


Egemen şebek, dıştan gelen bir düşman saldırısı karşısında savunucuların ön sırasında yer alır. Şebeğin düşmanı başka türden birisidir genellikle, insan şef içinse aynı türden rakip bir topluluk olur bu. Bu dönemlerde, şefin otoritesi ciddi bir imtihan geçirir, ama bu imtihan barış zamanındakinden daha kolaydır bir bakıma. Önceki bölümde de söylediğim gibi, dış tehlike, tehdide uğrayan grubun üyeleri üzerinde öyle birleştirici bir etki yapar ki, birçok bakımdan şefin işi kendiliğinden kolaylaşır. Ne kadar gözüpek ve cesursa, topluluğunu o derece gayretle koruyormuş gibi görünür. Yaptığı işler pek akla yakın olmasa bile, ruhi şaşkınlık içindeki grup bunları (barış zamanında olduğu gibi) tartışmaya cesaret edemez. Savaşın yarattığı heyecan dalgasının yükseklere çıkardığı kudretli şef, olayların kontrolunu ele almakta gecikmez. O ana kadar, adam öldürmenin çok kötü bir suç olduğuna inanmış olan buyruğundaki insanlara, bu kez aynı hareketi şerefli ve kahramanca bir işmiş gibi yaptırabilir böylece. Yanlış bir adım atması zayıf bir olasılıktır; böyle bir şey olsa bile, ulusun morali bozulmasın diye, yaptığı hata gizli tutulur. Duyulacak olursa da, bunun bir muhakeme yanlışlığından ileri gelmediği, sırf şanssızlık eseri olduğu söylenir. Bütün bunları hesaba aldığımızda, barış döneminde yöneticilerin yabancı devletlerden gelen tehditleri neden abarttıkları, ortada böyle bir şey yoksa bile neden icat ettikleri, bu devletleri neden muhtemel bir düşman olarak göstermek istedikleri kolayca anlaşılır. Küçük bir birleştirici öge, büyük işler görebilir çünkü. 

İktidarın çeşitli biçimleri bunlardır işte. Şunu da önemle belirteyim: Şef durumundaki insanla şebeği karşılaştırdığıma bakıp da, bizim maymundan geldiğimiz ve egemenlikle ilgili davranışlarımızı onlardan aldığımız gibi bir sonuca vardığım sanılmasın. Evrim tarihimizin çok uzak dönemlerinde, şebeklerle aynı atalara sahip olduğumuz bir gerçektir. Ama sorun burada değil. Asıl önemlisi, şebeklerin ilk insan atalarımız gibi ormanların bereketli çevresini bırakıp, koşulları daha zor olan ve topluluğun sıkıca denetimini gerektiren düzlüğe çıkmış olmalarıdır. Ormanda yaşayan maymun ve gorillerin toplumsal sistemi daha gevşektir, yöneticileri daha az baskı altındadır. Oysa egemen şebeğin rolü daha önemlidir. Bu nedenle onu örnek olarak aldım. İnsan / şebek karşılaştırması, insandaki egemenlik biçimlerini yansıtması bakımından ilginçtir. Ortaya çıkan benzerlikler, insanların iktidarla ilgili davranışına daha yeni bir bakışla bakmamızı ve niteliğini 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daha açıkça görmemizi sağlar. Hayvanlardaki davranışın temel görünümünden değişik değildir bu. Ama şimdi bırakalım da şebekler, nispeten daha kolay olan kendi işlerini kendileri görsünler ve biz insanoğlunun karmaşık durumunu daha yakından incelemeye çalışalım. 

Günümüzde bir insan şefin, egemen rolünü hakkıyla yerine getirebilmek için ne gibi güçlüklerle karşılaştığı açıkça görülür. Sahip olduğu ölçüsüz iktidar, bizi de, kendisini dev aynasında gören birinin süper-kabilenin kaderini uzun süre elinde tutması gibi bir tehlike karşısında bırakır. Ayrıca, sürekli olarak altında bulunduğu baskılar onu kolayca birtakım şiddet hareketlerine itecektir. Süper-statü geriliminin yarattığı doğal bir tepkidir bu. Dahası, işinin anlamsız karmaşıklığı onu öylesine uğraştıracaktır ki, taraftarlarının sıradan sorunlarından uzak kalacaktır ister istemez. İyi bir kabile başkanının, topluluğunun her yanında olup bitenden haberi olur. Bir süper-kabile şefi ise, kendi süper-statüsünün gerektirdiği erişilmesi güç mertebe dolayısıyla yalnızlığa itildiği ve iktidar sorunundan bir türlü baş alamadığı için, taraftarlarından tamamen kopmakta gecikmeyecektir. 

Çağdaş dünyada bir yöneticinin başarı kazanabilmesi için, hemen hiç bilgi sahibi olmadığı bir konuda bile nihai kararlar almaya hazırlıklı olması gerektiği ileri sürülür. Bir süper-kabilenin böyle bir yönetim altında olması ürkütücüdür, oysa sık sık olagelmektedir. Bir konuda sağlanabilecek bilgiler, bir tek kişinin sindiremeyeceği kadar çoktur; ayrıca, süper-kabile kargaşasının bir kenarına sıkışmış olup da hiçbir zaman alınamayacak bilgiler de vardır. Süper-kabileleri başka bir biçimde yönetmek de mümkün olabilir. Kudretli şef timsali kişiden vazgeçmek, onu gerisin geri eski kabile ortamına göndermek ve yerine, birbirlerine zincirleme bağlı, kompüterlerle iş gören bir uzmanlar örgütü koymak gibi. 
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Buna benzer bir örgüt de yok değildir aslında. İngiltere'- de hangi devlet memuruna sorarsanız size hiç kuşku duymadan, ülkeyi asıl yönetenlerin devlet memurları olduğunu söyleyecektir. Görüşünü ispatlamak için de, parlamentonun çalışma halinde olduğu dönemlerde kendi işinin aksadığını ve ilerlemelerin ancak parlamento tatilde iken gerçekleştirilebildiğini öne sürecektir. Salt mantığa çok uygun görünen bu iddia, yazık ki biyolojik mantığa hiç uymamaktadır. Şu nedenle ki, memurun yönettiğini iddia ettiği ülke, biyolojik birimlerden, süper-kabile üyelerinden kuruludur. Bir süperkabilenin bir süper-yönetime ihtiyacı vardır kuşkusuz. Bunu bir tek adam yapamıyorsa, sorunu çözümlemek için bir «iktidar timsali» yerine bir «iktidar örgütü» koyabiliriz. Ancak bu, taraftarların biyolojik ihtiyacını karşılamaktan uzaktır. 
Belki akıllarını süper-kabile düzeyinde kullanmayı öğrenmişlerdir, ama duyguları kabile düzeyinde kalmıştır. Bunun için de gözle görülür, kendileri gibi insan kılığında, «özdeşleşebileşecekleri» gerçek bir şef isterler başlarında. Türlerinin temel ve vazgeçilmez yapısına bağlı bir şeydir bu. Kurumlar, kompüterler, efendilerine büyük hizmetler görürler ama (bilimsel gelecek romanları ne derse desin) kendileri efendi olamayacaklardır hiçbir zaman. Yaygın bir örgüt ya da adsız bir makine birtakım temel niteliklerden yoksundur: bir ilham kaynağı olmadığı gibi, alaşağı edilip yerine bir başkası da geçirilemez. Öyleyse egemen durumdaki insan, kavgasını sürdürmek, halk karşısında bütün güveni ve debdebesiyle bir kabile şefi gibi davranmak, çalışma odasına kapandığı zaman da süper-kabileyi denetim altında tutmak gibi hemen hemen imkânsız bir çabaya kendini adamak zorundadır. 

Günümüzde hükümet işleri, ağır bir yük yükler yöneticinin sırtına. Bir süper-kabile üyesinin, ne kadar hırslı olursa olsun, topluluğun egemen kişisi durumuna yükselebilmesi milyonda birden daha az bir ihtimaldir. Yine de, daha yüksek bir mevki sahibi olmak hevesinden hiçbir şey yitirmiş değil insanoğlu. Sosyal merdivenin üst basamaklarına tırmanmak öyle eski, öylesine içimize işlemiş bir içgüdüdür ki, aklımız bugün durumun çok değişik olduğunu söylese de, kolay kolay etkilenmeyiz. 

Demek ki bugün, dev topluluklarımızın içinde istediğini elde edemeden yaşayan yüz binlerce yönetici adayı bulunmakta. Bunlardan hiç birisi, yönetimi ele almak konusunda gerçek bir umut beslemez. Peki, neye varır bu gerçekleşmeyecek tutkuların sonu? Vazgeçip köşelerine çekilmek ellerindedir kuşkusuz. Ama, iç açıcı bir çözüm değildir bu. Toplumsal yarışa katılmaktan vazgeçen adamın açık verdiği nokta, aslında hiç de vazgeçmemiş olmasıdır: Oturduğu yerden toplumun sistemine karşı atıp tutmaya başlar. Süper- kabile üyelerinin büyük çoğunluğu, böyle acıklı bir duruma düşmemek için, süper-kabilenin uzmanlaşmış alt-grupları içinde bir iktidar yarışına girmek gibi bir yönteme baş vurmuşlardır. Rekabetin yoğun olduğu bir meslek ya da iş, kendi içinde otomatik olarak bir hiyerarşi yaratır. Arma burada bile, gerçek bir buyurucu durumuna gelme şansı pek yoktur. Bunun için de, rekabetin başarıya ulaşmasına daha uygun yeni alt-gruplar yaratılır. Kanarya beslemekten, geçen trenleri saymaya, uçan daireleri gözlemeye ya da jimnastik yapmaya kadar giden bir sürü garip mezhepler doğar böylece. Bu örneklerde, söz konusu eylemin dıştan görülen niteliği hiç önemli değildir. Önemli olan, bu çabaların, daha önce sahip olmadığımız yeni bir toplumsal hiyerarşiye iletmesidir bizi. Çok geçmeden bu hiyerarşi çerçevesi içinde bir sürü kuralların, yöntemlerin geliştiğini, komitelerin kurulduğunu ve —en önemlisi— şeflerin ortaya çıktığını görürüz. 
Bir kanarya yetiştiricisi ya da bir jimnastik meraklısı, dahil olduğu alt-grubun çalışmalarına kendini kaptırmadığı takdirde, egemenliğin tatlı meyvesini tatmaktan da büsbütün yoksun kalacaktır. 
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Yöneticiliğe hevesli bir kimse, koca bir süper-kabile içinde biraz yükselmek isteyince, üzerine abanan ağır toplumsal baskılara ancak bu yoldan karşı koyabilir. Spor, eğlence, merak, hayır işleri dediğimiz şeylerden çoğunun asıl fonksiyonu, açıklanan yüzeysel amaçtan çok, bir şefin peşinden koşmak ve —daha derinde yatan— ona çelme atabilmek arzusudur. Burada bir eleştiri yapmıyor, durumu açıklıyorum yalnızca. Doğrusu istenirse, bu alt-gruplar ve sözde-kabileler yaratılmamış olsa, durum alabildiğine kötülerdi. Saydıklarımız, gerçekleşememiş tutkulara bir yön vererek, daha büyük zararları önlemektedir aslında. 

Bu eylemlerin asıl niteliğinin herhangi bir anlam taşırrladığını söylemiştim. Yine de, spor ve eğlencelerin, yarışma ihtiyacını karşılamaktan başka, âyinsel bir saldırganlık ögesi taşımaları ilginçtir. Örneğin, «nişan alma» pozisyonunun kökeninde belli bir saldırganlık yatar. Değişik biçimlerde de olsa, bilardo, masa tenisi, okçuluk, voleybol, kriket, tenis, futbol, polo, atıcılık ve sualtı avcılığında da görürüz bunu. 
Çocuk oyunlarında ve lunaparklarda da karşımıza çıkar. Biraz daha kılık değiştirmiş, incelmiş bir biçimi de amatör fotoğrafçılıkta görülür. Birinin resmini «alır,» bir poz «yakalarız». Fotoğraf makinemiz silâh, film bobinleri kurşun, teleobjektifli makinelerle film kameraları ise mitralyöz yerine geçer. Bu sembolik denklemler bize bir fikir vermekle beraber, «eğlence egemenliği» konusunda vazgeçilmez birer öge sayılmaz. Örneğin, kibrit kutusu koleksiyonculuğu da, kutu toplamakta kendileriyle yarışabileceğimiz başka koleksiyoncularla ilişki kurmuşsanız, pekâlâ aynı işi görür. 

Süper-statünün tek çözüm yolu, bir konuda uzmanlaşmışlardan kurulu alt-grupların oluşmasından ibaret değildir. 
Belirli bir yere yerleşmiş, coğrafi anlamda sözde-kabilelerin varlığı da unutulmamalıdır. Bir süper-kabile içinde her köyün, her kasabanın, her kentin ayrı bir bölgesel hiyerarşik düzeni vardır. Bu da süper-kabile içinde egemenlik savaşı 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vermenin zorluğu karşısında biriken tatminsizliklere bir boşalım yolu sağlar. 

Daha küçük bir ölçüde herkes, kişisel ilişkilerden oluşan dar bir çevre kurar kendine. Telefon defterine yazdığı —ticari ilişkiler dışındaki— ad ve adresler bu sözde-kabilenin genişliği hakkında fikir verebilir. Bu, çok önemli bir noktadır. Zira birey, gerçek bir kabilede olduğu gibi herkesi şahsen tanır. Ancak bu, gerçek kabilede olduğunun aksine, bütün tanıdıklarının da kesinlikle birini tanıdığı anlamına gelmez. Toplumsal gruplar birbirinin içine geçerek, birbirleriyle karışarak çetrefil bir ağ oluştururlar. Yine de herkesin, içinde sözünü dinletebileceği, kendini saydırabileceği bir toplumsal sözde-kabilesi vardır. 

Süper-kabilede topluluğu bölen ama yıkmayan diğer önemli bir öge de sosyal sınıflardır. En eski uygarlıklardan beri var olagelmiştir sosyal sınıflar: üstün yada yönetici sınıf, tüccarlar ve uzmanlardan oluşan orta sınıf ve işçilerle köylülerin oluşturduğu alt sınıf. Topluluklar büyüdükçe, bunlarda alt bölümler meydana gelmiş, ortaya çeşitli ayrıntılar çıkmış, ama ilke hep aynı kalmıştır. 

Sınıflar arasındaki ayrılığın tanınması, üst sınıftan olmayanlara kendi sınıfları içinde daha gerçekçi bir egemen statü kazanmaya çabalama olanağını vermiştir. Bir sınıfa dahil olmak yalnızca paraya bağlı değildir. Kendi sınıfının üst basamaklarında olan bir adam, üst sınıfın alt sırasında olan birinden daha çok para kazanabilir. Kendi düzeyinde egemen durumunda olmak ona öyle yararlar sağlar ki, üst sınıfa atlamak için bir istek duymaz bile. Bu gibi içiçe girmişlikleri, sosyal sınıfların kabilesel niteliklerinin ne denli güçlü olduğunu daha iyi belirtmektedir. 

Yine de, süper-kabileyi parçalara bölen sınıf-kabile sistemi son yıllarda ciddi başarısızlıklara uğramıştır. Süperkabileler gittikçe, teknoloji daha karmaşık bir hal aldıkça, bunlara ayak uydurabilmek için eğitim düzeyini de yükseltmek gerekmiştir. Eğitimin yanısıra, kitlelerarası haberleşmenin ve özellikle reklamcılığın gelişmesi sınıflar arasındaki engelleri ortadan kaldırdı. Hayatta «haddini bilme»nin verdiği rahatlık, yerini bu koşulların üstüne çıkmanın gerçekten mümkün olduğu düşüncesine bıraktı. Yine de eski sınıf- kabile sistemi günümüze kadar kendini savunabilmiştir. Bu sürekli savaşın dış belirtileri, gittikçe daha hızlı bir tempoda değişmekte olan moda akımlarında da görülmektedir. Givimde, ev eşyasında, dekorasyonda, müzikte, sanatta yeni modalar birbirini kovalamaktadır. Bunun ticari baskı ve çıkarlara bağlı olduğu öne sürülür sık sık. Oysa yeni biçimleri tutturmaya çalışmaktansa, eski biçimleri, üzerinde birkaç çeşitleme yapıp piyasaya sürmek çok daha kolaydır. Buna rağmen herkes yeni biçimler peşindedir, zira eskiler toplumsal sistem içinde büyük bir hızla yayılmışlardır. Toplumun aşağı tabakalarına ne kadar çabuk yayılırlarsa, yukarı tabakalarla bunların yerine o kadar yeni, o kadar değişik bir şey koymak gerekir. Zamanımızda zevkler ve modalar görülmemiş bir hızla değişmekte ve bunun sonucunda da katı sosyal sınıflar sistemine dayanıp günümüze kadar gelen sözde-kabile kimliği yavaş yavaş tarihe karışmaktadır. 

Bu durumu bir ölçüde karşılamak için, süper-kabile içinde yeni bölünmeler ortaya çıkmıştır son zamanlarda. Bunlardan biri de yaş sınıflarıdır. Bundan böyle genç-yetişkinlersözde-kabilesi ve yaşlı-yetişkinler-sözde-kabilesi diye tanımlayabileceğimiz iki grup arasındaki uçurum daha derinleşmiştir. Birincisinin kendine özgü töreleri ve egemenlik sistemi, ikincisininkilerden çok ayrıdır. On sekiz yaşından küçük güçlü «ilâhların» ve öğrenci liderlerinin ortaya çıkması, yeni ve önemli bir sözde-kabile bölünmesini belirten bir olaydır. 
Yaşlı-yetişkinler-sözde-kabilesinin, yeni topluluğu içine alıp eritmek için yaptığı gülünç girişimler pek başarıya ulaşamamıştır. Yaşlı —yetişkinlerin genç— yetişkinleri kendilerine özgü unvan ve şereflerle donatmaya kalkmaları ya da onların 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acayip giysilerini hoşgörü ile kabul etmeleri, baş kaldırıyı daha da aşırı uçlara itmeye yaramıştır yalnızca. Kazara, uyuşturucu maddelerin kullanılmasına resmen izin verilir ve bu da yaygın bir âdet haline gelirse, hemen yerini alabilecek bir madde bulmak gerekecektir (uyuşturucu maddeler nasıl alkolün yerini aldıysa öyle). Bütün bu aşırılıklar, yaşlıların ne kabul ne de taklit edebilecekleri bir noktaya varmışsa, gençyetişkinler bir süre için rahat hissederler kendilerini. Yeni sözde-kabilelerinin yeni bayraklarını dalgalandırarak, sözde -kabilelerinin yeni bağımsızlığının ve egemenlik düzeninin tadını çıkarırlar doya doya. 

Bundan alacağımız ders, insan türünün eski bir biyolojik ihtiyacı olan ayrı ve kabilesel bir kimliğe sahip olma arzusunun önüne geçilemeyecek kadar güçlü olduğudur. Süper- kabile içinde beliren bir çatlak onarılır onarılmaz, bir başkası çıkar ortaya. İyi niyetli birtakım insanlar «evrensel bir toplum» umudundan söz etmekteler. Günümüzün haberleşme konusunda yarattığı mucizelerden yola çıkarak böyle bir gelişmenin teknik bakımdan mümkün olduğunu öne sürmekte, ancak biyolojik alanda karşılaşılacak güçlükleri inatla hesaba katmamaktadırlar. 

Pek karamsar bir görüş mü diyeceksiniz? Bence hiç degil Türün biyolojik ihtiyaçları karşılanmadıkça, geleceğin aydınlığa kavuşacağı söylenemez. Teorik olarak, kabile kimliğinin gerektirdiği koşullara uyan küçük grupların da, kalabalık süper-kabileler içinde kendi aralarında yapıcı ilişkiler kurmamaları ve dünya çapında bir dev-kabile yaratmak için birbirlerini olumlu olarak etkilememeleri için hiçbir neden yoktur. Bugüne kadar süregelen başarısızlıkların asıl nedeni girişilen bu gibi çabaların çeşitli gruplar arasındaki farkları yok etmek amacına yönelmiş olmasıdır. Bunun yerine bu farklılıkları yararlı ve barışçı bir toplumsal alışveriş yarışı biçimine sokarak nitelikleri düzeltmeye çalışmak çok daha doğru olurdu. Bütün dünyayı ütüleyip, her şeyi eşitlemek ve 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tekdüze kılmak hiçbir zaman başarıya ulaşamayacak boş bir çabadır. Uluslarından kopup yeni uluslar kuran topluluklardan, çetelerinden ayrılıp yeni çeteler kuran gangsterlere kadar, her düzeydeki topluluklara uygulanabilecek bir kuraldır bu. İnsandaki sosyal kimlik duygusu, varlığına yönelen bir tehdit karşısında kalınca, kendini savunmaya başlar hemen. 
Var olabilmek için savaşmak zorunda kalması, ya bir sosyal sarsıntıya ya da daha kötüsü, kan dökülmesine yol açar. Bunu ilerideki bölümlerden birinde daha yakından inceleyeceğiz. 
Şimdi biz tekrar sosyal statü sorununa dönelim ve bu sorunu birey düzeyinde incelemeye bakalım. 

Kendine bir statü bulmaya çalışan çağdaş insanın yeri neresidir? İlkönce, kendi dostları ve ilişkileri vardır ki bunlar, hep birlikte çağdaş bir sözde-kabile oluştururlar. Sonra, yaşadığı yerdeki topluluk gelir ki, bu da yerel bir sözdekabiledir. Sonra da, uzmanlık alanları: mesleği, zanaatı, görevi, eğlenceleri, sevdiği sporlar, v.b. Bunlar da uzmanlaşmış sözde-kabilesini oluşturur. En sonra da sınıf-kabilenin kalıntıları ile yeni «yaş grubu-kabilesivni sayabiliriz. 

Bütün bu alt-gruplar bir araya geldiğinde, şu ya da bu biçimde bir egemenlik olanağı sağlar bireye. Süper-kabilesel dev karınca yuvasının dibinde, yerde sürünen bir karınca- insan, koca ve kaynaşmış bu kitle içinde minicik bir birey olmaktansa, içinde yatan statü sahibi olma ihtiyacını giderebilecektir böylece. Buraya kadar tamam. Ama işin bir de öteki yanı var. 

En başta, sınırlı bir alt-grup içinde elde edilen egemenliğin kendisi de sınırlıdır. Gerçek bir egemenlik bile olsa bu, ancak kısmi bir çözüm yoludur. Başka bir yerde daha önemli olaylar olduğunu hesaba katmadan edemez insan; küçük bir gölde büyük bir balık olmanın, daha büyük bir gölde yüzmek hayalini silemeyeceği gibi. Eskiden böyle bir sorun 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yoktu; zira katı sınıfsal sistem acımasız olarak uygulanmakta ve herkesin kendi «yerivnde kalmasını sağlamaktaydı. Rahat bir durumdu bu ama süper-kabileyi hareketsizliğe sürüklemek gibi bir sakıncası vardı. Yetenekleri sınırlı olan kimseler bu sistemde aradıklarını bulabiliyorlardı, ama daha geniş yetenek sahibi olanlar engellenmekte ve bütün enerjilerini sınırlı amaçlar uğruna harcamak zorunda kalmaktaydılar. 
Alt tabakaya mensup olağanüstü birinin başarı şansı, üst tabakadan bir budalanınkinden daha azdı. 

Katı sınıfsal sistemin bir bölme aracı olarak değeri varsa da, büyük bir savurganlığa yol açtığı da kesindi. Bu bakımdan, yıkılmış olmasına şaşmamak gerekir. Toplumumuzun üzerinde hâlâ bir hortlak gibi dolaşmasına rağmen, artık yerini büyük ölçüde daha verimli bir «yeteneği olana fırsat tanıma» sistemine bırakmakta ve böylece herkese erişebileceği en üstün düzeye çıkma olanağı sağlanmış olmaktadır. Böyle bir düzeye varan kimse de, çeşitli sözde-kabile grupları yoluyla sosyal durumunu güçlendirecektir. 

«Yeteneği olma fırsat tanıma» sistemi, ilk bakışta parlak görünür, ama madalyonun bir de öbür yüzü vardır. Heyecan, gerilimi sürükler ardından. Bu sistemin, yeteneklerin boşuna harcanmasını önlemesinin yanısıra bir özelliği daha vardır: Koca bir süper-kabile topluluğunda en aşağıdan en yukarıya giden yolu olanca genişliğiyle açar. Herhangi bir çocuk, sonunda, sırf kişisel yetenekleriyle en büyük şef mertebesine yükselebiliyorsa, onun dışında bir çokları lâyık oldukları başarıyla ulaşamayacaklar demektir. Bu başarısızlıklardan, artık bir kenara atılmış olan kast sisteminin dış güçlerini de suçlayamayız şimdi. Başarısızlıklarını, bunun sorumluluğunu gerçek yerinde, yani kendi yetersizliklerinde aramaları gerekir. 

Demek ki, hareketli ve ilerici her süper-kabilede hevesi kursağında kalmış sürüyle statü adayı bulunacaktır. Katı ve durağan bir topluluğa özgü sessiz tevekkül, hareket ve gelişme halinde bir toplumun heyecanlı istek ve sıkıntılarına bırakmıştır yerini. Kendilerine bir statü edinmek uğrunda çaba harcayanlar nasıl karşılayacaklardır bu durumu? Bunun cevabı, tepeye varamadıkları sürece durumlarının pek o kadar aşağılık olmadığına kendilerini inandırdıklarıdır. Bunu daha iyi anlamak için, bu noktaya gelmişken, böcekler âlemine bir göz atmakta yarar vardır. 

Böcek türlerinden birçoğu zehirli olur. Büyük hayvanlar da bunların yenmeyeceğini bilirler. Bundan dolayı, bir çeşit tehlike işareti kullanmak bu böceklerin işine gelir. Örneğin eşekarısı, sarı -siyah çizgiler taşır gövdesinde. Bu renkler öyle kolay tanınır ki, böcek yiyici hayvan her zaman hatırlayabilir onları. Bu iki acı denemeden sonra sarı - siyah renkli böceklerden sakınmayı iyice öğrenir artık. Eşekarası ile aynı türden olmayan başka zehirli böcekler de aynı renkleri taşıyabilirler. Böylece onlar da «uyarma kulübü»nün üyesi olur. 

Ele aldığımız konuda bizim için önemli olan, birtakım zararsız böceklerin de bu durumdan yararlanarak, «uyarma kulübü» üyesiymişler gibi, üzerlerinde zehirlilerinkine benzer renkler taşımalarıdır. Örneğin, zararsız bazı sinekler, gövdeleri üzerinde eşekarısının sarı - siyah renklerini aynen taklit etmişlerdir. Hiç de zehirli olmadıkları halde, «uyarma kulübünün sözde üyesi olmaktan yararlanırlar. Yenilmeye pekâlâ elverişli oldukları halde, böcek yiyiciler onlara dokunmaya cesaret edemez. 

Böcekler âleminden aldığımız bu örneği, statü peşinde koşan insanların durumunu anlamak için kaba bir karşılaştırma olarak kullanabiliriz. Zehire sahip olmanın yerine iktidara sahip olmayı koymak yeter bunun için. Gerçekten egemen durumda olanlar, yüksek statülerini herkesin görebileceği biçimde ortaya dökeceklerdir. Giydikleri elbiseyle, oturdukları evle, yolculuk ederken, söz söylerken, misafir ağırlarken takındıkları tavırlarla egemenliklerini belli edeceklerdir. «Egemenlik kulübü»nün toplumsal işaretlerini taşımakla, yüksek mevkilerini hem kendi düzeylerindekilere, hem de altlarındakilere açıkça gösterir ve böylece egemenliklerini boyuna doğrudan doğruya hatırlatmak zahmetinden kurtulmuş olurlar. Zehirli böcekler nasılsa, onlar da her an düşmanlarını «sokmak» zorunda değillerdir; dilerlerse bunu yapabileceklerini gösteren belirtileri taşımaları yeterli olur. 


Bundan şu çıkar: Alt durumdaki «zararsızlar»da, aynı belirtileri taşımak suretiyle «egemenlik kulübü»ne yazılabilir ve bundan yararlanabilirler. Sarı- siyah sinekler gibi, sarı - siyah eşekarılarını taklit edebilirlerse, üstün durumda oldukları izlenimini verebilirler. 


«Üstünlük taklidi» yapmak, süper-kabile ortamında kendilerine bir statü arayanların başlıca uğraşı haline geldiği için, daha dikkatle incelenmeye değer. İlkönce, bir statü sembolü ile «üstünlük taklidi» arasında kesin bir ayırım yapmak gerekir. Statü sembolü, gerçekten erişmiş olduğunuz toplumsal egemenlik düzeyini belirten bir işarettir. «Üstünlük taklidi» ise erişmek istediğiniz, ama ulaşamadığınız egemenlik düzeyini belirler. Daha açık bir deyimle, statü sembolü almaya gücünüzün yeteceği bir şeydir, «üstünlük taklidi» ise gücünüzün yetmemesine rağmen satın aldığınız bir şey. Demek ki, «üstünlük taklidi» başka alanlarda birtakım fedakârlıklarda bulunmayı gerektirir, oysa gerçek statü sembolleri için buna gerek yoktur. 

Sınıfsal yapıları daha katı olan ilkel toplumlarda, üstünlük taklidi bu denli yaygın bir şey değildi. Yukarıda söyle. 
diğim gibi, insanlar daha çok «hadlerini bilmekle» yetinirlerdi. Ama, daha yükseklere çıkmak öyle zorlu bir içgüdüdür ki, yapı istediği kadar katı olsun, bu kuralın istisnaları çıkardı yine de. Gerçek egemen kişiler, durumlarının bu taklitler yüzünden zayıfladığını fark eder etmez hemen tepki gösterdiler. Hareketi dizginlemek için kararlar, hattâ yasalar çıkardılar ortaya. 
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Giyimi düzenleyen kurallar buna iyi bir örnektir. İngiltere'de giyim sorunu öylesine önem kazanmıştı ki, 1363 yılında, toplumun çeşitli tabakalarına mensup insanların nasıl giyineceğini belirleyen bir yasa çıkarılmıştı. Rönesans Almanya'sında, kendi düzeyinden daha yüksek elbise giyen kadınlar, tahta boyunduruk takma cezasına çarptırıldı. Hindistan'da herkesin, sarığını, mensup olduğu kastı belirtecek biçimde sarmasını zorunlu kılan kurallar vardı. Sekizinci Henry zamanında İngiltere'de, kocası kralın emrinde bir süvari kuvveti veremeyen kadınların ne kadife başlık, ne de altın zincir takmaya hakları olurdu. Amerika'nın kuruluş zamanlarında New England'da kocasının varlığı bin dolardan aşağı olan kadınlar ipek eşarp kullanamazlardı. Böyle bir sürü örnek sayılabilir. 

Günümüzde, sınıf yapısının çökmesiyle birlikte, bu yasalar da önemli ölçüde değişmiş bulunmaktadır. Şimdi yalnızca hakkı olmadığı halde nişan, asalet unvanı ya da arması kullananlara karşı uygulanır bu yasalar. Ama egemen kişi de «üstünlük taklidi» belirtilerinin kullanılmasına karşı kendini korumakta eskisinden daha çok zorluk çekmektedir. 

O da buna karşı kurnazca bir tedbir almış, alt statüdekilerin kendisini taklide yeltenmesini kabul ederek, yüksek mevkidekilerin kullandığı malların ucuz, seri işi taklitlerini sürmüştür önlerine. Bu çekici yemi yutturmayı da pek güzel başarmıştır. Şimdi, tuzağın nasıl işlediğine bakalım. 

Yüksek mevkide bir adamın karısı elmas kolye takmaktadır. Alt kademeden bir kadın ise, cam bir kolye takıyor. 
Her iki kolye de çok güzel yapılmıştır. Cam kolye, çok ucuz olmakla beraber yine de parlak, şirin, göz alıcıdır, taklit kolye olmaktan başka bir iddia taşımaz. Ne var ki bu taklit mücevherlerin, statü düzeyindeki değeri hayli düşüktür ve alt mevkideki kadın bundan fazla bir şey istemektedir. Onu elmas kolye almaktan alıkoyan herhangi bir toplumsal kural ya da yasa yoktur. Çok çalışıp kuruş kuruş para biriktirerek, boğazından kısarak, küçük ama gerçek bir elmas kolye edinebilir. 
Bu adımı attığı, boynuna «üstünlük taklidi» bir şey taktığı andan itibaren, yüksek mevkideki kadın için bir tehlike olmaya başlar. Karşılıklı statülerinin dış görünüşleri arasındaki fark, daha belirsiz bir hal alır. Bunun üzerine yüksek mevkideki kadının kocası piyasaya büyük yalancı elmas kolyeler sürmeye koyulur. Bunlar hem ucuz, hem de çok güzel görünüşlü olduğundan alt mevkideki kadın, sahici elmas sahibi olmak sevdasından vazgeçer ve taklitlerini takmaya razı olur. 
Tuzak böylece kurulmuş ve üstünlük taklidi girişimi başka bir yöne çevrilmiştir. 

Dışarıdan bakılınca, belli değildir bu. Bu gösterişli yalancı elmas kolyeyi takan alt kademedeki kadın, kendinden üstün mevkide bulunan kadını taklit ediyormuş gibi görünür. 
Oysa bu, aldatıcı bir görünüştür. Mesele, yalancı kolyenin, sahici olduğuna inanılmayacak kadar güzel olmasıdır. Hele kadının genel yaşam düzeyiyle karşılaştırıldığı zaman, kimsenin kanmadığı bu kolye, aslında daha yüksek bir statü elde etmek yolunda herhangi bir yarar sağlamamıştır kadına. 


Bu manevranın, her zaman ve her yerde başarı kazanması şaşırtıcı bir şey olmakla beraber, kazanır yine de. Bu hileye yaşamın birçok alanlarında baş vurulduğu görülür ki bunun da çeşitli tepkileri olmuştur. Bir sürü artist ve zanaatkarın, kalitesi pek yüksek olmasa bile yine de kendi ürünleri olan eserleri ortadan silinip gitmiştir. Halk sanatı ürünleri büyük ressamların reprodüksiyonlarına, halk musikisi gramofon plaklarına, elişleri pahalı eşyaların plastikten yapılmış seri halindeki taklitlerine bırakmıştır yerini. 

Bu eğilimi önlemek ve kınamak amacıyla birtakım folklor dernekleri kurulmuştur. Ama, iş işten geçtikten sonra. Bu derneklerin bütün yapabileceği, folklor kültürünü mumyalayıp saklamaktan başka bir şey değildir artık Toplumun tabanından tavanına doğru mevki yarışı başlamıştı bir kere, 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geri gitmeye imkân kalmamıştı. Eğer, daha önce de belirttigim gibi, toplum bu tatsız «yeni tekdüzeliğe» baş kaldırmak istiyorsa, ölmüş olan eski modelleri yeniden canlandırmaya kalkacak yerde, yeni kültür biçimleri yaratmak zorundadır artık. 

Ama, daha iyi bir statüye kavuşmak isteyen için, baş kaldırma söz konusu olamaz. Ucuz taklitlerle de tatmin olmaz o. Bunların, gerçek «üstünlük taklidi»nin fanteziye kaçan bir modelinden, ustaca yapılmış bir yutturmacadan başka bir şey olmadığının farkındadır. «Üstünlük taklitleri» gerçek eşyalar olmalıdır onca. Sosyal planda kendini gerçekte olduğundan daha üstün göstermek için, satın alma gücünü aşsa bile sahip olmak ister bu eşyalara. Başarı şansı buna bağlıdır. 

İşi sağlama bağlamak için, ucuz taklidi bulunmayan şeylere diker gözünü. Bütçesi küçük bir araba almaya elveriyorsa, orta boy bir araba alır; orta boy bir araba almaya yetiyorsa büyük bir araba edinir. Yine, bir tek büyük araba alacak kadar parası varsa, kent içinde kullanmak için ikinci bir otomobil alır bu kez de. Büyük arabalar çoğalacak olursa, küçük ama pahalı bir spor araba çeker altına. Arka lambaları büyük arabalar moda olmuşsa, daha kocaman farlı son model bir araba alır. Reklâmcıların da özetleyerek belirttikleri gibi «arkadakiler, kendisinin önde olduğunu anlasınlar» diye. Ama hiçbir zaman pahalı bir otomobilin mukavvadan yapılmış tam boy bir taklidini alıp garajına koyacak değildir. Büyüklük hırsına kendini kaptırmış insanların dünyasında taklit elmaslara yer yoktur. 

Otomobil örneği basit olmakla beraber, çok görüldüğü için önemlidir. Ama, yüksek mevkie tırmanmak hırsında olanlar bununla da yetinmez. Gerçekten yüksek statü sahibi olan rakiplerinin gözünde inandırıcı bir görünüm yaratmak için, banka hesabı dahil, her alana yayılmak, genişlemek zorundadır. Kredili satış, ipotek, borç verme sistemini ayakta tutan da, «üstünlük taklidi» alanında bu yükselme içgüdüsüdür. 

Statü peşinde koşan adamın çevresinde aldığı bu tertibat, sonunda olduğundan fazla önem kazanır. Oysa söz konusu olan, üstünlüğün kendisi değil, taklididir yalnızca. Asıl egemenlik, gerçek sosyal statü, süper-kabilenin alt basamaklarındakiler üzerinde etki ve kudret sahibi olmaya bağlıdır, ikinci bir televizyon göstericisine sahip olmaya değil. Gücünüz ikinci bir televizyon almaya yetiyorsa, tabii ki bu doğal olarak statünüzü yansıtır ve gerçek bir statü sembolü rolü oynar. Ama ancak bir tek televizyon almaya kudretiniz varken ikincisini almaya kalkarsanız iş değişir. Bu, belki sizin üstünüzdekilere kendi düzeylerine ulaşmak üzere olduğunuz izlenimini verir ama o, düzeye erişeceğinizi hiçbir şekilde garanti etmez. Kendi düzeyinizdeki bütün rakiplerinizin kafasından da aynı nedenle ikinci bir televizyon göstericisine sahip olma isteği geçmektedir. Ne var ki, hiyerarşi yasaları bunlardan ancak birkaçının üst mertebeye ulaşabileceklerini gösterir. Yalnız bu talihliler, ikinci televizyon alıcılarının üstüne bir kutlama çelengi asabileceklerdir. «Üstünlük taklitleriə başarıya ulaşmıştır. Ama ötekiler, iktidar yoksunları, sonunda bir büyüklük özentisinden başka bir şey olmadığını anladıkları bu pahalı «üstünlük taklidi» hırdavat karşısında ellerini çenelerine dayayıp kalacaklardır. Başarı merdivenini tırmanırken değerli bir yardımcı olan bu çeşit eşyanın, gerçek başarıya hiç yardımı olmadığını farketmek, yutulması kolay olmayan acı bir haptır onlar için. 

Üstünlük taklidinin aşırı kullanılması büyük zararlara yol açabilir. Statü yarışında en geride kalanlarda acı bir düş kırıklığı yaratmakla kalmaz, aynı zamanda süper-kabile üyesinin birtakım büyük çabalara girişmesini gerektirir. Öyle ki adamın başka bir şey yapmak için ne zamanı, ne de enerjisi kalır artık. 
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Statü yarışında üstünlük taklidine iyice kendini kaptırmış bir erkek, çoğu kez çoluğunu çocuğunu ihmal eder. Bunun üzerine anne, evde baba rolü oynamak zorunda kalır. Bu durum, çocukların büyüdükleri zaman cinsel kimliklerini saptıracak kadar zararlı bir ortam yaratır. Çocuğun tek gördüğü şey, aile içinde babanın şef rolünü yitirdiğidir. Bu rolü, dışarıda, süper kabilenin daha geniş çevresindeki egemenlik yarışı uğruna yitirmiş olduğu, çocuğu pek az ilgilendirir, ya da hiç ilgilendirmez. Böyle bir çocuğun, büyürken, dengeli bir kafa sağlığını koruyabilmesi şaşılacak bir şey olur. Statü yarışının ne olduğunu bilen ve babasının bu alandaki başarılarıyla övünen daha büyük bir çocuk bile, bunların babanın aile içindeki olumlu etkisinin yerini doldurmadığını farkedecektir. Ev dışındaki statüsü gittikçe daha güçlenen bir baba bile, ev içinde alay konusu olmaktan zor kurtarır kendini. 

Söz konusu erkek için çok üzücü 'bir olaydır bu. Bütün kuralları yerine getirmiş, ama bir yerde açık vermiştir. İnsanat bahçesindeki süper-kabile koşulları çok insafsız olur. 
Adam ya başarısızlığa uğrar ve büyük bir düş kırıklığına kaptırır kendini, ya da başarır ve ailesi içindeki etkisini yitirir bu kez. Daha kötüsü de olur: öyle kendini yıpratırcasına çalışmıştır ki, hem aile içindeki kontrolunu elinden kaçırmış, hem de başarı kazanamamıştır. 

Bu konuda, egemenlik yarışında başarısızlığa uğramış bazı süper-kabile üyelerinin, bu düş kırıklığı sonucu gösterdikleri tepkileri de incelememiz gerekir. Hayvanlardaki davranış inceleyenler bunu saldırının yön değiştirmesi diye tanımlarlar. En iyi ihtimalle, tatsız bir olay olarak kalır bu, ama daha kötü bir ihtimalle ölüme bile yol açabilir. 

Bu durumu, en iyi, iki hayvanın karşılaşmasında görürüz. Her ili hayvan da, ötekine saldırmak istemekte, ama bunu göze alamamaktadır. Böylece uyanmış olan saldırganlik, asıl hedefi olan rakibe yönelemezse, başka bir yerde kendini gösterecektir. O zaman daha güçsüz, daha az tehlikeli 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birisi bulunur ve bütün hınç ondan çıkarılır, bunu haketmiş olmasa bile. Zavallının tek suçu, ilk rakipten daha zayıf, daha az ürkütücü olmasıdır. 

Statü yarışında da çoğu kez, alt mevkide bulunan biri, üstün durumdakine karşı kızgınlığını açıkça ortaya koyamaz. 
Böyle bir tehlikeyi göze alamayacak, ama kızgınlığını başka bir yöne çevirecektir. Ya zavallı çocuklarından, ya karısından ya da köpeğinden çıkaracaktır hıncını. Eskiden olsa, bindiği atın böğrünü mahmuzlardı. Zamanımızda, otomobilinin vites kutusundan alır öcünü. Kendi emrinde çalışan insanlar da varsa, onları haşlamakla avunur. Çevresinde, kızgınlığı üzerine dökebileceği hiçbir şey ya da kimse yoksa, yine de bir kişi vardır: kendisi. Mide ülserine yakalanır, olur biter... 

Her şeyden umudunu kestiği aşırı durumlarda ise, saldırganlığı en sonuna kadar vardırır, kendi kendini kurban eder, yani canına kıyabilir. (Hayvanat bahçesinde de, parmaklıkların arkasına kapandığı için düşmanlarına saldıramayan hayvanların kendi kendilerini ısırıp sakatladıkları görülmüştür. Ama, intihar yalnız insanlara özgü bir şeydir sanıyoruz.) İntiharların asıl nedenleri üzerinde çeşitli yorumlar olmakla beraber, yön değiştirmiş saldırganlığın önemli bir rol oynadığı hemen herkes tarafından kabul edilir. Bu konuyu inceleyenlerden biri şöyle der: «Kendini öldüren kimse, kesinlikle başka birisinin ölümünü istemekte ya da, en azından, dilemektedir.» Belki biraz aşırı bir yorumdur bu. Onulmaz bir hastalığa tutulup da ıstırap çeken adamın intiharını bu kategoriye sokamayız. Kendisini iyi edemeyen doktoru öldürmek istediği için kendi canına kıydı demek biraz garip olur. Bu adamın bütün arzusu acısının dinmesidir yalnızca. 
Ama, diğer birçok intihar olayı, saldırganlığın yön değiştirmesi biçiminde yorumlanabilir. Bu konuda birkaç örnek verelim: 

İntihar oranı, kırsal bölgelere ölçüyle büyük kentlerde daha yüksek olur. Bundan, statü yarışının daha çetin olduğu 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yerlerde intiharların daha çok olduğu sonucu çıkar. İntihar olayına, kadınlardan çok erkeklerde rastlanmakta ise de, kadınlar bu açığı yakında kapayacak gibi görünüyorlar. Başka bir deyimle, intihar oranı, statü yarışına kendini en fazla kaptırmış olan cinste daha yüksektir. Zamanımızda kadınlar da gittikçe özgürleşerek bu yarışa katıldıkları için, aynı tehlikeyle karşılaşmaktadırlar. Ekonomik bunalımlar sırasında da intiharların çoğaldığına tanık oluruz. Başka bir deyimle, tepeye doğru statü yarışı güçlüklerle karşılaştıkça, hiyerarşinin alt basamaklarında yön değiştirmiş saldırganlık olayı daha çok görülmekte ve felâketli sonuçlar doğurmaktadır. 

İntiharlar, savaş dönemlerinde azalır. Yirminci yüzyılın başından beri çizilen grafikler, iki büyük dünya savaşına raslayan yıllarda böyle bir azalma olduğunu doğrulamaktadır. 
Demek ki, elde öldürülebilecek başka bir şey olursa, kendi kendini öldürmüyor insanlar. İntihar edecek adamın kendini haksızlık kurbanı sanması ve saldırganlığını başka tarafa yöneltmesi, üstün mevkidekileri öldürmesini engelleyen yasaklar yüzündendir. Ya kendinden güçsüz birini ya da doğrudan kendisini öldürmek zorunda kalmıştır. Barış zamanında, başkasını öldürmesini engelleyen birtakım yasaklarla karşılaşır. 
Oysa savaş zamanında, aksine, adam öldürmesi emrolunur kendisine, intihar oranı da böylece azalır. 

İntiharla cinayet arasında da çok sıkı bir ilişki vardır. 
Bir anlamda, madalyonun iki yüzü gibidir bunlar. Cinayet oranı yüksek ülkelerde intihar olaylarının az olduğu görülür. İntiharın çok olduğu yerdede cinayetler azalır. Sanki ortada harcanması gereken bir saldırganlık birikimi var da kendine şu yada bu biçimde bir yol arıyordur. Seçtiği yön, topluluğun cinayet olayı karşısında gösterdiği tepkiye bağlıdır. Cinayeti yasaklayan yasalar zayıfsa, intihar oranı düşük olur. Bunu savaş zamanındaki duruma benzetebiliriz, zira savaşta da, adam öldürmeyi yasaklayan koşullar, bilerek hafifletilmiştir. 
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Ama genellikle, çağdaş süper-kabilelerde adam öldürmek sıkıca yasaklanmıştır. İntiharla cinayet arasında bir tercih yapmak durumunda kalanımız az olduğundan, sorunun aslını anlamak oldukça güçtür bizim için. Teorik olarak, başkasını öldürmek biyolojik açıdan kendini öldürmekten daha doğal göründüğü halde, sayılar yine de işin ters olduğunu göstermektedir. İngiltere'de son zamanlarda yıllık intihar ortalaması beş bin dolaylarındaydı. Oysa, (bilinen) cinayet sayısı, iki yüz rakamının altında kalıyordu. Dahası var; cinayetlere yakından bakarsak, şaşırtıcı bir durumla karşılaşırız. 
Çoğumuzun, cinayetler hakkındaki düşüncesi ya gazetelerden ya da polis romanlarından gelmedir. Oysa gazeteciler ve yazarlar, yayınlarının sürümünü sağlayacak türden cinayetlere eğilirler yalnızca. Aslında, en çok rastlanan adam öldürme biçimi, aile cinayetleridir. Hiçbir heyecan verici ya da şerefli yanı olmayan bu cinayetlerin kurbanı da yakın bir akrabadır çoğunlukla. 1967'de İngiltere'de işlenen yüz yetmiş iki cinayetin seksen biri bu türdendi. Ayrıca, elli bir olayda katil, cinayeti işledikten sonra kendi yaşamına son vermiştir. Bunların çoğunda katil, saldırganlığını kendine yöneltmek zorunda bırakılmış bir adamdır. Önce sevdiklerini öldürür, arkadan da kendi canına kıyar. Âdeta, ölümünden sonra acı çekmesinler diye onları önceden yolcu etmek ister gibi. Kriminologlar, bazen katilde ikinci bir değişiklik olduğunu ortaya koymuşlardır. Eğer, ötekilerden hemen sonra kendini öldürmeyecek olursa, ihtimal öyle bir ferahlama duyacaktır ki, intihar isteginden vazgeçecektir belki de. Toplum ona baskı yapmakta, birçok şeyden yoksun bırakmakta idi; o da bu yüzden kendini öldürmeye hazırdı, ama çoluğunu çocuğunu öbür dünyaya göndermekle toplumdan intikamını almış, bunalımını gidermiş ve rahatlamıştır. Bu onu güç bir durumda bırakır. Aslında umutsuzluğun doğurduğu bir intihar, bir cinayet dizisine dönüşmüş ve ortalık cesetlerle dolmuştur. Saldırganlığın yön 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değiştirmesi, bunun gibi, kâbustan da kötü sonuçlara sürükleyebilir insanı. 

Neyse ki, çoğumuz işi bu kadar ileriye götürmeyiz. Ailemizin bizden gördüğü kötülük, akşamları asık suratla eve dönmemizden ibaret kalır, o kadar. Süper-kabile üyelerinden birçoğu sinemada ya da televizyonda hainlerin başkaları tarafından öldürülmesini seyrederek içlerini boşaltırlar. Sıkı bir yönetim ve baskı altındaki topluluklarda, sinemalarda gösterilen cinayet filmlerinin yüksek oranda olmasının bir anlamı vardır. Hattâ hayali şiddet olayına gösterilen rağbetin (baştaki despotlar yüzünden) gerçek yaşamda uğranılan haksızlık derecesiyle orantılı olduğu bile söylenilebilir. 

Başkalarının aşırı şiddet olayları karşısında kalışını seyretmek de derin bir ihtiyaçtır. Bunun, bastırılmış saldırganlık için bir boşalım yolu olup olmadığı, üzerinde çok tartışılan bir noktadır. Üstünlük taklidinde olduğu gibi, bizi şiddet olaylarını seyretmeye iten nedenler belli olmakla birlikte, bundan ne gibi bir yarar beklendiği anlaşılamamaktadır. Bir işkence olayını seyretmek ya da hikâyesini okumak, okuya- nın ya da seyredenin gerçek yaşamdaki durumunu hiçbir şekilde değiştirmez. Kendisine sunulan hayali hikâyeden zevk alabilir ama, gördüğü oyun ya da okuduğu yazı bittikten sonra, kendi üzerindeki baskı hafiflemiş olmaz. Gerilim kaybolmamış, sineğin ısırdığı yeri kaşımak gibi geçici bir rahatlık duyulmuştur. Tersine bu kaşıma, iltihaba bile neden olabilir. Hayali bir şiddet banyosuna kendini alıştırmak, asıl şiddet olayına karşı ilgiyi artırabilir. Bunların lehine söylenebilecek tek söz, gösteri sırasında seyredenlerin şiddet hareketlerine girişmediğidir. «Saldırganlığın yön değiştirmesi» çok kez «yazıhane hademesinin kediye tekme savurması» ile karşılaştırılır. Bu, başka bir yol bulamayınca hınçlarını hayvanlardan çıkaranların, ancak hiyerarşinin en alt basamaklarına mensup olanlar arasında görüldüğü anlamına gelir. Ne yazık ki, kızgınlıklarını hayvanlardan çıkaranların sayısı çok 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daha fazladır; hayvanları koruma derneklerinin ellerindeki sayılar bunu açıkça belirtir. Hayvanlara zulmetmek, tâ eski uygarlıklardan zamanımıza kadar, saldırganlığın yön değiştirmesinde önemli bir çıkış yolu olmuş ve yalnızca toplumun alt tabakalarına özgü bir şey olarak da kalmamıştır. Roma amfilerinin katliamlarından, ortaçağda ayılara reva görülen kötülüklere ve günümüzdeki boğa döğüşlerine kadar, hayvanlara zulmetmek, onları öldürmek âdeta bir eğlence gibi gelmiştir süper-kabile topluluklarına. Her ne kadar, atalanmız yaşamlarını sürdürmek için avlanmak zorunda kaldıklarından bu yana insanoğlu diğer hayvan türlerine eziyet etmekte ve onları öldürmekteyse de, tarih öncesi zamanlarda bunun nedenleri başkaydı. Zulüm dediğimiz şey «başkasının çektiği acıdan zevk duymak» olduğuna göre, zulüm için yaptıklarını söyleyemeyiz bunu. 

Süper-kabile dönemine geçişimizden bu yana canlı yaratıkları dört nedenle öldürmekteyiz: bize yiyecek, giyecek ve daha birtakım hammaddeler sağlamaları için; zararlı bir hayvan ya da böcek oldukları için; bilimsel buluşlarımızı genişletmek için; bir de sırf öldürme zevkini tatmak için. Bu nedenlerden birincisiyle ikincisi, bizim için olduğu kadar atalarımız için de geçerliydi; üçüncü ve dördüncüsü ise süper- kabile koşullarından sonra ortaya çıkmıştır. Bizim burada ilgileneceğimiz, dördüncüsüdür. Her ne kadar ötekilerde de bir gaddarlık ögesi varsa da, asıl niteliklerini oluşturan yalnızca bu değildir. 

Öteki türlere karşı gaddar davranışın tarihi garip bir yol izlemiştir. İlkel avcı, kendini hayvanlara yakın hisseder, onlara saygı duyardı Hayvan yetiştiriciliğine girişen ilk kavimler de bu hissi duymuşlardı tabii. Ancak, kentlerin nüfusu çoğaldıkça, büyük insan gruplarının hayvanlarla doğrudan ilişkisi bütünüyle kesilmiş oldu ve ortada artık saygı diye bir şey kalmadı. Uygarlıkla birlikte insanın burnu da büyümüştü. Ötekiler gibi bir hayvan olduğunu görmezlikten geliyordu. Hayvanlarla büyük bir uçurum açıldı arasında: bir ruha sahip olan kendisiydi yalnızca, öteki hayvanların ruhu yoktu. Onlar, insanın keyfine hizmet için dünyaya gelmiş birtakım kaba yaratıklardı. Hıristiyanlığın gittikçe yaygınlaşan etkisi, kötü bir dönemin açılmasına neden oldu hayvanlar hesabına. Ayrıntılara girmemiz gerekli olmasa bile, daha ondokuzuncu yüzyılın ortası gibi yakın bir tarihte, Papa Ondokuzuncu Pius'un Roma'da bir hayvanları koruma derneği kurulmasına karşı çıktığını hatırlatmadan geçemeyeceğiz. Papa hazretlerine göre insanın yalnız kendi türünden olanlara karşı görevleri vardı, aşağılık hayvanlara karşı ise hiç. Bundan biraz sonra bir cizvit papazı, «hayvanların hiç bir anlayışları bulunmadığına ve dolayısıyla bir “kişi” sayılamayacaklarına göre, hiç bir hakları da yoktur; bu bakımdan, nasıl çakıl taşlarına ve kurumuş köklere karşı bir görevimiz yoksa, hayvanlara karşı da acıma ya da başka bir duyguyla bağlı sayamayız kendimizi» diye yazıyordu. 

Bu tutumu, hıristiyanların birçoğu kuşkuyla karşılamaktaydı ama, insanla hayvanın yeniden birbirlerine yaklaşmaları ancak Darwin teorisinin insan düşüncesini etkilemeye başlamasından sonra oldu. İnsanla hayvanın, ilkel avcılara çok doğal gelen yakınlığı yeniden kabul edilince, hayvanlara saygı duygusu da yeniden canlandı. Hayvanlara bilinçli olarak zulmedilmesi karşısındaki tutumumuz son yüzyılda hızla değişti ama, gaddarlığı kınayanların çoğalmasına rağmen, bunun henüz önüne geçilmiş değildir. Hayvanlara göz önünde eziyet edilmesine şimdi daha az rastlanılmakla birlikte, gizli kapaklı olarak sürüp gitmektedir bu durum. Bugün hayvanlara daha bir saygı duysak bile onlar hâlâ buyruğumuz altında kalmakta ve böyle oldukça da yön değiştirmiş saldırılarımıza hedef olmaktan kurtulamamaktadırlar. 

Hayvanlardan sonra, en kolay diş geçirebildiğimiz zayıf yaratık, çocuktur. Bu alanda daha güçlü yasaklar bulunmasına rağmen, çocuklar da yön değiştirmiş saldırganlık gösterilerine hedef olurlar. Hayvanlarla çocuklara ve alt durumdaki savunmasız kişilere uygulanan zulmün şiddetli, bu zulmü yapanın da o derece şiddetli bir egemenlik baskısı altında bulunduğunu gösterir. 

Adam öldürmenin onurlu bir iş gibi yüceltildiği savaş zamanlarında bile, bu mekanizmanın işlediği görülür. Çavuşlarla öteki assubaylar, erlere genellikle çok gaddar davranırlar; bunu yapmalarının nedeni de yalnızca disiplin sağlamak değil, aynı zamanda kinlerini tahrik etmektir. Bu kinin, savaşılan düşmana doğru yön değiştireceğini hesapladıklarından, bilinçli olarak böyle davranırlar. 

Süper-kabile koşullarının kaçınılmaz belirtisi olan «egemenliksin olağanüstü ağırlıktaki yükü karşılığında ödediğimiz ceremeye bir bakalım. Sadece birkaç bin yıl öncesine kadar bir kabile avcısından başka bir şey olmayan insanhayvanın anormal durumu, hayvan ölçüsünde daha az anormal olmayan birtakım davranış biçimlerine yol açmıştır: «Üstünlük taklidi»ni aşırı bir uğraş haline getirmek, şiddet olaylarını seyretmekten heyecan duymak, hayvanlarla çocuklara ve zayıf durumda olanlara zulmetmek, cinayetlere yeltenmek ve bu yukarıdakilerden hiç biri yapılamamışsa, kendi kendine kötülük etmek, canına kıymak. Süper-kabilemizin üyesi, toplum merdiveninin bir üst basamağına tırmanmak için ailesini ihmal ederken, filmlerde, kitaplarda bulduğu vahşi davranışlarla beslenmekte, köpeğine tekme, çocuğuna tokat atmakta, emri altındakilere kıyıcı davranmakta, kurbanlarına işkence etmekte, düşmanlarını öldürmekte, gerilim sonucu kendi kendini hasta etmekte, beynini havaya uçurmaktadır. Hiç de hoş olmayan görüntüler. İnsan, çoğu kez, hayvanlar âleminde kendinin bir benzeri olmadığından dolayı şişinmiştir. Bu saydığımız noktalarda da gerçekten eşi yoktur. 

Evet, diğer türlerin de var güçleriyle statü mücadelesine giriştikleri olur; egemen duruma yükselmek, toplumsal yaşamlarının başlıca ve hayli zaman alan ögelerinden biridir. 
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Ne var ki, doğal koşullar altında, vahşi hayvanlar hiçbir zaman bu mücadeleyi çağdaş insanda görüldüğü kadar aşırıya vardırmazlar. Başlangıçta da söylediğim gibi, ancak hayvanat bahçelerinin tıklım tıklım dolu kafeslerinde görülebilir insanlardakini andıran bir statü mücadelesi. Tutsak bir hayvan grubu, bu tür için gerekli olan yaşama alanından çok daha dar bir alana kapatılmış, tepeleme doldurulmuşlarsa bir kafese eğer, bu elverişsiz koşullar altında ciddi tehlikelerin ortaya çıkacağı kesindir. Yaralama, öldürme olayları baş gösterecektir. Aşırı sinirlilik durumu görülecektir hayvanlarda. Ne var ki, en tecrübesiz hayvanat bahçesi yöneticisi bile, bir hayvan grubunu hiçbir zaman insanın kendisini tıktığı çağdaş kentlerdeki gibi tepeleme doldurmaz bir kafesin içine. Bu denli bir anormal gruplamanın, söz konusu hayvan türünün normal toplumsal davranışlarını parçalayacağını, kökünden sarsacağını bilir hayvanat bahçesi yöneticileri. 
Böyle bir öneride bulunursanız eğer, maymunları, kemiricileri ya da et-yiyicileriyle ilgili olarak, size şaşkınlıkla bakıp bunun bir delilik olacağını söyleyecektir. Oysa insanoğlu, bile bile bu duruma getirmektedir kendi yaşamını ve bu koşullar altında bile, her nasılsa, yaşamını sürdürebilmektedir pekâlâ. 
Elimizdeki verilere baktıkça, insanın inanası gelmiyor insanat bahçesinin şimdiye kadar bir toplumsal şaşkınlıklar yuvasına, herkesin birden haykırıp çığrıştığı bir tımarhaneye dönmemiş olmasına. Karamsar kişilere sorarsanız, çoktan dönmüş olduğunu söyleyeceklerdir size. Doğru değildir bu iddia. 
Daha yoğun bir toplum yaşamına yönelmiş akım, durulmak bir yana, günden güne daha da güç kazanmaktadır. Bu bölümde kısaca değindiğimiz belli başlı davranış bozuklukları- nın şaşırtıcı tarafı var oluşları değil, oranlarının genel nüfusa göre çok düşük olmasıdır. Mücadele halindeki süper- kabile üyeleri arasında sözünü ettiğimiz aşırı davranış biçimlerine kendilerini kaptıranların sayısı son derece azdır. Umudunu yitirmiş her statü savaşçısına, her yuva yıkıcıya, her katile, her canına kıyana, her cellata ya da ülserliye karşılık, yüzlerce kadın ve erkek yalnızca yaşamı sürdürmeyi başarmakla kalmayıp, süper-kabilenin mekanizmalar dizisi arasında kendilerini yitirmemenin de yolunu bulmuşlardır. Ve işte her şeyden çok bu, türümüzün akıl almaz azminin, esnekliğinin ve yaratıcı gücünün gerçek bir kanıtıdır. 


ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 


SEKS VE SÜPER-SEKS 


AĞZINIZA yiyecek bir şey attığınızda, bu, muhakkak karnınızın aç olduğu anlamına gelmez. Bir şey içtiğiniz zaman da ille susamışsınız demek değildir. İnsanat bahçesinde, yemenin de, içmenin de çeşitli işlevleri vardır. «Eğlencelik» fındık fıstık yer, sinirlerimiz yatışsın diye ağzımıza bir şeyler atarız. Bir şarap uzmanı sırf tadına bakmak için bir yudum şarap alır, sonra tükürür. Bir bahsi kazanmak için on duble bira yuvarladığımız olur. Bazı koşullarda, sosyal statümüzü korumak için, bir koyun gözünü yutmayı bile pekâlâ göze alabiliriz. 

Bu durumların hiç birinde, yapılan işin gerçek amacı vücudun beslenmesi değildir. Temel davranış biçimlerinin böyle çeşitli fonksiyonlarda kullanılması, hayvanlarda da raslanan bir şey olmakla birlikte, insanat bahçesinde insanın açıkgözlülüğü, fırsatçılığı bu süreci daha da genişletmiş, yoğunlaştırmıştır. Teorik açıdan, süper-kabile yaşamımızın lehinde bir not sayılabilir bu. Ancak, bu olayı olur olmaz yerlerde kullanmanın birtakım sakıncaları vardır. Sinir yatıştırmak bahanesiyle pisboğazlık edecek olursak fazla şişmanlar, hasta oluruz. İçkiyi fazla kaçırırsak, ya karaciğerimizi bozar ya da zehirleniriz. Alışık olmadığımız yemekleri oburcasına yersek, mide fesadına uğrarız. Başımıza bu belâların gelmesi, beslenme amacı olmayan yeme-içme eylemlerini, asıl besleyici rollerinden ayırmayı unutmamızdandır. 
Eski romalıların midelerinden gereksiz yiyecekleri atmak için gırtlaklarına tavuk tüyü sokmalarını alaya alırız. Şarap eksperlerinin içkiyi yutmamak için gösterdikleri dikkat de genel kuralın istisnasından başka bir şey değildir. Yine de, ihtiyatı elden bırakmamak koşuluyla, kendimize pek zarar vermeden çeşitli fonksiyonları olan yeme-içme eylemlerinde bulunmamız pekâlâ mümkündür. 

Cinsel davranışlarda da durum aşağı yukarı buna benzer; yalnız çok daha karmaşık olduğu için üzerinde daha dikkatli durmamızı gerektirir. Üretici olmayan cinsel eylemleri başlangıçtaki üretici fonksiyonlarından ayırmayı pek becerememişizdir. Yine de bu, insanat bahçesinde seksin çok fonksiyonlu süper-seks”e dönüşmesini önlemiş değildir, sonucu, sözü geçen insan adlı hayvan için pek yararlı olmasa bile. İnsanın fırsatçılığı sınır tanımaz. Bu nedenle böylesine köklü ve zenginleştirici bir eylem üzerinde çeşitlemeler yapmaya kalkacağı kesindi. Nitekim, bütün tehlikelerine rağmen, eylemlerimiz arasında en özen vermiş olduğumuz da budur; en aşağı on kadar çeşidi kapsar. 

Durumu aydınlatabilmek için, cinsel davranışın çeşitli fonksiyonlarını bir bir incelemek iyi olur gibi geliyor bana. 
Şunu baştan söyleyelim: Bu fonksiyonların birbirinden farklı ve ayrı olmaları ve bazen de birbirleriyle çatışmaları birinin var olduğu yerde, diğerlerinin var olamayacağı anlamına gelmez. Şu ya da bu cilveleşme ya da çiftleşme hareketi, aynı zamanda birçok görevi birden yerine getirebilir. Seksin on görevini şöyle sıralayabiliriz : 


1. Döl Vermeye Yönelmiş Seks. 


Bunun cinsel davranışın en belli başlı fonksiyonu olduğuna kuşku yoktur. Bazen seksin doğal ve uygun rolünü oynadığı tek durum olduğu iddia edilmişse de yanlıştır. Garip bir çelişkiyle, böyle konuşan birtakım din adamları, başkalarına verdikleri öğüdü kendileri tutmamaktadırlar. Keşişler, rahibeler ve daha birçok din adamı, son derece doğal olduğunu ileri sürdükleri bu eylemi uygulamaktan kendilerini alakoymaktadırlar. 

Burada şunu da eklememiz gerekir: Nüfusun ciddi bir artış gösterdiği durumlarda, seksin döl vericilik fonksiyonunun değeri de önemli ölçüde azalır; hattâ ortaya birtakım sakıncalar bile çıkar. Yaşamı sürdürmeye gerekli bir mekanizma olacak yerde, türün yok olmasına yol açabilecek bir rol oynamaya başlar. Zaman zaman susıçanlarında ve Kuzey Kutbu dolaylarında yaşayan küçük kemirici bir hayvan olan lemming'lerde görüldüğü gibi, koşullar çok uygun olduğu zaman döl öyle bir hızla çoğalır ki, giderek bir nüfus patlamasına yol açar ve bu da büyük kayıplara neden olur. Bugün de insan türünde buna benzer bir olaya tanık olmaktayız. Yakında öyle bir zaman gelecek ki, insan dediğimiz hayvan, döl vermek için önceden bir «üretme ruhsatı» almak zorunda kalacaktır. Hafife alınacak bir sorun değildir bu. Son yıllarda büyük tartışmalara yol açmıştır. İleri sürülen her iki karşıt iddia da incelemeye değer. Oysa iddia sahipleri gittikçe daha aşırı tutumlara yöneldiklerinden, böyle bir inceleme hemen hiç yapılmamaktadır artık. 

Temel soru şu noktada toplanıyor: Döl verme mekanizmâsına müdahale etmeye hakkımız var mıdır? Ya da, karşı taraftakilerin söylediği gibi, müdahale etmemeye haklamız var mıdır? Bu konudaki tartışmalar genellikle felsefe, ahlâk ya da din açısından ele alınmakta. İyi ama, bir de biyolojik açıdan bakalım bunlara. Acaba ne göreceğiz? 


Döl vermeyi kısıtlayacak gerçekten etkili tedbirleri uygulamayı reddeden bir toplum, iki şeyden yararlanacaktır. 
İlk önce, modern döl önleyici yöntemleri uygulayan başka gruplara oranla, daha hızlı çoğalacaktır. Sayıca çoğaldıkça, en sonunda, ötekileri tasfiye etmeyi bile umabilir ki, bu, asker olsun, din adamı olsun yöneticilere pek tatlı gelen bir düştür. Sonra, temel toplum birimlerinin, yani aile gruplarının güçlenmesini sağlamış olacaktır. Çift dediğimiz, yalnızca cinsel bir birim değil, aynı zamanda bir anababa birimidir. 
Anababalık işleriyle ne kadar çok uğraşırlarsa, çiftin sağlamlığı o kadar artar. 
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Bunlar, sağlam kanıtlar olmakla birlikte karşı kanıtlar da o derece sağlamdır. Gebeliği önleme taraftarları da, sorunun, bir grubun başka bir gruba baskın çıkmasından daha öte bir şey olduğunu ileri süreceklerdir. Nüfus çoğalması bir dünya sorunu olmuştur ve böylece ele alınması gerekmektedir artık. Bu noktada bizim de, dünya ölçüsünde bir lemming topluluğundan farkımız yoktur ve herhangi bir patlama hepimizi birden etkiler. Hâlen etkilemektedir de. 

Aile biçimi bakımından, gebelik önlenmesinin, doğakarşıtı bir durum yarattığı değil, tersine, yalnızca doğal bir durumu yeniden yarattığı ileri sürülebilir. Günümüzdeki modern sağlık, tıbbi bakım ve güvenlik yöntemleri geliştirilmeden önce, bir ailede bir sürü çocuk doğabilir, ama bunların büyük bir kısmı sonradan ölürdü. Aşırıya kaçmadan uygulandığında, gebeliği önlemenin zararı bu kayıpları, insan yumurtasının döllenmesinden önceye atmaktan başka bir şey değildir. 

Dünya çapında bir gebeliği önleme politikası uygulanamayacak olursa, ortaya nüfus artışını engelleyecek başka bir öge çıkacaktır çaresiz. Tür olarak doygunluk noktasına doğru hızla yol almaktayız ve eğer doğurganlığımızı kendi isteğimnizle sınırlandırmayacak olursak, bundan en çok zarar gören şimdiki kuşaklar olacaktır. Hastalığı tedaviye kalkmaktansa ondan sakınmak daha akıllıca bir iş olduğuna göre, dogum kontrolünün tek çözüm yolu olduğu ortadadır. Bir insanı dünyaya gelmekten alıkoymanın, o insanı dünyaya gelmişken yok etmekten daha kötü olduğunu kim ileri sürebilir? İnsan denilen yaratık, düşünmeden harcanabilecek basit bir canlı organizmadan öte bir şeydir. Yıllarca büyütülmesi, bakılması, korunması gereken yüksek nitelikte bir üründür o. Doğum kontrolüne karşı olanlar, buna rağmen, görüşlerinde direnmektedirler. Bahsi kazanacak olurlarsa, gebeliğin 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önlenmesi yöntemlerini reddetmekle dünyaya gelmesini sağladıkları kuşaklar, belki de bütün insanlığın topyekün çöküşüne tanık olmak için yaşayacaklardır yalnızca. 


2. Çift Kurmaya Yönelmiş Seks. 


İnsan denilen hayvan, biyolojik yapısı bakımından çiftkurucu bir türe mensuptur. Çift kurabilecek nitelikte iki kişi arasında duygusal bağlar gelişmeye başladığında, beraberce giriştikleri cinsel eylemler sayesinde bu bağlar teşvik edilmiş ve güçlendirilmiş olur. Günümüzde cinsel davranış konusunda çift kurmanın önemi öylesine büyüktür ki, cinsel eylemler bu dönem dışındaki herhangi bir durumda aynı şiddeti göstermekten çok uzak kalır. İşte bu fonksiyon, cinsiyetin üretici olmayan diğer biçimleriyle çatıştığı zaman can sıkıcı durumlar çıkar ortaya. Döl Vermeye Yönelmiş Cinsel Eylemler'den kaçınmayı başarsak ve çocuk yapmayı önlesek bile, yine de kimse istemediği halde, insanlar arasında otomatik olarak çift kuracak şekilde bağlar doğabilir. Rasgele çiftleşmeler, bu nedenle, bir sürü iş açar başımıza. 

Çiftleşebilecek durumda bir kadın ya da erkeğin çiftkurma mekanizması, çocukluğunda herhangi bir nedenle zedelenmiş ve bundan dolayı «âşık olma» yeteneğinden yoksun kalmışsa, ya da çift kurma güdüsü geçici olarak ve isteyerek baskı altında tutulmaktaysa rasgele bir çiftleşmenin, ileride hiçbir iz bırakmayacak gibi başarıya ulaşması mümkündür. 
Ne var ki, çiftleşmek için iki kişi olmak gerekir ve bu tür bir karşılaşmada eşlerden biri öteki kadar talihli olmayabilir. Onun çift-kurma mekanizması daha işlekse, cinsel davranışların duygusal şiddeti, tek taraflı bir bağın gelişmesine yol açar. Bunun sonucu olarak da toplum bir sürü «kırık kalpler», «tutkunlar» ve «terkedilmiş sevgililerəle dolar. 
Bunların başka bir eşle yeni bir çift kurmaları çok güç olur. 

Ancak, çift-kurma mekanizması her iki eş için aynı şekilde zedelenmiş ya da baskı altında tutulmaktaysa, fazla bir 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tehlike söz konusu olmaksızın çiftleşmeleri mümkündür. Burada da şu tehlike vardır: Cinsel tepki o denli şiddetli olabilir ki, eşlerden birinde çift kurmayı frenleyen tutuklukları yok etmeye ya da zararı onarmaya yol açabilir. 


3. Çiftin Sürekliliğini Sağlamaya Yönelmiş Seks. 


Çift kurulduktan sonra da cinsel eylemlerin bu bağı sürdürmede ve güçlendirmede etkisi olur. Bu eylemlerin daha geniş ve daha özenli bir durum alması mümkündür, ancak genellikle çift-kurma aşamasındaki şiddetlerini yitirmişlerdir. 
Zira kurucu bir fonksiyonları kalmamıştır artık. 

Cinsel eylemin çift-kurma ve çiftin sürekliliğini sağlamada oynadığı rollerin farklılığı, çoktan beri bir arada bulunan bir çiftin savaş, iş, ya da herhangi bir nedenle birbirlerinden bir süre için ayrı kalmaları durumunda daha açıklıkla ortaya çıkar. Yeniden bir araya gelişlerinde, ilk geceler, cinsel eylemin, karakteristik bir şekilde, şiddetlenmiş olarak yeniden canlandığı görülür. Böylece, ilk çift-kurma aşamasını, daha küçük çapta tekrarlamaktadırlar. 

Burada aydınlatmamız gereken bir çelişki var gibidir. 
Doğal biyolojik «âşık olma» sürecinin, cinsiyet aleyhtarı propagandalar ya da «düzenlenmiş; evlenmelerle engellendiği bazı kültürlerde gençlerin birbirlerini hiç tanımadan, çift-kurma döneminden geçmeden ya da her çeşit çiftleşme eylemine karşı tutuk olarak evlendirildikleri de olur. Bu durumda (talihleri yardım ederse) cinsel davranışlarının şiddeti daha sonraları çoğalabilecektir. Bunlar için, ilk bakışta, cinsel planda çiftin sürekliliğini sağlama dönemi, çift-kurma dönemine kıyasla daha şiddetli gibi görünür; bu da yukarıda anlattığım karşılıklı bağlantı ile çelişiyor sanılabilir. Aslında, söz konusu olan gerçek bir çelişki değildir; zira bu gibi durumlarda asıl çift-kurma safhası suni şekilde geciktirilmiş bulunmaktadır yalnızca. 
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Ancak, bu gibi çiftler her zamanlar bu kadar şanslı olmayabilirler. Çoğu kez bu durumlarda ailenin birliği dış baskılarla sağlanır, çok daha değerli ve esaslı olan iç bağlarla sağlanacak yerde. Bir evlenmede, eşlerden biri böylece, biyolojik anlamda, büsbütün «bağımsız» durumda kalırsa, aile dışında güçlü bir bağ kurması tehlikesi çıkar ortaya. Gerçek çift-kurma yeteneği, fonksiyonunu bulamamış olacağı için resmi ama suni bağları koparmayı da göze alarak, eylemini başka yerde sürdürür. 

Evlenmelerini gerçek bir bağ üzerine kurmuş olan çiftler için de başka tehlike vardır. Bu da kendilerini seks aleyhtarı değil, tersine, seks taraftarı bir propagandaya kaptırmış olmalarıdır. Bunlar çift-kurma dönemindeki aşırı şiddetin çift kurulduktan sonra da aynen sürüp gideceğini sanır ve, tabii, bunun böyle olmadığını görünce, ortada bir bozukluk olduğunu sanırlar. Oysa, çiftin sürekliliğini sağlamaya yönelmiş normal cinsel döneme erişmişlerdir yalnızca. Seksin döl verici niteliği üzerinde çok durulabilir ya da hiç durulmayabilir. Her iki durumda da ciddi birtakım sorunlar çıkacaktır karşımıza. 

Bu ilk üç kategori — döl vermeye, çift kurmaya ve çiftin sürekliliğini sağlamaya yönelmiş seks — insanın cinsel davranışındaki üretici fonksiyonların temelini oluşturur. Üretici olmayan fonksiyonları incelemeye geçmeden önce bu ilk üç kategori üzerinde genel bir yorum yapmamız yerinde olur. 
Çift-kurma mekanizması herhangi bir nedenle bozulmuş olan bazı kişiler, insan türünde çift halinde yaşamak gibi biyolojik bir içgüdünün bulunmadığını —kendi işlerine geldiği için olacak— ısrarla ileri sürmüşlerdir. Kendi dillerince «romantik sevgi», çağdaş yaşamımızın yeni ve tamamen yapma bir uydurmasından başka bir şey değildir. İddialarına göre insan, akrabası maymunlar gibi «maymun iştahlıdır çoğunlukla. 
Ancak, olaylar bu iddiaları boşa çıkaracak niteliktedir. Bazı kültürlerde, ekonomik düşüncelerin çift-kurma biçimini oldukça çarpıtmış olduğu doğrudur; ama resmen öngörülen «sözde bağlar» üzerinde etki yapmaması için şiddetli cezalara bile başvurulmuş olmasına rağmen, çift-kurma eğilimi yine de, her zaman kendini göstermiştir. Ta eski zamanlardan beri, genç âşıklar, yakalanırlarsa yasanın onları ölüme mahküm edeceğini bile bile, her tehlikeyi göze almışlardır. Böylesine güçlüdür bu temel biyolojik mekanizma. 


4. Fizyolojik Seks. 


Dişi olsun, erkek olsun sağlığı yerinde ergin bir insan sık sık cinsel eylemde bulunmak ihtiyacını duyar kendinde. 
Böyle bir tüketim olmazsa fizyolojik gerilim birikme. gösterir ve vücut en sonunda, bir boşalma ister. Orgazma varan bütün eylemler, bundan yararlanan kimseye bir ferahlama getirir. Bir çiftleşme, diğer dokuz cinsel davranış fonksiyonundan hiç birini karşılamasa bile, bu fizyolojik ihtiyacı gidermeye yarar. Tek başına yaşayan ve cinsel başarıya ulaşamayan bir erkek, bir fahişeyle yatmakla bu ihtiyacını giderebilir. Her iki cinsin de baş vurduğu daha yaygın bir çözüm yolu ise, kendi kendini tatmindir. 

Amerika'da son zamanlarda yapılan bir inceleme, bu ülkede kadınlardan 4/58'inin, erkeklerden 4792”sinin hayatlarının herhangi bir döneminde, orgazma varıncaya kadar bu yola baş vurduklarını göstermiştir. Cinsel eylemin bu türü, bir eşin bulunmasını gerektirmediği ve dolayısıyla döl vermeye yönelmediği için, geçmişte sofu düşünceli bazı kişiler bunu önlemeye çalışmışlar ve böylece «mastürbasyon» olayı çevresinde bir sürü acayip, batıl inanç gelişip durmuştur. 
Bunlara bakılırsa, otuzbir çekenlerin başına gelebilecek felâketlerin başlıcaları şunlardı: Zayıflama, kısırlık, sıskalık, cinsel soğukluk, solup sararma, isteri krizi, başdönmesi, sarılık, çarpılma, delirme, uykusuzluk, bitkinlik, çıban, ağrılar, kanser, mide ülseri, tenasül organları kanseri, sindirim bozukluğu, başağrısı, kalp hastalığı, böbrek hastalıkları, hormon yetersizliği, körlük... Bu akıl almaz felâketler koleksiyonuna gülüp geçebilirdik eğer bu korkunç tehditler, yıllar ve yüzyıllar boyunca sürüyle gizli korku ve üzüntüye yol açmamış olsa idi.. Neyse ki, hiçbir temele dayanmayan bu bâtıl inançlar etkisini, yavaş yavaş da olsa, yitirmekte ve yarattıkları korkular zamanla dağılmaya yüz tutmaktadır. 

Cinsel enerjinin tüketilmesi için bir yol bulunmadığında vücut, durumu kendi kendine çözümlemeye kalkar. Dişi, erkek bekâr insanlar uykularında ani orgazma varırlar. Her iki cinsin de görebileceği erotik rüyalar, kadında da erkekte de gece boşalmasına kadar giden adeli tepkilere yol açar. 

Ani orgazm durumu, kendilerini sıkı bir perhize sokan ve temamıyla dine adayan insanlarda da görülebilir. Ama o zaman çok değişik biçimde yorumlanır ve dinsel çılgınlık, vecd ya da cezbe hali diye tanımlanır. Sainte Therese"in bir meleği görüşünü arlatışı gibi: «Elinde uzun, yaldızlı bir kılıç vardı, ucunda bir ateş parlıyor gibi geldi bana. Melek bu ucu kalbime daldırıp daldırıp çıkarıyordu; öyle ki, tâ barsaklarıma kadar sokuyor sandım. Çıkardığı zaman barsaklarum da yerinden sökülüyordu âdeta ve o zaman büyük bir Tanrı sevgisiyle doluyordu içim. Bu acının şiddetinden kısa kısa inlemeler dökülüyordu ağzımdan, ama bu şiddetli acının bana verdiği haz öylesine kuvvetliydi ki, bunu bir kere tadan kimsenin kolay kolay vazgeçebileceğini hiç sanmıyorum.» 

Yazık ki, kendilerini mutlak bir bekarlığa adayanların cinsel boşalımları üzerinde pek fazla bilgi sahibi olmadığımız için, bu orgazm durumlarının çokluğu ve sıklığı hakkında kesin bir şey söyleyecek durumda değiliz. Buna karşılık, faal bir cinsel yaşamı olan kişilerin, hapse girdikleri zaman orgazma varan rüyaları daha sık gördüklerini biliyoruz. İki yüz sekiz kadın mahpus üzerinde yapılan bir araştırmada bunlardan 60'ının bu kurala uydukları görülmüştür. 

Orgazma varan rüyaların yalnızca başka bir boşalma yolu olmadığından, cinsel eylemi sağlayan dengeleyici bir mekanizma rolü oynadığını sanmak da doğru olmaz. Fuhuş ve kendi kendini tatmin hallerinde nasılsa, işler burada da o kadar basit değildir. Örneğin, kimi insanlar eyedikçe yiyesi gelmek» ilkesi uyarınca, yoğun ve sık bir cinsel eylemin yanı sıra, orgazma varan rüyaları da aynı sıklıkla görebilirler. 
Ama bu da, ani orgazmın cinsel eylemden yoksunluğa karşı bir tepki olarak ortaya çıkabileceği ve çıktığı gerçeğiyle çelişecek bir şey değildir. Meselenin sanıldığından daha karmaşık olduğunu gösterir, o kadar. Ne var ki, burada bizim ele aldığımız konu yalnızca «fizyolojik gerilimin giderilmesi» fonksiyonudur ve bunun da insanın cinsel davranışlarını niteleyen belli başlı on kategori arasında yer alacağı kuşkusuzdur. 

Fizyolojik sekse başka hayvan türlerinde de rastlanır ki, bunlardan birkaç örnek vermekte yarar vardır. Pek tabii bu örnekleri doğa içinde değil, daha çok hayvanat bahçelerinde görebiliyoruz. Buralarda birçok hayvanın tek başına bırakıldığı zaman kendi kendini tatmin yoluna başvurduğu görülmüştür. Bu olaya en çok tutsak maymun ve gorillerde raslanır. Erkek maymunlar, penislerini kimi zaman elleri ayakları, kimi zaman ağızları ya da bir şeyi tutmaya elverişli kuyrukları vasıtasıyla uyarırlar. Erkek filler penislerini kendi hortumlarıyla, yanlarında erkek bulunmayan grup halindeki dişi filler ise cinsel organlarını birbirlerinin hortumlarıyla uyarırlar. Ön ayaklarından birini cinsel organının üstüne bastırarak üç ayak üstünde yürüyen tilkilere raslandığı gibi, hayvanat bahçesinde kafeste tek başına tutulan bir arslanın sırtını duvara dayayarak ayaklarıyla mastürbasyon yaptığı da görülmüştür. Erkek bir yunus balığı havuzunda, penisini kaldırarak suyun akıntısına karşı doğrultmayı âdet edinmişti. 
Cinsel rüya görme de vardır hayvanlarda: uyku sırasında ev kedilerinin penislerinin fışkırmaya varana dek kalktığı müşahede edilmiştir. 
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5. Araştırıcı Seks. 


İnsanın önemli niteliklerinden biri, icatçılığıdır. Atalarımız maymunlar, tecessüsleri hayli yüksek yaratıklardı kuşkusuz. Bütün primatlara özgü, ayırdedici bir niteliktir bu. 
Çok eski zamanlarda, insan atalarımız avcılığa giriştiklerin- de, herhalde bir yandan bu niteliklerini geliştirmek, bir yandan da çevredekileri her şeyi ayrıntılarıyla araştırmaya yönelmiş içgüdülerini daha güçlendirmek zorunda kaldılar. Sırf araştırma insan için tek başına bir amaç oldu, besbelli. Onu yeni topraklara, yeni başarılara iten, durmadan aramaya, soruşturmaya ve aldığı cevaplardan hiçbir zaman tatmin olmamaya sürükleyen bir amaç. Bu içgüdü öylesine güçlendi ki, bütün diğer davranış biçimleri alanına yayılmakta gecikmedi. Süper-kabile koşullarının ortaya çıkmasıyla, bir' yerden bir yere gitmek gibi basit davranış biçimleri üzerinde çeşitlemeler yapabilmek amacıyla bile birtakım araştırmalara girişildi. Yürümek ve koşmakla yetinecek yerde, zıplamayı, hoplamayı, sıçramayı, dansetmeyi, tek ayak üstünde, dört ayak üstünde yürümeyi, suya dalmayı, yüzmeyi denemeye koyulduk. Bunlardan elde edilen zevkin yüzde ellisi denemenin kendisinden; yeni bir değişikliğin bulunmasından geliyordu. Ödülün ikinci yarısı, bu keşiften sonra onu sürekli olarak uygulayabilmekten geliyordu; ama bu konuyu şimdilik inceleyecek değiliz. 

Cinsel alanda bu eğilim bizi, seks konusunda geniş bir çeşitleme yelpazesine ulaşmıştır. Eşler, yeni yeni karşılıklı uyarı biçimleri denemeye başlamışlardır. Eski seksoloji kitaplarında cinsel denemelerin konusunu teşkil eden dokunma, ses, koku ve çiftleşme pozisyonu gibi çeşitli dinsel davranışlar ayrıntılı şekilde anlatılmaktadır. 


Burada da söz konusu olan, başka alanlarda, örneğin beslenme gibi bir alanda görülen duyumsal araştırmalara paralel bir gelişmeden başka bir şey değildir. Öyle olduğu 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halde, bazı kültürlerde bunları bastırmak yolunda sürekli girişimlerde bulunulmuştur. Çoğu kez, resmen ileri sürülen neder, bu davranışların döl verme amacını aşan birtakım inceiiklere yol açtığıdır. Araştırıcı cinsel davranışın çiftin birbirine bağlanmasını sağlayıcı, dolayısıyla aile birliğini bu yolla daha da güçlendirici özelliği hiç hesaba katılmaz. Oysa, çok önemli bir noktadır bu: önce de söylediğim gibi, çift-kurma dönemindeki âşıkane eylemin şiddeti, çift kurulduktan sonra azalmaya yüz tutar. Teorik olarak, aile birliği başarıya ulaşmış ve dış güçlerin etkisine karşı kendini koruyabilmişse, her şeyin yolunda gitmesi beklenebilir. Alışmaya dayanan bir sistemdir sonunda. Zira, aşk eyleminin şiddeti, çiftin kuruluş dönemindeki hızla sürüp gidecek olsa, genç çiftin başka alanlardaki verimi kesinlikle aksayacaktır. Ne var ki, süper- kabile yaşamının gerilimleri, baskıları, aile birliğini yıpratmakta, zora koşmaktadır. Dış baskılar çok güçlüdür. Çift kurma dönemindeki şiddetin yerine, sonraları, cinsel araştırmanın genişletilmesini koymak ideal bir çözüm yoludur ve bütün baskılara rağmen bugün de toplumumuzda varlığını sürdürmektedir. 

Bunun bir tek sakıncası vardır. Yeni cinsel uyarı biçimleri bulmaktan duyulan coşku (eksitasyon) kurulmuş bir çiftin iki üyesi arasında oluştukça, aile birliğini güçlendirmeye yarar. Ama, değişik bir biçime de girebilir bu. Yenilik ihtiyacı, yeni teknikleri bildik bir eşle uygulamakla tatmin olmayabilir, bilinen teknikleri yeni bir eşle uygulamaya ya da, daha çok rastlandığı gibi, yeni teknikleri yeni bir eşle denemeye de çeker insanı. 

Araştırıcı seksin gelişimi, iki tarafıda keskin bir acem kılıcına benzer demek ki. Süper-kabile kültürümüz araştırıcı davranışımızı sürekli bir gerilim altında tutmaktadır. Eğitim sistemimiz, geniş bilgimiz, güzel sanatlarımız, bilim ve teknigimiz, hepsi bu araştırmacılığa bağlıdır. Bu yüzden, araştırma ihtiyacı her alana yayılmış, güçlenmiştir. Seks alanında 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ise bu ihtiyaç birtakım zorluklara yol açar çoğu kez. Evli bir kadının dışarıda pratik çiftleşme dersleri alması ya da erkegin bir seks okulunda talim görmesi, uzun süre bir arada yaşamaya niyetli çiftler için kolay hazmedilebilecek bir şey degildir. Zira, çift kurma mekanizmasının kapsadığı tekelcilik ilkesine tamamen ters düşer. Öyleyse, asıl eşin yokluğunda girişilecek cinsel denemelerin gizlilik içinde geçmesi gerekir. 
Bu kez de çiftin birbirini aldatması gibi yeni bir tehlike çıkar ortaya. Türümüzün eski ve esaslı çekirdeğini oluşturan aile birimi bu durumdan çok zarar görmüş, ama yine de kendini korumuş, yıkılmamayı başarabilmiştir. Başka bir türden olsak, örneğin kaplumbağalar gibi yumurtalarımızı kuma gömüp orada kendi kendine açılmaya bırakabilsek, sorun kalmazdı. Ne var ki, anababa olarak üzerimize ağır görevler yüklenmiş olduğumuzdan, çift dışındaki cinsel denemeler iki tehlikeyle karşı karşıya bırakır bizi. Bir yandan şiddetli kıskançlıklara yol açar, öte yandan uzun vadede söz konusu aile biriminden gelen çocukların zararına, yeni birtakım rastlantısal çiftlerin kurulmasını teşvik eder. Böyle cinsel karmaşıklık gösteren bazı birleşmelerin ya da toplulukların kurulup işlediği de olmuştur. Ama bunların kesin bir başarıya ulaştığı pek enderdir ve ancak olağanüstü, değişik kişiler arasında görülür. Bu tür cinsel denemelerin sürtüşmeye yol açmadan yürüyebilmesi, ancak bütün tarafların çok ciddi bir zihni kontrol uygulamalarıyla mümkün olabilir. 

Harem sistemi bile —oldukça yaygın olmasına rağmen— süper-kabile kültürlerinin başarısına oranla, pek parlaklık gösterememiş; hattâ bazı araştırıcılar bu sistemi, uygulandığı kültürlerin toplumsal çöküntüye uğramasında önemli bir etken olarak suçlamışlardır. 

Cinsel davranışın diğer dokuz biçimi gibi, araştırıcılık fonksiyonu da öteki hayvan türlerinde kendini belli edecek 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kadar köklüdür. Gelişmiş ve icatçı bir kafaya ihtiyaç gösterdiğinden, yalnızca üstün primatlarda görülmesine şaşmamak gerekir. Özellikle büyük maymunlar tutsak bulunduklarında, çeşitli cinsel denemelere başvurur, dışarıda özgür biçimde yaşayan öteki kardeşlerinde görülmeyen değişik çiftleşme pozisyonları icat ederler. 


6. Seks İçin Seks. 


Seks İçin Seks diye bir şeyin varlığını hesaba katmaksızın, seksin çeşitli fonksiyonlanının tam bir listesini sıralamaya imkân yoktur. Herhangi başka bir düşünceye bağlı olmadan, ödülünü kendi içinde taşıyan bir cinsel davranıştır burada söz konusu olan. Bu fonksiyon bundan öncekine sıkıca bağlı olmakla birlikte, yine de ikisi arasında birtakım ayrıcalıklar vardır. 

Araştırıcı Seks'le, Seks İçin Seks arasındaki orantı, aşağı yukarı bir oyunu denemekle uygulamak arasındaki ya da çocukların oynadığı düzensiz oyunla, kuralları belli bir oyun arasındaki farkı andırır. Çocuklar yeni bir oyun alanı buldukları zaman, genellikle bu alana yayılmak ve kıyısını köşesini araştırmakla işe girişirler. Zaman ilerledikçe, bu gelişigüzel davranış daha düzenli bir biçime girer. Ortaya bir oyun düzeni çıkar ve bir «oyun» kurulmuş olur. Yerin özelliğine göre ya birdirbir ya saklambaç; ya da kovalamaca oyunudur bu. Oyun bir kez geliştirildi mi, başka zamanlarda da, gereksiz değişikliklere baş vurulmadan tekrar tekrar uygulanabilir. Oynayanları yeterince keyiflendiriyorsa, hiç bir yeni öge taşımasa bile, defalarca oynanır artık. Baştaki gelişigüzel davranışlar heyecan verici olmuştur kuşkusuz, çünkü o zaman söz konusu olan bir araştırma oyunu idi, ama bundan sonraki biçimiyle de heyecan vericidir, bu kez oynayanı tatmin eden bir oyundur. Ödülünü kendi içinde taşır, kısacası Oyun İçinde Oyun”dur. 
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Araştırıcı Seksle Seks İçin Seks arasındaki benzerlik de belirlenmiş oldu böylece. Bir çiftin iki üyesi arasında, çiftleşme sırasında, isteyerek ödül vermeye, çiftin birliğini korumaya ya da yeni denemelere girişmeye yönelmiş olmayan birtakım davranışların geliştiği görülür. Bunlar şimdi incelediğimiz kategoriye girer: Seks İçin Seks'le ya da, daha doğrusu sırf şehvetle ilgilidir. Yemek yiyen için ağız tadı, sanatçı için estetik neyse, çiftleşen biri için de aynı anlamı taşır bunlar. Yemek pişirme sanatını ya da güzel sanatlarda estetiği göklere çıkarırken, eşi görülmemiş cinsel denemeleri mahküm etmeye kalkışmak anlamsız bir şeydir. Oysa, hep yapılagelmiştir bu. Her alanda aşırıya kaçmanın birtakım sakıncaları vardır, kuşkusuz. Ama boğazına düşkünlüğün ya da aşırı estetik merakının sakıncası yok mudur sanki? Seks cambazlığını, başka işler için gerekli enerjiyi tüketecek aşırılığa vardırırsak, yaşama programının dengesi de bozulur tabii. 
Ama oburluk da insanı şişkoluğa, estetik sorunlara, aşırı düşkünlük ise toplumsal yaşamın öteki yanlarını küçümsemeye götürerek zararlı olabilir. Aynı temel sorunlar her durum için geçerlidir. 

Sırf eylem için eylem merakı, bir ölçüde, ortada harcanacak zaman ve enerji bulunduğu anlamına gelir. Bu da yaşamayı sürdürmeye gerekli ihtiyaçların giderilmiş olduğunu ifade eder. İnsanlarda bir kent toplumuna katılmış olmak, hayvanlarda ise hayvanat bahçesi hayatından yararlanmak suretiyle sağlanır bu. Bu hayvanat bahçesinde yiyecek sağlandığına, korkacak düşman da kalmadığına göre, burada yaşayan hayvanların cinsel konularda aşırılıklara kaçmalarına şaşmamak gerekir. 


7. Uğraş Olarak Seks. 


Burada söz konusu olan kesin bir tedavi yöntemi ya da, isterseniz, can sıkıntısını giderici yöntem olarak kullanılışıdır seksin. Bu kategori bundan öncekine sıkıca bağlı olmakla 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beraber, yine de kesin bir ayırım yapılabilir aralarında. Boş zamanı olmak başka, canı sıkılmak başka şeydir. Seks İçin Seks, eldeki boş zamanı yapıcı şekilde kullanma türlerinden biri sayılır ki, bu durumda, herhangi bir can sıkıntısı belirtisi olmayabilir. Fonksiyonu, duyumsal bir hazzı olumlu sonuca vardırmaktır. Uğraş Olarak Seks, bunun tersine, kısır ve tekdüze bir çevrenin doğurduğu olumsuz duruma karşı savaşmak için başvurulan bir tedavi yöntemidir. Orta halli bir can sıkıntısı, bir sinirlilik haline, ne yapacağını bilmemeye, nedenlerle sonuçlar arasında dengesizliğe sürükler insanı. Oysa, gerçekten boş ve gelecek için umut vermeyen bir çevrede duyulan şiddetli can sıkıntısının etkileri çok daha başkadır. Korku, heyecan, titizlik ve en sonunda da kızgınlık doğurur. 

Gözlerinde görüşü engelleyen gözlükler ve ellerinde küçük hareketleri kısıtlayıcı kalın eldivenler olduğu halde cıplak duvarlı hücrelere kapatılan öğrenciler üzerine yapılan deneylerden şaşırtıcı sonuçlar alınmıştır. Saatler ilerledikçe huzursuzluklarının daha çok arttığı görülmüştür. Bulundukları koşullar altında yapabilecekleri en basit hareketi bulmakta bile büyük bir güçlük çekiyorlardı. Tekdüzeliği bozmak için ıslık çalmak, kendi kendine konuşmak, tempo tutmak gibi akıllarına gelen her şeyi yapmaya koyuldular. Birkaç gün geçince şiddetli gerilim belirtileri göstermeye başladılar, duruma dayanma güçleri kalmamıştı artık. Bunun üzerine devam edemeyeceklerini belirttiler. 

Demek ki şiddetli can sıkıntısı, hiç bir şey yapmadan sırt üstü uzanmak değil, bunun tam tersidir. İnsan, davranışını dışa vurabilecek bir yol buldu mu, herhangi bir şeyi yapmaya hazır duruma gelir sonunda. Durum, ödüllerini kendi içinde taşıyan eylemlere özgü duyumsal hazlardan zevk almaya bile elverişli değildir; topyekün bir eylemsizliğin doğurduğu ıstıraba son verebilmektir söz konusu olan. Eylemin aşırı derecede azalması sinir sistemi için zararlı bir şeydir, bu durumda beynimiz kendini korumak için elinden gelen her çareye baş vurur. 

Normal can sıkıntısı durumlarında —yani boş, ama yine de yukarıda anlattığımız öğrencilere uygulanan yer kadar boş olmayan bir çevre içinde— tekdüzeliği bozmak için ulaşılabilecek en yakın nesne, kişinin kendi vücududur. Başka hiç bir şey olmasa bile bu vardır elde, İnsan tırnaklarını kemirebilir, burnunu karıştırabilir, kafasını kaşıyabilir ve nihayet cinsel bir tepki elde etmek için kendi kendini uyarabilir. Amaç, mümkün olan en şiddetli uyarıyı sağlamak oldugunda, uygulanan cinsel eylemler çoğunlukla vahşi, acı verici bir nitelik kazanır; bazen cinsel organların kanatılmasına, berelenmesine kadar gider. Ancak bu durumlarda yaratılan acı, bir raslantı sonucu değil, tedavinin bir parçasıdır; tipik bir örneği, sürekli ve şiddetli bir otuzbir çekme halidir ki, bazen derinin soyulmasına ya da cinsel organ kanallarına kesici aletler sokulmasına kadar vardığı olur. 

Doğal ve uyarıcı çevrelerinden uzaklaştırılmış olan insan mahpuslarda da Uğraş Seksi'nin aşırı biçimlerine raslanır. 
Burada söz konusu olan Fizyolojik Seks değildir. Zira, fizyolojik ihtiyaçlar bu kadar ileriye gitmeden de pekâlâ giderilebilir. 

Bu olay, hastalık derecesinde içine dönük insanlarda da görülür. Bu durumda dışarıdan bakılınca yeterince uyarıcı ögelerle çevrili olsalar bile, anormal psikolojik yapıları nedeniyle bu çevreden kopuk oldukları anlaşılır. Bütün bu bolluk içerisinde, psikolojik anlamda, açtırlar. Herhangi bir nedenle, şiddetli derecede toplum-karşıtı ve kafaca yalnız duruma gelmiş ve çevrelerindeki dünya ile ilişki kurmak yeteneğinden yoksun kalmışlarsa, bir hücreye kapatılmış mahpus kadar uyarı eksikliği duyarlar. Maddi ya da manevi çok aşırı yalnızlık olaylarında, Uğraş Seksi'nin doğurduğu acılar, topyekün ve marazi bir eylemsizliğe tercih edilir. 
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Hayvanat bahçesinde kafese hapsedilmiş hayvanlarda da bu tür tepkiler görülür. Eşlerinden ayrıldıkları zaman Fizyolojik Seks belirtileri gösterirler. Yiyecek bulma ve düşman-., larından sakınma gibi dertlerden kurtulunca ve boş zamanları da olunca, Seks İçin Seks'e verirler kendilerini. Ama can sıkıntıları dayanamayacakları kadar artarsa var güçleriyle Uğraş Seksi'ne baş vururlar artık. Erkek maymunlar otuzbir çekme tiryakisi olurlar bazen. Yanlarında bir dişiyle kafese kapatılan, ama yapacak bir işi olmayan tırnaklılar türünden erkekler, dişilerini doğa-dışı bir hırsla kovalayarak tartakler, kelimenin gerçek anlamında öldüresiye eziyet ederler onlara. Gorillerin aynı şekilde davrandıkları görülmüştür. Kafeste tek başına yaşayan bir erkek orangutan, yanına dişi bir maymun konulduğunda ve onunla çiftleştiği sırada öylesine hırsla sıkmıştı ki eşini, dişi maymun bir zaman için kollarını oynatamaz olmuş, kafesten alınıp götürülmesi gerekmişti. 
Benzerlerinden ayrı büyüyen maymun ve goriller ergenlik çağına gelip kendi türlerinden bir grup içine sokuldukları vakit çoğunlukla toplum yaşayışına ayak uyduramazlar. İki adım ötelerinde kendilerini kabule hazır bir eş durduğu halde, «kendi dünyasında yaşayan», «kafası bozuk» bir insanoğlu gibi köşelerine büzülür ve tek başlarına Uğraş Seksi'ni uygulamaya devam ederler. Hayvanat bahçesinde, evcil hayvan gibi ötekilerden uzak büyütülüp de büyüdükten sonra benzerleri arasına koyverilen şempanzelerde çok raslanan bir olaydır bu. Çocuklukları, anormal koşullar içinde geçmiş, sonradan «evli çift» oluştursunlar diye aynı kafese konmuş bir erkek maymunla bir dişi maymunun sık sık büyük bir cinsel eylem durumunda oldukları görülmüştür; ne var ki, bu eylemi ortaklaşa değil, ayrı ayrı göstermekteydiler. İstendiği kadar aynı kafeste, yanyana yaşasınlar, ikisi de ruhen yalnız hissediyorlardı kendilerini. İkisi de ayrı bir köşeye çekiliyor ve çeşitli biçimlerde kendi kendilerini tatmin ediyorlardı. 
Dişi maymun, kafesin parmaklıklarından dişleriyle küçük dal 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ve odun parçaları kopararak vaginasına sokmakta; erkeğe gelince, başka bir köşede penisiyle oynamaktaydı. 


8. Sâkinleştirici Seks. 


Sinir sistemi nasıl topyekün bir işsizliğe dayanamazsa, aşırı bir eylem haline de öylece isyan eder. Sâkinleştirici Seks, Uğraş Seksi'ne oranla madalyonun öbür yüzüdür, denilebilir. Can sıkıntısı-karşıtı yerine, Telâş-karşıtı rolü oynar. 
Aşırı ölçüde garip, çelişik, acayip ya da ürkütücü uyarılarla karşılaşan biri, sarsılmış sinirlerini yatıştırmak için eski, bildik yöntemlere baş vurarak bunlardan kaçmayı dener. Yaşamının sıkıntıları altında ezilen bir kişi, sonunda kendini doyuracağını bildiği hareketlere başvurur. İçinde bulunduğu gerilim ve telâş varolduğu sürece, doğru dürüst hiç bir şey yapamayacaktır. Sürekli bir karışıklık ve şaşkınlık halinde olduğundan belirli sorunları çözümlemeye imkân bulamamakta, bir o yana bir bu yana bocalamaktadır. Nereye dönecek olsa, karşısına bir engel çıkmaktadır. Bu engellenme duygusu gittikçe büyür içinde, tâ ki rahatça yapabileceği herhangi bir bildik ve basit hareket, kafasının takıldığı şeylerle ilgisi olmasa bile, kendisine bir ferahlık sağlayana kadar. 

Bir sigara tellendirmek, çiklet çiğnemek, bir yudum bir şey içmek gibi olağan hareketlerin endişeyi dindirmeye yardımı olur. Sâkinleştirici Seks'in oynadığı rol de bunlara benzer. Savaşta çarpışma saatini bekleyen asker, bunalım geçiren bir işadamı, kendilerini anlayan bir kadının kolları arasında geçici bir rahatlık ararlar. Bu durumlarda işin kişisel ve duygusal yanı asgariye inmiştir, davranışlar basmakalıptır. Bir bakıma, davranış ne kadar otomatik olursa, o kadar iyidir; zira zihin esasen başka şeyle dolu olduğu için, her şeyde basitliğe ihtiyacı vardır. 

Bu tutum, hayvanlarda «yön değiştirmiş eylem» olarak bildiğimiz eylemle kıyaslanabilir. İki rakip hayvan birbiriyle karşılaştığı ve çatıştığı zaman, her biri ötekine saldırmak ister ama ikisi de bundan çekinir. Davranışları tıkanıklığa uğramıştır; içinde bulundukları engellenme durumunda, o durumla hiç ilgisi olmayan basit birtakım davranışlara yöneldikleri olur; yalanıp temizlenmek, bir şeyler atıştırmak, ya da yuva yapmaya yarayacak çalı çırpı toplamaya kalkmak gibi. 

Bu «yön değiştirmiş eylemler» asıl sorunu çözümlemekten uzaktır kuşkusuz. Ama o andaki gergin durumda, geçici bir soluk alma zamanı sağlarlar. Çevrede bir dişi bulunursa, hayvan çarçabuk biniverir ona. Bunu da insanlarda olduğu gibi basmakalıp ve en basit biçimde yapar. 


9. Ticari Seks. 


Fahişelikten daha önce de söz etmiştik. Ama yalnızca müşteri açısından. Oysa, fahişenin kendi açısından, çiftleşme fonksiyonu bambaşka bir şeydir. Yardımcı birtakım ögeler araya karışsa bile, aslında ticari bir alışveriştir söz konusu olan. Ticari Seks, tek yönlü bir bağlılığa dayanan evlenmelerde de önemli bir rol oynar. Eşlerden biri ötekine karşı, para ve yatacak yer karşılığı, belirli bir çiftleşme görevini yerine getirir. Öte yandan, bu imkânları sağlayan ve eşine gerçekten bağlanmış olan diğer eş, yapma bir bağlığı kabul etmek zorundadır. Para için evlenen bir kadın (ya da erkek) bir fuhuş davranışında bulunuyordur kuşkusuz. Profesyonel fahişelerle aralarında tek fark, peşin para yerine hizmetlerinin karşılığının dolaylı olarak ödenmesidir. Ama ister kısa, ister uzun vadeli bir kontrata dayanmış olsun, bu sistemde cinsel davranışın fonksiyonu temelde aynıdır. 

Para Karşılığı Seks'in daha masum sayılabilecek bir biçimi striptizciler, konsomatrisler, güzellik kraliçeleri, dansözler, mankenler ve çoğu artistler tarafından uygulanır. Bunlar bir kazanç sağlamak için cinsel oyunun ilk dönemlerinin âyinleşmiş bir uygulamasını sunarlar seyirciye. Ama (hiç olmazsa mesleklerini resmen icra ettikleri sırada) tam çiftleşme anından önce durmasını da bilirler. Cinsel oyunu sonuna kadar 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oynamamaları sonucu ortaya çıkan eksikliği örtmek için de, başlangıç dönemindeki hareketleri daha abartılmış, daha özenli bir biçimde yaparlar. Cinsel tavır ve hareketleri, cinsel kişilikleri, vücut yapıları, hepsi, sağladıkları cinsel hizmeti abartacak biçimde hazırlanıp sunulmuştur. 

Öteki türlerde ve hayvanat bahçelerinde Ticari Seks'e pek rastlamayız. Yalnız primatlarda bir çeşit «fuhuş» biçimi görülmüştür. Bir yere hapsedilmiş dişi maymunlar yere dökülmüş olan yemek kırıntılarını alabilmek için, erkek maymunlara kendilerini sunarlar. Böylece erkek maymun, cinsel eyleme kendini kaptırınca, yemek uğruna giriştiği yarışı unutmuş olur. 


10. Statü Seksi. 


Cinsel davranışın görevlerine ilişkin bu son kategori, bizi beklenmedik gelişmeler ve yayılmalarla dolu garip bir aleme götürür. Statü Seksi gizli ve bilinmedik biçimde hepimizin yaşamına işlemiştir. Önceki bölümde bundan söz etmemiş olmamın nedeni, çok karmaşık olmasından ve burada enine boyuna incelemek isteyişimdendir. Statü Seksi'ni, insan dedigimiz hayvanda görmeden önce, öteki türlerdeki biçimlerini incelemek, işimizi kolaylaştıracaktır. 

Statü Seksi'nin konusu, üremek değil, üstünlük elde etmektir. Bu bağın nasıl kurulduğunu anlamak için de, dişi ile erkeğin, cinsel anlamda birbirinden çok farklı olan davranışlarını ele almamız gerekir. Cinsel ilişkinin bütünüyle işlemesi her iki cinsin de işbirliğini gerektirmekle birlikte, memeli hayvanlarda dişinin boyun eğici, erkeğin ise saldırgan bir rol oynadığı kesinlikle söylenebilir. Herhangi bir erkek bir kadına aşırı «samimiyet» gösterdiğinde, buna hukuk dilinde «tecavüze yeltendiə denilmesi boşuna değildir. Tecavüz suçlaması, yalnızca erkeğin kadından daha güçlü olduğu anlamına da gelmez. Çiftleşme olayında böyle bir güç farkının olması doğaldır. Memeli hayvanlarda dişiye binen, eşinin vücuduna giren, onu «işgal eden» erkektir. Aşırı derecede boyun eğen bir dişi ile aşırı derecede saldırgan bir erkek karşılıklı rollerini biraz abartmış olurlar yalnızca; ama saldırgan bir dişi ile boyun eğen bir erkek, cinsel açıdan, rol değiştirmişlerdir. 

Maymunlarda dişi, kıçını görünür biçimde kaldırıp vücudunu öne doğru eğerek kendini erkeğe «sunar». Cinsel birleşmede, erkeğin dişiye arkadan binmesi, penisini ona sokması ve kalçasını ileri-geri hareket ettirmesi gereklidir. Bu birleşmeler sırasında dişi boyun eğdiği, erkek de kendini kabul ettirdiği için, bu karşılıklı davranışlar, aslında cinsel olmayan durumlarda da saldırıyı ve boyun eğişi belirlemek için kullanılmıştır. Dişinin kendini «sunması» boyun eğme anlamına geldiğinden dolayı, bu davranış düşmanca karşılaşmalarda da kullanılabilir. Dişi bir maymun, sırf saldırganlık duygusu beslemediğini anlatmak için, erkeğe kıçını döner. Bu tutum sâkinleştirici bir tavırdan başka bir şey değildir ve amacı, boyun eğici durumunu belirtmekten ibarettir. Buna karşılık erkek, canı isterse, dişi maymuna biner ve iş olsun diye onunla çiftleşir. Bu hareketin gerçek anlamı da egemen durumunda olduğunu ilân etmektir aslında. 

Statü Seksi, maymun ve gorillerin yaşantısında önemli bir rol oynar. Bir çeşit boyun eğme ve egemenlik ayini gibi, kan dökülmesini önler. Bir erkek, dişiyi dövmek hırsıyla ona yaklaştığında, dişi kaçacak ya da haykıracak yerde —ki böyle davransa, erkeğin saldırganlığını körüklemiş olurdu— kendini ona «sunmakla» yetinir. Erkek buna karşılık verir ve her ikisi de, boyun eğme ve egemen olma durumları bir kez daha belirlenmiş olarak birbirlerinden ayrılırlar. 

Bu bir başlangıçtır yalnızca. Statü Seksi'nin önemi öylesine geniştir ki, topluluk içindeki bütün saldırgan karşılaşmalar bu yolla çözümlenir. Zayıf bir erkek, güçlü bir erkek tarafından tehdit edildiğinde, sözde dişiymiş gibi davranarak kendini koruyabilir. Kıçını dişinin yaptığı gibi, güçlü rakibine 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doğru kaldırarak boyun eğme durumunda olduğunu belirtir. 
Güçlü erkek maymun da, tıpkı karşısında boyun eğen bir dişi varmışçasına, ona binerek üstünlüğünü bir kez daha kanıtlar. 

Aynı davranış iki dişi arasında da görülebilir. Güçlü bir dişi maymunun tehdidiyle karşılaşan zayıf bir dişi, kendini ona «sunar» ve boyun eğmeye razı olur. Ergenlik çağına erişmemiş genç maymunların bile bu ayine uyduğu görülür. Bu da, Statü Seksi'nin çiftleşmenin baştaki cinsel anlamından ne denli ayrıldığını gösterir. Yapılan hareketler cinsel hareketlerdir kuşkusuz, ama gerekçelerinin cinsellikle bir ilgisi kalmamış, bunun yerini egemenlik duygusu almıştır. 

Cinsel eylemlerin sık sık bu değişik amaçla kullanılması, bazı maymun topluluklarında rastlanan ve ilk bakışta rezalet diye tanımlanabilecek olan görüntüleri açıklamaya da yarayabilir. Bir hayvanat bahçesini gezenler çoğunlukla maymunların dehşetli seks düşkünü olduklarını ve genç, yaşlı, dişi, erkek ne bulurlarsa atlamaya hazır olduklarını sanırlar. Bu, bir bakıma gerçeğe uygundur: Gözlem doğrudur ama yorumda yanlışlık vardır. Tanımlama ancak, Statü Seksi'nin cinsel olmayan gerekçesi göz önüne alındığında yerine oturmuş olur. 

Belki daha yakınımızdan bir örnek alırsak, konuyu daha da aydınlatmış oluruz. Ev kedisinin nasıl yaltaklanarak insanı dostça karşıladığını, bacaklarımıza nasıl sürtündüğünü hepimiz biliriz. Kedi kuyruğunu dikmiş, kıçını kaldırmıştır. 
Erkek olsun, dişi olsun her kedide rastlarız buna ve karşılık olarak sırtını okşadığımızda, kedinin art tarafını elimize doğru ittiğini hissederiz. Çoğumuz bu davranışı, kedilere özgü bir karşılayış biçimi sanır ve ne kökeni, ne de anlamı üzerinde dururuz. Aslında bu, Statü Seksi'nin başka bir örneğidir. Asıl anlamı çiftleşmeden önce dişilik organının ortaya çıkarılmasından başka bir şey olmayan bu hareket, dişi kedinin erkek karşısında kendini cinsel anlamda ona «sunmasbyla ilgilidir. Ama, maymunlarda da olduğu gibi, bugün 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salt cinsel anlamından arınmış ve boyun eğme, dostluk gösterisi yerine kullanılmaya başlanılmıştır. Kedinin insan efendisi, boyu-posu ve kuvveti yüzünden, hayvana karşı her zaman üstün ve egemen durumdadır. Kedi ile sahibi bir süre için birbirlerinden ayrı kalıp yeniden buluşmuşlarsa, kedi, bağımlılığını belirtmek ihtiyacını duyar. Bundan dolayı da Statü Seksi'nden esinlenmiş bir boyun eğme gösterisinde bulunur. 

Burada, kedilerde görülen Statü Seksi gösterilerine oranla maymunlarda, Statü Seksi'nin çok daha karmaşık uzantıları olan bazı anatomik yapı özelliklerine değinmek yerinde olacak. Dişi maymunların çoğunun kıçları parlak kırmızı renkli, tüysüz bir deriyle kaplı ve yuvarlaktır. Gövdelerinin bu kısmı, özellikle kendilerini erkeğe «sunma» pozisyonunu aldıklarında iyice açığa çıkar. Tabii, Statü Seksi gösterilerinde bir boyun eğme belirtisi olarak aynı pozisyonu benimsediklerinde de belirgin olarak görülür. Son zamanlarda ileri sürülen bir görüşe göre, bazı maymun türlerinde erkek maymunların kıçlarında da dişilerinkine benzer kırmızı lekeler oluşmaktadır. Bu evrimsel gelişim, erkek maymunların Statü Seksi ile ilgili boyun eğme gösterileri sırasında karşılarındaki güçlü rakibi yumuşatmalarına yardımcı olmaktadır. Bu kırmızı lekeler, dişiler için iki amaca hizmet ederken, erkek maymunlar için fonksiyonları yalnızca ve özellikle Statü Seksi ile ilgilidir. 

Statü Seksi'nde boyun eğme gösterisinden egemenlik gösterisine geçecek olursak, buna benzer bir gelişmeyle karşılaşırız. Üstünlük gösterisi, penisin dikilmesi şeklindedir. 
Bunu daha belli bir duruma getirmek için penis, göz alıcı renklerle bezenmiştir. Türlerin çoğunda, erkeklerin penisi kıpkırmızıdır, etrafı da mavi bir deri parçasıyla çevrilidir. 
Böylelikle erkeğin cinsel organları iyice görülür bir hal almıştır. Çoğu kez, erkek hayvanların, bacaklarını açarak bu canlı renkleri iyice ortaya çıkaracak biçimde oturdukları görülür. Böylece yerlerinden bile kımıldamadan, üstünlüklerini ilân edebilmektedirler. Bazı maymun türlerinde bu gibi gösterilerde bulunan erkekler, kendi gruplarının dağılmış olduğu alanın en uç noktalarında oturur ve başka bir grup onlara yaklaştığında, kıpkırmızı penislerini sık sık ve göbeklerine çarpacak kadar yukarılara kaldırırlar. Eski Mısır'da kutsal şebek, erkek cinselliğinin simgesi olarak bilinirdi. Mısırlılar, şebeği yalnızca heykel ve fresklerde Statü Seksi gösteri pozisyonunda tasvir etmekle kalmaz, mumyalarlar ve gömerlerken de aynı durumu korumasına dikkat ederlerdi. (Mumyalama işlemine yetmiş gün, cenaze törenlerine iki gün harcanırdı.) Görülüyor ki, bu maymun türünün Statü Seksi çerçevesi içinde ortaya koyduğu egemenlik gösterisini, yalnızca öteki maymunlar değil, eski mısırlılar da çok iyi anlamışlardı ve bu da, birazdan göreceğimiz gibi, bir rastlantıdan ibaret olamazdı. 

Nasıl ki bazı türlerde erkekler, dişinin boyun eğme gösterisini evrimsel olarak kaba etlerinde kırmızı lekeler ortaya çıkıncaya kadar taklit etmişlerse, dişilerin de bazı durumlarda erkeğin egemenlik gösterisini taklit ettikleri görülmüştür. 
Güney Amerika'da yaşayan bazı dişi maymunların klitorisleri âdeta yalancı bir penis gibi uzamıştır, Öyle ki hayvanın dişi mi, erkek mi olduğu zor anlaşılır. Bu hayvanların yaşadıkları bölgelerdeki yerli halk arasında çeşitli efsaneler doğmuştur bu konuda. Hayvanlar, tümüyle erkeğe benzediklerinden, halk da onları homoseksüel sanmaktadır. 

Çok ender olmakla birlikte, bazı maymun türlerinde de dişiler, sözde penisin yanı sıra bir de sözde husye edinmişlerdir. Bu yalancı erkek organlarının doğal koşullarda yaşayan hayvanlar arasında ne işe yaradığını pek bilemiyoruz. 
Ama bildiğimiz bir şey varsa, Güney Amerika'daki erkek maymunların penislerini havaya dikerek karşılarındaki zayıfı sindirdikleridir. Bu egemenlik tavrını en çok kullanan küçük sincap - maymunlardır. Sincap - maymunlar sadece bacaklarını ayırıp oturmakla kalmaz, karşılarındakini tehdit etmek istedikleri zaman, tâ yanına kadar yaklaşır ve penislerini, meydan okurcasına, rakiplerinin suratına doğru kaldırırlar. Ne var ki, dişilerin sözde penisleri havaya kalkmaz. 
Belki de dişi maymunun zayıf bir rakip karşısında, bunu sadece teşhir etmesi yeterli olmaktadır. 

En yakın akrabalarımız maymun ve gorillerde Statü Seksi'nin durumu budur. Bunun üzerinde biraz fazlaca durmamın nedeni, bize, insan türünde Statü Seksi'nin gelişimiyle karşılaştırılabilecek bir örnek vermesidir. Böylece insanhayvanın bu yönde harcadığı olağanüstü çabaları daha kolay anlayabiliyoruz. Maymunun davranışındaki ayrıntıları okurken, insanla aralarındaki benzeşmeyi farketmişsinizdir kuşkusuz. İnsanlarda da, maymunlardaki gibi erkeğin cinsel egemenlik taslama ve dişinin boyun eğme biçimleri, sonradan cinsel olmayan durumlarda da aynı amaçlar için kullanılmaya başlanmıştır. 

Dişinin erkek karşısında «domalması» günümüze kadar bir boyun eğme belirtisi olarak süregelmektedir. Çocukları cezalandırmak için karşımızda bu biçimde eğilmeye zorlarız. 
Kıç, insanın en komik yeri olarak görülür; insanların kıçıyla alay eder, güler, iğne batırırız. Sadist - mazoşist pornografi kurbanları, çoğu kez kıçları havada olarak resimlendirilir. 

Ama insan, hayal gücünü asıl erkek egemenliğini resimlemek konusunda kullanmıştır. Sanat ve edebiyat, daha doguşlarından beri, fallikr sembollerle doludur. Modern çağda bu semboller çok gizlenmiş ve asıl kaynakları olan dikilmiş penis şekinden oldukça uzaklaşmıştır. Bugün hâlâ var olan daha ilkel kültürlerde fallik görünümlere daha açık olarak raslamak mümkündür. Örneğin, Yeni Gine kabilelerinde erkekler savaşa giderken, penislerinin üzerine uzun borular 


s Fallik - Mitolojide, Doğa'nın bereketini ve üretici gücünü simgeleyen erkek organı (fallüs - phallus) ile ilgili. (Ç.N.) 
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takarlar. Çoklukla otuz santimden daha uzun olan bu borular, vücuda bağlanarak mümkün olduğu kadar dikey durumda tutulur. Daha başka birtakım kültürlerde, penis süslenip bezenir ve çeşitli yollarla olduğundan daha büyük gösterilmeye çalışılır. 

Penisin dikilmesini, erkek egemenliğinin göz korkutucu bir gösterisi olarak kabul edersek, penis ne kadar kalkarsa, tehdit de o kadar güçlü olur, demektir. Tehdidin şiddetini gösteren dış belirtiler dört türlüdür: Penis kalktığında açısı değişir, sertleşir, genişler ve uzar. Bu dört niteliği suni olarak abarttığımızda gösterinin etkisini de en yüksek noktasına vardırmış oluruz. İnsan vücudu üzerindeki abartma (Yeni Gine yerlileri örneğinde olduğu gibi) sınırlıdır nihayet. Ama insan resimlerinde bu sınır pekâlâ aşılabilir. İnsan resim ve heykellerinde, fallüsün özelliklerini gönlümüzce büyütebiliriz. 
Doğal olarak, kalkmış bir penisin boyu on beş santimdir, yani yetişkin bir erkek boyunun aşağı yukarı yüzde onu kadar. Fallik heykellerde ise, penisin uzunluğu, adam boyunu aşar çoğu kez. 

Cinsel organın boyutları daha da abartıldığında, bu iş vücut resminin büsbütün ortadan silinmesine kadar gider ve ortaya çıkan resim ya da heykel kocaman, dikey ve vücuttan tamamen ayrılmış bir penisi gösterir yalnızca. Boyları birkaç metreye varan bu tür heykellere, dünyanın birçok yerinde rastlanmıştır. Hiyerapolis'teki Afrodit tapınağının girişindeki fallik heykellerin boyu altmış metreyi buluyordu, ama söylenene bakılırsa iş bununla da bitmiyor, bunların gerisinde de yüz sekiz metre boyunda, yani temsil ettiği organdan yedi yüz kat daha büyük eski bir fallüs yükseliyordu. 
Söylentiye göre bu heykel baştan aşağı som altınla kaplıydı. 

Bu tür gözle görülür resimlemelerden, fallik simgeleme âlemine geçmek son derece kolay olur ki, burada herhangi bir sert ve uzun cisim fallüs'ü temsil edebilir. Psikanalistlerin rüyalar üzerinde yaptıkları incelemelerden bu sembollerin ne kadar çeşitli olabileceğini öğrenmiş bulunuyoruz. Ancak, bunlar yalnızca rüya âleminde kalmaz; reklâmcılar, artistler ve yazarlar tarafından da bile bile kullanılır. Sinemada, tiyatroda ve hemen her eğlence türünde karşımıza çıkar bu semboller. Ne oldukları bilinçli şekilde anlaşılmasa bile, yine de ilettikleri temel belirti nedeniyle etkileyebilirler bizi. 
Mumlardan, muzlardan, kravatlardan, süpürge saplarından, yılan balıklarından, sopalardan, yılanlardan, havuçlardan, oklardan, su hortumlarından, havai fişeklerden tutun da, dikili taşlara, ağaçlara, fabrika bacalarına, füzelere, fenerlere, kulelere kadar her şey girer bunların arasına. Hepsi de biçim bakımından sembolik bir değer taşımaktadır, ama bazen, özellikle belirli bir nitelik de eklendiği olur bunlara. Balıklar yapıları, biçimleri ve denize dalışları; filler, havaya dikilen hortumları; gergedanlar, boynuzları; kuşlar yerçekimi kanununa meydan okuyan uçuşları; sihirbaz değnekleri, sahiplerine olağanüstü kudret sağlayışları, kılıç; kargı ve mızrak, vücuda saplanışları; şampanya şişeleri, açıldıkları zaman fışkırmaları; anahtarlar, anahtar deliğine sokulmaları; purolar, şişmiş bir sigara benzeyişleri dolayısıyla fallik birer sembol olmuşlardır. Bu liste böylece sonsuza kadar uzayabilir; zira hayali sembolik denklemler uçsuz bucaksız bir alan kaplar. 

Bütün bu görüntüler sık sık ve çoğu durumda erkeklik simgesi birer öge olarak kullanılmıştır. Kocaman purosunu, karşısındakinin yüzüne dikerek çiğneyip duran sert ve üstün (ya da sertlik ve üstünlük taslayan) erkek bir Statü Seksi gösterisi yapar; tıpkı bacaklarını açıp penisini zayıf rakibinin suratına doğru kaldıran küçük sincap-maymun gibi. 
Toplumun bazı konularda koymuş olduğu yasaklar, bizi saldırgan cinsel gösteriler yerine, daha az belirli davranışlarda bulunmaya zorlamıştır. Ama insanoğlunun öyle bir hayal gücü vardır ki, bu durum, olayı önemsiz kılacak yerde, daha da çeşitlendirmeye ve inceden inceye işlemeye yaramıştır ancak. Statü ve Süper-Statü bölümünde açıkladığun gibi, 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süper-kabile yaşamımızda birtakım nedenler bizi statü mekanizmasına önem vermeye zorlar ki, Statü Seksi konusundaki davranışımız da buna sıkı sıkıya bağlıdır. 

Gerçekten fallik sembollerin ne derece geliştirildiğini görmek için çevremize bir göz atmak yeter. Spor otomobillerin biçimi buna iyi bir örnektir. Oldum olası hep cüretli ve saldırgan bir erkeklik taşagelmiştir bu arabalardan. Ve bu görünüme en büyük yardımcı da, onlara verilen fallik biçimdir kuşkusuz. Spor arabalar cilâlı, parlak ve şebek penisi gibi sipsivridir. İleriye doğru vargüçleriyle fırlarlar; renkleri çogunlukla kıpkırmızı olur. Açık, spor otomobiline kurulmuş bir adam, iyice stilize edilmiş fallik bir heykele benzer. Vücudu görünmez olmuştur; küçücük bir kafayla uzun parlak bir penisi kavramış bir çift eldir adamdan kalan. (Spor otomobillere verilen biçimin sırf «aerodinamik» ve teknik nedenlerden ileri geldiğini öne sürenler olur belki; ama zamanımızda otomobil sürücülerinin karşılaştıkları trafik sıkışıklığı ve süratin gittikçe sınırlandırılması gibi durumlar gözönüne alınırsa, bu açıklamanın boşluğu kolayca ortaya çıkar.) 
Normal arabalar bile birtakım fallik nitelikler göstermektedir ki, bu da bir yerde, şoförlerin neden bu derece saldırgan olduğunu ve ille de birbirlerini geçmek istediklerini açıklamaya yarayabilir. Oysa bunu yapmakla kendilerini büyük tehlikelere atmaları bir yana, ne kadar hızlı sürerlerse sürsünler, ilerdeki kırmızı ışıkta yine bir hizaya gelecek ve en iyi ihtimalle, bütün yolculukları süresince yalnızca birkaç saniye kazanmış olacaklardır. 

Pop müzik alanından da başka bir örnek görebiliriz. Burada gitar, şu son yıllarda cinsiyet değiştirmiştir sanki. Yuvarlak hatlı, ince belli eski gitar, kesinlikle dişi bir nitelik taşırdı sembolik planda. Kollar arasına alınır ve sevgiyle okşanırdı telleri. Sonra zamanlar değişti ve gitarın dişiliği yok 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olup gitti. Erkek «seks tanrılarımndan kurulu topluluklar, elektrikli gitar çalmaya başladıktan bu yana, müzik aleti çizicilerini bir düşünce aldı: Nasıl etsinler de «erkek» fallik niteliğini çoğaltsınlar diye. Bugün gitarın (husyelerini temsil eden) gövdesi daha ufalmış, beli eski inceliğini kaybetmiş, buna karşılık (penis sembolü durumuna gelen) sapı uzamış da uzamıştır. Çalgıcılara gelince, onlar da gitarı gittikçe daha aşağıda tutmakla yardımcı olmuşlardır bu işe: Gitar, cinsel organların bulunduğu yere yerleşmiştir şimdi. Aletin çalınış açısı da değişmiştir. Sapı gittikçe daha «dikelrniş» durumda tutulmaktadır artık. Modern pop toplulukları bütün bu düzenlemeler ve değişiklikler sayesinde, sahneye çıkıp bir yandan dinleyiciler arasındaki sadık «esirlerine» hükmederlerken, bir yandan da elektrikli dev matrakukalarıyla otuzbir çeker gibi yapmak olanağını kazanmışlardır. Şarkıcıya gelince, elindeki fallik mikrofonu okşamakla yetinmek zorundadır. 

Bu fallik «aşamavlara karşıt olarak, fallik sembollerin önemini yitirdiği, hattâ yok olduğu bir sürü durum da vardır. İlk uygarlıklar (ki, daha önce de belirttiğim gibi, fallik sembolizm konusunda çok daha açık sözlüydüler) kaybolup gittikçe, göze daha görünür olan resim şekilleri de daha belirsizleşmiş, yozlaşmıştır. Bu eğilimin en çarpıcı örneği hıristiyan haçıdır belki de. Başlangıçta bu haç, basbayağı bir fallüs sembolüydü. Dikey kısmı penisi, yatay çizgisi de husyeleri simgelerdi. Hıristiyanlık öncesi resimlerde bazen daha açık olarak görülür bu. Orta kısmın yukarısında bir insan başı vardır; adamın gövdesi ise cinsel organlarından ibarettir ki, bunlar haç biçiminde stilize edilmiştir. Bir yazara göre hıristiyanlar bu sembolü, biraz da eskiden beri «yaşam gücü» anlamına gelmesinden ötürü, ona yeni bir rol vererek benimsemişlerdir. 

Baştaki anlamını uzun süreden beri yitirmiş olan başka bir haç, ünlü Malta Haçı'dır. Malta'daki tarih öncesi kalıntılar, sonradan kimi kaybolmuş, kimi çalınmış ya da parçalanmış fallüslerle doluydu. Bunların arasında dört büyük fallüsten yapılmış bir haç vardı ki, bir tarihçinin dediğine göre, daha sonraları, efaziletlü Saint Jean şövalyeleri tarafından biçimi değiştirilmiş» ve onların amblemi olmuştur. Paskalya şenliklerinde de fallüsün 'belirli biçimde kullanılması zamanla önemini yitirmiştir. Eski kültürlerde bu dönemde fallik pastalar hazırlanırdı. Bu pastalar erkek ya da dişi cinsel organlar biçiminde olurdu. Ama şimdi şekilleri değişmiştir. Yalnız bazı ülkelerde balık, ya da bebek şeklinde pastalar yapılmaktadır ki, bunlardan birincisi «erkek», ikincisi «kadın» pasta anlamına gelir. Balık sembolünün fallik niteliği Cuma günü balık yemek şeklindeki ayinin başlangıcında görülüyordu; ama bu görenek de cinsel anlamını çoktan yitirmiştir. Bu konuda daha başka örnekler de gösterilebilir. Örneğin, şenlik ateşi, bazı durumlarda ayinsel ve âdeta sihirli niteliğini korumakla birlikte cinsel niteliğini yitirmiştir. İlk başlarda bu ateş, «erkek» bir sopayı «dişi» bir sopaya, çiftleşmeyi simgelendiren bir şekilde sürterek yakılırdı, tâ ki bir kıvılcım üreyinceye ve ateş, cinsel alevlerle yanıp tutuşmaya başlayıncaya kadar. 

Birçok yapıların dış duvarlarında, bunları «kemgöz»den ve daha başka hayali tehlikelerden koruyacak kabartma fallüsler bulunurdu. Dış dünyaya karşı Statü Seksi yoluyla açıklanan bir saldırganlık ve egemenlik tehdidinde bulunan bu semboller, yapıları ve içindekileri korurdu. Bugün bile, bazı Akdeniz ülkelerinde bu tür sembollere rastlayabiliriz. 
Ancak şimdi cinsellikleri biraz daha örtülü duruma gelmiştir. Çoğu zaman dış duvarlardan birine, ya da çatının bir köşesine sıkıca takılmış bir çift boğa boynuzu biçiminde olurlar. Yine de, bedensel bilgi ağacını kısaca bilgi ağacı diye adlandıran ve göze batıcı «apışlık» yerine daha az göze batan kravatı koyan bütün bu arınma ve kısıtlama çabalarına rağmen, saldırgan fallik semboller bazı bölgelerde başlangıçtaki açık ve kesin niteliklerini hâlâ korumaktadırlar. Özellikle hakaret ve küfür alanında görürüz bunu. 

Küfürlerin çoğu fallik bir nitelik taşır. Birisine hakaret etmek için kullanılan gerçekten ağır sözlerin birçoğu cinsiyetle ilgili sözlerdir. Kelime olarak anlamları ya çiftleşme ile ya da çeşitli cinsel organların anatomisiyle ilgilidir ama aslında herhangi bir konuda aşırı saldırganlık belirtmek için kullanılırlar. Bu olay da Statü Seksi'ne özgüdür ve bir egemenlik durumu belirlenmek istendiğinde nasıl sekse başvurulduğunu açıkça gösterir. 

Gözle görülen hakaretlerde de eğilim aynıdır. Düşmanlık belirtmek için yapılan hareketlerin çoğu fallik işaretlerdir. Dil çıkarmanın kökeni de böyledir; gösterilen dil kalkan penis anlamına gelir. «Fallik el hareketleri» diye sınıflandırabileceğimiz düşmanca hareketlerin çoğu, türlü biçimlerde, belki iki bin yıldan beri yaşamaktadır. Bunların en eskilerinden biri, ortaparmağı sert ve dik bir biçimde, hakaret etmek istediğiniz kimseye doğru uzatmaktadır. Bu sırada yumruk iyice sıkılır. Ortaparmak penisi, kıvrılmış başparmakla işaretparmağı husyelerden birini, yüzükparmağıyla küçükparmak öbürünü temsil eder. Bu jest, Romalılar arasında çok yaygındı; ortaparmağa digitus impudicus ya da digitus infamis* denirdi. Zamanla değişmiş olmakla birlikte, aynı harekete dünyanın birçok yerinde hâlâ rastlanır. Belki de daha kolay bir hareket olduğu için bazen ortaparmak yerine işaretparmağı kullanılır. Bazen de işaretparmağıyla ortaparmak bir arada uzatılır, sembolik penisin azameti daha iyi belirsin diye. Bu fallik harekete bugün de raslarız. El, hakaret edilen kimseye doğru sıkılmış olarak kalkar iner, böylece kalça hareketini simgelemiş olur. İleriye uzanan iki parmak birbirine yapışık olabileceği gibi V biçiminde birbirinden ayrılmış da olabilir. 


s Utanmaz parmak ya da rezil parmak. (Ç.N.) 
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Bu işaretin yeni ve ilginç bir biçimi de yakın bir tarihte ortaya atılmıştır: Zafer anlamına gelen V işareti. Ama buradaki V'nin Batı dillerinde zafer demek olan «victory» kelimesinin ilk harfini kopya etmekten daha öte bir anlamı vardır kuşkusuz. Bu işaretin fallik niteliği de tutunmasına yardım etmiştir. Küfür V”sinde elin ayası, hakaret edenin yüzüne dönüktür, zafer V”sinde ise el, hayran seyircilerin yüzüne doğru kalkmıştır. Bu farkın anlamını şöyle açıklayabiliriz: zafer V'si işaretini yapan üstün kişi aslında, hakaret V”si yapmaktadır ama, seyircilerine karşı değil de, onların hesabına, onların adına. Liderleri bu hareketi yaparken gördükleri durum, kendileri hakaret Wsi yapacak olsalardı, görecekleri durumun aynıdır. Eli çevirmek gibi basit bir manevrayla sembolik fallüs, tehdit edici niteliğinden arınmış, bir koruyucu niteliğine bürünmüştür. Daha önce gördüğümüz gibi, tehdit etmek ve korumak, egemenliğin belli başlı iki yüzünü oluşturur. Egemen bir kişi, kendi topluluğunun üyelerinden birine karşı tehdit savuracak olursa, o adam hakarete uğramış demektir. Ama aynı egemen kişi, aynı tehdidi topluluğunun karşısında yer alan, gerçek ya da hayali bir düşmana doğru savurursa, o zaman ona bağlı olanlar, koruyucu rolünden dolayı kendisini alkışlayacaklardır. Bir liderin elini sadece yüz seksen derece çevirmekle kendi görünüşünü toptan değiştirebildiğini düşünmek şaşırtıcı gelebilir. Ne var ki, Statü Seksi”nin çağdaş işaretleşme sistemi bu derece inceliğe varmıştır işte. 

Fallik el hareketlerinin, yine en aşağı iki bin yıllık bir başka biçimi de «incir»dir. Bu hareket, yumruğun sıkılması ve hakaret edilen kimseye yöneltildiğinde başparmağın işaret parmağıyla ortaparmak arasından geçirilmesidir. Bu durumda, penisin başını simgeleyen başparmağın ucu aradan biraz görünür. Bu hareket dünyanın hemen her köşesine yayılmıştır ve aşağı yukarı her yerde «incir yapmak» deyimiyle bilinir. İngilizce, I dont give a fig for him (Bir incire bile değmez) cümlesi adı geçen kimsenin hakaret bile edilmeyecek kadar değersiz görüldüğü anlamına gelir. 

Bu fallik hareketlerin bir sürü örneğine «kemgöz»den korunmak için kullanılagelmiş eski nazarlıklarda ve süslerde de rastlanır. Bugün bu gibi simgeleri çirkin ya da müstehcen görenler olabilirse de, eskiden takıldıkları zaman hiç de böyle karşılanmazlardı. O zamanlar Statü Seksi'nin koruyucu sembolü olarak kullanırlardı. Özellikle belirli bir durumda, fallik sembol, topluluğun üyelerine değil utanılacak, aksine dışarıdan gelecek tehlikeleri yokeden sihirli bir koruyucu olarak alkışlanacak, hattâ tapılacak bir sembol gibi görünürdü. 
Romalıların Satürn Tanrısı şerefine düzenledikleri Liberalia şenlikleri sırasında kent meydanının ortasına kadar alay halinde, görkemli bir arabaya bindirilmiş koca bir fallüs getirilir ve orada, saygıdeğer hanımlar dahil, bütün kadınlar «ülkeyi büyülerden korumak için» fallüsün «boynuna» çiçekten kolyeler asarlardı. Ortaçağ'da çoğu kilisenin dış duvarlarında kötü etkilerden korunmak için fallüsler bulunurdu, ama daha sonraları, bunlardan büyük bir kısmı «ahlâk bozucu» niteliklerinden dolayı yokedildi. 

Eski zamanlarda bitkiler bile fallüsün hizmetinde kullanılırdı. Biçimi fallüsü andıran bir bitki olan adamotu (kankurutan), koruyucu nazarlık olarak kullanılırdı genellikle. 
Sembolik rolünü daha da geliştirmek amacıyla, adamotunun uygun yerlerine yulaf ya da arpa taneleri yerleştirilir, sonra da yirmi gün topağa gömülürdü. Taneler bu süre sonunda, filizlenmiş olurdu. Sonra bitki topraktan çıkarılır ve filizler apış arası kıllarına benzeyecek biçimde kırpılırdı. Söylentiye göre, adamotu bu halde dış güçleri altetmekte öylesine etkili olurmuş ki, sahibinin serveti her yıl bir kat artarmış. 

Sözü bu minval üzere uzatabilir ve fallik simgeleme üzerindeki örneklerle koca bir kitap doldurabiliriz. Ama ben, seçtiğim örneklerle sadece olayın ne kadar yaygın olduğunu ve ne denli çeşitli biçimlere bürünebileceğini göstermek istedim. Bu konuya, Statü Seksi'nin saldırgan erkeklik gösterilerinden yalnız bir tanesini, penisin dikilişini seçip de girdik. Ama birtakım başka gelişmeler de vardır ki, bunlara de-Binmeden geçmek doğru olmaz. Daha önce de belirttiğim gibi çiftleşmenin esas ve doğal biçimi aslında, erkek açısından olumlu ve saldırgan bir «sokma» hareketidir. Dolayısıyla, bu hareket, bazı koşullarda, bir çeşit Statü Seksi aracı olarak kullanılabilir. Bir erkek, bu bölümde saydığım öteki dokuz cinsel amaçtan herhangi birini tatmin için değil de, yalnızca kendi erkeklik ego”sunu pekiştirmek için çiftleşebilir bir kadınla. Bu durumda o kadını «elde ettiğini» söyleyebilir, sanki onunla sevişmiş değil de savaşmıştır. Söyleyebilir dediğim zaman da bu kelimeyi gerçek anlamında kullanıyorum; zira öteki erkekler karşısında çalım atmak, Statü Seksi'nde zaferin önemli bir ögesini oluşturur. Adam bundan hiç söz etmeyecek olursa için için haz duyabilecek, ama arkadaşlarına anlatırsa, durumu daha da güçlenecektir. Sonunda söylentiler kadının kulağına kadar gelecek ve o da ne biçim bir çiftleşme uğruna «kullanılmış» olduğunu anlayacaktır. Oysa, çift kurma amacını güden birleşmelerin ayrıntıları tamamen gizli tutulur. 

Dişilerden Statü Seksi çerçevesinde yararlanan erkek her şeyden önce onları teşhir etmekle ilgilenir. Hattâ, kendisine bağlı dişilerle çiftleşme zahmetine katlanmadan, onlara arkadaşları önünde geçit yaptırmakla bile yetinebilir. Ötekiler, kadınların ona nasıl boyun eğdiğini anlasınlar, çoğu kez bu yeter ona. 

Bazı kültürlerde toplumun ileri gelenlerinin kurduğu haremler aslında Statü Seksi çerçevesinde yer alırdı. Kadınların sayıca çok olması, çeşitli çiftlerin var olduğu anlamına gelmezdi. Çoğu kez, kadınların arasından bir gözde ortaya çıkar ve kadınla efendi bir tür çift kurarlardı; ama yine de sistemin temelinde yatan Statü Seksi önemini korurdu. Basit bir denkleme dayanıyordu bu: kudret — haremdeki kadınların sayısı. Bu sayı bazen öyle çoğalırdı ki, efendi her biriyle çiftleşmeye ne zaman ne de güç bulur, ama yine de erkekliğini göstermek için mümkün olduğu kadar çok çocuk yapmaya çabalardı. Günümüzde harem sahibi olmak isteyen bir adam, genellikle bir dizi kadınla uğraşmak zorundadır, ancak hepsini aynı anda çevresine toplayacak yerde sırayla ve teker teker egemen olacaktır onlara. Ve cinsel gücünü, açıktan açığa teşhir yerine, önceki başarılarından doğan ününden almak zorundadır. 

Burada kadın - erkek arası cinsel ilişkilerde Statü Seksi meraklılarının, erkek homoseksüeller karşısındaki tutumlarına değinmek yerinde olur. Bu, büyüyen bir düşmanlık ve aşağı görme tutumudur ki, kökünde bilinçsiz de olsa şu düşünce yatar: Oyuna katılmadıklarına göre, yenilmeleri de imkânsızdır. Başka bir deyimle, erkek homoseksüelin kadına karşı ilgisizliği Statü Seksi'nde ona haksız bir üstünlük kazandırmaktadır. Zira bir «zampara» dilediği kadar kadınla düşüp kalksın, bu başarılarıyla bir homoseksüeli etkileyemeyecektir. O zaman onu gülünç duruma düşürerek yenmek zorunluluğu çıkacaktır ortaya. Homoseksüellerin dünyasında, heteroseksüellerin dünyasındaki kadar şiddetli bir Statü Seksi rekabeti vardır hiç kuşkusuz. Ama iki grubun birbirini anlamasına hiç bir yararı dokunmayacaktır bunun, zira peşinde koştukları birbirinden çok farklı şeylerdir. 

Günümüzde Statü Seksi meraklısının gerçek başarı elde edecek yeteneği yoksa, bunun yerine koyabileceği birtakım imkânlar vardır elinde. Kendisinden pek emin olmayan bir erkek, açık seçik hikâyeler anlatarak ferahlayabilir. Böylece çevresine, saldırgan derecede sekse düşkün olduğunu açıklar bir bakıma. Ama bu tür hikâyeler anlatma merakı, tutku halini aldı mı, arkadaşları ondan kuşkulanmaya başlar, zira olmayan bir şeyin yerine başkasını koymak için bir mekanizmanın harekete geçmiş olduğunu sezinlemişlerdir. 
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Daha şiddetli bir aşağılık sorunu olanlar, fahişelerle düşüp kalkabilirler. Bu cinsel eylemin öteki görevlerinden de daha önce söz etmiştim, ama bunların en önemlisi bu eyleme katılanın statüsünü güçlendirmesidir belki de. Burada Statü Seksi'nin en belirgin niteliği, dişiyi aşağılamaktır. Cebinde üç-beş kuruşu olan her erkek, cinsel bir boyun eğme isteminde 'bulunabilir. Karşısındaki dişinin, iltifatlarından hoşlanmadığını ama yine de boyun eğdiğini bilmek bile, onun üzerinde iktidar sahibi olduğu duygusunu artırabilir. Başka bir örnek de striptiz gösterileridir. Burada da kadın, ufak bir ücret karşılığında erkeğin önünde soyunur, alçalır ve dolayısıyla kendisini seyreden erkeklerin statüsünü yükseltmiş olur. 

Striptiz konusunda çok acı bir karikatür vardır. Altında sadece «barsak-tiz» yazılıdır bu karikatürün ve üstünde ne var ne yok hepsini çıkarıp attığı halde, seyircilerin, «Daha, daha» diye bağırmaları üzerine karnını yarıp, müziğin ahengine uyarak, yüzünde kışkırtıcı bir gülümsemeyle barsaklarını dışarı dökmeye koyulan bir genç kızı gösterir. Bu insafsız yorum, striptizin bizi Statü Seksi anlayışının en aşırı ucuna, sadizme kadar sürüklediğini açıklamaktadır. 

Erkeğin, ego'sunu güçlendirmek ihtiyacı şiddetlendiği oranda aşırı yollara baş vurduğu, davranışının alçaltıcılığı ve hoyratlığı arttıkça benliğinin güç kazandığı, tatsız, ama açık bir gerçektir. Çoğu erkek, bu gibi aşırı ölçülere başvurmak gereğini duymaz. Normal toplumsal yaşamda kişiliğini ispatlayacak bir düzeye erişmiş ve bununla yeterince tatmin olmuştur. Ama süper-kabile yaşamında statünün korunmasını gerektiren birtakım ezici baskılar vardır. Ve egemen kişilerin sayıca az, baskı altında tutulacakların ise bol olduğu böyle bir ortam, sadist düşüncelerin üreyip yayılması için son derece uygundur. İnsanların büyük bir çoğunluğu için bu, sadik birtakım fantezilerden ileri geçmez ve hiç bir zaman gerçek plana çıkmaz. Kimi insan işi daha ileri götürür ve içinde kırbaçlamalardan, dayaktan, işkenceden söz edilen kitapları, resimleri, filmleri incelemeye koyulur ayrıntılarıyla. Bazıları ise yumuşatılmış sadik ögeler taşıyan gösterileri seyre meraklanır. Ama sadistliği gerçekten uygulayan pek az çıkar aralarından. Her ne kadar aşk oyunlarında az biraz hoyratlığa kaçan ve eşleriyle sadik denebilecek birtakım eylemlere girişen erkekler yok değilse de, tam anlamda, sadist sayılabilecek yaratığa oldukça az rastlarız (hamdolsun...). 

Sadistliğin en yaygın biçimlerinden biri ırza geçmektir. 
Bu, saldırgan erkekliği öteki sadist eylemlerden daha iyi dile getiren, sırf erkeklere özgü bir davranıştır. (Erkekler dişilere işkence edebilir, dişiler de erkeklere işkence eder. Erkekler dişilerin ırzına geçebilir, ama dişiler erkeklerin ırzına geçemez.) Bir sadist için ırza geçmenin, dişinin alçalmasından ve kesin bir egemenlikten öte, garip bir zevki daha vardır: ırzına geçilen kadının çırpınmaları, yüz ifadeleri, aşağı yukarı şiddetli orgazm durumundaki bir dişininkileri andırır. Üstelik sadist, kurbanının canına da kıyarsa, onun bitik ve kendini bırakmış durumu, orgazmdan sonra gevşemenin korkunç bir taklidi gibi görünür. 

Daha az cüretkâr erkeklerin baş vurduğu başka bir çözüm yolu da «gözle ırza geçmevdir. Genellikle «teşhircilik» diye bilinen bu şekil, erkeğin cinsel organlarını, aniden, hiç tanımadığı bir ya da birkaç kişiye göstermesiyle olur. Fiziksel bir dokunma için herhangi bir girişimde bulunmaz. Statü Seksi'nin en ilkel çerçevesi içinde, tehdit edici bir gösteride bulunarak, buna istemeyerek tanık olan dişi seyircilerde utanç ve şaşkınlık yaratmaktan başka bir amacı yoktur bu hareketin. Küçük sincap-maymunun penisini göstererek rakibini tehdit etmesi aynı durumun başka bir örneğidir. 

Sadizmin en aşırı biçimi, yetişkin birinin küçük bir çocuğa işkence etmesi, ırzına geçmesi ve belki de öldürmesidir. 
Bu tür sadistlerin olağanüstü bir aşağılık duygusu taşımaları gerekir. Ego'larını güçlendirebilmek ve egemenliklerini en yoğun biçimde uygulayabilmek için toplumun en zayıf ve zavallı kişilerini seçmek zorundadırlar. Bereket bu çeşit davranışlara çok az rastlanmaktadır. Belki bu gibi olaylar çevresinde gereğinden fazla gürültü koparıldığı için gözümüze çokmuş gibi görünür ama, aslında, «vahşet olaylarının küçük bir bölümünü oluştururlar yalnızca. Yine de, bu tür bir egemenlik güdüsü ile hareket edenlerin sayısı birkaç kişiyi geçmeyecek bile'olsa, bunları içinde barındıran bir süper-kabilenin, statü sorunlarının ağır baskılara yol açtığı bir toplum olduğu akla gelebilir. 

Statü Seksi konusunda son bir düşünce: büyük bir iktidar hırsına sahip bazı kişilerin fiziksel cinsel anormallikler gösterdikleri görülmüştür. Örneğin, cesedi üzerinde yapılan otopsi, Hitler'in yalnız bir tek husyeye sahip olduğunu göstermiştir. Napolyon'un otopsisinde ise, cinsel organlarının «aşırı derecede ufak» olduğu ortaya çıkmıştır. Gerek Hitlerin, gerekse Napolyon'un başkalarına benzemeyen bir seks yaşamı olduğu bilindiğine göre, acaba normal bir cinsellikleri olsaydı, Avrupa'nın tarihi ne yolda gelişecekti gibi bir soru geliyor insanın aklına. Fiziki anlamda yapısal bir aşagılıkları olduğuna göre, saldırganlıklarını daha kaba biçimde dışa vurmak zorunda kalmışlardı belki de. Ne var ki, egemenlikleri en yüksek noktasına varsa bile, süper-statü ihtiyaçları gene de tatmin olmuyordu. Zira başka alanlardaki başarıları onlara egemenliğin tipik belirtisi olan cinsel organlarını geri getiremezdi. Statü Seksi'nin gerçek kısır döngüsü buradadır işte. İnsan, ilkönce, egemen saldırganlığın ifadesi olarak, egemen erkeğin koşullarını maleder kendine. Ar- kadar rolü öylesine önem kazanır ki, asıl cinsel takımlarda bir bozukluk olduğu takdirde, bu eksikliği gidermenin tek yolu saldırganlık oranını gittikçe daha fazla artırmaktır. 

Statü Seksi'nin lehine (en zararsız biçimleri söz konusu olduğunda) söylenecek birkaç söz de bulunabilir belki. Tehlikeli olabilecek bir saldırganlığı sembolik ve âyinleşmiş bir biçime dönüştürerek zararsız duruma getirmek gibi bir yararı vardır hiç olmazsa. Egemenliğini ispatlamak için kendinden daha zayıfa binen bir maymun, onu ısırmak ihtiyacını duymaz. Bir barda açık saçık hikâyeler anlatmak, sarhoşların birbiriyle kapışmasından daha zararsızdır. Birisinin karşısında ayıp bir el hareketi yapmak, onun gözünü çıkarmaktan iyidir. Gerçekten de, Statü Seksi, eninde sonunda düpedüz saldırganlığın ve kanlı egemenliğin yerine geçecek daha zararsız bir şey koymuştur ortaya. Yalnız, çağımızın aşırı kalabalık süper-kabilelerinde statü merdiveni çok yükseklere uzandığı ve insanların toplumsal hiyerarşi içinde yerlerini korumaları ya da daha iyi bir yer sahibi olmaları çok zorlaştığı için, Statü Seksi de dizginlerini koparmış ve asıl saldırganlık kadar aşırı uçlara varmıştır. Bu da süper-kabile insanlarının, üyesi bulundukları süper-kabile dünyasının büyük başarıya erişmesi ve orada yaşayabilmek zevki uğruna ödemeleri gereken bir ceremedir. 

Cinsel davranışın on temel fonksiyonunu incelerken, çağdaş kent koşullarında yaşayan insan-hayvan için seksin nasıl süper-seks'e dönüştüğünü açıkça görmüş bulunuyoruz. İnsan bu on fonksiyonu her ne kadar öteki hayvanlarla paylaşsa da, birçoklarını öteki hayvanların yaptığından çok daha öteye götürmüştür. Seks, en sofu kültürlerde bile, sırf baskı altında tutulması gereken bir şey olduğundan ötürü, insanların zihnini her zaman işgal etmiştir. Bir saplantı olarak seks, herkesten çok koyu sofularda vardır, demek yanlış olmaz sanırım. 

Süper - seks eğilimi birbirinin içine geçmiş çeşitli etkenlerden doğmuştur. Temel faktör dev bir beynin gelişmesidir ki, bunun sonucunda çocukluk dönemi uzamış ve dolayısıyla aile birliğinin uzun sürmesini gerektirmiştir. Çifti birbirine bağlayacak bağları yaratmak ve sürdürmek zorunlu olmuştur. Döl Vermeye Yönelmiş Seks'in yanısıra Çift Kurmaya ve Sürdürmeye Yönelmiş Seks ortaya çıkmıştır. Cinsel eylemin boşalımına olanak bulunmadığı hallerde, dev beyin, fizyolojik cinsel gerilimi yatıştırmak için gerekli çareleri bulmasını bilmiştir. İnsanın yeniliğe olan güçlü ihtiyacı, keskin tecessüsü ve yaratıcı zekası, Araştırıcı Seksi önemli ölçüde geliştirmiştir. Gene dev beyin, etkinliği sayesinde, insanın gittikçe daha çok boş zamanı olmasını sağlamış ve bu boş zamanı doldurmak için de gittikçe artan bir duyarlılık vermiştir ona, Seks İçin Seks işte böylece gelişmiştir. İnsanın boş zamanı çok olduğu zaman Uğraş Olarak Seks çıkıyordu ortaya. Öte yandan, süper-kabile baskı ve yasaklarının dogurduğu gerilim, bunaltıcı bir durum aldığı zaman da Yatıştırıcı Seks'e başvuruluyordu. Süper-kabile yaşayışının doğurduğu karmaşıklıklar, çalışma ile ticaret arasında gittikçe daha belirginleşen bir ayırıma yol açtı. Bunun da cinsel eylem üzerindeki etkisi Ticari Seks biçiminde oldu. Nihayet, muazzam bir süper-kabile yapısı içerisinde ölçüsüzce büyüyen egemenlik ve statü sorunları karşısında seks, gittikçe seks-dışı amaçlar için kullanılmaya başlandı ve bundan da şimdi her yerde rastladığımız Statü Seksi çıktı ortaya. 

Cinsel anlamda en büyük uyuşmazlık, Döl Verme, Çift Kurma ve Sürdürme: gibi sırf üretici nitelikteki seksle, üretici olmayan seks arasında görülür. Doğum kontrol hapları ortaya çıkmadan önce doğumu önleyici yöntemler yasak, az bulunur ya da etkisiz iken Döl Vermeye Yönelmiş Seks; üretici amaç taşımayan Araştırıcı Seks, Seks İçin Seks ve buna benzer diğer cinsel faaliyetler için büyük bir tehlike teşkil ediyordu. Sorun, bazılarının çılgınca bir «önüne gelenle yatıp kalkma» döneminin başlangıcı gibi gördükleri «hap sonrası sözde cennet»te bile çözümlenmiş olmaktan çok uzaktır. Zira insanlar arasındaki cinsel birleşmelerin temel niteliği, hâlâ, çift-kurma ihtimaline dayanmaktadır. Herkesin dilediği zaman, dilediği yerde önüne gelenle yatıp kalkması hayalden başka bir şey değildir ve öyle de kalacaktır. Önümüzdeki yıllarda, gebeliği önleyici yöntemler ne kadar gelişirse gelişsin, insandaki çift-kurma ve anababa olma içgüdüsü hiç bir za- 


126 İNSANAT BAHÇESİ 


man yokolmayacaktır. Tabii bu, doğum kontrolü konusundaki ilerlemelerin cinsel eylemler üzerinde hiç bir etki yapamayacağı anlamına gelmez. Tersine, davranışımız üzerinde derin değişmelere yol açacaklardır. Doğum kontrol yöntemlerinin gelişmesinden, cinsel hastalıkların azalmasından ve dünya nüfusunun sürekli artmasından doğan üçlü baskı, döl vermeye yönelmiş olmayan çiftleşme biçimlerinin belli bir şekilde çoğalmasına yardım edecektir, kuşkusuz. Bunun çiftkurma gerekliliği ile bu çeşit cinsel biçimler arasındaki uzlaşmazlığı daha artıracağına da kuşku yok ve acısını da bir yanda çocuklar, bir yanda da şaşkına dönen anababalar çekecekler. 

Yakın akrabalarımız maymunlar gibi biz de anabablık görevlerimizi daha hafife alabilseydik ve biyolojik açıdan içiçe yaşamaya daha yatkın olsaydık, sorun çok daha kolaylaşırdı. 

O zaman şimdi vücut sağlığımıza nasıl dikkat ediyorsak, cinsel eylemlerimizi de aynı şekilde kolaylıkla genişletebilir ve yoğunlaştırabilirdik. Banyoda, masajcıda, güzellik enstitülerinde, berberde, hamamda, saunada nasıl saatlerce kalıyorsak, onun gibi herhangi bir kişiyle, herhangi bir zaman, hiç bir ciddi sonuca varmayacak uzun şehvet maceralarına girişebilirdik. Ancak, öyle görünüyor ki, esaslı bir jenetik değişmeye uğramadığımız sürece, biyolojik davranışımız böyle bir gelişmeye karşı çıkacak ya da en aşağısından köstekleyecektir. Tek umut süper-seks'in çelişik istekleri şiddetlendiği oranda, bizim de oyunu daha ustalıkla oynamayı öğrenmemizdendir. Kendini aşırı şişmanlığa ya da hastalığa kaptırmadan, ağız tadıyla yemek yiyebilmek gibidir bu. Cinsel alanda bunu başarabilmek daha güçtür, kuşkusuz. Toplumumuzun acılı kıskançlar, yalnız kalpler, yıkık yuvalar ve sahipsiz çocuklarla dolu olması bunu kanıtlar. 

Kentli süper-maymun gibi Süper-seks'in bu derece önem kazanmış olmasına şaşmamak gerekir. Süper-seks'in çoğu kez 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suçlanmasına da şaşmamalıyız. Süper-seks, fiziksel ve duygusal alanlarda insana en şiddetli hazları sağlamaktadır. Ama işler ters giderse, en büyük acıların da kaynağı olur. Süper- maymun, Süper-seks'i geliştirdiği, mükemmelleştirdiği, kullandığı oranda, elde edeceği ödül ve cezalar da artar, büyür. 
Bunda anormal bir yan yoktur. Aynı gelişime insan davranışlarının diğer kategorilerinde de tanık oluruz. Örneğin, yararlılığından kuşku olmayan tıbbi bakım alanında da bazı zavarlar önlenilememektedir. Vücut sağlığı, nüfusun aşırı artmasına yol açar ki, bu da yeni bunalımların ortaya çıkmasına neden olur. Aynı zamanda, fiziksel acı konusunda aşırı duyarlılığa götürür insanı. Yeni Gine yerlisi, baldırına saplanan bir mızrak çekilip çıkartılırken gık demez de, parmagına kıymık batmış bir süper-kabile üyesi, acıdan inim inim inler. Ama geriye dönmemiz için bir neden değildir bu. Duyarlılığımız her iki yönde de artmaktaysa, bunu olumlu yöne vöneltmek için çaba harcamalıyız. Meydana gelen büyük degişiklik, sorunun çözümünün artık bizim elimizde, daha doğrusu beynimizde olduğudur. Türümüzün yaşamını sürdürmesi için uzatılan ve üzerinde türlü cambazlık yaptığımız ip, gittükçe daha yükseklere gerilmektedir. Tehlikeler gittikçe büvümekte, heyecanlar da öyle. Şu var ki, kabileler süperkabilelere dönüştükçe, bilinmeyen bir el ipin altındaki biyolojik güvenlik ağını kaldırmıştır gizlice. Düşüp parçalanmaktan korunmak bize kalmıştır artık. Evrimi denetlemeyi üzerimize aldığımıza göre, bundan böyle kimseyi kınamaya hakkımız yok, kendimizden başka. Hayvanca niteliklerimizin gücünü hâlâ korumaktayız, ama hayvanca zayıflıklarımız da varlıklarını sürdürmekteler aynı zamanda. Bu nitelikleri ve insanat bahçesinde karşılaşacakları doğa-karşıtı engelleri iyice bellediğimiz oranda, başarı şansımız artacaktır. 


DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
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SORU: Yerli zencilerin beyaz bir misyoneri paralamalarıyla, beyazların savunmasız bir zenciyi linç etmeleri arasında ne fark vardır? CEVAP: Çok az —hele kurbanlar açısından— hiç. Nedenler, özürler, gerekçeler ne olursa olsun, temel davranış mekanizması bütünüyle aynıdır. Her iki olay da iç-grup üyesi kişilerin dış-gruptan kişilere saldırmalarının bir örnegidir. 

Bu konuyu ele almakla, objektif kalmamız hemen hemen imkânsız olacak bir alana girmekteyiz. Hepimiz, bir tür iç - grup üyesiyizdir ve topluluklararası çatışmalar sorunu üzerine, bilinçsiz de olsa, yan tutmadan fikir yürütmemiz çok zordur. Ama ben bu bölümü yazmayı, sizler de okumayı bitirinceye dek, ne yapıp yapıp kendimizi üyesi bulunduğumuz topluluklardan ayırmak ve insan denilen hayvanın savaş alanlarını, dünyamızı kuşbakışı seyreden bir Merihli örneği, uzaktan izlemek zorundayız. Kolay olmayacak bu ve başlangıçta belirteyim ki, sözlerimin hiç birisinden bir topluluğu diğerine tercih ettiğim ya da bir topluluğu kaçınılmaz nedenlerden ötürü diğerlerinden üstün gördüğüm anlamı çıkarılmamalıdır. 

Bu sorunu; kaba, evrimsel bir gerekçeyle açıklamak mümkün: eğer iki insan topluluğu çatışır, bunlardan biri yok olup gider, diğeri de galip gelirse, galip gelen biyolojik açıdan daha başarılı olandır, denilebilir. Oysa bir türü tümüyle ele aldığımızda bu açıklama yeterli olmayacak, sınırlı bir görüşten öteye geçemeyecektir. Daha geniş kapsamlı görüş, bu toplulukların, birbiriyle yarışarak ancak «barış içinde bir arada» yaşamayı başarabildikleri takdirde, türün bütünüyle çok daha başarılı olacağıdır. 
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İşte biz de bu daha geniş görüşü benimsemeye çalışmalıyız. Eğer sözlerimiz size «tekrarlanması gerekmeyecek kadar aşikâr» geliyorsa, oldukça çetrefil birtakım açıklamalar yapmamız gerekiyor demektir. 

Biz, her seferinde, birkaçı hariç, diğerleri doğmadan ölen, binlerce yavru yumurtlayan bazı balık cinsleri gibi «seri imalâtçww bir tür değiliz. Niceliğe değil, niteliğe önem veren yetiştiricileriz. Az sayıda yavrular ve yavrularımızı hiç bir hayvanda görülmeyen bir dikkatle ve uzun bir süre boyunca bakarak büyütürüz. Bu yavruları, başka insanların çocukları tarafından bıçaklanmak, yakılmak, bombalanmak üzere ortalığa salıvermek, her şey bir yana, uğurlarına tükettiğimiz en az yirmi yıllık anababalık enerjisinin boşu boşuna harcanması olur. Oysa topu topu bir yüzyılı biraz aşan bir zaman boyunca (1820'den 1945'e kadar) şu ya da bu biçim topluluklararası çatışmalar sonucu 50 milyon insan-hayvan ölmüştür. 
Eğer insan beyni için barış içinde birlikte yaşamak «aşikâr» bir doğru görüş ise, açıklaması zor olacak dediğimiz gerçek de budur. Bu kıyımları insanların «hayvanca» davranışları olarak niteleriz, oysa bu türlü davranan bir vahşi hayvan bulunabilseydi, bu hayvanın «insan» gibi davrandığını söylemek daha doğru olurdu. Mesele basit: böyle bir yaratık yoktur. 
Söz konusu sorun, insanı «kendine özgü» bir tür durumuna getiren güvenilmez niteliklerinden bir diğerini karşımıza çıkarmaktadır. 

Biyolojik açıdan, insan içgüdülerine uyup üç şeyi savunma görevini yüklenmiştir : kendini, ailesini, kabilesini. Çiftkurucu, toprağa bağlı, topluluk üyesi bir primat olarak bunu yapmaya güdülür; hem de iyice güdülür. Eğer kendisi, ailesi ya da kabilesi bir saldırı tehdidi altındaysa, tamamen doğal olarak karşı-saldırı hareketine başvuracaktır. Bu saldırıyı savuşturmak imkânı varsa, elindeki bütün araçlarla bu işe koşulmak biyolojik görevidir. Diğer birçok hayvan için .de durum aynıdır, ancak doğal koşullar altında, gerçek fiziksel saldırı ihtimali daha sınırlıdır. Genellikle bu bir saldırı tehdidinde biraz öte bir davranıştır ve cevabı da karşı saldırıya geçileceğini belirten bir karşı-tehdit işaretinden öte geçmez. Gerçekten saldırgan olan türler kendi kendilerini yok etmişlerdir, ders almamız gereken bir olaydır bu. 

Peki ama, bu açıklamanın çetrefil yanı neresi, diyeceksiniz. İnsanlık tarihimizin son birkaç bin yılı, evrimsel geçmişimize taşıyamayacağı bir yük bindirmiştir. İnsan, o eski insan; aile, o eski ailedir ama kabile, kabile olmaktan çıkmıştır. Süper-kabilelerin üyeleriyiz artık. Eğer ulusal, ülküsel ve ırksal çatışmalarımızın neden olduğu eşi görülmedik vahşeti anlamak istiyorsak, bu süper-kabile koşullarının neler olduğunu incelemek zorundayız. Kendi bünyesi içinde yarattığı gerilimlere, sürtüşmelere (statü kavgası gibi), daha önce değindik. Şimdi de kendi dışında, bir toplulukla diğeri arasında yarattığı ve büyüttüğü sürtüşmeleri ele alalım. 

Hikâyemiz acı üzerine kuruludur. Atılan ilk önemli adım, bir yere, sürekli olarak kalmak üzere yerleşmemizle başlar. 
Böylelikle savunmamız gereken, sınırları belli bir alan ortaya çıkmıştır. En yakın akrabalarımız olan maymunlar, göçebe sürüler halinde yaşarlar. Her sürünün belirli bir yerleşim bölgesi vardır; ancak bu bölgenin sınırları içinde sürekli hareket halindedirler. Eğer iki topluluk karşılaşır ve birbirini tehdit etmeye başlarsa, bu olayın ciddi bir durum alması ihtimali çok azdır. Çekip kendi yoluna gider ikisi de. İlkel insanın kesinlikle «toprağa bağlı» olmaya başlamasıyla, savunma sisteminin de pekiştirilmesi gerekmişti. Ancak, o zamanlar toprak o kadar çok, insan o kadar azdı ki, herkese bol bol yer vardı. 
Kabileler kalabalıklaştığında bile, silâhlar kaba ve ilkeldi. 
Liderler çatışmaların hemen hepsine fiilen katılmaktaydılar (Bugünün liderleri ileri hatlarda çarpışmak zorunda bırakılsalar, çok daha dikkatli ve «insancıl» kararlar alacakları kesindir. Belki biraz kıyıcı bir yargı olacak ama, bence, «küçük» savaşlar açmaya her zaman hazır olan liderlerimizin, büyük 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nükleer savaşlardan kaçınmalarının nedeni de budur. Nükleer silâhların menzili onların da ister istemez eskisi gibi ileri hatlarda yer almalarına neden olacaktır. Belki de, «Nükleer silâhsızlanma isteriz» diye bağırmak yerine, liderlerimizden, kendi güvenlikleri için inşa ettikleri derin beton sığınakları yıkmalarını istemek daha doğru olacak.). 

Çiftçi insanın kent insanına dönüşmesiyle birlikte, daha vahşice çatışmalara doğru önemli bir adım atılmış oldu. Hemen ardından gelişmeye başlayan işbölümü ve uzmanlaşma sayesinde, nüfusun belirli bir oranı tam gün adam öldürme görevini üzerine alıyor ve böylece «askerlik» doğmuş oluyordu. Kentlerde süper-kabilelerin gelişmesiyle, işler daha da hızlı yürümeye başladı. Toplumsal büyüme o denli hızlıydı ki, bir alanda görülen gelişme diğerlerine uymamakta, arada aşama farkları ortaya çıkmaktaydı. Güven verici kabile gücüdengesi, yerini süper-kabile eşitsizliklerinin tehlikeli oynaklığına bırakmaya başlıyordu. Uygarlıklar gelişip, büyümeyi göze alacak duruma geldikçe, karşılarında harekete geçmeden önce durup düşünecekleri ve pazarlık ve alış-veriş tehditlerini âyinleşmiş biçimde uzun uzun uygulayacakları eşit güçler değil, kolaylıkla saldırıp fethedebilecekleri daha zayıf ve geri kalmış topluluklar bulmaya başladılar. Bir tarih atlasını gelişigüzel karıştırın harcanmışlığın, verimsizliğin, yapmanın ve yıkmanın ve arkasından gene yapıp yıkmanın acıklı hikâyesi hemen gözlerinizin önüne serilecektir. Arada kazara birkaç yararlılık vardır kuşkusuz, karşılaşmaların neden olduğu bilgi birikimi, yeni düşüncelerin yayılması gibi. Saban kılıca dönüşmüştür, ama araştırıcı ruhumuz silâhlar üzerinde çalışırken birkaç yararlı yan ürün vermiştir. Ne var ki, çok pahalıya malolmuştur bütün bunlar. 

Süper-kabileler büyüdükçe, bu doğurgan, yumurtlayan nüfusu yönetmek de güçleşmiş, aşırı kalabalıklaşmanın gerilimleri, süper-statü sahibi ırkın bunalımları iyiden iyiye artmıştır. Saldırganlık birikiminin bir an önce boşalabilmesi için 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çıkış yolları bulmak, âcil bir ihtiyaca dönüşmüştür. Ve böylece topluluklar-arası çatışmalar bu ihtiyacı geniş çapta karşılayabilecek bir alan olarak ortaya çıkmıştır. 

Öyleyse, çağdaş lider savaşa girerken Taş Devri lideri için söz konusu olmayan avantajlara sahiptir. Her şeyden önce kendi yüzünü gözünü kana bulaması gerekmemektedir. Sonra, savaşa yolladıkları akraba, dost falan da değildir: uzmanlar göndermektedir; halkın geri kalanı gündelik yaşamını yaşamaya devam edebilir. Süper-kabile yaşamının baskıları yüzünden, hır çıkarmaya fırsat kollayan belâ-arayıcılar, saldırganlıklarını süper-kabileye yöneltmeden diledikleri gibi dögüşebilirler. Üstelik, liderin dışarda bir düşmanı, canına kastetmiş bir rakibi bulunması onu kahraman yapar; halkını bir amaç uğruna birleştirir, baş ağrıtan gündelik gürültüleri unutturur. 

Liderlerin insanüstü varlıklar olduklarını, bu gibi faktörlerden etkilenmeyeceklerini düşünmek biraz çocukça olur. 
Gene de, en önemlisi liderlerarası statüyü sürdürmek ya da daha iyi bir statü sahibi olmak için duydukları istektir. Daha önce de değindiğimiz gibi, çeşitli süper-kabilelerin farklı gelişim hızları hiç kuşkusuz başlıca sorundur. Eğer doğal kaynakları ya da becerikliliği sayesinde bir süper-kabile bir diğerini geride bırakırsa, bir karışıklık çıkacağından hiç kuşkunuz olmasın. İlerleyen topluluk şu ya da bu yoldan geride bıraktığı topluluğun üzerine baskı yapacak; geride kalan da şu ya da bu biçimde bu baskıya karşı çıkacaktır. İleri topluluk, yapısından ötürü, yayılma eğilimi gösterir ve yine yapısından ötürü, çevresindekileri rahat bırakıp kendi işine bakmakla yetinmez. Ya hükmederek ya da «yardım ederek», diğer toplulukları etkileyecektir. Rakiplerine, kişiliklerini yitirecek ve ileri süper-kabile yapısı içinde eriyecek kadar hükmedemediği takdirde, ki bu çoğu kez coğrafi nedenlerden ötürü zaten imkânsızdır, istikrar sağlanamayacaktır. 
Eğer ileri süper-kabileler diğer topluluklara, kendi yapıla- 


136 İNSANAT BAHÇESİ 


rına özgü niteliklerini değiştirmeksizin yardım eder, onları güçlendirirse, gün gelecek, bu topluluklar süper-kabileye karşı kendi silâhlarını ve kendi yöntemlerini kullanarak baş kaldıracaklardır. 

Bunlar olup biterken diğer güçlü, ileri süper-kabilelerin liderleri, durumu dikkatle izlemektedirler: bu yayılmaların fazla başarı kazanması onların işine gelmez. Çünkü böyle bir başarı, onların kendi kabilelerarası mevkilerini sarsacaktır. 

Bütün bunlar mümkün olduğunca saydamlaştırılmış, ama gene de var olan bir «ideoloji» örtüsü altında yapılır. Resmi belgeleri okurken, aslında liderlerin gurur ve mevkilerinin savunulmakta olduğu hiç de akla gelmez. Görünüşe bakılırsa her zaman ülküler, ahlâk ilkeleri, toplumsal felsefe ya da dinsel inançlar düzeyindedir anlaşmazlıklar. Oysa yitirdiği bacaklarından artakalan boşluğa gözlerini dikmiş ya da deşilmiş barsaklarını avuçlamış asker için, tek bir anlamı vardır olup bitenin: harcanmış bir yaşam. Onu bu duruma getirmek, yalnızca saldırgan bir hayvan olmakla kalmayıp, aynı zamanda işbirlikçiliğe çok yatkın bir hayvan olmasından ötürü bu kadar kolay olmuştur. Üyesi olduğu süper-kabilenin ilkelerini savunmak üzerine atılan nutuklar onu etkilemiştir, çünkü arkadaşlarına yardım etmek ya da etmemek arasında bir seçim yapmak gibi bir sorun çıkmıştır karşısına. Savaşın gerilimi altında, dış-grubun gözle görülür, burun buruna tehdidiyle karşılaştığında, savaş arkadaşlarıyla arasındaki bağlar iyice güçlenmektedir. Öldürmektedir, çünkü, her şeyden çok, arkadaşlarını düş kırıklığına uğratmak istemez. İlkel kabile sadakati o denli güçlüdür ki, nihai kararı vereceği anda artık bir seçim yapamaz duruma gelmiştir. 

Süper-kabile baskıları arttıkça, türümüz dünya yüzünde kalabalıklaşmaya devam ettikçe ve çeşitli süper-kabilelerin gelişim hızlarındaki dengesizlik varoldukça, çocuklarımızın, «Bu savaş denilen şey de neymiş?» diye düşünmeye zaman bulacakları bir dünyada yaşayacaklarını düşlemek biraz hayalperestlik olur. İnsan denilen hayvan, maymun pabuçlarına sığamayacak kadar büyümüştür. Biyolojik avadanlığı, yarattığı biyoloji-karşıtı çevreyle baş edebilecek güçte değildir. 
Bugünkü durumdan kurtulmanın yolu ancak olağanüstü bir beyin zorlamasıyla bulunabilir. Ama bu tip belirtiler ara sıra, tek tük görülüyorsa da, daha bir yerde tomurcuklanmaya başlarken başka bir yanda büzülüp kurumaya yüz tutuyorlar. 
Üstelik türümüzdeki kendini onarma eğilimi öylesine güçlüdür ki, her türlü darbeyi zor da olsa sindirir, sarsıntıyı atlatır atlatmaz da, israf ettiğimizin yerine hemen yenisini koymaya sıvanırız. Öyle ki, yediğimiz darbelerden ders almaya bile zamanımız kalmaz. Gördüğümüz en büyük, en kanlı savaşlar bile, son hesapta dünya nüfus grafiğinin gittikçe yükselen eğrisinde küçücük çukurlar kazmaktan başka işe yaramamıştır. 
Her savaştan sonra doğum oranında yükselmeler olmuş ve kayıplar kısa zamanda kolayca kapatılmıştır. İnsan denilen dev, yaralı bir solucan gibi kendi kendini onarıp kıvrıla büküle yoluna devam etmektedir. 

Nedir bir insanı, kardeşimiz gibi sevip koruduğumuz ebizəden biri değil de, zehirli bir böcek gibi ezilmesi gereken biri, «onlardan biri yapan? Onu bir dış-gruba sokan, bizi iç-grup üyesi yapan nedir? «Onlarvı nasıl ayırdedebiliriz? «Onlar,» garip geleneklere, garip bir görünüşe, alışılınadık bir dile sahip başka bir süper-kabilenin üyeleriyse kolay anlaşılır bunun nedeni. Her şeyleriyle cbizəden o kadar farklıdırlar ki, rahatça hepsinin «gözü dönmüş caniler» oldukları gibi bir genelleme yaparız. Toplumları bir arada, kesin çizgili, verimli, örgütlenmiş bir birlik halinde tutan güçler de onları bizden ayırmakta ve yalnızca yabancı olmaları bile yeterince ürkütücü olmaktadır. Shakespeare'in ejderi gibi, «görmesek de korkarız» onlardan. 

Bizim topluluğumuzun düşmanlık duygularının yöneleceği en açık, belirli hedefler bu gibi topluluklardır. Ama diyelim ki onlara saldırdık ve yendik, sonra? Diyelim ki, saldırmaya cesaret edemiyoruz. Diyelim ki, her ne nedendense diğer süper-kabilelerle barış içindeyiz: kendi topluluğumuzun saldırganlığı ne olacak o zaman? Şansımız yaver giderse kendi aramızda dalaşmadan, olumlu ve verimli bir yaşam sürdürmeyi başarırız. Birleştirici iç güçler, bir dış topluluğun tehdidine muhtaç olmaksızın bizi bir arada tutmaya elverir. 
Eğer süper-kabile baskıları ve gerginlikleri hâlâ üzerimizdeki etkilerini sürdürmekte ve kendi aramızdaki egemenlik kavgası sonucu en alt kademedekileri aşırı baskı ve yoksulluk içinde tutmak gibi kıyıcı yöntemlere başvurulmaktaysa, çok geçmeden sistemde yer yer çatlaklar belirecektir. Eğer süper- kabile içinde kaçınılmaz olarak oluşan alt-gruplar arasında aşırı bir eşitsizlik olursa, aslında sağlıklı bir şey olan altgruplar arası rekabet, şiddete ve saldırganlığa dönüşecektir. 
Bir alt-grubun birikmiş saldırganlığı, diğer alt-grupların birikmiş saldırganlığıyla birleştirilip ortak yabancı bir düşmana yöneltilmezse ister istemez yürüyüşler, gösteriler, isyanlar ve cinayetler baş gösterecektir. 


Tarih, bu tür örneklerle doludur. Roma İmparatorluğu o gün için bilinen dünyayı ele. geçirip de başka fethedilecek yer kalmadığında, birbirini izleyen iç savaşlar ve patlamalar ortaya çıkmış, iç barış elden gitmişti. İspanya da, fethedici bir güç, sömürgeler keşfetmeye adam yollayan bir dev olmaktan çıktığında, aynı akıbetle karşılaştı. Ne yazık ki, dış savaşla iç çatışma arasında bir ters ilişki vardır: kısacası, her iki durumda da boşalma kanalı arayan aynı bastırılmış saldırganlık gücüdür. Ancak çok ustalıkla kurulmuş bir süper-kabile yapısı, aynı zamanda ikisini birden bastırabilir. 


Başka bir kültürün üyelerini «onlar» diye tanımlamak kolay, ama kendi kültürümüzdeki «onlar»ı nasıl ayırdederiz? 
İçimizdeki «onlar»ın dili, gelenekleri, görünüşü, ne gariptir, ne de alışılmadık. Bu yüzden de açıktan açığa sınıflandırmak hayli güç olmaktadır. Arma gene de imkânsız değildir. Bir altgrup bir diğeri için garip ya da yabancı olmayabilir ama değişiktir, hiç kuşkusuz. Bu değişiklik de yeterlidir zaten. 

Her toplumsal sınıfın, her mesleğin, her yaş grubunun kendine özgü konuşma, giyim ve davranış biçimi vardır. Her alt-grubun özel bir lehçesi, bir argosu vardır. Giyimde de çarpıcı farklılaşmalar vardır ve alt-gruplar arasındaki düşmanlıklar arttıkça, ya da artmaya yüz tuttuğunda (önemli bir belirtidir bu), giyim kuşam da aynı oranda bir saldırganlık ve gösteriş hırsıyla farklılaşır. Bir anlamda üniformaya benzemeye başlar. Yurt çapında iç savaş söz konusu olduğunda gerçekten de üniformaya dönüşür benimsenen kılık. Daha ufak sürtüşmelerde bile kol bantları, arma, marka gibi yapma askeri özel işaretler çok sık görülen bir özelliktir. Saldırgan gizli derneklerde bu türlü işaretlere bol bol raslarız. 

Bu ve benzeri özel işaretler bir alt-grubun kişilik kazanması ve aynı zamanda süper-kabile içindeki diğer toplulukların «onlar» olarak niteledikleri bireyleri rahatlıkla tanıyıp aynı kefeye koymaları için kolaylık sağlar. Ancak bütün bunlar geçici gereçlerdir. Belâ savuşturulduğunda armalar, markalar bir kenara atılır. Ve bunları kullanmış olanlar derhal çoğunluğa katılıp erirler. En şiddetli düşmanlık duyguları bile yatışır, unutulur. Ancak, bir alt-grubun kesin fiziksel özellikleri olduğunda durum çok farklıdır. Kara ya da sarı deriliyse, saçları arap saçıysa ya da gözleri çekikse, bu fiziksel özelliklere sahip olanlar, ne kadar iyi niyetli olurlarsa olsunlar, çıkarıp atamayacakları özel işaretler taşımaktadırlar. 
Eğer süper-kabile içinde bir azınlık meydana getirmekteyseler, derhal faal bir «onlar» grubu olarak niteleneceklerdir. 
Eylemde olmamaları «onlar»a hiç bir yarar sağlayamayacaktır. Sayısız saç düzeltme, göz büyütme seansları, iletmek istedikleri mesajı iletmelerine yardımcı olamamıştır. Oysa var güçleriyle, «biz saldırgan amaçlarla ve özellikle değişik olmaya uğraşmıyoruzə demeye çalışmaktadırlar. Ama geride 


140 İNSANAT BAHÇESİ 


kalan diğer fiziksel belirtiler bu mesajın etkisini yok edecek güçtedir. 

Mantık açısından, süper-kabilenin diğer üyeleri, bu fiziksel özel işaretlerin özellikle kullanılmadığını bilmektedir, ama gösterdikleri tepkinin mantıkla bir ilgisi yoktur. Bu, kökleri derinde yatan bir iç-grup tepkisidir ve birikmiş saldırganlık duyguları bir hedef aradığında fiziksel özel işaret taşıyanlar, hazır bekleyen birer şamar oğlanı olmaktadırlar. 

Böylece bir kısır döngü kurulmuş olur. Eğer, hiç suçları yokken bu fiziksel işaretleri taşıyanlara düşman bir alt-grup gibi davranılırsa, kısa zamanda düşman kesileceklerdir. Sosyologlar bu olayı «kendi kendini doğrulayan kehanet» olarak niteliyorlar. Size bunu hayali bir örnekle açıklamaya çalışayım. Yürütülen mantığın izlediği sıra şudur 


1 — Çocuğu döven şu yeşil saçlı adama bakt 

2 — O yeşil saçlı adam kötü. 

3 — Bütün yeşil saçlı adamlar kötüdür. 

4 — Yeşil saçlı adamlar herkese saldırır. 

5 — Bak bir yeşil saçlı adam daha, o seni dövmeden sen 
onu döv! (Saldırganlık uyandıracak bir şey yapmamış olan yeşil saçlı, kendini savunmak için vurur.) 

6 — Gördün mü bak; işte ispatı: yeşil saçlı adamlar kötüdür. 

7 — Bütün yeşil saçlı adamlar dövülmeli. 


Böyle ilkel bir şema içinde verilirse, saldırganlığın artması ve yaygınlaşması ancak «komik» olarak görülebilir. 
Gerçekten de komiktir ama, ne yazık ki, düşünme mekanizması böyle işlemektedir. İyice aptal birisi bile topluluklar arası önyargıların gelişme şeması olarak verdiğim bu amansız yedi basamağın her birindeki mantık yanlışlarını hemen farkedebilir, ama bu dizinin gerçekleşmesini engelleyemez. 

Yeşil saçlı adamlar boş yere yeterince dayak yedikten sonra da, doğal olarak, kötü kişiler olmaya başlarlar. Başlangiçtaki yanlış kehanet kendi kendini gerçekleştirmiş ve doğru bir kehanete dönüşmüştür. 

Bir dış topluluğun nefret edilen bir birim haline geliş hikâyesi böylesine basittir işte. Bu hikâyeden alınacak İki ders vardır: bir: sakın, yeşil saçlı olma; iki: eğer saçın yeşilse, yeşil olmayanların seni, kötü kişi olmadığını bilecek kadar yakından tanımalarını sağla. Sorun şu: eğer başlaneıçta çocuğu döven adamın yeşil saçlı olmak gibi bir özelliği bulunmasaydı, böyle tehlikeli genellemelere yol açmayacaktı. Ama bir kere olan olduktan sonra iç-grup düşmanlığının daha da yayılmasını önlemenin tek yolu, diğer yeşil saçlı kişileri birey olarak tanımak ve onlarla kişisel düzeyde ilişki kurmaktır. Eğer bu sağlanamazsa topluluklar arası düşmanlıklar artacak ve yeşil saçlılar (bu arada şiddete hiç bir zaman baş vurmak niyetinde olmayanlar da dahil olmak üzere) birleşmek, beraber yaşamak ve birbirini savunmak gereğini duyacaklardır. Eh, bu da olduktan sonra, belâ kapının arkasında çöreklenmiş bekliyor demektir. İki topluluğun üyeleri arasında ilişki gittikçe azalacak ve bir süre sonra birbirlerine karşı iki ayrı kabilenin üyesiymişler gibi davranmaya başlayacaklardır. Yeşil saçlılar, yeşil saçlı olmaktan gurur duyduklarını söyleyeceklerdir; saçlarının rengi, özel bir işarete dönüşmeden önce hiç bir anlam taşımamış da olsa. 

Yeşil saç işaretini, bu denli önemli kılan, görünmesinin kolay olmasıdır. Gerçek kişilikle hiç bir ilgisi yoktur. Raslantısal bir tanımlamadır yalnızca. Örneğin kan grubu A olanlar, hiç bir zaman bir-dış grup kurmaya itilmemişlerdir. 
Oysa kan grubu da deri ya da saç rengi gibi jenetik bir faktördür. Nedenine gelince, suratına bakmakla insanın hangi gruptan kan taşıdığı anlaşılmaz. Bu yüzden de A grubu kan taşıyan bir adam bir çocuğu döverse, ona karşı duyulan kızgınlığı diğer A grubu kan taşıyanlara yöneltmek çok zor olacaktır. 


142 İNSANAT BAHÇESİ 


İşte «ırksal hoşgörüsüzlük» olarak nitelediğimiz mantık dışı, bizler/onlar arası düşmanlıklar bu basit, açık seçik gerçek üzerine kurulmuştur. Birçoklarına bu meselenin ırklara özgü kişilik, zekâ ya da henüz varlığı ispat edilmemiş olan duygusal yapı farkları ile bir ilişkisi olmadığını anlatmak mümkün olmamaktadır. Bu mesele yalnızca ve yalnızca önemsiz ve bugün için anlamsız, yapmacık ırksal «özel işaret» farklarıyla ilgilidir. Beyaz ya da sarı derili bir çocuk, kara derili bir süper-kabile içinde yetiştirilir ve eşit imkânlardan yararlanmasına izin verilirse, hiç kuşkusuz kara derili çocukla kadar başarılı olacak, onlar gibi davranacaktır. Bunun tersinin de aynı olması gerekir. Eğer bir fark varsa bunun nedenini bu çocuklara eşit koşullar tanınmamış olmasında aramak daha doğrudur. Bunu anlamak için çeşitli ırkların ortaya çıkışlarına bir göz atmamız gerekecek. 

Her şeyden önce yerli yersiz kullandığımız «ırk» sözcüğü işi bozuyor. İnsan ırkı, beyaz ırk, ingiliz ırkı deriz; insan türü, beyaz alt-tür, ingiliz süper-kabilesi diyecek yerde. Hayvan biliminde tür, kendi arasında üreyen ve başka topluluk üyeleriyle çiftleşip üreyemeyecek, üremeyen topluluğa verilen addır. Bir türün coğrafi sınırları genişledikçe gözle görülür farklılıklara sahip birkaç alt-türe bölünme eğilimi görülür. 
Eğer bu alt-türler suni olarak birbirleriyle çifteştirilirlerse üreyip aynı karakteristikleri taşıyan tek bir türe geri dönebilirler ama normal olarak böyle bir eğilim görülmez. İklim ve diğer faktörler bu çeşitli alt-türlerin renk, biçim ve boyutlarını etkileyecektir. Örneğin, soğuk bir yerde oturanlar daha ağır ve yapılı olabilir, ormanlık bölgelerde oturanlar yörenin güneş-gölge lekelerine uygun benekli bir post geliştirebilirler. Fiziksel farklılaşma, alt-türün oturduğu çevrenin özel koşullarına daha kolay uymalarına yardımcı olacak kolaylıklar sağlamaktadır. Bölgelerin kesiştikleri yerlerde alt-türler arasında kesin farklılıklar görülmez, birbirleri içinde eriyip giderler. Ancak zaman geçtikçe aralarındaki farklar çok ar- 


BİZLER/ONLAR 143 


tarsa, bölgelerin kesiştikleri sınırlarda alt-türler arası çiftleşme de durur ve kesin bir çizgi belirir. Daha sonraları yayıhp birbirlerine karışsalar bile aralarında çiftleşmeyeceklerdir. Artık kendilerine özgü bir tür olmuşlardır. 

İnsan türüne gelince, dünya yüzüne yayılmasıyla birlikte, diğer hayvanlar gibi farklılıklar gösteren alt-türlere bölünmeye başlamıştır. Bunlardan üçü Caucasoid (Beyaz), Negroid (siyah) ve Mongoloid (sarı) topluluklar, çok başarılı olmuştur. İkisi de, olamamıştır ve bugün ancak birer kalıntı grup, eski benliklerinin gölgeleri olarak varlıklarını sürdürmektedirler. Bunlar Avstraloid'ler Avustralyalı aborigine”ler ve akrabaları) ile Capoid'ler (Güney Afrikalı orman adamları)dır. Bu iki alt-tür bir zamanlar çok daha geniş bir alana yayılmışlardı (Capoid”ler Afrika”nın hemen hemen bütününe sahiptiler), oysa bugün sınırlı birkaç bölge dışında yok olmuşlardır. Yakın zamanlarda yapılmış bir istatistiğe göre günümüz dünya nüfusu içinde, bu beş alt-türün sayıları yaklaşık olarak şöyledir : 


Caucasoid 1,757 milyon 
Mongoloid 1,171 milyon 
Negroid 216 milyon 
Australoid 13 milyon 
Capoid 126 bin 


Böylece 3 milyarı aşkın insan-hayvan nüfusu içinde beyaz alt-tür 4655 ile önde gitmekte, onların hemen ardından 
9037 ile sarı alt-tür gelmekte, zenciler ise toplam nüfusun 
sini oluşturmaktadırlar. Diğer iki grup, birlikte ancak 
66 0,5 oranında bir dilim doldurmaktadır. 

Bunlar elbette ki yaklaşık sayılardır, ama yine de genel tablo hakkında bir fikir vermektedirler. Kesin rakamlar olmamalarının nedeni, daha önce de belirttiğim gibi, alt-türlerin bir özelliğinin de bölgelerin kesiştikleri yerlerde komşularına karışıp kaynaşmalarıdır. İnsan türüne özgü bir di- 


144 İNSANAT BAHÇESİ 


ger tesbit zorluğu da ulaşım olanaklarının çok elverişli duruma getirilmesinden doğmuştur. Böylece alt-tür nüfusları- nın önemli oranda göç etmeleri, yer değiştirmeleri için bir imkân ortaya çıkmış ve birçok bölgedeki çarpazlama bileşimler ve bu bileşimlerin de aralarında çiftleşmesi sonucu çevre iyiden iyiye karışmıştır. Bütün bunlara ve bizler/onlar çatışmalarına, dökülen kanlara rağmen, bu çeşitli bileşimlerin ortaya çıkmasının nedeni, tabii ki, bu alt-türlerin aralarında diledikleri gibi, verimli biçimde üreyip çoğalma olanagına sahip olmalarıdır. 

Çeşitli alt-türler yeterince uzun bir süre aynı coğrafi bölgelerde oturmuş olsalardı, her biri özel iklim ve çevre koşullarıyla uyumluluk sağlamış ayrı birer tür durumuna gelebilirlerdi. Durumun gidişatı bu yöndeydi. Ancak insanın fiziksel çevresini gittikçe artan bir beceriklilikle denetim altına almasına bir de hareket yeteneği eklenince, bu evrimsel eğilimin hiç bir anlamı kalmamıştır. Soğuk iklim karşısında sıcak giyeceklerden, odun ateşinden, merkezi ısıtmaya kadar her türlü tedbir alınmış; aşırı sıcak, soğutma havalandırma tesisatlarıyla altedilmiştir. Örneğin, bir zencinin bir beyaza oranla daha fazla sayıdaki soğutucu ter bezleri, artık önemli bir çevreye uyma aracı olmaktan çıkmıştır. 

Zamanla alt-tür farkları, «rksal özellikler», kaçınılmaz olarak iyiden iyiye birbirine karışıp ortadan kalkacaklardır. 
Uzun bir süre sonra da olsa, torunlarımızın, garip atalarının fotoğraflarını şaşkınlıkla inceleyecekleri gün gelecek. Ne yazık ki, bu özelliklerin mantık-dışı bir tutumla karşılıklı düşmanlık belirtileri olarak kullanılmaları yüzünden, oldukça uzak bir gelecekte gerçekleşebilecek bu söylediklerimiz. 

Bu değerli ve son hesapta kaçınılmaz olan «yeniden karışmak» sürecini hızlandırmanın tek yolu Kişilerin kendi alttüründen biriyle çiftleşmesini yasaklayan yeni bir yasa çıkartıp bunu uluslararası düzeyde uygulamaya koymak olacak. Bu da bir hayalden başka bir şey olmadığına göre, geri 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kalan tek çözüm yolu bugüne dek bütünüyle duygusal bir konu olan bu soruna gittikçe daha mantıki bir tutumla yaklaşmaya bakmaktır. Bunun kolay olmayacağı şimdiye dek çeşitli zamanlarda yaşanmış olan inanılmaz mantıksızlık örneklerinde açık seçik görülmektedir. Tek bir örnek bile yeterlidir: Amerika'daki zenci köle ticaretinin yarattığı olaylar dizisi... On altıncı ve on dokuzuncu yüzyıllar arasında Afrika'da yaklaşık olarak 15 milyon zenci esir alınarak Amerika kıtasına götürülmüştür. Kölelik o zamanlar için yeni bir kurum olmamakla birlikte boyutları ve hıristiyanlığa inanmış süper-kabileler tarafından yönetilmesi, bu harekâta bir özellik kazandırmaktaydı. Belirli bir düşünce biçimi (ancak, söz konusu alt-türler arası fiziksel farklara gösterilen tepkiden doğabilecek bir düşünce biçimi) gerektirmekteydi. Böyle bir şey yapabilmek için Afrikalı zencileri bir çeşit yeni evcil hayvan olarak görmek gerekti. 

Başlangıçta durum böyle değildi. Kara Afrika'nın göbeğine ilk ayak basanlar Zenci İmparatorluğunun örgütlenmiş biçimi ve zenginliği karşısında şaşkınlığa düşmüşler, büyük büyük kentler, karmaşık bir devlet düzeni ve hayli yüklü bir zenginlik birikimine tanık olmuşlardı. Bugün bile birçokları böyle bir şeye inanamazlar. Bu uygarlıktan hemen hiç bir şey kalmamıştır ve çıplak, tembel, kıyıcı vahşiyi gösteren propaganda afişleriyle de sorunun geri kalan kısmı halledilmiştir. Benin'de* bulunan bronz yapıtların görkemi kolayca unutulmaktadır. Zenci uygarlığı üzerine yazılan ilk yazılar rahatça hasır altı edilmiştir. 

Üç yüz elli yıl kadar önce Batı Afrika'da kurulu bir zenci kentini, o zamanlar Afrika'yı gezen bir Hollandalı gezginin ağzından dinleyelim : 


* 17.-19. yüzyıllar arası bugünkü Nijerya'nın bulunduğu yerde yaşayan güçlü bir zenci krallığı; bu krallığın başkenti. (Ç.N.) 
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«Kent çok büyük olmalıydı; girer girmez son derece geniş bir caddeyle karşılaşıyorsunuz... Amsterdam'daki Warmoes caddesinden 7-8 kat daha geniş... Yanlara doğru giden daha birçok sokak var ve onlar da bölünüp başka sokaklarla birleşiyorlar... Kentteki evler bakımlı ve düzenli, Hollanda'daki evler gibi... Kralın sarayı çok büyük, içinde birçok dört köşe açıklık (avlu) var; bunları kolonlu koridorlar çevreliyor... Saraya girdikten hayli sonra bu çeşit dört kadar açıklık (avlu) geçtim ve nereye baksam, başka başka yerlere açılan kapılar görüyordum...» 


Eh, kerpiçten yapılmış bir köy anlatımı değil bu herhalde. Bu gibi Batı Afrika uygarlıklarının uyrukları da gözü dönmüş eli mızraklı vahşiler değildiler, kuşkusuz. 14.'cü yüzyılın ortası gibi eski bir tarihte bir diğer gezgin buralarda yolculuk etmenin, yiyecek ve yatacak sağlamanın çok kolay olduğunu yazmaktaydı. «Ülke tam bir güvenlik içindep diyordu. «Ne gezginin, ne de yerleşik halkın, soyguncu ya da benzeri yasa dışı adamlardan korkması gerekli değil.» 

Bu eski gezginlerden sonra ilişkiler kısa zamanda ticari sömürüye dönüşmüştür. «Vahşi»lere saldırıldıkça, çevre yağma edilip, halk esir alınıp ihraç edildikçe, kurulmuş olan uygarlıklar da çökmüştür. Bu yıkılan dünyada arta kalanlar barbar, örgütlenmemiş bir ırk görünümü kazanmıştır. Artık onlarla ilgili haberler daha artmakta ve bunlardan da anlaşılmaktaydı ki, zenci kültürü, kuşkusuz, geri kalmış bir kültürdür. Bu kültürel geri kalmışlığa beyazların gözü dönmüş kıyıcılıklarının ve hırslarının neden olduğu gerçeği ise, güzelce paketlenip vicdanları rahatsız etmeyeceği bir yere kaldırılmıştır. Hıristiyan vicdanı bunun yerine kara derili olmanın (ve beraberindeki diğer fiziksel farkların) zekâ kıtlığına işaret ettiği düşüncesini kabullenmeyi daha kolay bulmuştur. 
Böylece kültürlerinin geri kalmışlığını zencilerin geri zekâlı olmalarına bağlayıp işin içinden sıyrılmışlardır. Eh, bu da böyle olunca, zencileri «sömürmek» onları aşağılayıcı bir davranış olmuyordu, zira onlar doğuştan aşağılıktılar. Zencilerin 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hayvanlardan biraz öte yaratıklar olduğu «ispatlandıkça», hıristiyan vicdanı rahatlamaktaydı. 


Bunlar olup biterken, Darwin'in evrim teorisi daha ortaya çıkmamıştı. Zenci insanların varolması karşısında hıristiyanlar, şu iki tutumdan birini benimsemişlerdi: Monogenist ve polygenist..* Monogenist'ler her türlü insanın aynı kökenden geldiğine, ancak zencilerin çok eski zamanlarda büyük bir fiziksel ve ahlâki düşüş gösterdiklerine, dolayısıyla köleliği hak ettiklerine inanıyorlardı. On dokuzuncu yüzyılın ortalarında bir Amerikalı rahip bu görüşü şöyle açıklamaktaydı: 


“Zenci, ilginç ve artık vazgeçilmez bir evcil hayvandır. Başkalarıyla çiftleşmediği takdirde (ki, bunu düşünmek bile insanın içini bulandırıyor) olduğu yerde kalacaktır. Zekâsı beyaz ırka oranla çok geridir ve dolayısıyla, bildiğimiz kadarıyla kendi kendini yönetmekten âcizdir. Bizler tarafından güdülmesi buyrulmuştur. Köleliğin İncil'de de yeri vardır... Köleyle efendinin görevleri açıkça belirtilmiştir... Kurumlarımızı Tanrı adına savunmalıyız.» 


Bu sözlerle ilk hıristiyan reformculara hadleri bildirilmekteydi. 

Nasıl İncil'e karşı gelebilirlerdi? 

Sömürünün başlangıcından birkaç yüzyıl sonra yapılan bu savunma, Afrikalı zencilerin eski uygarlıkları hakkında önceden edinilmiş bilgilerin tümüyle unutturulmuş olduğunun güzel bir kanıtıdır. Unutturulmuş olmasa «kendi kendini idareden âciz» sözünün bir yalan olduğu ortaya çıkar, bu iddia anlamsız kılınırdı. 

Monogenist'lerin karşısında polugenist”ler yer almaktaydı. Bunlar, her ırkın ayrı ayrı yaratılmış ve kendilerine özgü özelliklere, güçlüklere ve zayıflıklara sahip olduklarına inan- 


* Monogenist'ler ırkların kökeninin tek olduğu tezine, polygenist”- ler ise çeşitli kökenleri olduğunu savunan doktrine inanırlar. 


(Ç.N.) 


148 İNSANAT BAHÇESİ 


maktaydılar. Bazı polygenistler dünya yüzünde on beşi aşkın değişik türden insan yaşadığına inanırlar. Zenci üzerine de bir çift söz etmişlerdir : 


ePolygenist doktrin insan ırklarının alt kademelerinde olanlara, karşıt doktrine oranla çok daha saygı değer bir yer verir. 
Bir diğer insandan zekâ, güç ya da güzellik bakımından daha düşük düzeyde olmak utanılacak bir şey değildir. Tersine, kişi geçirdiği fiziksel ya da ahlâki alçalınadan, insanlar arasında aşagılık bir yer tuttuğundan, yaradılış sırasında rütbe indirimine uğramış olmaktan utanç duymamalıdır. 


Bu da on dokuzuncu yüzyılın ortalarında yazılmıştır. Ve tutumlarındaki farklılığa rağmen polygenist'lerin sorunu ele alış biçimi de ırksal aşağılıkları kabul ederek yola çıkar. 
Zenci, her iki durumda da oyunu yitirmektedir. 

Amerikalı köle resmen özgürlüğünü kazandıktan sonra bile, eski tutumlar şu ya da bu biçimde süregitmiştir. Zencilerin fiziksel onlar «işaret»leri olmasaydı, kısa zamanda yeni süper-kabile içinde eriyip gideceklerdi. Ama görünüşleri bunu engellemiş ve eski önyargılar yerlerini korumuşlardır. Başlangiçtaki yalan —zencileri, kültürlerin daha geri olduğu, dolayısıyla daha aşağılık oldukları yalanı— beyazların kafalarının ardında bir yerleri kurcalamaktaydı. Davranışlarını etkilemekte, ilişkileri bozmaktaydı. Toplumun en aklı başında, en aydın geçinen kişileri bile bu etki altındaydılar. Bu tutum siyahlar arasında tepki yaratmakta ve bu tepki artık kendilerine tanınan «özgürlük» anlayışıyla desteklenmekteydi. Bunun kaçınılmaz sonucu da çok geçmeden ortaya çıktı. Geri kalmışlığı tarihsel gerçekleri bozarak uydurulmuş bir masal olduğundan, Amerikalı zenci zincirlerden kurtulur kurtulmaz, geri zekâlı gibi davranmaz oldu. Baş kaldırdı. Kendisine tanınan resmi eşitliğin yanısıra gerçek özgürlük istemeye başladı. 

Bu çabaları tökezletici, mantık dışı ve şiddetli tepkilerle karşılandı. Gerçek zincirler yerlerini gözle görülmez zincirlere bırakmışlardı. Irk ayrımı, çeşitli hor görmeler, engellemeler, önüne yığıldıkça yığılmaktaydı. Başlangıçtaki reformcular böyle bir gelişimi tahmin etmişler ve geçen yüzyıl içinde ısrarla Amerikalı zencilerin tümünün «cömertçe ödüllendirilipp anavatanları Afrika'ya geri gönderilmelerini önermişlerdi. Ancak, vatanlarına geri gitmek, zencilere başlangıçtaki uygar durumu yeniden kazanmaları imkânını sağlamayacaktı. Çoktan yıkılmıştı o uygarlık. Geriye dönmek söz konusu olamazdı. Olan olmuştu bir kez. Bu yüzden de kaldılar ve çabalarını, kendilerine düşen payı elde etmeye yönelttiler. Ardarda karşılarına çıkarılan engeller sonucu sabırları tükenmeye başlamıştı ve son elli yıl içinde sürekli olarak şiddetlenen başkaldırma hareketlerine giriştiler. Sayıları yirmi milyonu bulmuştu. İnkâr edilmez bir güç haline gelmişler ve aşırı uçlardakiler artık yalnız eşitlik değil, siyah iktidar isteyen bir siyaset benimsemeye itilmişlerdi. Bugün Amerika'da ikinci bir iç savaş, patlamaya fırsat kollamaktadır. 

Kafalarını çalıştıran beyaz Amerikalılar, önyargılarını yenmek için büyük bir savaş vermekteyseler de çocukluktan kalma koşullanmaların üstesinden gelmek kolay olmamaktadır. Yepyeni bir önyargı biçimi ortaya çıkmaktadır; geçmiştekileri ödemek için gösterilen aşırı çabanın yarattığı, alttan alta güç kazanan bir önyargı. Suçluluk duygusu aşırı bir dostluk, aşırı bir yardım etme hevesi doğurur ki, bu da, o duyguyu yaratan ilişki kadar yanlıştır. Zencileri birer birey olarak görmek gerçekleşememiştir. Hâlâ birer onlar üyesidirler. 
Bu aksaklık, kendisini coşkuyla alkışlayan beyaz dinleyicilerine, «Eğer karşınızdaki aslında yüzünü siyaha boyamış bir beyaz olsaydı iyice aptal yerine konmuş olmaz mıydınız?» 
diye soran zenci show-man tarafından çok güzel açıklanmıştır. 

Bir alt-türün insanları, diğer alt-türün insanlarına karşı fiziksel fark bir zekâ farkına yol açarmış gibi davranmaktan ve deri rengini özellikle benimsemiş bir onlar işareti olarak 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görmekten vazgeçinceye kadar, boş yere birbirinin kanına girmeye devam edecektir insanoğlu. Dünya çapında insanlar arası bir kardeşlik olabileceği iddiasında falan değilim. Böyle bir iddia çocukça bir düşten öteye geçmez. İnsan, kabilesine bağlı bir hayvandır ve büyük süper-kabilelerin arasındaki yarışma kuşkusuz sürüp gidecektir. İyi örgütlenmiş toplumlarda bu tür debelenmeler, sağlıklı, uyarıcı rekabet, ticari ve sportif saldırganlık âyinleri biçiminde sürdürülecek ve böylece durağan ve kendi kendini yineleyen toplumlara dönüşmeleri engellenecektir. İnsanoğlunun doğal niteliklerinden olan saldırganlık denetlenemeyecek boyutlara varamayacaktır. Bireyin kişiliğini ispat etmek için zararsızca çabalaması halini alacaktır. Ancak baskılar çok arttığında, şiddete dönüşebilme tehlikesi söz konusu olacaktır. 

İster kişilik ispatı, ister şiddet gösterisi olsun, saldırganlığın her iki düzeyinde de normal (ırksal ayrılığı olmayan) bizler/onlar, öne sürdükleri koşullar altında karşı karşıya geleceklerdir. Bireyler bu gibi eylemlere raslantısal olarak katılmış olmayacaklardır. Oysa, kendini yalnızca derisinin renginden ötürü, raslantısal olarak, değişmez ve kaçınılmaz olarak belirli bir topluluğun sınırları içine kapatılmış bulan bireyin durumu çok farklıdır. Belirli bir alt-tür topluluğuna dahil olmak ya da olmamak konusunda seçim yapmak olanağına sahip değildir. Öte yandan kendisine karşı, sanki bir klübe üye olmuş ya da gönüllü olarak orduya yazılmış gibi davranılmaktadır. Gelecek için tek umut daha önce de söylediğimiz gibi, coğrafi nedenlerle birbirinden uzak düşmüş alt-türlerin bir araya getirilmesi (ki bu da gittikçe artan bir oranda gerçekleşmektedir) yoluyla en belirgin fiziksel farklılıkların giderilmesidir. Bu arada onların, bizlerin saldırganlıklarının yöneltileceği bir hedef olmak görevini yüklenmeleri bir ihtiyaç olduğu sürece, soruna çözüm yolu bulunamayacak, yabancı alt-türlere kendi isteklerine rağmen bazı roller yüklenecektir. Mantık dışı duygularımız gerekli ayırımı yapama- 


BİZLER/ONLAR 151 


maktadır; tek umut akılcı, mantıkçı beynimizin bize yardım etmesidir. 

Amerikalı zencinin içinde bulunduğu ikilemi örnek olarak seçmemin nedeni, bu sorunun günümüzde özel bir yeri olmasıdır. Ne yazık ki, bunun olağanüstü bir durum olduğunu söyleyemeyeceğiz. Benzeri sorunlar insan denilen hayvanın hareket imkânlarının önemli oranda artmasından bu yana, yeryüzünün her tarafında süregelmektedir. Kıvılcımları yelleyip ateşi diri tutacak alt-tür farklılıkları söz konusu olmayan durumlarda bile, mantık dışı davranışlar dört bir yana yayılmıştır. Buradaki temel yanlış, başka bir topluluğa mensup olanların irsiyet yoluyla kendi topluluğuna özgü bazı özelliklere sahip olduğunun sanılmasıdır. Değişik bir üniforma giyenin, değişik bir dil konuşanın ya da dine inananın, mantıksız bir varsayımla biyolojik açıdan değişik bir kişiliğe sahip olduğu sonucu çıkartılmaktadır. Almanlar var güçleriyle tutkulu ve metodik, italyanlar heyecanlı ve duygusal, Amerikalılar yayılıcı ve dışa dönük, İngilizler katı ve çekimser, Çinliler sözünde durmaz ve oynak, İspanyollar mağrur ve kibirli, Fransızlar kavgacı ve iddiacı olarak bilinirler. 

Sonradan kazanılmış ulusal özellikler olarak bile bunlar, çok kaba çizgili birer genellemedir, ama birçokları için çok daha öte bir anlam taşırlar. Çoğunluk bunlara onlar üyelerinin doğuştan sahip olduğu nitelikler gözüyle bakarlar. 
«Cins»lerin her nasılsa bir değişiklik geçirdiğine, jenetik bir değişikliğin ortaya çıktığına inanılır. Bu, bizler olma eğiliminin yarattığı mantık-dışı, gerçek-dışı bir düşünceden başka bir şey değildir. İki bin yıldan uzun bir zaman önce Konfüçyüs bunu çok güzel açıklamıştı: «İnsanların tabiatları aynıdır; onları ayrı kılan alışkanlıklarıdır.» Oysa kültürel geleneklerden başka bir şey olmayan alışkanlıklar kolaylıkla değiştirilebilir, ama bizler eğilimi daha sürekli, temeli daha sağlam bir şey aramaktadır onların bizden farklı olduğunu kanıtlayacak. Yaratıcı bir tür olmaklığımız sayesinde, böyle 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farklar bulamazsak hemen icat ederiz. Akıl almaz bir ukalâlıkla, yukarıda sözünü ettiğimiz ulusların, daha önce gruplaşmış toplulukların çaprazlaşmasına üremeleri sonucu oluşmuş karmaşık topluluklar olduğunu görmezlikten geliriz. 
Ama, mantığa yer yoktur burada. 

Tüm olarak insan türünün temelde ortak birtakım davranış biçimleri vardır. İki insan arasındaki belli başlı benzerliklerin sayısı çok kabarıktır. Ne gariptir ki, bunlardan biri de, kesin çizgili bizler kurmak ve kendimizin diğer topluluk üyelerinden farklı, gerçekten farklı olduğunu düşünmek eğilimidir. Bu duygu o denli güçlüdür ki, bu bölümü yazarken benimsemiş olduğum tutumun taraftar toplamayacağına kesin gözüyle bakıyorum. Öte yandan, biyolojik veriler öylesine kanıtlayıcıdır ki, ne kadar çabuk kabul edersek, topluluklar arası alışverişlerimizde daha hoşgörülü hareket etme umudumuz o kadar artacaktır. 

Biyolojik özelliklerimizden bir diğeri, daha önce de belirttiğim gibi, icatçılığımızdır. Kendimizi anlatmak için yeni ifade biçimleri ararız durmaksızın. Bu yeni anlatım biçimleri topluluktan topluluğa, çağdan çağa değişik olacaktır. Ancak bunlar kolay kazanılan ve aynı kolaylıkla yitirilen yüzeysel özelliklerdir. Aynı kuşak içinde ortaya çıkacak ve kaybolacak kadar kısa ömürlü olabilirler, oysa bizim gibi yeni bir türün evrinmesi ve temel biyolojik özelliklerinin kesinleşmesi için yüzbinlerce yıl gereklidir. Uygarlık, topu topu 10.000 yaşındadır. Aslında avcı atalarımızla aynı nitelikte hayvanlarız. 
Hepimiz, hangi ulustan olursak olalım, aynı kökten gelmekteyiz. Ve aynı jenetik özellikleri taşıyoruz. Sonradan edindi-Eimiz giysiler altında çıplak birer maymunuz hepimiz. Bizler/ onlar oyunları oynamaya başlamadan ve süper-kabile yaşamının dayanılmaz baskıları altında bu oyunlar dizginlenemez duruma gelip, yüzeysel farkların dışında tıpatıp benzerlerimiz olan insanların kanlarını dökmeden önce, bu noktayı hatırlatmalıyız kendi kendimize, 


BİZLER/ONLAR 153 


Bunu da söylediğim halde, gene içim pek rahat değil. Nedenini anlamışsınızdır tabii. Bir yandan biz olma güdüsünü mantık-dışı olarak nitelerken, öte yandan durumun topluluklar arası çatışma için olağanüstü elverişli ve bundan kurtulmanın tek yolunun mantığımızı, aklımızı kullanmak olduğunu söylemekteyiz. Kökeni mantık-dışı bir şeyin mantıkla denetlenmesini salık vermek ancak aşırı bir iyimserliktir, diyeceksiniz. Sorunu çözmeye yardımcı olsun diye rasyonel süreçlerden yararlanılması öngörülebilir, ama elimizdeki veriler, sorunu çözmek için yalnızca bu yola bel bağlamakla bir yere gidilemeyeceğini göstermektedir. Gösterilere katılan en aydın kafalılarımızın, ellerindeki «şiddete son verin» yaftalarını polislerin kafalarına indirdikleri ya da en parlak politikacılarımızın «barışı sağlamak için» savaştan yana olduklarını belirttikleri bu dünyada, bu işi salt mantıkla çözmeye kalkmak biraz kolaya kaçmak gibi oluyor. Bir şey daha gerekli. 
Bir yolunu bulup bizi topluluklar arası şiddete doğru iten durumları kökünden ele almak zorundayız. 

Daha önce sözünü ettiğimiz bu durumları, kısaca özetlemek yararlı olur kanısındayım : 

1 — İnsanların belirli yerleşim bölgeleri olması, 

2 — Kabilelerin çok kalabalık süper-kabileler durumuna gelmiş olmaları, 

3 — Uzak menzilli silâhların yapılmış olması, 


4 — liderlerin savaşta ön saflarda yer almamaları, 
5 — Bir uzmanlaşmış profesyonel öldürücüler sınıfının 
yaratılması, 


6 — Gruplar arası teknolojik eşitsizliğin artması, 

7 — Gruplar içinde sosyal mevki sahibi olma ya da bu 
mevkii korumanın saldırganlığa dönüşebilir bunalımlar yaratması, 

8 — Gruplar arası statü yarışının liderler üzerindeki 
baskısı, 
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9 — Süper-kabile üyesi bireyin toplumsal kimliğini yitirmesi, 

10 — Saldırıya uğrayan arkadaşlara yardım etme eğilimini de içeren işbirlikçi içgüdünün sömürülmesi (kötüye kullanılması). 

Bilerek bu listenin dışında bıraktığım tek bir durum daha var : ideolojik farklılaşmanın artması. Bir zoolog olarak, insana bir hayvan gözüyle baktığımdan, bu konum içinde bu farklılaşmayı ciddiye almanın doğru olmayacağına inanıyorum. Topluluklar arası durumu, sözle ifade edilen teoriler yerine, gerçek davranış açısından değerlendirecek olursak, ideolojik farklılaşmalar daha temel unsurların yanında hayli önemsiz kalırlar. Binlerce insan yaşamına kıymayı doğrulamak için gerekçe olarak uydurulan mazeretlerden başka bir şey değildir ideolojiler. 

Daha gerçekçi olan on maddelik listeye gelince, bu unsurların hangi birinden işe başlamakla durumun düzelebileceğini kestirmek hayli zor. Hele ilk bakışta, hepsi bir arada, öylesine güçlü bir duvar gibi yükseliyorlar ki karşımızda, insanı insanla savaşmaktan vazgeçirme umudu iyice azalıyor. 

Bugünkü durumu bir insanat bahçesi olarak tanımladıgıma göre, bir hayvanat bahçesi kafesleri ardında olup bitenleri incelemekten belki yararlanabiliriz diyesim geliyor. Vahşi hayvanların doğal koşullar altında kendi cinslerinden olanları öldürmeyi âdet haline getirmediklerini söylemiştik, ama ya kafes ardındakiler? Maymunlar kafesinde kıyımlar, aslanlar kafesinde linç olayları, kuşlar kafesinde öldüresiye kavgalar olduğu var mıdır? Bu sorunun cevabı, «Bazı istisnalar dışında, evet»tir. Aşırı kalabalık topluluklar halinde yaşayan kafes ardı hayvanlarının kıdemlileri arasında statü kavgası hayli yıpratıcıdır ama insanat bahçesi üyelerinin de çok iyi bildikleri gibi, yeni gelenler sorunu ortaya çıkınca durum çığrından çıkar. Yabancılar takım halinde saldırıya uğrama ve 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amansızca öldürülme tehlikesiyle karşı karşıya kalırlar. Düşman bir onlar davranışı görürler. Paralanmamak için yapabilecekleri hemen hiç bir şey yoktur. Kafesin orta yerine fırlamak yerine büzülüp bir köşeye çekilseler bile, üstlerine varılacak, saldırıya uğrayacaklardır. 

Bu her zaman olmaz; en sık rastlanan durumlarda kafesin aşırı derecede kalabalık olduğu göze çarpar. Eğer kafesin ilk sâkinleri yeteri kadar yere sahip bulunuyorlarsa, önceleri, yeni gelen hemcinslerine saldırıp, onları bulundukları alanın en çok sevdikleri kısımlarından kovarlar, fakat devamlı olarak şiddete başvurup saldırmazlar. Zamanla yeni gelenlere kafesin belirli ksıımlarında yerleşme izni verilecektir. Eğer hayvanların içinde bulundukları yer çok darsa, iki taraf arasında böyle bir ilişki dengesi hiç bir zaman sağlanamayacak, dolayısıyla da kan dökülmesi önlenemeyecektir. 

Bu olayı bir deneyle açıklayabiliriz. «Dikenli balık» adı verilen ufak yapılı bir balık türü, üreme mevsiminde belirli bir bölgeye yerleşir. Erkek balık tatlı su yosunlarından yuva yapar ve yuvanın bulunduğu bölgeyi aynı tür erkek balıklara karşı korur. Bu durumda erkek dikenli balık tek başına olduğundan her biri bir «iç-grubu», ve yuva sahibi diğer her rakip erkek dikenli balık da bir «dış-grubu» temsil eder. Nehir veya ırmak gibi doğal koşullar altında, her erkek balık kendine yetecek kadar yere sahip olduğundan, rakip balıklar birbirleriyle karşılaştıklarında, ilişkileri «gözdağı» ve «karşı gözdağı» gösterilerinden ileri gidemez. Uzun süren kavgalara çok ender rastlanır. Eğer iki erkek dikenli balık, geniş bir akvaryumun birer köşesinde yuva yapmaya teşvik edilecek olursa, gene doğal koşullarda olduğu gibi, yalnızca akvaryumun ortalarında bir yerde karşılaştıklarında birbirlerine gözdağı vermekle yetinirler. Burada da daha şiddetli olaylar başgöstermez. Ancak bir deney sırasında, yuva yapmış oldukları tatlı su yosunları ufak, taşınabilir saksılara yerleştirilmiş ve böylece, deneyi yapan, bu saksıları yanyana koyup balıkların sahibi bulundukları bölgeleri yapma biçimde kalabalık göstermek imkânını kazanmıştır. Saksılar giderek birbirine daha fazla yaklaştırıldıkça iki bölge sahibi tehdit gösterilerini artırırlar. Zamanla, âyinleştirilmiş «gözdağı» ve «karşı gözdağı» gösterileri yerlerini ciddi savaşlara bırakır. Erkek balıklar, yuvaya karşı olan görevlerini unutmuş, birbirlerinin yüzgeçlerine saldırmaktan başka bir şey düşünemez olmuşlardır. Dünyaları artık bir şiddet ve vahşet dünyasıdır. Fakat yuvaların bulundukları saksıların aralarındaki uzaklık artırıldıkça, barış sağlanacak ve savaş alanı bir kez daha karşılıklı zararsız gözdağı âyinlerinin düzenlendiği panayır yerine dönecektir. 

Bu olaydan alınacak ders açıktır: ilkel insanların kurdukları ufak kabileler, süper-kabile boyutlarına ulaşacak kadar nüfus artışı gösterince, bizler de, hemen hemen «dikenli balık» deneyini, hem de aynı sonuçlarla yaşadık. İnsanat bahçesi, hayvanat bahçesinden ders alacaksa, özellikle yukardaki koşullardan ikincisi üzerinde durmak gerekecektir. 

Bir hayvan uzmanının sert ve tarafsız gözüyle incelendiği zaman, aşırı kalabalık toplumlarda yaşayan yaratıkların saldırganca davranışlarının çevre koşullarına uymak için benimsenen bir «kendi kendini sınırlama» mekanizması olduğu görülür. Bunu «tür yararına bireye karşı kıyıcı davranmak» olarak niteleyebiliriz. Her hayvan türünün, kendine özgü bir nüfus «tavanı» vardır. Nüfus bu tavanı aşacak olursa, bir çeşit öldürücü eyleme girişilecek ve nüfus oranı düşürülecektir. İnsanlar arası şiddet olaylarını şimdi de bu açıdan değerlendirelim. 

Bu açıklama, sorunu biraz aşırı bir serinkanlılıkla ele almak olarak nitelenecektir; ancak, tür olarak fazla kalabalıklaşmaya başlayalıberi, sanki bu durumu düzeltip nüfusumuzu daha elverişli bir biyolojik düzeye indirmek istercesine vargücümüzle uğramaktayız. Bu da yalnız savaş, ihtilâl ve isyan gibi kitle kıyımına yol açan olaylarla sınırlanmamıştır. 
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İnsanların yaratıcı gücü sınır tanımaz. Geçmişte sayısız kendi kendini kısıtlayıcı çareler bulmuşuzdur. Kalabalıklaşma olayının ilk deneylerine tanık olan toplumlar, topyekün çocuk kiyımları, insan kurban etmek, kafa avcılığı yapmak, sakatlamak, insan eti yemek, cinsel yasaklamalar gibi türlü türlü yollara başvurmuşlardır. Kuşkusuz bütün bu yöntemler planlı bir nüfus kontrol sistemi değildi, fakat gene de aşırı nüfus artışını önlemeye yardımcı oldular. Ancak, insanların devamlı ve ısrarla üremesini esaslı biçimde durdurmak başarılamamıştır. 

Teknoloji ilerledikçe, insan yaşamı daha iyi korunabilmiş ve bu ilkel yöntemler zamanla ortadan kaldırılmıştır. 
Aynı zamanda hastalık, kuraklık ve açlık gibi felâketler de ciddi olarak ele alınmıştır. Ve nüfus artışının karşısına yeni «kendi kendini kısıtlama» araçlarıyla çıkılmıştır. Eski cinsel yasaklamalar, yerlerini topluluğun üretici kudretini kısıtlayıcı yeni ve acayip seks felsefelerine bırakmışlardır. Artan sinir ve ruh hastalıkları başarılı üremeyi etkilemeye başlamıştır; doğum kontrolü, mastürbasyon, ağız yoluyla ve arkadan cinsel temas, homoseksüellik, fetişizm ve hayvanlarla ilişki gibi, gebe kalma/bırakma korkusu olmaksızın seksüel ihtiyaçları tatmin için yeni cinsel davranışlar ortaya çıkmıştır. Esirlik, tutukluluk, hadımlık ve gönüllü bekârlık da bu yönde olumlu rol oynamıştır. Ayrıca kürtaj, cinayet, idam, intihar, suikast, düello ve tehlikeli, öldürücü spor ve eğlencelerle de bireylerin yokedilmesine katkıda bulunmuşuzdur. 

Bütün bu tedbirlerle, kâh üremeyi kısıtlayarak, kâh bireyleri ortadan kaldırarak aşırı kalabalık topluluklarımızı önemli sayıda azaltmış bulunuyoruz. Bu çerçeve içinde bir araya getirildiklerinde karşımıza müthiş bir liste çıkmaktadır. Fakat gene de, son hesapta, kitle çapında savaş ve ihtilâllerin katkısıyla bile, bu tedbirler bizleri düş kırıklığına uğratacak kadar etkisiz kalmaktadır. İnsan türü bütün bu 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tedbirlere rağmen ayakta kalmış ve inatla ve gittikçe artan bir hızla üremeye devam etmiştir. 

Uzun süre, bu eğilimlerin, nüfus düzeyimiz konusunda biyolojik açıdan bir yanlışlık olduğunu gösterdiği yolundaki yoruma inatla karşı konulmuştur. Bunları ciddi bir evrimsel felâkete doğru yol aldığımızı ihtar eden birer tehlike belirtisi olarak görmekten ısrarla kaçındık. Bu davranışları yasa dışı kılmak ve insanoğlunun üreme ve yaşama haklarını korumak için elden gelen hiç bir çaba esirgenmemiştir. İnsan denilen hayvan topluluklarının nüfusu denetlenemeyecek kadar artınca da, bu sefer icat yeteneğimizi, toplumsal koşulları dayanılabilir hale getirmek için, teknolojiyi geliştermeye yönelttik. 

Gün geçtikçe (ve her geçen günle dünya nüfusuna 150.000 
kişi eklendikçe) bu savaşı sürdürmek daha da zorlaşmaktadır ve bugünkü tutum değişmeyecek olursa, imkânsızlaşacaktır. Ne yaparsak yapalım, bir gün dünya nüfus düzeyini düşürecek bir «olay» kesinlikle meydana gelecektir. Belki de bu olay denetlenemeyecek güçteki silahların pervasızca kullanılmasına yol açacak bir mantık dengesizliği biçiminde ortaya çıkacaktır. Ya da gittikçe artan bir kimyasal hava kirlenmesi, veba yoğunluğunda salgın bir hastalığın dünya çapında yayılması biçimini alacaktır. Bu durumda, bir seçim yapma hakkına sahip bulunuyoruz. Ya olayların gelişimini kadere bırakacağız, ya da duruma el koyacağız. Bunlardan birincisini seçecek olursak, bizi bekleyen tehlike, temel nüfus kontral faktörlerinden birinin savunu duvarımızı yıkıp harekete geçmesi ve bir barajı çökerten sular örneği bütün uygarlığımızı ardından sürüklemesidir. İkinci yolu seçmemiz halinde belki bu tehlikeyi önleriz, ama denetleme yöntemlerinden hangisini uygulayacağımıza nasıl karar vereceğiz? 

Üremeyi ya da yaşamayı durdurucu bir çareden yararlanmak insanoğlunun işbirlikçi yapısına aykırı düşecektir. 
Diğer alternatif, gönüllü üreme kontrolünü teşvik olacaktır. 
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Tehlikeli spor ve eğlencelerin yaygınlaşmasını sağlamak da düşünülebilir. Sonra intihara sevimli bir çekicilik verebiliriz («Hastalık beklemeye ne lüzum var? Bugünden, acı çekmeden öll.ə) ve belki de yeni bir «bekâret mezhebi» geliştirilebilir. («Zevk, masumiyettedir'). Reklâm kuruluşları aracılığıyla girişilecek dünya çapında bir propaganda kampanyasıyla, «derhal ölüm»ün yararlılığı pekâlâ inanılır duruma getirilebilir. 

Bu gibi olağanüstü (ve biyolojik açıdan boşuna) girişimlerin bile önemli bir dünya nüfus kontrol aracı olabileceği kuşkuludur. Günümüzde en tutulan yöntem, hamileliği önleyici tedbirler ve beraberinde, istenilmeyen hamilelik hallerinde, resmi kürtajdır. Bundan önce de belirttiğim gibi hamileliği önleyici tedbirleri tercih edenlerin savunusu «yaşamı önlemenin, tedavi etmekten daha doğru olduğu» görüşüne dayanır. Eğer bir canlı nasıl olsa ölecekse, bunun toplumun ayrılmaz bir parçası durumuna gelmiş, düşünen ve duyan bir insan, sevilen ve seven bir kimse yerine, insan yumurtalarıyla spermleri olması daha doğrudur. Eğer bu yumurta ve spermlerin öldürülmesi «iğrenç bir ziyankârlık» olarak nitelenecek olursa, doğanın bugüne dek bu gibi ziyankârlıklara sık sık başvurmuş olduğu hatırlanmalıdır : dünyamızda her kadın, yaşamı boyunca ortalama 400 yumurta, her erkek günde milyonlarca sperm üretme gücüne sahiptir. 

Gene de birçok sakıncalar var kuşkusuz. Nasıl tehlikeli sporlar toplumda daha atılgan yapıdaki bireylerin, intihar ise hayal gücü yüksek olanların ortadan kalkmasına yol açıyorsa, doğum kontrolü de daha akıllı ve zeki kişilerin doğmasını önleyebilir. Bugünkü gelişim düzeyinde, hamileliği önleyici araçların başarılı bir biçimde kullanılması belirli bir zekâ, irade düzeyi ve öngörü yeteneği gerektirmektedir. Bu seviyenin altındakilerin üreme ihtimali çok daha kuvvetlidir. 
Eğer bu düşük zekâ düzeyi herhangi bir yoldan jenetik ögelere bağlıysa, bu ögeler doğacak olan çocuğa da aktarılacaktır. Giderek, bu jenetik özellikler yayılıp artacak ve nüfus içindeki oranı büyüyecektir. 

Hamileliği önleyici modern yöntemlerin başarılı olarak ve taraf tutmadan işleyebilmesi için daha kolay tekniklerin, aşırı dikkat ve karmaşık uygulama biçimleri gerektirmeyen tekniklerin geliştirilmesi âcil bir ihtiyaçtır. Ancak, beraberinde doğum kontrolü konusundaki tutumumuza karşı da amansız bir savaş açılması zorunludur. Günde 150.000 daha az doğum yapılması sağlanmadıkça, zaten aşırı olan dünya insan nüfusunu aynı düzeyde tutmak mümkün değildir. 

Öte yandan başlı başına zor bir sorun olan bu durumun yanısıra, bir de doğum kontrolünü üç beş uyanık bölgeye yöneltmekle kalmayıp, bütün dünyaya dengeli olarak yaymak gerekmektedir. Eğer doğum kontrolü konusundaki gelişmeler, coğrafi açıdan dengesiz olarak dağılırsa, zaten yeterince gergin olan bölgelerarası ilişkilerde tam bir istikrarsızlık başgösterecektir. 

Bu sorunları incelerken iyimser olabilmek hayli zor. 
Ama, bir an için, bütün bunların, sihirli bir yoldan çözümlendiğini ve dünya insan nüfusunun bugün erişmiş olduğu üç milyar civarındaki düzeyinde dondurulduğunu varsayalım. 
Bunun anlamı şu olacaktır : yeryüzündeki mevcut bütün toprakları alalım ve bunun eşit oranda insanla meskün olduğunu düşünelim. Bu durumda bile nüfus düzeyi, ilkel insan çağındaki nüfus yoğunluğunun 500 katı olacaktır. Nüfus artışını önlemeyi başarsak ve şu ya da bu yoldan insanları dünyaya daha ufak topluluklar halinde yaysak bile, atalarımızın evrindiği çağlardaki toplumsal koşulları andıran bir düzeye geri dönebileceğimizi sanıp kendimizi aldatmayalım. Toplumsal patlama ve çatışmaları önleyebilmek için olağanüstü bir çaba göstererek kendimizi dizginlememiz gerekecektir. Ancak, o zaman, hiç olmazsa bir umut kapısı açılmış olacaktır. Öte yandan, nüfusun gelişigüzel artmasına izin verecek olursak, kısa bir süre sonra bu kapı da yüzümüze kapanır. 
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Bütün bunlar yetmezmiş gibi, nüfusumuzun doğal, ilkel seviyemize kıyasla 500 kat artmış olması bugünkü savaş benzeri duruma yol açan on maddelik listenin yalnızca bir maddesini oluşturuyor. Bunu da aklımızdan çıkarmayalım. İçinde bulunduğumuz durum gerçekten ürkütücüdür ve bugün bildiğimiz biçimiyle uygarlığı yok etmemiz ihtimali her geçen gün daha bir gerçek görünüm kazanmaktadır. 

Yıkılıp gittiğimiz zaman neler olabileceği ise daha da çapraşık bir sorun. Kimyasal ve biyolojik silâhlar alanında o derece başarılı gelişmeler sağlamaktayız ki, yakın bir gelecekte, nükleer silahların bile modası geçmiş olacaktır. Bu da olunca, nükleer silâhlar yıllardır kullanılan klasik silâhlar payesi kazanıp büyük süper kabileler arasında gelişigüzel, bir ileri bir geri atılıp duracaktır. (Nükleer klübün üye sayısı her gecen gün arttıkça, Beyaz Saray'la Kremlin arasındaki «kırmızı telefon»da yerini içinden çıkılmaz bir «kırmızı telefonlar şebekesine» bırakacaktır.). Ve nükleer radyoaktif bulutlar dünyayı çevreleyecek, yağmur ve kar yağışı alan her yere gökten ölüm yağmaya başlayacaktır. Ancak Afrikalı «orman adamı ile dünyanın en kurak çöl bölgelerin- de yaşayan, yağmur ve kar nedir bilmeyen birkaç topluluk yaşayabilme imkânını bulabilecektir. Ne gariptir ki, Afrikalı «orman adamı», günümüze dek insan toplulukları içinde en başarısızı olmuş, ilkel insanın avcılık günlerinden kalma bir yaşam sürdürmüştür. Artık ister bunu «sil, baştan» sözünün güzel bir örneği olarak değerlendirin, ister bir zamanlar birinin öne sürdüğü «dünya zayıflara kalacaktır» kehanetinin doğruluğuna verin. 


İnsanat Bahçesi F: 11 


BEŞİNCİ BÖLÜM 


DAMGALANMA VE TERS DAMGALANMA 


İNSANAT bahçesinde yaşayan bizler, birçok şey öğrenmek ve birçok şeyi de aklımızda tutmak zorundayız. Şurası kesin ki, beynimiz, yeryüzünde bulunan biyolojik öğrenim makineleri arasında en gelişmiş olanıdır. Karmaşık bir sistemle birleştirilmiş on dört milyar hücrenin sürekli çalışması sayesinde olağanüstü sayıda izlenimi algılama ve depolama olanağına sahibizdir. 

Her günkü normal kullanışı sırasında son derece iyi çalışır bu makine. Dış dünyada olağan-dışı bir durum olduğu zaman ise, özel alarm sistemimizi harekete geçiririz. İşte o zaman, içinde bulunduğumuz süper-kabile koşullarından ötürü, ipin ucu kaçabilir. Bunun iki nedeni vardır: Bir taraftan içinde yaşadığımız insanat bahçesi bizi belirli deneyimlerden uzak tutmaktadır. Avımızı öldürmek zorunda değilizdir; eti parayla satın alırız. İnsan ölülerini görmeyiz; ya kefene sarıldırlar ya da sandık içine yerleştirilmişlerdir. Demek oluyor ki, şiddet gösterileri koruyucu engelleri aştıklarında, beynimiz üzerinde normalden öte bir etki yapacaklardır. Diğer taraftan süper-kabilelere özgü şiddet hareketleri o derece doğa-dışı boyutlara ulaşmaktadır ki, acı verecek kadar etkili izlenimler bırakırlar üzerimizde. Oysa beynimiz her zaman bu gibi darbelere karşı koyabilecek gibi donatılmış değildir. Böyle beklenmedik durumlara karşı hazırlıklı bulunmak sorunu, biraz önemle ele alınmaya değer. 

Başından ciddi bir trafik kazası geçmiş olanlar ne demek istediğimi çok iyi anlarlar. Bu gibi durumlarda ufacık, kötü bir ayrıntı, yıldırım hızıyla zihnimize kazılır ve yaşam boyu orada kalmak üzere yerleşir. Böyle olaylar hepimizin başına gelmiştir. Örneğin ben, yedi yaşındayken geçirdiğim boğulma 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tehlikesini, bugün bile bütün ayrıntılarıyla hatırlarım. Bu çocukluk tecrübesinin kötü anısından ve yüzmeye karşı duyduğum mantık-dışı korkudan kurtulabilmem için otuz yıl gerekti. Her çocuk gibi, daha birçok tatsız tecrübelerim oldu yaşamda, ama bunların büyük çoğunluğu üzerimde kalıcı bir iz bırakmadı. 

Öyleyse, insanların yaşamları boyunca geçirdikleri tecrübeleri ikiye ayırabiliriz bunlardan birincisinde, bir durumla çok kısa bir süre karşı karşıya kalmak, hafızadan silinmesi, unutulması imkânsız bir etki bırakabilir. Öteki tür tecrübe sonunda ise, hafif ve unutulabilir bir izlenim kalmaktadır üzerimizde, Deyimleri geniş alanda kullanmak koşuluyla, bunlardan birincisini, «örselenerek (traumatic) öğrenme» diğerini ise, «normal yoldan öğrenme» olarak niteleyebiliriz. 
«Örselenerek öğrenmevnin üzerimizde bıraktığı etki, geçirilen tecrübeyle oranlanamayacak kadar büyüktür. Oysa, «normal yoldan öğrenmevde geçirilen tecrübenin etkisini sürdürebilmesi için, birkaç kez tekrarlanması gerekecektir. Gündelik öğrenimde destekleyici ögeler bulunmadığı takdirde gösterilen tepkinin zamanla azalmasına karşılık, «örselenerek öğrenmevde tepki, zamana rağmen gücünü korur. 

«Örselenerek öğrenme”nin biçimini değiştirmek için çaba gösterildiğinde büyük zorluklarla karşılaşılır; giderek durumun daha da kötüleşmesi mümkündür. Normal yoldan öğrenilen şeyler için böyle bir tehlike söz konusu değildir. 
Başımdan geçen boğulma olayını örnek olarak gösterebilirim. 
Yüzmenin zevkleri ve yararları konusunda ne kadar çok konuşulursa, duyduğum nefret o kadar artmaktaydı. Eğer bu olay üzerimde «örseleyici» bir etki bırakmamış olsaydı, yapılan telkinlere gittikçe daha olumsuz değil, daha olumlu tepki gösterecektim. 

«Örselenmeler (trauma)» bu bölümün temel konusu olmamakla birlikte, konuya uygun bir giriş hazırlamaktalar. 
Bu tür «örselenmeler» insan denilen hayvanın özel bir biçimde son derece hızlı bir öğrenme yeteneğine, hiç değişmeden, silinmeden, unutulmadan kalması için özel bir çaba göstermeyi gerektirmeyen bir tuhaf öğrenim biçimine yatkın olduğunu kanıtlar. Kitap okurken de bu yoldan öğrenebilsek, sayfaları gelişigüzel karıştırdıktan sonra bütün kitabı aklımızda tutabilsek diyesi geliyor insanın. Oysa, yeteneğimiz içindeki tek öğrenme biçimi bu olsaydı, bütün değer yargılarımızı yitirirdik kuşkusuz. Bizler için her şey aynı önemi taşır, ciddi bir seçim yapabilme olanağını bulamazdık. Ani olarak, değişmemek üzere öğrendiklerimiz yaşamımızı noktalayan önemli anlara özgüdür. «Örseleyici tecrübeler» madalyonun yalnızca bir yüzü. Şimdi arkasını çevirip, bir de öbür yüzünü «“damgalanma» olarak nitelenen yüzünü, incelemek istiyorum. 

«Örselenme»lerin acı veren olumsuz tecrübeler sonucu meydana gelmesine karşılık, «damgalanma» olumlu bir süreçtir. Bir hayvanın «damgalanması,» onun canlı ya da cansız bir nesneye karşı olumlu biçimde bağlanması demektir. Süreç, «örseleyici tecrübelerdeki gibidir kısa bir süre içinde olur, geriye döndürülmesi hemen hemen imkânsızdır,.sonradan tekrarlama yoluyla güçlendirilmesi gerekmez. İnsanlarda bu olaya anneyle çocuk arasında rastlanır. Aynı cdamgalanma? olayı çocuk büyüdüğü ve âşık olduğu zaman da görülür. Bir anneye, bir eşe ve çocuğumuza bağlanmak ömür boyu geçirebileceğimiz en hayati üç öğrenimdir. «Damgalanma» işlemi de özellikle bu üç olayda bize yardım eder. 

«Aşk» kelimesi aslında «damgalanma» işleminin yanısıra girdiğimiz duygusal duruma, gündelik konuşmada verdiğimiz addır. Fakat insanlarla ilgili «damgalanma» sorununa daha fazla girmeden, başka birkaç türü gözden geçirmek yararlı olur kanısındayım. 

Birçok kuş yavrusu yumurtadan çıkar çıkmaz anneleriyle 


bir ilişki kurmak, onu tanımayı öğrenmek zorundadırlar. Ancak ondan sonra analarının peşine takılabilecek, kendilerini 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koruması için ona yaklaşacaklardır. Yumurtadan yeni çıkmış civciv ya da ördek yavruları hemen analarını tanımasalar, derhal kaybolur, yok olurlardı. Öyle hareketli ve oynaktırlar ki, «damgalanma» işleminin yardımı olmaksızın analarının onları bir arada tutup koruyabilmesine imkân yoktur. «Damgalanma» bir iki dakika içinde olup biten bir işlemdir. Civcivlerin ve ördek yavrularının gözlerini açtıklarında gördükleri ilk hareketli büyük nesne, otomatik olarak canaodır. Dogal koşullar altında, elbette ki bu nesne gerçek anneleridir, ama deneysel durumlarda hemen her şey anaları olabilir. Kuluçka makinesinden çıkan civcivlerin ilk gördükleri iri, hareketli nesne, bir ipe bağlı turuncu bir balonsa peşine takılıp gideceklerdir. Balon, «anne» olacaktır onlar için. Bu «damgalanma» işlemi o denli güçlüdür ki, birkaç gün sonra, «balonanne»leriyle o zamana kadar görmedikleri gerçek anneleri arasında bir seçim yapmak durumunda bırakıldıklarında, balonu seçeceklerdir. Gerçek annelerine bir kez bile dönüp bakmadan turuncu bir balonun peşisıra giden civcivler toplulugunun, «damgalanma» diye adlandırdığımız bu sürecin en güzel örneği olduğu kanısındayım. 

Bu biçim deneyler olmasa, bu yavru kuşların, karşılığında bir ödül bekledikleri için analarına bağlandıkları iddia edilebilirdi. Anneyle birlikte olmanın ısınmak, yiyecek, içecek bulmak gibi yararları vardır. Oysa, turuncu balonlar, böyle imkânlar getirmedikleri halde, güçlü birer «ana-simgesi» olabilmektedirler. Öyleyse «damgalanmap gündelik öğrenimde olduğu gibi ödüllere karşı gösterilen bir tepki degildir. Basit bir «etkisine uğrama» sorunudur. O zaman bunu «etkisine uğrayarak öğrenme» olarak adlandırabiliriz. «Normal yönden öğrenmev»den ayrıldığı bir diğer nokta da, belirli bir süreyle sınırlanmamış olmasıdır. Civcivler ve ördek yavruları yumurtadan çıktıktan sonra birkaç gün gibi kısa bir süre içinde damgalanmaya elverişlidirler. Bu süre geçtikten sonra büyük, hareketli nesnelerden korkmaya başlarlar ve 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henüz damgalanmamışlarsa, çok güç olur artık damgalanmaları. 

Yavrular büyüdükçe bağımsız hareket etmeye başlarlar, analarını izlemekten yavaş yavaş vazgeçerler. Ama başlangiçtaki «damgalanmavnın etkisi kaybolmamıştır. Bu işlem sayesinde yalnızca analarının kim olduğunu anlamakla kalmamışlar, hangi türden hayvanlar olduklarını da öğrenmişlerdir. Böylece, büyüyünce kendilerine yabancı türden değil de kendi türlerinden eş seçeceklerdir. Damgalanma, onlara bu konuda yardımcı olacaktır. 

Bu, deneylerle ispatlanmış bir gerçektir. Bir türün üyesi yavrular başka türden bir aile tarafından evlât edinilip yetiştirilirse, büyüdüklerinde, kendi türlerinden değil, «manevi» ana-babalarının türünden hayvanlarla çiftleşmeye kalkışmaktadırlar. Bu her zaman olmamakla birlikte, örneklerin sayısı oldukça kabarıktır. (Niçin bazı durumlarda meydana geldiğinin, diğerlerinde raslanmadığının nedenlerini bilmemekteyiz.). 

Tutsak olarak büyüyen hayvanlarda yanlış türe bağlanmak eğilimi oldukça garip durumlara yol açar. Kumruların yetiştirdikleri güvercinler cinsel olgunluğa eriştiklerinde kumrulara yüz vermez, güvercinlerle çiftleşmeye uğraşırlar. 
Güvercinlerin büyüttükleri kumrular ise güvercin peşinde koşarlar. Hayvanat bahçesinde dev kaplumbağaların kafesinde büyütülen yalnız bir erkek tavus kuşu, yeni gelen dişi tavus kuşunun yüzüne bile bakmadan, kendisini şaşkınlıkla izleyen kaplumbağalara sürekli olarak kur yapmaya devam etmiştir. 

Bu olayı ben «ters damgalanma» olarak niteliyorum. Bu gibi olaylara insanlarla hayvanların ilişkilerinde de bol bol raslanmaktadır. Doğar doğmaz hemcinslerinden ayrılıp insanlar tarafından yetiştirilen hayvanlar, büyüdüklerinde, «besle kargayı oysun gözünü» atasözünü yalanlayacak biçimde, kendilerini besleyen eli ısırmak değil, onunla çiftleşmek 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isterler. Kumruların, bu çeşit tepki gösterdikleri sık sık görülmüştür. Yeni keşfedilmiş bir şey değildir bu. Eski çağlarda Romalı hanımların gönül eğlendirmek için küçük kuşlar besledikleri bilinmektedir (anlaşılan, Leda bu konuda daha da iddialıydı). Memeli evcil hayvanların ara sıra insan bacaklarına sarılıp onlarla çiftleşmeye kalkışlarını, köpek sahipleri çok iyi bilirler. Çiftleşme mevsiminde hayvanat bahçesi görevlilerinin de tetikte olmaları gerekir. Cilveli devekuşlarından, göz süzen geyiklere kadar, kendi hemcinslerinden ayrı olarak, insan eliyle beslenip büyütülmüş bütün hayvanların çağrı dolu davranışları karşısında direnebilmelidirler. Ben dişi bir dev panda'nın seksüel çağrısının hedefi olduğumu farkettiğimde hayli sıkıcı bir durumda kalmıştım. Olay, Çin dışında yaşayan biricik erkek panda'yla çiftleşmek üzere onu Moskova'ya götürdüğümde cereyan etti. Bizim dişi panda, erkeğin aşk oyunlarına hiç aldırış etmedi de, ben elimi kafesin arasından sokup sırtını okşadığımda, kuyruğunu havaya kaldırıp resmen kendini sundu. Bu iki hayvan arasındaki fark, dişinin erkeğe oranla hemcinslerinden çok daha erken çağda ayrılmış olmasıydı. Erkek, gerçek panda olarak gelişmiş, oysa dişi «insanlaşmış panda» olmuştu. 

«İnsanlaşmış» bir hayvan, cinsel çağrıda bulunmak niyetiyle insanlara yaklaştığında, genellikle insanın dişisiyle erkeği arasındaki farkı anlarsa da, zaman zaman yanıldığı olur. 
Örneğin «ters damgalanmış» erkek bir hindi, erkeklerle çiftleşmeye uğraşmış, kadınlarıysa kovalamıştır. Bunun nedeni oldukça ilginçtir. Kadınlar eteklik giyer, çanta taşırlar. Erkek hindilerin ise saldırganlık belirtileri kanatlarını ve çene altlarındaki torbaları sarkıtmaktır. İşte bu yüzden ters damgalanmış erkek hindi de, kadınları rakip erkek hindilere benzetip onlara saldırmakta, aşk gösterilerini ise erkeklere yöneltmektedir. 

Hayvanat bahçeleri aslında, iyi niyetli ama işten anlamayan insanlar tarafından binbir güçlükle beslenerek büyütüldükten sonra hemcinsleri arasına koyverilmiş hayvanlarla doludur. Ne var ki kendi cinslerinden ayrı büyümüş ve evcilleşmiş hayvanlar için, hemcinsleri «başka» bir tür üyesi yabancı, ürkütücü, garip yaratıklardır artık. Bir hayvanat bahçesinde, on yılı aşkın bir süredir dişisiyle aynı kafeste oturan erkek bir şempanze bilirim. Erkek şempanzenin cinsel açıdan sağlıklı olduğu tıbbi muayeneyle saptanmıştır, dişinin ise bu kafese konulmadan önce çocuk doğurduğu bilinmektedir. Ancak, yalnız başına ve insanlar tarafından yetiştirilmiş olan erkeğin, dişinin varlığından haberi yoktur sanki. Onunla birlikte oturmaya, tımarlanmaya, ya da çiftleşmeye hiç bir zaman yanaşmamıştır. Başka bir hayvan cinsinden olarak görmektedir dişiyi. Yıllar yılı bir arada olmalarına rağmen, erkek şempanze bu tutumunu değiştirmemiştir bir türlü. 

Bu gibi hayvanlar çoğu kez kendi türlerine karşı aşırı saldırgan kesilirler. Onları rakip değil, can düşmanı bir yabancı olarak gördüklerindendir bu. Doğal koşullar altında anlaşmazlıkların kan dökülmeden çözülmesini sağlayan alışılmış âyinler ortadan kalkar. İnsanlar tarafından beslenmiş ve evcilleştirilmiş dişi bir Firavun faresi, yakalanan vahşi bir erkekle çifteştirilmek üzere aynı kafese konulmuş, ancak dişi kafese girer girmez, erkeğe saldırmaya başlamıştır. Zamanla aralarındaki şiddetli geçimsizlik durumu biraz düzelir gibi olmuşsa da erkek fare, büyük bir baskı altına girmiş olmalı ki, kısa bir süre sonra ülserden ölmüştür. Dişiye gelince, erkeğin ölümünden hemen sonra eski sevimli durumuna dönmüştür. 

İnsanlar tarafından yetiştirilmiş bir dişi kaplan, yaşamında ilk kez vahşi bir erkek kaplanın yanındaki kafese konulmuştur. Dişi, erkeği görebilmekte, onun kokusunu duyabilmekteydi ama bir araya gelemiyorlardı. İyi ki de ayrıldılar. Dişi kaplan o kadar «insanlaşmıştı» ki, erkeğin varlığını farkeder etmez kendi kafesinin en uzak köşesine kaçıp büzülmüş, yerinden kımıldamak istememişti. Bir dişi kaplanın böyle bir tepki göstermesi garipti doğrusu; ama kendini insan sayan birisinin bir kaplanla ilk karşılaştığında göstereceği en doğru tepkiydi. Ancak dişi kaplan daha da ileri gitti: yemeden içmeden kesildi ve erkek kaplan yandaki kafesten alınana kadar, birkaç gün, açlık grevi yaptı. Her zamanki canlı ve neşeli durumuna dönmesi ve kafesin parmaklıklarına sürtünüp, bakıcıları kendini okşamaya çağırması içinse birkaç hafta beklemek gerekti. 

Bazı durumlarda ise yetiştirme koşulları hayvanın çifte cinsel kişilik sahibi olmasına yol açmaktadır. Eğer insanlar tarafından, ancak kendi hemcinsleriyle bir arada yetiştirilirse, olgunlaştığında, bir yandan insanlarla, bir yandan da hemcinsleriyle çiftleşmeye uğraşır. Burada «ters damgalanma» bir yere kadar işlemiştir; geri kalan normal damgalanmadır. Civciv ya da ördek yavrusu gibi kısa bir süre içinde damgalanabilen türlerde böyle bir şeye pek rastlanmaz, ancak memelilerde «topluma alışma» olayı daha yavaş oluşur. 
İkili bir damgalanmanın oluşması için yeterli zaman vardır. 
Amerikalıların köpeklerde yapmış olduğu bazı araştırmalar bunu açıkça ortaya koymuştur. Evcil köpeklerin topluma alışması yirmi günlükten altmış günlüğe kadar bir süreyi kapsar. Evcil köpek yavruları bu süre boyunca insandan tamamen ayrı olarak (uzaktan kumandalı araçlarla) beslenirlerse, birer vahşi hayvan niteliği kazanmaktadırlar. Öte yandan, bu süreyi hem köpek hem de insanların bulunduğu bir ortamda geçirirlerse, her iki türe karşı dostça davrandıkları saptanmıştır. 

Gerek maymun, gerekse insan ve diğer türlerden ayrı, tamamen tecrit edilerek büyütülen maymunlar, yetişkin birer hayvan olduklarında hemen hiç bir toplumsal ilişki kuramamaktadırlar. Onlarla cinsel ilişki kurmak isteyen maymunlarla bir araya getirildiklerinde nasıl tepki göstereceklerini bilemezler. Çoğu kez toplumsal ilişki kurmaktan korkarak bir köşede, sinir içinde otururlar. «Damgalanma» olayı- nın öyle dışında kalmışlardır ki, çok sokulgan bir türün üyesi olmalarına rağmen toplum-dışı bile değil de, toplumsallıkkavramı-dışı yaratıklar durumuna gelmişlerdir. Eğer annesiz olarak, fakat kendi cinslerinden başka hayvan yavrularıyla birlikte büyütülürlerse bu türlü bir anormallik göstermezler. 
Demek ki, ana-baba tarafından damgalanmanın yanısıra, bir de arkadaş tarafından damgalanılma vardır. Ve her iki işlem de hayvanın kendi türüne bağlanmasında rol oynamaktadır. 

Ters damgalanmış hayvanın dünyası garip ve ürkütücü yerdir. Ters damgalanma psikolojik bir ikilik yaratır; hayvan kendi türüne özgü davranışlarda bulunur; ama bunları onu «evlât edinmiş» türün üyelerine yöneltir. Normale dönmesi çok büyük zorluklara malolur, bazen de hiç dönemez. 
Bazı türler için kendine özgü cinsel çağrı belirtileri yeterince güçlü, bu belirtilere gösterilen tepki kesin ve açıktır. Dolayısıyla anormal yetiştirilmiş olmasına rağmen yaşamını sürdürebilir. Ancak, pek çoğu, öyle güçlü bir damgalanmanın etkisi altında kalmıştır ki, bu baskıdan bir daha kendini kurtaramaz. 

Hayvan yetiştirme meraklıları, vahşi hayvan yavrularını «evcilleştirmeye» sıvandıklarında bu noktayı hatırlarından çıkarmamalıdırlar. Hayvanat bahçesi görevlileri ellerindeki hayvanları yetiştirirken karşılaştıkları zorlukları bir türlü çözememektedirler. Bu zorluklar bazen yeterince kafes yada viyecek bulamamak olmakla birlikte, en önemli sorun, hayvanat bahçesine yanlış damgalanmış olarak gelen hayvanlar karşısında düştükleri çaresizliktir. 

Şimdi gelelim insan denilen hayvana. «Damgalanmavnın bu tür için taşıdığı önem ortadadır. İnsan yavrusu yaşamının ilk aylarında çok nazik bir «topluma alışma» dönemi geçirir ve bu süre içinde kendi türüne ve özellikle annesine kolay kolay kopmayacak bağlarla bağlanır. Hayvanlarda olduğu 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gibi insanlarda da damgalanma yalnızca beslenme, temizleme gibi annenin sağladığı fiziksel ödüllere bağlı bir olay değildir. 
Damgalanmanın özelliklerinden olan «etkiye uğrayarak öğrenmev»nin rolü büyüktür. Yeni doğmuş insan yavrusu, ördek yavruları gibi anasının peşisıra gidemese de, gülümseme yoluyla aynı sonucu elde eder. Gülümseme, anne için çekicidir ve yavrusunun yanında kalıp onunla oynamaya devam etmesini sağlar. Bu gülücüklü oynaşmalar anayla çocuk arasındaki bağı sağlam bir temele oturtur. Her ikisi de birbiri tarafından damgalanır ve güçlü bir karşılıklı bağ kurulur; çocuğun yaşamının daha sonraki günlerini olağanüstü etkileyecek bir bağ. İyi beslenmiş ve temizlenmiş, ama bu ilk günlerdeki «sevecenlikli» damgalanmadan yoksun kalmış çocuklar, ömür boyu yakalarını bırakmayacak kuruntular taşıyacaklardır. 
Anasız kalmış ya da kişisel ilgi ve bağlanmanın ister istemez sınırlı olduğu bakımevlerinde büyümüş çocukların hemen hepsi, yetişkin çağa geldiklerinde huzursuz insanlar olmuşlardır. Çocuğun yaşamının ilk yılında sağlam bir bağ kurması, büyüdüğünde de sağlam bağlar kurabilme olanağı sağlayacaktır. 

Başlangıçta iyi bir damgalanma, çocuk için yüklü bir duygusal banka hesabı açmaya benzer. Sonraları harcamalar arttığında, bu hesaptan rahatça, dilediği kadar çekebilecektir. 
Eğer büyüdüğü zaman, ana-babanın ona gösterdiği ilgide aksamalar olursa (ana-babanın ayrı yaşaması, boşanması, ölmesi gibi), bu olaylar karşısında çocuğun kendini toparlayabilmesi ya da toparlayamaması, yaşamının ilk yılında kurduğu bağın niteliğiyle orantılı olacaktır. Daha sonraki sıkıntıları elbette ki iz bırakacaktır, ama hepsi ilk aylardakilere oranla önemsiz kalırlar. Son savaşta Londra'nın boşaltılması sırasında ana-babasından ayrılan beş yaşında bir çocuğa kimin nesi olduğu sorulduğunda, «kimsenin hiçiyim» diye cevap vermiştir. Yediği darbenin, üzerinde büyük etki yaptığı bellidir, ancak bu gibi durumlarda sonradan düzelme sağlanıp sağlanamaması büyük oranda daha eski tecrübelerin bu onarıma yardımcı olup olmamasına bağlıdır. 

İnsan için ikinci önemli bağlanma dönemi çift kurmayla ilgili cinsel bağdır. «İlk görüşte vurulmak» hepimizin başına gelmese bile, bir hayal ürünü de değildir hiç kuşkusuz. Aşık olmak, damgalanma sürecinin bütün özelliklerini kapsar: Belirli bir süre içinde (genç yetişkinlik çağında) aşık olma yatkınlığımız hayli artar, çabucak evurulurə ve bunun için gereken zamanla karşılaştırılamayacak kadar uzun süre bu evurulmanınə etkisinde kalırız, karşılığını görmediğimiz halde aşık olmakta ısrarla devam edebiliriz. 

Bu açıklamaya karşı, gençlik aşklarımızın geçici ve istikrarsız oldukları öne sürülecektir. Bu iddiaya şöyle cevap vereceğiz : ergenlik çağı ve hemen ardından gelen yıllarda, ciddi çift-kurma yeteneği daha gelişmemiştir. Bu yavaş gelişim, sözgelimi, suya atlamadan ayak parmağımızla soğuk olup olmadığına bakmaya benzer; bir geçiş dönemidir. Böyle olmasaydı, hepimiz ilk aşklarımıza takılır kalırdık. Çağdaş toplumda bu doğal geçiş dönemi ana-baba/çocuk bağının gereginden fazla sürdürülmesi sonucu, yapma olarak uzatılmıştır. 
Ana-baba, biyolojik açıdan, çocuklarını koyvermeleri gereken dönemde onları kanatları altında tutmakta ısrar etmektedirler. Bunun nedeni açıktır: insanat bahçesinin çetrefil koşulları 14 - 15 yaşında bir bireyin yalnız başına yaşamını sürdürmesini imkânsız kılmaktadır. Bu yeteneksizlik, o yaştakilerin çocuk-benzeri davranışlarda bulunmalarına yol açar ve bunu gören ana-baba da çocukları cinsel olgunluk çağına geldiği halde ona karşı «koruyucu gibi» davranmaktan kendilerini alamazlar. Bu da giderek çocuğun birçok «çocukça» davranış biçimlerini uzatmasına ve bunların yeni benimsediği yetişkince davranışlarla, anormal biçimde karışmasına neden olur. Bunun sonucu ciddi gerilimler ortaya çıkar; çoğu kez ana-baba/çocuk bağıyla, çocukta yeni gelişmekte olan cinsel çift-kurma eğilimi birbiriyle çatışır. 
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Dışarıdaki süper-kabile dünyasında çocuklarının kendilerine sahip olamamaları ana-babanın suçu değildir. Anababaya çocuksu çaresizlik belirtileri göndermek de çocukların suçu olmadığı gibi. Kabahat genç insan-hayvanın biyolojik gelişim hızından daha uzun bir çıraklık dönemi gerektiren doğa-dışı kent yaşamındadır. 

Çift kurma eğiliminin gelişmesini engelleyen bu soruna rağmen, cinsel damgalanma kısa zamanda kendini gösterir. 
Gençlik aşkının özelliği geçici olmasıdır belki, ama çok derin izler bırakması da pekâlâ mümkündür. Öyle ki, sosyoekonomik nedenlerden doğan imkânsızlıklara rağmen, yaşam boyu «çocukluk sevgilerine» takılıp kalanlarımızın sayısı oldukça kabarıktır. Büyük baskılar sonucu bu tür çift-kurma eğilimleri önlenebilse bile bıraktıkları izler kolay silinecek cinsten değildir. Çoğu kez, kişi daha sonraları tam bağımsız yetişkinlik çağında kendine eş ararken, kendini ilk damgalamış olan cinsel özellikleri yeniden bulmak istediğini duyar bilinçaltında. Bu aramanın başarısızlıkla sonuçlanması, diğer yönlerden «mükemmel» olan bir evliliğin yürümemesinde gizli bir faktör olabilir. 

Bağları birbirine karıştırma olarak niteleyebileceğimiz bu durum yalnızca çocukluk aşklarında görülmez. Herhangi bir döneinde ortaya çıkabilir. Özellikle ikinci evliliklerde ikinci eşler birincilerle için için ve bazen açıktan açığa kıyaslanır. Bir diğer örneğine de ana-baba/çocuk arasındaki bağ, cinsel çiftler arasındaki bağla karıştırıldığında raslanır. Bunu anlayabilmek için ana-baba/çocuk. bağının, bebek için ne demek olduğunu bir kez daha gözden geçirelim: Üç şey söylemektedir bu bağ, çocuğa 

1) Bu benim kendi ana-babam. 

2) Bu benim üyesi olduğum tür. 

3) Bu benim büyüdüğüm zaman çiftleşeceğim tür. 

Bu bildirilerin ilk ikisinde çapraşık bir taraf yoktur ama, üçüncüsünde işler karışabilir. Eğer yaşamının ilk aylarında 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erkek çocuk anasına, kız çocuk babasına çok yakın bir bağla bağlanmışsa, bu kişilerin özel nitelikleri çocuğun gelecekte kuracağı cinsel bağ üzerinde rol oynayacaktır. Bu durumda «Bu benim büyüdüğüm zaman çiftleşeceğim tür» bildirisini çocuk, «Bu benim büyüdüğüm zaman çiftleşeceğim nitelikteki» insan olarak algılar. 

Bu türlü kısıtlayıcı bir etki, ciddi bir soruna dönüşebilir. 
Cinsel çift-kurma sürecinin, bir ana ya da baba hayalinin silinmeyen etkisi altında kalması, başka yönden hiç de uygun olmayan bir eş seçimine yol açabilir. Öte yandan, çok uygun bir eş, yalnızca eşinin ana ya da babasının temel özelliklerine sahip olmadığı için, çiftin ilişkisi yerine oturtulamaz. (“Babam hiç bir zaman böyle birşey yapmazdı.” — “Ama ben senin baban değilim ki.”). 

Bu can sıkıcı, «bağları birbirine karıştırma» sorunu daha çok insanat bahçesinin kalabalık dünyasında raslanan, dünyadan elini eteğini çekmiş, doğa-dışı «küçük aile birimleri» içinde yaşamak sonucu ortaya çıkmışa benzer. «İçimizdeki yabancılar» olayı, küçük topluluklara özgü olan, kabile mallarını paylaşma, içli dışlı yaşama gibi eğilimleri kökünden kazımaktadır. O zaman da kendilerini savunmak gereğini duyan aileler içlerine kapanıp, sözde-ayrı, sıra sıra dizilmiş, ya da balkonlu, birbiri üzerine kat kat yerleştirilmiş düzgün kafeslerde yaşamayı seçmektedirler. Ne yazık ki, bunun bir yararı dokunmamaktadır «bağları birbirine karıştırma» sorununa, korkarım zararı da vardır üstelik. 

Bu sorunu bir yana bırakıp biraz da damgalanma işleminin daha da garip bir görünüşüne, türümüze özgü «ters damgalanma» biçimlerine bir göz atalım. Burada «cinsel fetişizm» diye adlandırılan o garip dünyaya ayak basmaktayız. 

Küçük bir azınlık için, geçirilen ilk cinsel tecrübenin psikolojik açıdan sakatlayıcı bir etkisi olabilir. Belirli bir eşin 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hayali tarafından damgalanmak yerine, o tecrübeyi geçirdiği sırada orada olan cansız bir nesneye, cinsel bir tutkuyla bağlanabilir. Çoğumuzun üretim bakımından normal olmayan bu gibi takıntılardan nasıl kurtulduğumuz kesin olarak bilinmemektedir. Belki de ilk cinsel keşfimizle ilgili bazı özelliklere bağlıdır bu, ama her ne olursa olsun, çok ilginç bir olay olduğu inkâr edilemez. 

Eldeki kayıtlı olaylara bakılırsa cinsel bir fetişe bağlanma olayına çoğunlukla, söz konusu kişi ilk cinsel tecrübeyi tek başına geçirdiği ya da boşalmanın kendiliğinden oluştuğu durumlarda rastlanmaktadır. Olayların bir çoğunda, genç yetişkin erkeğin yanında bir dişi bulunmadığı (dolayısıyla çiftkurma-öncesi eylemlerde bulunmadan), ilk kez cinsel boşalma olayına tanık olduğu dikkati çeker. Bu durumlarda raslantısal olarak çevrede bulunan herhangi bir nesne güçlü ve uzun süre etkili olacak bir cinsel anlam kazanmaktadır. Sanki, çift kurmanın bütün damgalanma gücü bir kaza sonucu bu cansız nesneye devredilmiş ve o nesne, söz konusu kişinin cinsel yaşamında önemli bir rol oynamakla görevlendirilmiştir. 

Bu çeşit yanlış damgalanmalar sanıldığı kadar ender görülen olaylar değildir. Kürklü eldivenler ya da deri çizmelerle değil, karşı cinsten bir insanla cinsel bağ kurarız ve bu bağı da bol bol reklâm etmekten kıvanç duyarız; diğerleri bu ilişkiyi anlayacak, bize hak vereceklerdir kanımızca. Oysa garip bir cansız nesneye takılıp kalmış fetişçi, bu bağ konusunda konuşmamayı seçecektir. Cinsel yaşamını damgalamış olan nesne onun için büyük önem taşır, ama öbürleri anlayamayacağı için, korktuğundan ya da alay edilmek istemediginden, sırrını yalnız başına saklar. Bu nesnenin önemi yalnız çoğunluğu oluşturan fetişçi olmayanlar için değil, diğer fetişçiler için de bir anlam taşımaz; zira bunların da her birinin ayrı ayrı akıl almaz fetişleri vardır. Kürk eldivenlerin, fetişçi olmayanlar için olduğu kadar, deri çizme fetişçisi için 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de bir anlamı yoktur. Bu yüzden fetişçi, kendine özgü cinsel damgalanma biçimini yalnız başına taşımak zorundadır. 

Buna karşılık fetiş dünyasında, bazı nesnelere, örneğin, kauçuktan yapılmış araçlara, şaşılacak kadar sık raslandığı ileri sürülebilir. Bu gibi seçişlerin anlamı, birkaç fetişizm örneği verirsek daha iyi anlaşılacak. 

On iki yaşında bir erkek çocuk cinsel boşalmaya ilk kez tanık olduğunda, bir tilki kürküyle oynamaktaydı. Büyüdükten sonra da, ancak kürkler arasında olduğu sürece cinsel yönden tatmin olabilecekti. Aksi halde bir dişiyle çiftleşmesi mümkün değildi. Gene, bir kız ilk kez, kendi kendini uyararak orgazma vardığında, bir elinde siyah bir kadife parçası tutmaktaydı. Büyüdükten sonra kadifenin cinsel yaşamında özel bir yeri oldu. Bütün evini kadifeyle döşemişti, daha fazla parası olsun da daha çok kadife alabilsin diye evlenmişti. On dört yaşında bir erkek çocuğun cinsel ilişkide bulunduğu ilk kızın üzerinde ipek bir elbise vardı. Sonraları çıplak bir dişiyle sevişemez oldu. Bir başka genç erkek ilk cinsel boşalışında pencereden dışarısını seyretmekteydi ve tam o sırada karşı kaldırımda koltuk değnekleriyle yürüyen birisini gördü. Evlendiğinde sevişebilmesi için karısının koltuk değnekleriyle yatağa girmesi gerekmişti. Dokuz yaşındaki bir erkek cocuk elinde yumuşak bir eldiven, cinsel organıyla oynamaktaydı ve ilk defa «boşaldı». Büyüdüğünde eldiven fetişçisi oldu. Yüzlerce eldivenden oluşan bir koleksiyonu vardı. Bütün cinsel eylemi bu eldivenlere yönelmişti. 

Yetişkin çağdakilerin fetişlerini ilk cinsel tecrübeye bağlayan bu çeşit örnekler, saymakla bitmez. Diğer alışılmış fetişler arasında ayakkabılar, at binerken giyilen çizmeler, kolalı yakalar, korseler, naylon çoraplar, iç çamaşırı, deri eşya, kauçuk, önlük, mendil, saç, ayak, dadı üniforması ve benzerlerini sayabiliriz. Bazen bu nesneler başarılı (ve diğer yönlerden normal) bir çiftleşmenin gerçekleşebilmesi için zorunludur Bazen cinsel eşin yerini alırlar. Çoğunda malzeme 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dokusu büyük önem taşır, zira ilk cinsel uyanmanın deri üzerindeki uyarma ve örselemeyle yakın ilişkisi vardır. Kendilerine özgü dokusal nitelikleri olan nesnelerin fetiş olma ihtimali kuvvetlidir. Kauçuk, deri ve ipek gibi nesnelere fetiş olarak sık rasianmasının nedeni böylece açıklanabilir. 

Ayakkabı, çizıne ve ayak da sık rastlanır fetişlerdendir. 
Bunun nedeni de, vücut üzerinde duyulan bir basıncın hatırasıyla ilgili olmalarıdır kuşkusuz. Topuklu ayakkabı giymiş yirmi yaşlarında bir kızla oynaşan on dört yaşındaki erkek çocuğunun öyküsü klasik bir örnektir bu konuda. Kızın ayagı erkeğin cinsel organı üzerine bastığında, çocuk ilk kez cinsel boşalmayı tatmıştır. Büyüdüğü zaman bu onun biricik cinsel eylemi biçimine dönüşmüş, yüzlerce kadını topuklu ayakkabılarıyla üzerine çıkıp tepinmeye zorlamıştır. Ayrıca idealindeki eşi, belirli bir kiloda ve belirli renkte ayakkabı giymiş olarak düşlemekteydi. En iyi sonucu sağlayabilmek için, ilk olayı mümkün olduğunca aynen yaşamaya uğraşmaktaydı. 

Bu son olay, mazoşizmin nasıl gelişebileceğini açıkça göstermektedir. Bir diğer genç çocuk, kendinden daha yapılı bir kızla güreşirken ilk kez «gelmişti». Daha sonraları, cinsel ilişki sırasında canını acıtabilecek, iri yarı, saldırgan kadınlara tutulmaya başladı. Sadizmin de buna benzer bir yoldan ortaya çıkıp gelişebileceği kolayca anlaşılabilir böylece. 

Cinsel bir fetişe bağlanmak ile normal yoldan koşullanma arasında büyük farklar vardır. Damgalanma (ya da bölüm başında değindiğimiz “örselenerek öğrenme”) gibi, bir fetişe bağlanma da kısa bir süre içinde oluşur, ama etkisi kalıcı ve değiştirilmesi zordur. Ayrıca belirli bir dönemde meydana gelmektedir. «Ters damgalanma» gibi insanı anormal bir nesneye bağlar; cinsel davranışları, biyolojik açıdan normal olan hedeften, yani karşı cinsten bir insandan başka tarafa yöneltir. Asıl zararı, kauçuk eldiven gibi bir nesnenin cinsel önem kazanması değil, diğer bütün gerçek cinsel nesnelerin fetişçinin gözünde önemlerini yitirmeleridir. Yukarıda sözünü ettiğimiz olaylarda «ters damgalanma» öylesine güçlüdür ki, varolan bütün cinsel ilgiyi «tüketir». Gerçek annesine bir kerecik dönüp bakmadan turuncu balonun peşine takılıp giden civciv gibi, eldiven fetişçisi de yalnızca eldivenleriyle çiftleşip kendisine gerçek eş olabilecek dişilere yüz vermemektedir. Mekanizma geri teptiğinde ortaya çıkan zorluklara, damgalanma sürecinin özel yapısı neden olmaktadır. 
Hepimiz cinsel oynaşmalar sırasında vücudumuza değen belirli dokulardan, basınçlardan hoşlanırız. Yumuşak ipeklere, kadifelere olumlu tepki göstermenin garip olduğunu söyleyemeyiz. Ama bu gibi nesnelere bir tutkuyla bağlanırsak, hani nerdeysc bir çift-kurmaya kalkarsak onlarla (kadın ayakkabılarıyla yalnız kaldığında bir kızla berabermişcesine yüzü kızaran ayakkabı fetişçisi gibi) damgalanma mekanizması bir yerde kesinlikle ters işlemiş demektir. 

Neden, sayıca az da olsalar, bazı insan-hayvanlar bu tür ters-damgalanmaların acısı içinde yaşarlar? Doğal koşullar altında yaşayan diğer hayvanlarda böyle bir şeye raslanmamaktadır. Onlarda böyle sapmalar, ancak yakalanıp insanlar tarafından yetiştirildikleri olağanüstü yapma koşullar altında ya da yabancı türlerle birlikte bir yere hapsedildiklerinde ve nihayet, özel deneyler sırasında görülmektedir. Daha önce de ısrarla söylediğim gibi insanat bahçesinin koşulları bizim basit, kabilesel türümüzün kaldıramayacağı kadar yapmadır. 
Süper-kabilelerimizin çoğunda cinsel davranışlar ergenlik çağı boyunca tehlikeli olacak kadar şiddetle kısıtlanır. Oysa, her tür doğadışı yasaklamalarla sınırlanmasına rağmen, tümüyle dizginlenmesi imkânsızdır. Kısa zamanda bir yerden patlak verir. Eğer, patlak verdiğinde, çevrede özel nitelikleri olan nesneler varsa, elbette ki bunlar üzerimizde kalıcı izlenimler bırakacaktır. Gelişmekte olan, ergenlik çağındaki genc, daha erken bir yaşta ve yavaş yavaş cinsel konularda fikir sahibi olmaya başlasa ve ilk cinsel araştırmaları daha 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zengin olsaydı, davranışları süper-kabile yapmacıklarıyla kısıtlanmasaydı, daha sonraları karşılaşacağı bir ters-damgalanma olayını zarar görmeden atlatabilirdi belki de. Aşırı fetişçilerin kardeşsiz büyümüş, yalnız ya da ergenlik çağında aşırı çekingen ve utangaç (ya da sıkı bir ailenin çocukları) olup olmadıkları ilginç bir araştırma konusudur. Ama ben şimdiden düşüncemi söyleyeyim hiç kuşkusuz fetişçilerden çoğu bu yukarıdaki koşullardan hiç olmazsa biri altında yetişmişlerdir. 

Ters damgalanmanın daha değinmediğimiz bir başka: biçimi de homoseksüellik”tir. Bu konuyu daha önce ele almamamın iki nedeni vardır: homoseksüellik hayli karmaşık bir sorundur, bir; ters damgalanmayla ancak kısmen açıklanabilir, iki; homoseksüel olarak nitelediğimiz davranışları dört gruba ayırabiliriz. Birincisi, fetişizm gibi bir ters-damgalanma süreci sonucu ortaya çıkar. İnsanın yaşamındaki ilk cinsel tecrübe iz bırakacak kadar güçlüyse ve kendi cinsinden biriyle edinilmiş bir tecrübeyse, o cinse karşı bir tutku, kısa zamanda ortaya çıkacaktır. İki yeni-yetme erkek çocuk güreşirlerken, ya da başka bir cinsel oyuna dalmışlarken, cinsel boşalma olursa, bu olay bir ters-damgalanmaya yol açabilir. Garip olan, erkek çocukların hemen hepsi ilk cinsel tecrübelerini birbirleriyle paylaştıkları halde, büyüdükleri zaman çoğunun karşı cinse ilgi duyan normal yetişkinler olmalarıdır. 

Burada da yine çoğunluğun değil de, bir azınlığın saplantıya kapılmasının nedenleri üzerinde durmamız gerekir. 
Fetişçilerde olduğu gibi belki burada da sorun, çocuğun toplumsal tecrübesinin zenginlik derecesiyle ilgilidir. Bir çocuk toplumsal açıdan ne kadar kısıtlanırsa, kişisel ilişki kurma imkânları o kadar azalır, dolayısıyla da herhangi bir cinsel tecrübeden yoksun kalır. Erkek çocukların çoğunun, cinsel bir karatahtası vardır, üzerinde bir şeyler çiziştirdikleri, sonra silip başka şeyler çiziştirdikleri. Oysa, içine kapanık çocuklar önlerindeki resim kâğıdının bâkir beyaz rengini korumasına dikkat ederler. Ama er geç onun da üzerine bir şeyler çizilecek ve gerçek değeri ne olursa olsun, çocuğun üzerinde bıraktığı olağanüstü etkiden dolayı yaşam boyu saklayacağı bir resim ortaya çıkmış olacaktır. İtişip kakışmaktan hoşlanan dışa dönük çocuklar homoseksüel eylemlere katılsalar bile, bu tecrübeleri fazla önemsemeden bir yana koyarlar ve yeni toplumsal keşiflerine doğru yollarına devam ederler. 

Şimdi de kalıcı homoseksüel saplantıların diğer nedenlerine bir göz atalım. Kalıcı diyorum, çünkü her iki cinsin çoğunluğu yaşamlarının bir döneminde kısa süreli, geçici homoseksüel eylemlere girişir. Bu, genel cinsel araştırma girişimlerinin bir bölümüdür. Çoğunluk tarafından bunlar hafife alınacak ve çocukluk dönemine özgü tecrübeler olarak kalacaktır. Ama bazılarında homoseksüel davranış biçimleri yaşam boyu sürer ve çoğu kez karşı cinsle ilişki hemen hemen tümüyle saf dışı bırakılır. Daha önce sözünü ettiğimiz biçimiyle «ters damgalanma», bütün bunları açıklamaya yeterli olmamaktadır. Çok basit ikinci neden de, karşı cinsin o kişiye bir şekilde hoş gelmeyecek davranışlarda bulunmasıdır. Kızların ürküttüğü, alaya aldığı bir erkek çocuk, diğer erkekleri cinsel eş olarak daha çekici bulacaktır; cinsel açıdan doyurucu olmasalar bile. Erkeklerin üstüne vararak ürküttüğü bir kız çocuğunun da diğer kızlara daha uygun bir cinsel eş gözüyle bakması mümkündür. Ürkütmek, yıldırmak, kişiyi bu yöne iten biricik mekanizma değildir kuşkusuz; karşı cins tarafından aldatılmak ve diğer çeşitli toplumsal ve fiziksel cezalara uğratılmak, aynı derecede etkili olabilir (karşı cins açıktan açığa düşmanca davranmasa bile, kurulacak cinsel ilişkilerin ağır kültürel yasaklarla kısıtlanması da aynı sonucu doğurabilir.). 

Kalıcı bir homoseksüelliği yaratan üçüncü ana etken, çocukluk döneminde ana-babanın yüklendikleri rollerdir. 
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Anasının yönettiği, zayıf kişilikte bir babaya sahip çocuğun gözünde erkekle dişinin rolleri karışır, yer değiştirir. Bu da gelecekte yanlış cinsten bir eş seçmesine pekâlâ neden olabilecek bir ögedir. 

Dördüncü neden en apaçık olanıdır. Karşı cinsten olanların uzun süre bulunmadığı ortamlarda cinsel ilişkiler kurmak için aynı cinsten eşler aramak, yani «en iyisi olmayınca ikinci iyiye razı olmak». Dişilerden ayrı düşmüş bir erkek ya da erkeklerden ayrı düşmüş bir dişi, yukarıda sözünü ettiğimiz üç ögeden hiç birinin etkisi söz konusu olmasa bile, sürekli homoseksüel eylemde bulunabilir. Örneğin mahpus bir erkek, ters damgalanmış olmadığı, karşı cinsten hoşlandığı ve anasına erkekçe hükmeden bir babaya sahip olduğu halde, kadın vücuduna en çok benzeyen şeyin başka bir erkek vücudu olduğu bir hapishane ortamında kalıcı bir homoseksüele dönüşebilir. Hapishane, yatılı okul, gemi, kışla gibi aynı cinsten insanları barındıran yerlerde çok uzun süre kalındığı takdirde, bu zoraki cinsel biçimlerin zevklerine alışmış «fırsatçı homoseksüel», karşı cinsin bulunduğu ortam içine çıktıktan sonra da bu alışkanlığını sürdürür. 

Kişileri kalıcı homoseksüel davranışlara götüren bu dört etken arasında yalnızca birincisi, okumakta olduğunuz bölümün kapsamına girerse de, bu özel cinsel sorun üzerinde ters damgalanmanın oynadığı kısmi rolü açıklayabilmek için diger üçünü de ele almak gerekecek. 

Diğer hayvanlarda homoseksüel davranışlar, «en iyisi olmayınca, ikinciye razı olmak» türündendir ve karşı cinsten faal üyelerle karşılaştıklarında ortadan kalkar. Kalıcı homoseksüel davranışlar benimsemiş olanlara raslansa da bunlar özel deneylerde kullanılma sonucu ortaya çıkmıştır. Örneğin, doğduktan hemen sonraki yirmi beş gün süresince erkek erkeğe kapatılmış ve hiç dişi tanımamış beş on ördek yavrusundan kurulu grupların kalıcı homoseksüel davranışlar benimsedikleri saptanmıştır. Yetişkin olarak dişilerin bulunduğu 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bir havuza koyverildiklerinde, dişilere hiç yüz vermeyip diğer erkeklerle çiftler kurmuşlardır. Bu durum birkaç yıl, belki dc yaşam boyu sürecek ve dişi ördekler, ne yaparlarsa yapsınlar, yaranamayacaklardır onlara. Homoseksüel çiftler halinde kapatılan kumrular birbirleriyle çiftleşir, aralarında tam teşkilât bir cinsel bağ kurarlar. Birbirleri tarafından bu biçim damgalanmış iki erkek kumru, bütün bir üreme mevsimi boyu birlikte dolaşmış, yuva yapmış, kuluçkaya oturmuş ve yavru yetiştirmiştir. Tabii aşılanmış yumurtalar civardaki başka bir «gerçek» çiftin yuvasından sağlanmıştır ama, homoseksüel çift bu öneriyi hemen kabul etmiş ve onlara karşı sanki kendi eşleri yumurtlamış gibi davranmıştır. Bu homoseksüel çift kurulduktan sonra yuvaya bir dişi kuş konulsa, her ikisinin de onu «adamdan» saymayacakları kesindi. İş buraya vardıktan sonra, homoseksüellik, hiç olmazsa o üreme mevsimi için, kalıcı bir nitelik kazanmış bulunmaktadır. 

İnsan-hayvanda ters damgalanma yalnızca cinsel ilişkiler kapsamında kalmaz. İnsan yavrusunun yanlış bir türden ana-babaya damgalanması konusundaki kanıtlar yeterli degildir. «Kurt çocuklar» olarak bilinen ünlü olaylar (dişi kurtlar tarafından emzirilip büyütülen terkedilmiş ya da kaybolmuş bebekler) hiç bir zaman kesin olarak saptanmamıştır ve henüz masaldan başka bir şey olarak nitelenemezler. Böyle bir olay gerçek olsa, kurt çocuklarının «manevi» ana-babalarına tamamen ters-damgalanmaları hemen hemen kesindir. 

Bunun tam tersi olaylarla ise her gün karşılaşmaktayız. 
İnsanların evlât edindikleri ve yetiştirdikleri hayvanlar konusunda ters damgalanan yalnız evcilleştirilmiş hayvan degildir. Bu hayvanı evlât edinen insanlar da ters damgalanmakta ve ona karşı insan yavrusu gibi davranmaktadırlar. 
Onlara aynı duygusal bağlarla bağlanmakta, başlarına kötü bir şey geldiğinde aynı acıyı duymaktadırlar. 

Ters damgalanmaya neden olacak her nesnenin sahip olduğu bazı temel nitelikler vardır. Ördek yavrularının turuncu balonu gibi (büyük, hareketli bir nesne olma niteliği) insan yavrusunun temel niteliklerini taşıyan hayvanlar da yapma yavru olmaya elverişlidirler. İnsan yavrusu zavallıdır, yumuşaktır, sıcaktır, yuvarlak çizgili, basık yüzlü, koca gözlüdür ve ağlar. Bir hayvanda bu niteliklerden ne kadar çoğu bulunursa «insan» bir ana-baba tarafından evlât edinilme ve karşılıklı bir ters damgalanmaya yol açma ihtimali o kadar güçlüdür. Birçok memeli hayvan yavrusunda bu niteliklerin hemen hepsi vardır ve insanların da birkaç dakika kadar kısa zamanda bu hayvanlar tarafından ters damgalanmaları çok muhtemeldir. Anasının ardından meleyen sıcak, yumuşak, koca gözlü bir kuzu ya da anasını yitirmiş tostoparlak bir köpek yavrusu, çok az insanın dayanabileceği bir bebek benzeridir. Bu gibi hayvanların «çocuksu» nitelikleri gerçek bir insan yavrusununkilerden de güçlüdür. Yapma bir yavrunun gönderdiği belirtiler doğal yavrularınkinden çok daha ağır bastığında, ters damgalanmanın vurgulanışı da artar. 

Bebek gözüyle baktığımız hayvanların tek bir kusuru vardır çok çabuk büyürler. Yavaş büyüyenleri bile, insan yavrusunun gelişimiyle karşılaştırılamayacak bir hızla koskoca havyan olup çıkarlar. O zaman da ele avuca sığmaz olurlar ve işin tadı kaçar. Ancak insanoğlunun ne denli yaratıcı olduğunu unutmayalım. Bu istenilmedik gelişimin de çaresine bakmıştır. «Ayıklayarak üretme» yoluyla birkaç yüzyıl içinde evcil hayvanları daha cçocuksu”laştırmanın yolunu bulmuştur. Bugün yetişkin kedi ve köpekler vahşi hemcinslerine oranla çok daha «genç»tirler. Daha uzun süre oyuncu ve ana-baba desteğine muhtaç kalırlar ve kendilerine verilen çocuk rolünü başarıyla sürdürürler. 

Bazı köpek cinslerine (kucak köpekleri ya da «oyuncak» köpekler), bu uygulama oldukça aşırı bir noktaya kadar götürülmüştür. Yalnızca davranışları değil, görünüşleri, dokuları, ve sesleri de «çocuksu» kalmıştır. Anatomileri öyle degiştirilmiştir ki, yavruluk çağından çıkıp yetişkin birer hayvan olduklarında da insan yavrusunu andırırlar. Böylelikle doyurucu birer yapma-yavru olmaları sağlanmıştır. Üç, beş aylık yavruluk döneminde değil, on yıl gibi uzun bir süre (ki insan yavrusunun çocukluk dönemine eşittir) başarılı birer yavru-benzeri olarak kalırlar. 

Pekinuva adı verilen küçük köpekler buna güzel bir örnektir. Bütün evcil köpekler gibi, pekinuvalar da kurt soyundan türemişlerdir; vahşi ataları yetmiş kilo gelen yaratıklardı. Yetişkin Avrupalının ortalama kilosu da aynıdır: Yetmiş iki kilo. Yeni doğmuş insan yavrusu iki buçuk ile beş kilo arasındadır ki, bunun da ortalaması üç buçuk kilonun biraz üzerindedir. Bu durumda, vahşi hayvanı geçerli bir yapmayavru haline getirmek için doğal ağırlığının on beşte birine indirmek gerekmiştir. Pekinuva bu uygulamanın çok başarılı bir örneğidir; bugünkü ağırlığı üç buçuk - altı kilo arasında, yani ortalama olarak beş kilo kadardır. Buraya kadar iyi, güzel, İnsan yavrusuyla aynı ağırlıktadır ve yetişkin olarak bile yapma - yavru niteliklerinden en önemlisini yitirmemiştir; küçük bir nesnedir hâlâ. Ama gene de bazı düzeltmeler gerekecektir. Köpeklerin bacakları bedenlerine oranla çok uzundur. Kısa bacaklı insan yavrusundan çok, yetişkin insanın bacaklarını andırırlar. Öyleyse kesin bacaklarını! Dikkatli bir «ayıklayarak üretme» uygulaması sonucu, yavaş yavaş kuşaktan kuşağa daha kısa bacaklı hayvanlar üretmek ve sonunda neredeyse yuvarlanarak giden bugünkü Pekinuvayı ortaya çıkarmak mümkün olmuştur. Bu uygulama yalnızca bacaklarla beden arasındaki orantıyı düzeltmekle kalmamış, havvana beceriksiz ve yardıma muhtaç bir görünüm de kazandıracak lehte puanlara bir diğerini eklemiştir. Bunlar da değerli «çocuksu» birer niteliktir. Ama gene de bir eksiklik vardır. Hayvan doğal olarak sert ve kısa tüylüdür. Kırpın gitsin! Gene «ayıklayarak üretme» yardıma koşacak ve uzun, yumuşak, akıcı ipek gibi tüyler, süper-yumuşak bebeklik görünümünü tamamlayacaktır. 
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Köpeğin doğal vahşi görünümünde birkaç değiştirme daha yapılmıştır. Daha etli, daha koca gözlü ve kısa kuyruklu olması gerekmiştir. Bu değişikliklerin ne denli başarılı kılındığını anlamak için Pekinuvaya bir bakmak yeter. Kulakları eskiden dik ve sivriydi. Oysa daha büyük, düşük ve tüylerle kaplı şimdiki kulakları, insan yavrusununkini andıran bir saç biçimine dönüşmüştür. Vahşi kurdun kalın sesiniyse, göğüs kafesinin daraltılması halletmiştir. Daha ince, daha çocuksu havlar bugün. Ve son olarak suratı: vahşi köpeklerin yüzleri çok sivridir; yani jenetik bir estetik ameliyat daha gerekmiştir. Bu ameliyat çene kemiklerini bozacak, çiğnemeyi güçleştirecektir belki, ama yapılması zorunludur. Böylece basık, çocuksu Pekinuva suratı çıkmıştır ortaya. Ve beraberinde bir lehte puan getirmiştir yine: yapma ana-babanın yavrularına yemek hazırlama zorunluluğu. Bebeklere özel yemekler hazırlanır ya hani, onun gibi. Ve işte daha yumuşak, daha yuvarlak, daha bakıma muhtaç, daha koca gözlü, daha basık suratlı yapma - yavru pekinuvamız, oturmuş, ters damgalayacağı manevi ana-babasının görüp de «dayanamayıp almalari» için yollarını kollamaktadır. Ve olur da bu. Hem de öyle iyi olur ki, yalnız bir anne bulmakla kalmaz, insan gibi yaşarlar, seyahat ederler, özel doktorları (baytarları) olur, insan gibi mezara gömülürler, hattâ ara sıra mirasa kondukları bile görülür. 

Daha önce başka konularla ilgili olarak söylediğim gibi bu, bir eleştiri değil, anlatıdır. Bu çeşit eylemleri eleştiren birçok insan vardır. Neden eleştirdiklerini bir türlü anlayamam. Sonunda, bu yapılanlara, normal yoldan karşılanılamayan bazı temel ihtiyaçları giderebilmek için baş vurulmaktadır. Anlaşılması daha da güç olan, neden bazı insanların bu tür bir damgalanmayı kabul edip de diğerlerine şiddetle karşı çıktıklarıdır. Birçokları cinsel alanda ters damgalanmayı tiksintiyle karşılarlar, bir fetişle ya da başka bir erkekle sevişen bir erkeği gözlerinin önüne getirmek içlerini bulandırır da, 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yetişkin insanların kucaklarında köpek taşımalarını ya da şişeyle maymun emzirmelerini kolayca kabul ederler. Nedir aradaki fark? Biyolojik açıdan bu iki eylem arasında hiç bir fark yoktur. Her ikisi de ters damgalanmayla ilgilidir ve gene her ikisi normal insan ilişkilerinin sapmalarıdır. Ancak biyolojik açıdan normal olarak sınıflandırılsalar bile her iki duremda da ilişkinin dışındakilere, çevredeki izleyicilere bir zarar vermek söz konusu değildir. Fetişçi ya da çocuğu olmayan hayvan düşkünü, gerçek bir aile yaşamının tadına varsa daha iyi olurdu, diyebiliriz; ama onların kaybıdır bu, bizim değil, dolayısıyla da onlara karşı düşmanca duygular beslemek için bir neden yoktur. 

Bir insanat bahçesinde yaşadığımıza göre er geç birçok anormal ilişkiler kuracağımızı bir gerçek olarak kabul edip, sıkıca aklımızda tutalım. Anormal birtakım belirtileri, anormal koşullar altında algılamamız kaçınılmaz bir şeydir. Sinir sistemlerimiz bu cins işlerin altından kalkacak gibi düzenlenmemiştir ve göstereceğimiz tepki bazen yanlış olacaktır. Kobaylar ya da hayvanat bahçesinde oturan hayvanlar gibi, kendimizi garip ve bazen zarar verici bağlara saplanmış bulabiliriz. Kurduğumuz bağları birbirine karıştırıp içinden çıkılmaz duruma getirebiliriz. Ve bu, herhangi bir zamanda, herhangi birimizin başına gelebilir. İnsanat bahçesi üyesi olarak sürdürdüğümüz yaşamın tehlikelerinden yalnızca biridir bu. Hepimiz birer kurban olmak olanağına sahibiz ve başkalarıyla karşılaştığımızda en doğru tepki, katı bir hoşgörüsüzlük değil, sıcak bir sevgidir. 


ALTINCI BÖLÜM 
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EMEKLİLİK çağına gelenler, çoğu kez dinginlik içinde oturup güneşlenmeyi düşlerler. Dinlenmek ve «keyfine bakmak» la tatlı bir yaşlılık dönemini ellerinden geldiğince uzatmaktır emelleri. Oysa bu güneşlenmek düşünü gerçekleştirdiği zaman başına ne geleceği bellidir yaşamı uzamayacak, kısalacaktır. Neden mi? Gayet basit! Uyarılma çabası'ndan vazgeçmiştir de, ondan. İnsanat bahçesinde yaşayan bizler yaşam boyu uyarılma peşinde koşarız ve vazgeçtiğimiz ya da tökezlediğimiz anda başımıza ciddi belâlar gelebilir. 

Bu çekişmenin amacı, çevremizin bizi en uygun düzeyde uyarmasını sağlamaktır. Bu, en yüksek düzeyde anlamına gelmez. Gereğinden fazla uyarılmak mümkün olduğu gibi, gereğinden az uyarılmak da mümkündür. En uygun düzey (ya da “mutlu ortam”) bu iki aşırının ortasında bir yerdedir. 
Radyodan gelen müzik sesini ayarlamaya benzer. Az açarsanız üzerinizde bir etki yapamaz; çok açarsanız azap verir. Bu iki aşırının arasında bir yerde ideal bir düzey vardır. İşte Uyarılma Çabası'nın hedefi de, kişinin tüm yaşamına en uygun uyarı düzeyini bulup, yaşam boyu bu düzeyi tutturmaya çalışmaktır. 

Süper-kabile üyeleri için hiç de kolay bir iş değildir bu. 
Sanki yüzlerce «davranış radyosu» ile çevrelenmişizdir: kimi fısıldar, kimi bangır bangır bağırır. Eğer, aşırı durumlarda, bu radyoların hepsi fısıldamakta ya da durmaksızın aynı sesleri tekrarlamaktaysa, ileri safhada can sıkıntısı baş gösterecek; hepsi bağırmaktaysa, ciddi bir gerilim söz konusu olacaktır. 


İnsanat Bahçesi F: 13 
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Oysa kabile yaşamı sürdüren atalarımız için bu, o kadar çetrefil bir sorun değildir. Onların bütün çabası hayatta kalmaya yöneliyordu. Bütün zamanını ve enerjisini günlük yaşamını sürdürmek, yiyecek ve su bulmak, toprağını savunmak, düşmanlarını kovalamak, üremek ve yavru yetiştirmek, yuva kurmak ve bu yuvayı ayakta tutmak gibi işlere harcamaktaydı ilkel insan. En kötü zamanlarda bile halletmesi gereken sorunlar nispeten basitti. Süper-kabile yaşamının özelliklerinden olan karmaşık, çetrefil bunalımlar ve açmazlar hiçbir zaman karşısına çıkmazdı. Süper-kabile yaşamının garip belirtilerinden olan «yeterince uyarılmama» sonucu ortaya çıkan can sıkıntısı gibi bir derdi yoktu. Görülüyor ki, Uyarılma Çabası'nın aşırı biçimleri kentleşmiş hayvana özgü bir belâdır. Doğal ortamda yaşayan vahşi hayvanların ve «vahşi» insanların böyle bir şikâyetleri yoktur. Oysa kent insanında ve kentleşmiş hayvanın özel bir cinsi olan insanat bahçesi üyelerinde sık sık görülen bir rahatsızlıktır bu. 

İnsanat bahçesi gibi hayvanat bahçesi de içinde oturanlara devamlı yiyecek ve su sağlamak, onları doğal tehlikelere ve düşmanlara karşı savunmak gibi güvenlik tedbirleri getirir. Bahçe, misafirlerinin sağlık durumlarıyla da yakından ilgilenir. Ama bir yandan da aşırı gerilimlerin ortaya çıkmasına neden olabilir. Bu olağanüstü yapma ortamda, hayvanlar da yaşamı sürdürme çabasına boş verip Uyarılma Çabası”- na atarlar kendilerini. Çevrelerinde yeterince uyarıcı bulamadıkları için de, kendileri yaratmak zorundadırlar. Ara sıra, gereğinden fazla uyarılma olayları baş gösterir (yani yakalanmış bir hayvanın kapıldığı panik gibi): o zaman da bu etkiyi yumuşatmanın yollarını aramak gene hayvana düşer. 

Sorun, bazı türler için diğerlerine kıyasla çok daha ciddi bir nitelik taşır. Bu açıdan ele aldığımızda hayvanları iki gruba ayırabiliriz: uzmanlaşmışlar ve fırsatçılar. 
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Uzmanlaşmış hayvanlar yaşamlarını sürdürmek için bir tek yol benimsemişler ve bunu geliştirmişlerdir. Varoluşları bu sisteme bağlı olduğu gibi, yaşamlarını düzenleyen de bu sistefhdir. Karıncayiyenler, koala ayıları, dev pandalar, yılanlar ve kartallar bu gruba dahil hayvanlardır. Karıncayiyenin karıncaları, koala ayısının okaliptüs yaprakları, pandanın bambu kamışları, yılan ve kartalın avları oldukça, rahatları yerindedir. 

Özel yemek rejimlerini öylesine iyi ayarlamışlardır ki, bu besinleri bulabildikçe, başka bir uyarılma ihtiyacı duymaksızın tembel bir yaşam sürdürebilirler. Kartallar, örne-Bin, kırk yıldan uzun bir süre, tırnaklarını kemirmek geregini duymaksızın küçücük boş bir kafeste yaşayabilirler. Tabii her gün pençelerini taze kesilmiş bir tavşana geçirmek koşuluyla. 

Gelgelelim fırsatçılar bu açıdan, o kadar şanslı değildirler. Köpek ve kurt racoon*, coati** ve maymun gibi türler tek bir yaşam-sürdürme-aracı geliştirmiş uzmanlar değildirler. «Her işi yaparım» diyen, durmaksızın çevrenin ufak tefek olanaklarından yararlanma yolları arayan hayvanlardır bunlar. Vahşi ortamda durmadan yeni bir şeyler arar araştırırlar. Her şeye ama her şeye, bundan yaşama yumağına bir sap iplik daha çıkar mı gözüyle bakarlar. Uzun süre rahat durmaları mümkün değildir: rahat durmamaları için evrim elinden geleni yapmıştır. Sinir sistemleri, hareketsizlikten nefret eden, «olduğu yerde duramayan» varlıklar haline gelmeleri için evrinmiştir. Türler arasında en büyük fırsatçı da insandır. Ötekiler gibi, durmak bilmez bir araştırıcıdır insan. 
Çevre tarafından yüksek oranda uyarılmaya biyolojik bir ihtiyaç duyar. 


* Kuzey Amerika'ya özgü, ayıya benzer, ağaçta yaşayan bir hayvan. (Ç.N.) 

*#£ Kuzey ve Orta Amerika'da yaşayan kedi büyüklüğünde memeli bir hayvan. (Ç.N.) 
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Bir hayvanat bahçesinde (ya da bir kentte) koşulların yapmalığından en çok zarar görecekler bu fırsatçı türler olacaktır. Yemek rejimleri mükemmel, barındırma ve güvenlik koşulları çok iyi olsa bile, zamanla canları sıkılacak, bir yerde duramaz olacaklar ve sonunda sinir hastalarına dönüşeceklerdir. 

Fırsatçı hayvanların doğal davranış biçimlerini incelersek, örneğin hayvanat bahçesinde yaşayan maymunların, dogal ortamdaki hemcinslerinin kötü birer karikatürü olduklarını görürüz. 

Bu hayvanları yıldırmak kolay değildir. En hoşa gitmeyecek durumlara bile, beklenmedik buluşlarla karşı koymaya çalışırlar. İnsanat bahçesinde yaşayanların da yaptıkları budur. Hayvanat bahçesinde fırsatçıların gösterdikleri tepkileri insanat bahçesinde gösterilen tepkilerle karşılaştırırsak bu iki aşırı yapma ortam arasındaki benzerlikler hemen ortaya çıkar. Temel ilkeler şunlardır 

1 — Eğer çevreden gelen uyarı çok zayıfsa, davranışsal 
verimi artırmak için gereksiz sorunlar yaratıp bunları çözmekle uğraşabilirsiniz. 

Çalışma ekonomisi sağlayan araçlardan söz edildiğini biliriz, ama burada çalışma israfı sağlayan araçlardır söz konusu olan. Uyarılma çabasındakiler çok kolay yapılabilecek ya da hiç yapılmasa olacak işleri, akıl almaz karmaşık biçimlerde çözmekle kendi kendilerine iş yaratmak yoluna giderler. 

Hayvanat bahçesindeki kafesinde oturan vahşi bir kedinin ölü bir kuş ya da fareyi havaya atıp sonra da zıplayarak yakalaması gibi. Havaya atmak avına hareket, dolayısıyla «canlılık» kazandırmakta, böylece üzerine atlayıp onu «öldürme» imkânı yaratılmış olmaktadır. Aynı şekilde, Firavun fareleri de et parçalarını «öldüresiye silkelerler»>. 

Kafesteki racoon'un da kendi çapında oldukça ilginç buluşları vardır. Yakınlardaki derede aramaya değer bir yiyecek olmasa da, hattâ yakınlarda bir dere de bulunmasa, hayvan yiyecek arayacaktır. Yemeğini su kabına götürür, içine atar, yitirir, sonra arar. Bulduğunda, yemeden önce bir süre su içinde oynar «avıyla». Bazen bu yüzden yiyeceğinden de olur oynadığı yemek parçaları suda dağılıp gidiverir. Ama olsun, bunaltıcı yiyecek arama ihtiyacı giderilmiştir. Bu arada, zacoor”ların yiyeceklerini yıkadıkları konusundaki efsanenin gerçeğini de böylece açıklamış olduk. 

Değnek üzerinde yürüyen Yeni Gine domuzuna benzeyen büyük bir kemirici vardır, agouti diye bilinir. Doğal ortamda bazı sebzeleri ayıkladıktan sonra yer. Bunları ön ayakları arasında tutup dişleriyle soyar, bizim portakalı soyduğumuz gibi. Ve ancak tamamen soyduktan sonra yemeğe başlar. Tutsakken, bu «soymak» ihtiyacının bir şekilde giderilmesi gerekmektedir. Tamamen soyulmuş bir elma ya da patates verseniz bile, agouti büyük bir çabayla onu soyacak ve yedikten sonra «kabuğunu» da yiyecektir. Bir ekmek dilimini «soymayaə kalkıştığı bile olur. 

Gelelim insanat bahçesine. Durum şaşılacak bir benzerlik gösterir. Çağdaş bir süper-kabile üyesi olarak dünyaya geldiğimizde, insan zekasının, yaşamı sürdürmekle ilgili temel sorunları önceden çözümlemiş olduğu bir ortamda buluruz kendimizi. Hayvanat bahçesindekiler için olduğu gibi, bizler için de her türlü güvenlik tedbirleri alınmıştır. Çoğumuz bir çeşit işle uğraşmak zorundayızdır, ama teknik gelişmeler sayesinde uyarılma çabası için yeterince zaman kalmaktadır. Yiyecek ve barınak bulmak, yavru yetiştirmek, toprağımızı savunmak, düşmanlarımızdan kaçmak gibi sorunlar artık günümüzü ve gücümüzü tüketmemektedir. «Ama ben hiç durmadan çalışıyorum,» diye karşı çıkarsanız buna, şu önemli soruyu bir sorun kendi kendinize daha az çalışsam gene de yaşayabilir miyim? Çoğunluk için bu sorunun cevabı «Evet» olacaktır. Çalışmak, çağdaş süper-kabile adamının yiyecek sağlamak için avlanmasının yerini tutar ve tutsak hayvanlar gibi o da yarattığı gereksiz birtakım karmaşık biçimler içinde çalışır. Sonra da çözümlemek üzere kendi kendine sorunlar yaratır. 

Süper-kabile içinde yalnızca «çok zor koşullar altında yaşıyor» diye tanımladıklarımız, gerçekten yaşamlarını sürdürebilmek için çalışmaktadırlar. Onlar bile boş kaldıkları kısacık sürelerde hemen, Uyarılma Çabası'na girişirler. Bunun da nedeni vardır: ilkel avcı kabile adamı yaşamını sürdürmek için çalışmaktaydı ama yaptığı işler çeşitli ve doyurucuydu. Oysa süper-kabile hiyerarşisinin tabanındaki zavallı, yaşamda kalabilmek için çalışır ama, aynı imkânlara: sahip değildir. İşbölümü ve sanayileşme sayesinde dayanılmayacak kadar renksiz ve tekdüze bir iş yapmak zorundadır; günlerce, yıllarca kafatasının içinde sakladığı dev beyinle alay edilmektedir sanki. Kendine ayırabildiği zaman, birkaç dakika da olsa, çağdaş dünyada yaşayan herkes gibi o da uyarılmaya çabalayacaktır. Uyarılma sorununda miktarın olduğu kadar çeşitliliğin, niceliğin olduğu kadar da niteliğin önemi vardır. 

Diğerleri için, söylediğim gibi, eylemin temeli, çalışmış olmak için çalışmaktır ve örneğin bir işadamının işi yeterince uyarıcıysa, çalışma saatleri içinde kendisini doyuracak kadar lehte puan toplamıştır ve boş zamanını dinlenerek, en sâkin işlere dalarak geçirebilir. Şöminesinin karşısına geçip içkisini yudumlar ya da sâkin bir lokantada yemeğini yiyebilir. Yemekten sonra dansederse eğer, nasıl dansettiği dikkatle izlenmeye değer. Yaşamını sürdürmek için çalışan işçi de akşam dansetmeye gidebilir. İlk bakışta bu, şimdiyedek söylediklerimize aykırı gibi gelse de, dikkatle bakarsak görürüz ki, bu iki dansetme biçimi arasında dünyalar kadar fark vardır. Büyük işadamları yorucu, yarışırcasına tepinilen dansing'lere ya da insanların kendinden geçip hopladıkları halk oyunlarına rağbet etmezler. Fazla uyarılmaya ihtiyaç duymamaktadırlar; bu yüzden ufak gece klüplerinin pistlerinde beceriksizce ayak sürümeyi tercih ederler ki, bu çılgınca ve kazanmak için girişilmiş bir eylem olmaktan çok 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uzaktır. Hünersiz işçi hünerli bir dansör olabilir; hünerli işadamının hünerli bir dansör olması enderdir. Her iki durumda da kişisel bir denge kurulmaktadır. Uyarılma Çabası'nın hedefi de budur zaten. 

Bu noktayı açıklamak için ele aldığım örneği biraz fazla basitleştirdim. Bu basitleme sonucu size, aradaki fark, sınıf farkı gibi gelmiş olabilir. Bu doğru değildir. Aynı işi tekrarlamaktan bunalan, fabrikadaki ambalaj işçisininki kadar can sıkıcı büro işiyle uğraşmak zorunda kalan işadamlarının sayısı hayli kabarıktır. Onlarında boş zamanlarında fabrika işçisi gibi aşırı uyarılma ihtiyacı duymaları normaldir. Öte yandan bazı ağır işler zengin ve çeşitlidir. Bu gibi işlerde çalışan talihli işçiler, başarılı işadamı gibi akşamlarını bir kadeh içkiyle ve arkadaşlarıyla çene çalarak geçirmeyi tercih ederler. 

Yeterince uyarılmayan ev kadını bir diğer ilginç durumdur. Çalışmada ekonomi sağlayan araçlarla çevrilmiş çağdaş ev kadını, kendi kendine işi çoğaltıcı yollar yaratmak zorundadır. Bu sanıldığı kadar boşuna bir çaba değildir. Hiç olmazsa uğraşlar arasında bir seçim yapma hakkına sahiptir İşte süper-kabile yaşamının bütün avantajı burada yatar. İlkel kabile yaşamında, seçmek söz konusu değildir. Yaşamı sürdürebilmek için neler yapılması gerektiği bellidir zaten. 
Şunu, şunu, şunu yaparsın yada ölürsün. Ama şimdi şunu ya da bunu, kısacası canının istediğini yaparsın (bir şey yapmak zorunda olduğunu bildiğin sürece işler yolundadır) ya da uyarılma çabası'nın altın kuralını bozarsın. İşte bu yüzden çamaşırları makineye atan ev kadını da kendine yapacak başka bir iş bulmak zorundadır. İmkânlar o kadar çoktur ki, aralarından birini seçmek bile başlı başına bir oyun durumuna gelebilir. Ama arada ipin ucu da kaçabilir. Yeterince uyarılmayan oyuncu birden aslında yapması gereken işin yerine seçtiği ve var gücüyle giriştiği dengeleyici işi anlamsız bulmaya başlar. Eşyaların yerini değiştirmenin, pul koleksiyonu yapmanın ya da evin köpeğini yeni bir yarışmaya sokmanın anlamı nedir? Neyi ispat eder bu? Ne kazandırır insana? İşte uyarılma çabası'nın en büyük tehlikelerinden biri. Gerçekten yaşamı sürdürebilmek için girişilen işlerin dublörleri, ne kadar uğraşılırsa uğraşılsın, birer dublör olmaktan ileri gidemezler. Düş kırıklığı er geç baş gösterecek ve o zaman da bu, kendi başına bir sorun olacaktır. 

Bunun çeşitli çözüm yolları vardır. Birincisi oldukça tehlikelidir. Uyarılma çabası üzerine kurulmuş bir çeşitlemedir ve adı «yaşamı sürdürmeye meydan okumasdır. Düş kırıklığına uğramış bir yeni yetme, top sahasında gol atacağına dükkân vitrinlerine taş atmaya başlar. Düş kırıklığına uğramış ev kadını, köpeği okşamaktan vazgeçip sütçüyü okşamaya kalkar. Düş kırıklığına uğramış işadamı, otomobilinin motorunu indirmek yerine sekreterinin külotunu indirebilir. Bu gibi yön değiştirmeler hayli dehşet verici olaylarla noktalanabilir. Kısa bir süre sonra, söz konusu kişi, toplumsal yaşamını kurtarmak için gerçek bir ölüm kalım savaşının ortasında bulacaktır kendini. Bu gibi durumlarda eşyaların yerini değiştirmek ya da pul koleksiyonu yapmak gibi eylemlerinin azalması karakteristiktir. Ancak olağanüstü durum geçip de fırtına dindikten sonra, «dublör eylemler» birden eskisinden çok daha çekici gelmeye başlar. 

Daha tehlikesiz bir diğer yol vardır ki, onu da «yaşamı sürdürme savaşına dolaylı yoldan meydan okumak» olarak adlandıracağız. Bu yolun bir biçimi, başkalarının duygusal yaşamına burnumuzu sokup bir kargaşa yaratmak, kısacası kendi başımıza gelebilecekleri onlara yaşatmaktır. O kötü dedikodu mekanizmasının birinci ilkesidir bu! Çok tutulan bir çare olmasının nedeni de, direkt yönteme oranla kendi güvenliğimizi daha az tehlikeye sokmasıdır. En kötüsü birkaç arkadaştan olursunuz, o kadaf. Üstelik iyi hazırlanmış bir planı doğru uygularsanız, daha yakın arkadaşlar kazanmanız bile mümkündür. Eğer manevralarınız sayesinde yaşamlarını 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yıkabilmişseniz, sizin arkadaşlığınıza daha da fazla ihtiyaçları olacaktır. Yani, yakalanmadığınız takdirde, iki yönlü bir yararı olur bu yolun: hem onların yaşamlarını sürdürmek için giriştikleri ölüm kalım dramını seyredip hınzır bir zevk duyabilir, hem de arkasından size daha da bağlanmış dostlar edinebilirsiniz. 

“Yaşamı sürdürmeye dolaylı yoldan meydan okumav»nın ikinci biçimi daha az zarar vericidir. Bu da kitap, film, tiyatro oyunu ve televizyondaki yapma kişilerle özdeşleşmek ve onların dramlarını birlikte yaşamaktır. Bu öylesine tutulmuş bir yoldur ki, yarattığı ihtiyacı doyurmak için dev bir sanayi kurulmuştur. Yalnızca zararsız ve güvenilir bir yol olmakla da kalmaz; diğerlerine oranla çok ucuzdur. «Yaşamı sürdürmeye meydan okumas son hesapta binlerce liraya malolabilir; oysa bu yolu seçen uyarılma çabası'na girişmiş kişi, birkaç lira karşılığında kandırma, iğfal etme, aldatma, açlık, cinayet, yağma gibi eylemlere rahatça katılabilir, hem de oturduğu yerden kalkmadan. 

2 — Eğer uyarılma çok zayıfsa, davranışsal verimi normal bir uyarıya aşırı tepki göstererek artırabilirsiniz. 

Bu, uyarılma çabası'nın aşırı düşkünlük (iptilâ) ilkesidir. Bir sorun yaratıp sonra çözmek yerine, el altındaki bir uyarıya karşı, artık sizi uyarmasa bile tepki göstermek yoluna gitmektir. Bu uyarı, oyalayıcı bir araç olmak görevini yüklenmiştir artık. 

Seyircilerin hayvanlara yiyecek vermelerine izin verilen hayvanat bahçelerinde, canı sıkılan, yapacak bir işi olmayan bazı hayvanların durup dinlenmeden, yemek yedikleri görülür. Bakıcıların verdiği yemeği yedikten sonra, karınları tok olsa bile, boş oturmaktansa tembel tembel ağız oynatıp bir şeyler gevelerler. Ya gittikçe daha fazla şişmanlar, ya hastalanır, ya da hem şişmanlar, hem hastalanırlar. Hayvanat bahçesindeki keçiler, karton dondurma kutularından tutun da, kâğıt parçalarına kadar önlerine ne atılırsa yerler. Devekuşlarının sivri madeni nesneler yedikleri bile olur. Bir dişi fil olayı vardır ki, artık klasik bir örnek sayılmaktadır. Yalnız bir gün içinde, normal gündelik yemeğinin yanısıra, bahçeyi gezenlerin verdiklerinden yedikleri şöyle tespit edilmiştir: 
1700 Amerikan fıstığı, 1300 şeker, 1089 lokma ekmek, 811 
bisküvi, 198 dilim portakal, 17 elma, 16 parça kâğıt, 7 dondurma, 1 hamburger, 1 ayakkabı bağı, 1 beyaz deri kadın eldiveni. Hayvanat bahçesinde, midelerindeki fazla yemeğin yaptığı basınç sonucu boğularak ölen ayılar da vardır. Kendilerini uyarılma çabası'na adamış kurbanlardır bunlar. 

Bu konuda özellikle ilgi çekici bir örnek, durmaksızın yiyen, kusan ve sonra kustuğunu yiyen, yani kendi kendine Roma usulü ziyafet çeken erkek bir gorildir. Tembel ayı diye bilinen hayvanın da yemeğini yüz kere kustuğu ve kustuğu yemeği her yiyişinde türüne özgü memnuniyet hırıltı ve mırıltıları çıkardığı da bilinmektedir. 

Hayvanın tıka basa yemek olanağı kısıtlıysa, yapacak başka şeyi de yoksa, temizlenme eylemini gereğinden fazla uzatmak gibi başka bir yola baş vurur. Bunun sonunda da başına dert açılır. Sarı ibikli bir papağan hatırlıyorum, ibiginden sarkan uzun bir sarı tüyden başka hiç tüy kalmamıştı üstünde. Vücudunun geri tarafı tencereye atılmaya hazır bir tavuk kadar çıplaktı. Bu, aşırı bir olay olsa da yine pek ender rastlanır bir şey değildir. Memeli hayvanların vücutlarinın bazı kısımlarını yara oluncaya kadar kaşıyıp yaladıkları bilinmektedir. Kaşınma ve yalama bir kısır döngü halinde işler bu hayvanlarda. 

Bu konuda, uyarılma çabası'ndaki insanda birtakım tatsız şekillere rastlarız. Bebeklik çağında, parmak emme huyu gereğinden fazla uzamış ve yerleşmişse bu, anneyle kurulan ilişkinin ya da alışverişin yetersiz olduğunu ortaya koyar. 
Daha büyüdüğümüzde oyalanmak için bir şeyler yeriz; zaman geçirmek için atıştırdığımız bisküviler, çikolatalar sonucu şişer, şişer, hayvanat bahçesindeki ayılara döneriz. Ya 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da papağan gibi başımıza dert açanadek tırmalanırız. Bizler- de bu, tırnak yemek ya da yaraların kabuklarını koparmak biçimini alır. Oyalanmak için içilen içkiler uzun bardaklarda ve tatlı olursa, şişmanlatır; küçük bardaklarda ve sert alkollü olursa, tiryakiliğe ve karaciğer hastalığına yol açar. Zaman öldürmek için içilen sigaraların da zararlı olduğunu söylemek gerekir mi bilmem. 

Uyarılma çabası'nı iyi «kıvıramadığımız» takdirde sakıncaları elbette ki çoktur. Bu zaman-öldürücülere gereğinden fazla kapılmamamızın tek nedeni, sınırlı, dolayısıyla geliştirihnesi imkânsız olmalarıdır. Yapılabilecek tek şey aynı hareketi tekrarlamak, böylece etkilerini daha uzun sürdürmektir. Gerçekten etkili olmaları için çok uzun bir zaman uygulanmaları gerekir; o zaman da tehlikeli olmaya başlarlar. 
Küçük çapta zaman öldürücüler olarak yararlı bile sayılabilirlerse de, aşırıya kaçıldığında büyük zararlara yol açarlar. 

3 — Eğer uyarı çok zayıfsa, davranışsal verimi yeni eylemler yaratarak artırabilirsiniz. 

Bu, yaratıcılık ilkesidir. Eğer alışılmış biçimler çok renksizse, hayvanat bahçesinin zeki hayvanları yeni biçimler yaratmak zorunluluğunu duyarlar. Tutsak şempanzeler, örnegin, yerlerde yuvarlanmak, ayaklarını sürümek, çeşitli jJimnastik hareketleri uydurmak gibi yeni biçimsel imkânlar araştırırlar. Ellerine küçük bir ip parçası geçirirlerse, kafesin tavan parmaklıklarından aşağı sarkıtıp dişleri ya da elleriyle her ucuna tutunacak ve sirk cafnbazları gibi sallanacaklardır. 

Hayvanat bahçesindeki hayvanların çoğu can sıkıntılarını gidermek için ziyaretçilere ilgi gösterir. Kafeslerinin önünden geçenlere aldırmazlık ederlerse, ziyaretçiler de onlara dönüp bakmadan geçip gideceklerdir. Oysa, onları uyarırlarsa, karşılığında kendileri de onlar tarafından uyarılacaklardır. Akıllı bir hayvanın, hayvanat bahçesi ziyaretçilerine yaptırmayacağı yoktur. Bir şempanze ya da orangutan, ziyaretçilerin yüzlerine tükürebilir; çığlık atıp, parmaklıklara saldırabilir. 
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Fil, hortumunun ucundan tükürük püskürtebilir. Fok balığı yüzgeçleriyle üstlerine su atabilir. Saksağan ya da papağan, tüylü ibiğini kaşıtabilir ya da kendisine uzatılan parmakları gagalayabilir. 

Bir erkek aslanın seyircileri oynatmak konusundaki başarısına değinmeden geçmek doğru olmayacak. Aslanın normal işeme biçimi, çişini dikey bir nesneye doğru, arkadan, yatay olarak fışkırtmaktır. Bir gün kafesin ön parmaklıklanından birini dikey hedef aldığında, çişini ziyaretçilerin üzerine püskürttüğünü ve bunun hayli ilginç bir tepkiyle karşılandığını farketmişti. Ziyaretçilerin tepkisi çığlıklar atıp geri sıçramak olmuştu. Zamanla hedefini tayin etmekteki becerikliliği artmakla kalmamış, buna bir de yeni numara eklenmişti. İlk püskürtmeden sonra en ön sıradakiler geri çekilmekte, ikinci sıradakiler olayı daha yakından izlemek için yaklaşmaktaydılar. Aslan da çişini bir kerede fışkırtmak yerine birazını saklamakta, böylece yeni kurulan ön sıradan da tepki alabilmekteydi. 

Yiyecek dilenmek (ki bunu yiyecek gevelemekten ayırmak gerekir) daha yumuşak, ama aynı oranda ödüllendirici bir başka yoldur ve birçok tür tarafından benimsenmiştir. 
Gerekli olan özel bir hareket ya da pozisyon bulmaktan ibarettir; seyircilerin dikkatini çekip aç olduğuna inandıracak bir pozisyon ya da hareket. Maymunlar ellerini ileri uzatıp avuçlarını açmayı yeterli bulmuşlardır, ama ayılar bu konuda çok daha yaratıcıdırlar. Hepsi kendine özgü bir biçim geliştirmiştir: kimi ard ayakları üzerine kalkıp, ön ayaklarından birini sallar; kimi kıç üstü kıvrılıp oturur, ön ayaklarıyla ard ayaklarını kavrar; kimi dik oturup ön ayaklarından birini alt çenesine takar, ağzını açıp bekler; bir diğeri ayağa kalkıp başını sallar, ya da yanına çağırdığını belirten işaretler yapar. Akıllı bir hayvanat bahçesi ayısı için, ziyaretçilerin bu gibi gösterilere tepki göstermelerini sağlamak işten bile değildir. Bütün sorun, ilgilerini üzerinde tutabilmek için ara sıra attıklarını yiyerek gönüllerini almak zorunluluğudur. Ayı bunu yapmadığı takdirde ondan uzaklaşacaklar ve yaratmış olduğu toplumsal alışverişin heyecan verici karşılıklı uyarma imkânı ortadan kalkacaktır. Bunun neye vardığını daha önce görmüştür: daha az tatmin edici olan «aşırı düşkünlük» (iptilâ) ilkesine geri dönülür ve şişmanlayıp hastalanılır. 

Havvanat bahçesinde rasladığımız jimnastik gösterileri ve dilenme numaraları gibi eylem biçimlerinin doğal koşullar altında görülmemesi, önemli bir noktadır. Bunlar tutsaklık ortamının özel koşullarının zorunlu kıldığı buluşlardır. 

İnsanat bahçesinde «yaratıcılık ilkesi» akıl almaz bir düzeye erişmiştir. Daha önce de söylediğim gibi, kişi uyanlma çabası'nın gerektirdiği ve yaşamı sürdürme çabasının yerini tutan eylemlerini anlamsız bulmaya başlayınca, düş kırıklığı baş gösterecektir. Bunun nedeni genellikle seçilen eylemlerin dar çerçeveli olmasıdır. İnsan, bu sınırları aşmaya çalışmış, çok daha karmaşık anlatı biçimleri aramıştır. Bu biçimler öyle çekicidir ki, sonsuz ödüller vaat eden yüksek düzeyde tecrübeler kazandırır insana. Burada basit eğlenceler dünyasından ayrılıp güzel sanatlar, felsefe ve arı bilimler dünyasına ayak basmaktayız. Bu dallamn büyük değer taşımaları, yalnızca yeterince uyarılmayan kişiye yararlarının dokunmasından değil, aynı zamanda insanın en büyük fizik özelliğini, dev beynini, alabildiğine kullanma imkânı sağlamasındandır. 

Bu eylemler bizim uygarlığımızda olağanüstü önem kazanmışlardır. Bu yüzden de bir anlamda uyarılma çabası'nın birer aracından başka bir şey olmadıklarını unuturuz. Ancak, yaşamı sürdürmek için çabalamak zorunda olmayan talihli kişilerin beşikten mezara zaman öldürmelerine yardımcı olurlar (tıpkı saklambaç ya da satranç oyunu gibi. Talihli diyorum, çünkü, süper-kabile koşullarının getirdiği en büyük avantaj eylemlerimizin hangi biçimi alacağı konusunda seçim yapma özgürlüğüne sahip olmamızdır ve insan beyni bu gibi 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güzel uğraşlara kendini verebilirse, yaşamı sürdürme çabası yerine, Uyarılma Çabası'na katılabildiğimiz için talihli sayabiliriz kendimizi. İnsanın yaratıcı yönünü alabildiğine değerlendirmesi demektir bu. Bilimsel araştırmaları izlemek, senfoniler dinlemek, şiir okumak, bale seyretmek, resim sergileri gezmekle, insanoğlunun uyarılma çabası'nı ne boyutlara vardırdığına ve buna nasıl olağanüstü bir duyarlılıkla kendini kaptırdığına tanık oluruz. 

4 — Eğer uyarı çok zayıfsa, normalden düşük uyarılara 
normal tepki göstererek davranışımızın verimini artırabiliriz. 

Bu «taşma» ilkesidir. Eğer bir şeyler yapmak için duyduğumuz ihtiyaç olağanüstü çoğalırsa, böyle bir eylemde bulunmak için gerekli dış etkenler olmasa bile, taşıp yüzeye çıkacaktır. 

Vahşi ortamda hiç bir tepki uyandırmayacak nesnelere hayvanat bahçesinde özel ilgi gösterilir. Maymunlarda bu «koprofajiv biçiminde görülür: çiğnenecek başka bir şey yoksa, hayvan kendi dışkısını çiğner. Ya da sınırlarında nöbet tutacağı bir toprağı olmadığından, kafeste volta atar: bir o yana, bir bu yana yürür durur; ritmik, kısır adımlamalarla kendine bir iz çizenedek. Ama, bu bile boş durmaktan iyidir. 

Uygun bir eş yoksa yanında, hayvanat bahçesindeki hayvan bulabildiği herhangi bir şeyle çiftleşmeye kalkacaktır. 
Yalnız bir sırtlan, örneğin, yuvarlak bir yemek kabını diklemesine kaldırdıktan sonra ileri geri ritmik hareketlerle vücuduna bastırıp erkeklik organını yeterince uyarmış, kısacası bu yemek kabıyla cinsel ilişkide bulunmayı başarmıştır. Yalnız yaşayan bir erkek racoon, yatağını eş olarak kullanmıştır: Bir demet samanı sıkıca vücuduna yapıştırdıktan sonra ritmik kalça hareketleri yapmaktaydı hayvan. Bazen başka türden bir hayvanla birlikte oturmak zorunda kalan bir hayvanat bahçesi üyesi, bu yabancıyı bir eş benzeri olarak kullanır. Bir ağaç kirpisiyle oturan erkek bir fırça-kuyruk kirpi, sürekli olarak ona binmeye çalışmıştır. Bu iki tür birbirine 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pek benzemez; belkemiği yapıları hayli farklıdır. Bu yüzden de macera, dişinin hayli acı çekmesine neden olmuştur. Küçük bir sincap-maymun da, başka bir kafesi kendinden on kat daha iri, kanguruya benzer springhdas diye bilinen bir kemiriciyle paylaşmaktaydı. Gözüpek maymunun, kemirici hayvan uykudayken, sırtına binip onunla çiftleşmeye kalkıştığı birçok kez görülmüştür. Bu umutsuz çabalar çevredeki gazeteye de yansımış, ancak olay çok yanlış yorumlanmıştı. Maymunun şirin bir oyuna giriştiğini, «koca hayvanın sırtında, tüylü bir at yarışçısıəna benzediğini yazıyordu gazete. 

Gösterdiğimiz cinsel örnekler fetişizmi akla getirebilir ama, iki ayrı sorundur bunlar. Doğal uyarı ögesi ortaya çıkar çıkmaz, hayvan, «taşkın eylemlerisnden vazgeçip normal davranışına geri dönecektir. 

Yukarıdaki örneklerde, hayvanlar yanlarına kendi türlerinden bir dişi konulduğunda derhal bu eylemlerden vazgeçmişlerdir. Bir önceki bölümde sözünü ettiğimiz fetişçiler gibi, dişi-benzer nesnelere «takılıp kalmışlardır.» 

Bir dişi tembel ayıyla küçük bir douroucouli maymunu aynı kafese kapatıldıklarında hayli ilginç bir karşılıklı «taşma» eylemi görülmüştür. Doğal ortamda bu maymun, ağaç kovuklarında kendine bir çeşit yuva hazırlar ve gündüzleri içine girip uyur. Dişi tembel ayı doğal ortamda doğurduğun- da, yavrusunu uzun süre sırtında taşır. Hayvanat bahçesinde maymun sıcak bir yataktan, ayı ise bir yavrudan yoksundular. Maymunun ayıya sıkıca sarılıp uyumasıyla sorun her iki taraf için de çözümlenmiştir. 

Uyarılma çabası'nın bu dördüncü ilkesini, fırtınada sığınılacak bir liman aramaktan çok, durgun havada sığınılacak bir liman aramak olarak tanımlayabiliriz. Ve insanat bahçesinde esip duran amansız rüzgârlara rağmen insan da kendini durgunluktan kurtaracak limanlar aramak durumunda kalır. 
Süper-kabile üyelerinin duygusal boşalma biçimleri sık sık, şu ya da bu nedenle engellenir. Maddi bolluk içinde davranışsal yoksulluk çeker insanoğlu. O zaman da, hayvanat bahçesindeki hayvanlar gibi normalden düşük uyarılara, çok zayıf bile olsalar, tepki göstermek zorunda kalır. 

Cinsel bakımdan insan, eş bulamama sorununu, ihtiyacını kendi kendine gidererek çözümlemek konusunda, diğer hayvanlara oranla çok daha iyi donatılmıştır. Ve çoğunluk bu yola başvurur. Buna rağmen insanların hayvanlarla cinsel ilişkide bulunmasına (zoofilia) da ara sıra rastlanır. Evet, enderdir bu olaylar ama herkesin sandığı kadar ender değildir. Yakın zamanlarda Amerikalıların yaptıkları bir araştırma sonucu bu ülkede, çiftlikte yetişmiş erkek çocukların 517'- sinin yaşamlarında en az bir kez «hayvanlarla ilişki» sonucu orgazma vardıkları saptanmıştır. Çiftlik hayvanlarıyla daha «ılımlı» cinsel ilişkiler kurmuş olanların oranı ise oldukça yüksektir: çiftlikte yetişmiş erkek çocukların 4465'i. Tercih edilenler; dana, eşek, koyun gibi büyükbaş hayvanlar ve bazen ördek, kaz ve tavuk gibi büyük boy kuşlardır. 

Dişi insanlarda hayvanlarla cinsel ilişkide bulunmak eğilimine çok daha az rastlanmaktadır. 6000 Amerikalı kadından yalnızca 29'i başka bir hayvan türü, genellikle köpek tarafından uyarılma sonucu orgazma varmışlardır. 

Çoğunluk bu gibi eylemleri mide bulandırıcı, iğrenç olarak görür. Ancak varoluşları, uyarılma çabası'ndakilerin boş durmamak için ne gibi aşırılıklara başvurabileceklerini göstermektedir. Hayvanat bahçesinde görülen davranışlarla aradaki benzerlikler yadsınamayacak kadar açıktır. 

«Hiçten iyidir» cinsinden homoseksüellik gibi, diğer cinsel davranış biçimleri de bu sınıfa girer. Normal uyarıcıların yokluğunda normal-altı bir uyarıcıyla yetinilmektedir. Açlıktan kıvranan bir insan, hiçbir şey çiğnememektense besin değeri olmayan odun ya da benzeri bir nesneyi kemirir. Düşmandan yoksun saldırgan kişiler, cansız nesnelere saldırır ya da kendi vücutlarını berelerler. 
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5 — Uyarılma çok zayıfsa, seçilmiş uyarıları yapma olarak abartıp davranış veriminizi artırabilirsiniz. 

Bu ilke «normal-üstü uyarılar yaratmakəola ilgilidir. Basit bir varsayıma dayanır eğer doğal, normal uyarılar normal tepkiler yaratıyorsa, normal-üstü uyarılar normal-üstü tepkiler yaratacaktır. İnsanat bahçesinde bu düşünceden hayli yararlanılmaktaysa da hayvanat bahçesinde uygulayanlar enderdir. Hayvan davranışları üzerine inceleme yapanlar, deney hayvanları için çeşitli normal-üstü uyarılar icat etmişlerdir. Ancak bu gibi olayların kendiliğinden ortaya çıktığı enderdir. Bunlardan bir örnek verelim: 

Kendi araştırmalarımdan birinde tanık olduğum bir olayı anlatacağım size. Bir süredir, bir araştırma merkezinin bütün çatı katını kaplayan geniş kuşevinde, çeşitli cinsten kuşlar bulundurmaktaydım. Kuşlar, bir ara, kafesin tepesine tüneyip onlara saldırmaya kalkan yırtıcı bir baykuşun gece ziyaretlerinden iyice tedirgin olmaktaydılar. Bu sorunu yakından incelemek için hava karardığı sıralarda kuşevini gözetlemeye başladım. Ben oradayken baykuş hiç gelmedi, sonra da bir haber çıkmadı, ama o konu böylece kapanırken, ben bu sayede kuşlarda davranışsal bir gariplik farkettim. 

Kuşların arasında kumrular ve Cava serçesi olarak adlandırılan bir tür ispinozlar vardı. Bu ispinozlar genellikle bir dal üzerinde sıraya dizilir, birbirlerine sokulup tünerler. 
Garip olan, kuşevindeki ispinozların tünemek için kendi türlerinden olanlara değil, kumrulara yanaşmalarıydı. Her kumrunun tombol vücuduna bir küçük ispinoz yumulmuştu. Küçük kuşlar gönül rahatlığıyla gece için son hazırlığa girişirlerken, başlangıçta bu garip yatak arkadaşlarını biraz yadırgayan kumrular, bir şey yapamayacak kadar uykulu olduklarından bir iki kıpırdamadan sonra uykuya dalmaktaydılar. 
Bu garip davranış biçimini açıklamaya yardımcı olabilecek 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tek bir ipucu yoktu elimde. İki tür birlikte büyütülmüş de-Bildi; dolayısıyla bir ters damgalanma söz konusu olamazdı. 
İspinozlar tutsak olarak da büyümüş değildiler. Kendi türlerinden kuşlara sokulup tünememeleri için de hiç bir neden yoktu. Bir sorun daha vardı. Neden ispinozlar, kuşevindeki bunca tür arasından, birlikte uyumak için, kumruları seçmişlerdi? 

Gece nöbetlerine devam ettim ve daha da garip bir davranışa tanık oldum. İspinozlar uykuya dalmadan önce kumruların tüylerini düzeltmekteydiler gagalarıyla. Oysa doğal olarak, bu da yalnızca kendi türlerinin üyelerine yönelmiş bir davranıştı. Dahası da var. İspinozlar bir de kocaman yatak arkadaşlarının sırtlarında birdirbir oynamaktaydılar. Bir ispinoz zıplayarak kendine eş seçtiği kumrunun sırtına çıkmakta, sonra öte taraftan inmekteydi. Sonra yine sırtına ve geri. Ve nihayet ispinozların biri kumrunun bacakları arasına girip yerleştiğinde artık iyiden iyiye aklım karışmıştı. 
Uykulu kumru ayağa kalkıp yuvarlak göğsünün altında kıpırdayan bu yaratığa bir bakmış, bu arada ispinoz iyice yerleşmiş, kumru da bir itirazda bulunmamıştı ve böylece tüneyip kalmışlardı. Kumrunun tüylü göğsü altında ispinozun pembe gagası zar zor seçiliyordu. 

Bu olağanüstü ilişkiyi açıklamak zorundayım. Kumruların davranışlarında bir gariplik yoktu. Olsa olsa aşırı bir hoşgörü gösteriyorlardı. 

Üzerinde durulması gereken ispinozlardı. Tüneme saatinde özel bir işaret geliştirdiklerini ve kendi türlerinden olan kuşlara uyumaya hazır olduklarını böylelikle belirttiklerini farkettim. Faal durumda birbirinden uzak durdukları halde, uyuyacakları sıra, bir ispinoz, büyük bir ihtimalle en uykulusu, tüylerini kabartıp tüneğe yerleşmekteydi. Bu, diger kuşlara, onun yanına sokulup tüneyebileceklerini belirten bir işaretti. Bir ikinci ispinoz onun yanına tüneyip tüylerini kabartmakta, üçüncü, dördüncü ve diğerleri de onu izleyip sıralanmaktaydılar. En arkada kalanlar sıranın ortalarında, daha sıcak ve tercih edilen bir yer bulabilmek için öbürlerinin sırtlarından atladıktan sonra bir yer bulup yerleşmekteydiler. İşte gerekli bütün ipuçlarını bulmuştum. 
Tüyleri kabartma ve çökme, ispinozlara, hareket halindeki görünümlerine oranla daha büyük ve daha toparlak bir görünüm kazandırmaktaydı. Başlıca belirti de buydu zaten: «Gel benimle tüne» çağrısı. Tünemiş bir kumru ise hem daha büyük, hem de daha yuvarlaktı; bu yüzden de ister istemez çok daha güçlü bir tünemeye çağrı işareti göndermekteydi. 
Dahası, kuşevindeki diğer türlere oranla kumruların küçük ispinozlarla hemen hemen aynı gri renkte tüyleri vardı. Bu büyük, yuvarlak gri nesneler ispinozlara normal-üstü işaretler göndermekteydi. Onlar da buna ilgisiz kalamıyorlardı. Bu boyut, biçim ve renk bileşimine tepki göstermek üzere programlanmış ispinozlar da kumruların gönderdiği normal-üstü tüneme çağrısını kendi türlerindekilerin gönderdiği işaretlere tercih etmekteydiler. Gene de çözümlenmesi gereken bir nokta kalmaktaydı. Kumrular, ispinozlar gibi bir sıraya dizilip tünememekteydiler. Bu yüzden bir kumruya yaklaşan ispinoz kendini sıra sonunda bulmakta, sıranın ortasına geçmek için kumrunun sırtından atlamakta, öte yanına geçmekteydi. 
Kumru o kadar büyüktü ki bir sıra ispinoz gibi gelmekteydi küçük kuşa ve böylece sıranın ortasını bulmak için bir o yana bir bu yana sıçradıktan sonra, kumrunun bacakları arasına, «sıranın ortasındaki» sıcak, en güzel yere yerleşmekteydi. 
Daha önce de belirttiğim gibi, deney yapmak üzere, özellikle hazırlanmadan, kendiliğinden ortaya çıkan hayvanlar arası normal-üstü uyarı durumlarına çok ender rastlanır ve bu verdiğim örnek de bilinen birkaç olaydan biridir. Daha iyi bilinen diğer örneklerde, her zaman deneysel yapma ögeler kullanılmıştır. Poyraz kuşu adıyla bilinen ve toprakta yuva yapan bir çeşit kuş vardır. Bu kuş, yumurtası yuvadan 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dışarı yuvarlandığı takdirde, gagasının özel bir hareketiyle onu geri çeker. Eğer çeşitli boylarda yapma yumurtalar konulursa önüne, poyraz kuşu hemen en büyüğünü tercih eder. 
Kendi yumurtalarından kat kat büyük ve ağır yumurtaları yuvaya geri itmeye çalıştığı olur. Burada da, söz konusu olan, hayvanın normal-üstü uyarılara tepki göstermekten kendini alıkoyamamasıdır. 

Bir cins martı yavruları, yiyecek istediklerini analarının gagasının hemen kenarındaki parlak kırmızı noktayı gagalayarak belirtirler. Anaları da bu işaret üzerine, yavruları için midesinde sakladığı balığı çıkartır. Bu yavruların, analarının kâğıda çizilmiş bir resmini bile gagalayacağı saptanmıştır. Bir seri deneme sonucu martının başındaki diğer ayrıntıların önem taşımadığı, yavruların herhangi bir kırmızı noktayı gagalayacağı anlaşılmıştır. Dahası, üzerinde üç kırmızı nokta bulunan bir tahta parçasını, analarının başının tam bir kopyasından daha uzun süre gagalamışlardır. Burada da üç noktalı tahta, normal-üstü bir uyarı aracı olmaktadır. 

Birkaç örnek daha vermek mümkün ama, bu kadarının yeterli olduğu kanısındayım. Görülüyor ki, bazı kişilerin hoşuna gitmeyecek bir düşünce de olsa, doğayı değiştirmek, düzeltmek mümkün. Nedeni oldukça basit: her hayvanda karmaşık bir uzlaşma sistemi vardır. Yaşamı sürdürmek için yerine getirilmesi gereken koşullar, hayvanı aynı anda birbiriyle çelişen birkaç yöne çekmektedir. Örneğin, çok parlak renkliyse, düşmanlar tarafından kolayca seçilecektir. Öte yandan çok donuk renkli bir hayvan, eş bulmakta zorluk çekecektir. Ancak yaşamı sürdürmek için karşı konulması gereken baskılar yapma olarak azaltıldığı zaman bu uzlaşma sistemi de biraz gevşetilebilir. Güvenliği insanlar tarafından sağlanan evcil hayvanların, yırtıcı düşmanlardan korkmaları için, artık bir neden kalmaz. Çekinmeden pırıl pırıl beyazıara, göz kamaştıran alacalara ve başka canlı renklere bürünebilirler. Ama bu halde doğal ortam içine koyverilirlerse o 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kadar dikkati çekeceklerdir ki, hemen doğal düşmanlarına yem olacaklardır. 

Süper-kabile insanı da evcilleştirdiği hayvanlar gibi yaşamı sürdürmenin, doğal uyarılar üzerindeki kısıtlamalarına uymama hakkına sahiptir. Uyarıları dilediği gibi evirip çevirmek, abartmak ya da çarpıtmak olanakları vardır. Uyarıların gücünü yapma olarak artırarak —normal-üstü uyarılar yaratarak— tepki gösterme olanağını alabildiğine genişletebilir. Süper-kabile dünyasının insanı da, dev yumurtalarla çevrili bir poyraz kuşuna benzer. 

Normal-üstü uyarılma örnekleri dört bir yanımızı çevirmiştir. Çiçeklerin rengini beğeniyorsak daha büyük, daha parlak çiçekler yetiştiririz. İnsan vücudunun ritmik hareketi hoşumuza giderse, jimnastik diye başlı başına bir uğraş ediniriz. Yemeklerin tadı bizim için önemliyse, daha baharlı, daha hoş yemekler pişiririz. Rahat bir döşekte uyumaktan hoşlanıyorsak, yayıyla, şiltesiyle, normal-üstü yataklar yaparız. 

İşe dış görüşümüzü, yani giyim ve makyaj eşyalarımızı incelemekten başlayalım. Erkek giyeceklerinin çoğunda omuzlar vatkalıdır. Ergenlik çağında erkeklerle dişilerin omuzlarının gelişimi büyük bir farklılık gösterir. Erkek çocukların omuzları, kızlara kıyasla çok daha geniştir. Bu, yetişkin erkek olmanın doğal, biyolojik belirtilerinden biridir. 
Omuzları daha da geniş gösteren giyimler bu «erkekliğe» normal-üstü bir nitelik kazandırır. Geniş omuzlu giysilere en «erkekçe» meslek üyelerinin giyiminde, apoletli asker ceketlerinde rastlanılmasına şaşmamalı. Boyun uzaması bir diger yetişkinlik belirtisidir; özellikle erkekler arasında. Dikkat ederseniz saldırganca görünen hemen her erkek giyimini, boyu daha uzun gösteren yüksek bir şapka, başlık, vb. tamamlar. Çok rahatsız olmasa, sırıklar üzerinde yürümeyi bile göze alacağımızdan hiç kuşkunuz olmasın. 
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Normal-üstü bir gençlik iddiasındaki erkekler, saçları dökülmüş başlarına takma saç, yaşlı ağızlarına diş takarlar, sarkan midelerini kaldırsın diye korse giyerler. Normal-üstü yaşlı görünmek isteyen genç müdürlerin şakaklarına yapma aklar düşürülür. 

Türümüzün yeni yetme dişilerinde göğüslerin büyümesi ve kalçaların genişlemesi cinsel yetkinlik belirtileridir. Dişi bu özellikleri abartmakla, gönderdiği cinsel işaretleri daha etkili kılacaktır. Göğüslerini çeşitli araçlarla dikleştirir, büyütür, genişletir. Belini sıkarak kalçalarını daha geniş gösterebilir. Ayrıca kaba etlerini ve baldırlarını, bir zamanlar çok kullanılan özel yastıklarla daha geniş göstermek olanagına sahiptir. 

Dişinin gelişme sırasında geçirdiği önemli değişikliklerden bir diğeri de, bacakların, vücudun geri kalan kısmına oranla daha fazla uzamasıdır. Bu yüzden uzun bacak cinsel bir belirti, çok uzun bacak ise, cinsel çekicilikle eş anlamlı olmaktadır. Ancak, doğal nesneler olduklarından kendi başlarma normal-üstü birer uyarı aracı değildirler (topuklu ayakkabılar bu konuda biraz yardımcı olur), ama erotik kadın resimlerinde yapma olarak uzatılmaları mümkündür. Elle yapılan «Pin-up» resimlerinde kızların bacakları anormal uzunluktadır. Bu resimlere modellik eden kadınların bacaklarının, bir buçuk katı kadar uzun çizildikleri olur. Son zamanların modası kısa eteklerin cinsel çekicilik taşıması yalnızca çıplak et göstermek olanağı sağlaması değil, uzun eteklere oranla bacakları olduğundan uzun göstermesidir. 

Kadın makyaj eşyası normal-üstü uyarıların her cinsini taşır. Saydam, duru bir cildin, evrensel bir cinsel çekiciliği vardır. Cilt, krem ve pudralarla daha da pürüzsüz bir görünüm kazanır. Dişinin güneş altında çalışmadığını belirtmesi önemli olduğu zamanlar, cilde normal-üstü beyazlık kazandırmak için çeşitli malzemeler kullanılırdı. Sonra moda degişti ve güneşlenmeye zaman ayırabilecek kadar boş zamanı 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olduğunu belirtmesi daha önemli oldu. Artık cildin esmerleşmesi makbuldü. Bu kez de makyaj malzemesi cildin normal-üstü yanık görünmesi için yardıma koştu. Bir zamanlar kadınların sağlıklı görünmesi geçerliydi. Yanaklarına normal-üstü bir kırmızılık getiren allıklar sürerlerdi. Kadın cildini erkek cildinden ayıran bir diğer özellik de daha az tüylü olmasıdır. Bu konuda da yine normal-üstü bir görünüm sağlamak amacıyla çeşitli yollardan bacaklardaki, yüzdeki kıllar, türlü acılara katlanılarak yok edilir. Erkeklerin kaşları kadınlara oranla daha kalındır. Normal-üstü kadınlık belirtisi olan ince kaşlar yolunarak sağlanır. Bütün bunlara bir de normal-üstü göz, dudak boyaları, tırnak cilaları, kokular ve fazla kullanılmasa bile meme başı rujlarını da ekleyin; uyarı çabası'nın normal-üstülük ilkesine uymak için nasıl canla başla çalıştığımızı kabul edeceksiniz. 

Bir önceki bölümde erkeğin cinsel organının, normal-üstü bir penis sembolü olmak için ne hallere geldiğine değinmiştik. Gündelik giyimde ise kısa bir süre moda olan «apışlık> dışında pek başarı sağlayamamıştır. Bugün bundan kalan, İskoçyalıların eteklerine astıkları kürk çantadan ibarettir. 

Cinsel gücü artırıcı ilâçların (aphrodisiac) tek amacı, normal-üstü cinsel uyarılar sağlamaktır. Yüzyıllardır, çeşitli kültürlerde, yaşlanmakta olan erkekler, gittikçe yavaşlayan cinsel tepkilerini kamçılamak için yapma ilaçlara baş vurmuşlardır. Bu ilâçlarla ilgili bir sözlükte dokuz yüzü aşkın tarif sıralanmıştır ve aralarında; melek suyu, deve hörgücü, timsah pisliği, geyik menisi, kaz dili, tavşan çorbası, aslan yağı, sümüklüböcek boynu ve kuğunun cinsel organı gibi iç açıcı iksirler vardır. Bu araçların çoğu etkili olmuştur kuşkusuz, ama kimyasal özelliklerinden çok onlara ödenen paralar sayesinde. Doğu dünyasında gergedan boynuzu tozu normal-üstü bir cinsel uyarıcı olarak öylesine rağbet görmüştür ki, bugün dünya yüzündeki bazı gergedan cinsleri tükenmiş bulunmaktadır. Cinsel gücü artırıcı ilâçların hepsi yutulmaz. Bazıları sürülür, diğerleri sigara gibi içilir, enfiye gibi koklanır ya da muska gibi takılır. Kokulu bânyolardan enfiyelere kadar her şey daha güçlü, daha saldırgan bir uyarı sağlamak için seferber edilmiştir. 

Modern eczacılık da, cinsel yönü bu kadar ağır basmasa bile, diğer bakımlardan normal-üstü uyarıcılar üretimine kendini iyice kaptırmıştır. Normal-üstü uyku sağlayan uyku hapları, normal-üstü uyanıklık sağlayan uyarıcı ilâçlar, normal-üstü dışkılama sağlayan müshiller, normal-üstü vücut temizliği için temizlenme malzemesi, normal-üstü tebessümler için diş macunları piyasaya sürülmektedir. İnsanoğlunun zekâsı sayesinde bir çeşit yapma abartılma sürecinden geçmemiş hemen hiçbir doğal faaliyet kalmamıştır. 

Ticari reklâmcılık dünyası, birbirini bastırmaya uğraşan bir normal-üstü uyarılar kargaşasından başka bir şey değildir. Rekabet halindeki firmalar birbirinin eşi ürünleri piyasaya sürdükçe, normal-üstü uyarı çabası da başlı başına ve büyük çapta bir meslek durumuna geldi. Her ürünün rakiplerinden daha fazla uyarıcı olması gerekiyordu. Bu da biçim, doku, boyut ve renk gibi ögelerin ayrıntılarının büyük bir dikkatle ve sürekli olarak izlenmesini gerektirmekteydi. 

Normal-üstü uyarıların temel özelliklerinden biri de dogal uyarının kapsadığı niteliklerin tümünün abartılmasının gerekmemesidir. Poyraz kuşu, yapma yumurtanın tek bir niteliğinin (boyutlarının) normal-üstü olmasına tepki göstermekteydi. Martı yavrularıyla yapılan deneydeyse bir adım daha ileri gidilmişti. Önemli olan kırmızı noktalar abartıldıktan başka, önem taşımayan ana başının bazı özellikleri tamamen kaldırılmıştı. Böylece çifte bir işlem yapılmaktaydı: bir yandan gerekli uyarı ögesi abartılıyor, öte yandan gereksizler saf dışı bırakılıyordu. Deneyde bu işlemin yapılmasının nedeni, kırmızı noktaların istenen tepkiyi yaratmak için yeterli olduğunu göstermekti. Gene de bir adım daha ileri gitmekle, yani gereksiz ögeleri ortadan kaldırmakla, kırmızı noktalara daha da fazla dikkat çekilmektedir. İnsanlarla ilgili normal-üstü uyarıların çoğunda, bu çifte işlem büyük bir başarıyla uygulanır. Bu işlemi, uyarılma (uyarma) çabası'nın bir ek maddesi, ikincil bir ilkesi olarak ele alabiliriz. 

Şöyle denilebilir seçilmiş uyarılar, normal-üstü birer uyarı olabilmeleri için yapma olarak abartıldıklarında, diğer (seçilmemiş, gereksiz) uyarıların saf dışı bırakılması, beklenilen tepkiyi daha da artıracaktır. Böylece bir yandan da normal-altı uyarılar meydana getirilmekte ve normal-üstü uyarının etkisi bir ölçüde güçlendirilmektedir. Bu ilkeyi «aşırı uyarı sağlama» olarak adlandıracağız. 

Kitap, tiyatro oyunu, film ya da şarkılarla vakit geçirmek istediğimizde otomatik olarak bu işleme tabi oluruz. 
«Dramatize etmek» olarak adlandırdığımız süreç, bu ilkenin ana kaynağıdır. Gündelik hareketlerin gerçek yaşamdaki gibi aynen tekrarlanması hiç bir zaman yeterince uyarıcı olamaz. 
Abartılmaları gereklidir. «Aşırı uyarı sağlama» ilkesi gereksiz ayrıntıların çıkartılmasını, temel ayrıntının abartılıp sivrilmesini sağlar. Oyuncu yetiştiren en gerçekçi tiyatro okullarında ve hattâ bilimsel yazılarda ve belgesel film yapımında bile, bu çifte işlemin olumsuz olanından yararlanılır. Gereksizler ayıklanır ve böylece istenilen uyarı dolaylı yoldan abartılmış olur. Opera, melodram gibi daha cüsluplu,ş gösteri kollarında abartma dolaysızdır. Sesler, giysiler, iestler, hareketler ve konu gerçekten ayrılsa bile, insan beyninde silinmeyecek izler bırakacaktır. Bu size garip geldiyse, deneyde kullanılan kuşları düşünün. Martı yavrularının tepki gösterdikleri ana-benzeri uyarı, üç kırmızı noktalı bir tahta parçasıydı. Bunun bir martı başına ne kadar benzeyebileceğini siz düşünün. Demek ki, yavrular gerçek uyarı ögesinden bu kadar uzak bir nesneye bile tepki göstermeye razıydılar. Bizlerin «üslupçu» opera ayinlerine gösterdiğimiz tepki bu örnekten farklı değildir. 
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Çocukların oyuncakları, bebekleri aynı ilkenin nasıl işlediğine güzel bir örnektir. Bezden bebeklerin yüzlerinde bazı eizgiler tamamen unutulmuş, diğerleri abartılmıştır. Gözler koskoca birer noktadır, ama kaş yoktur. Ağız bir uçtan bir uca sırıtır, oysa burun iki noktaya indirilmiştir. Bir oyuncakçı dükkânına girdiğinizde normal-üstü uyarılarla normal-altı uyarıların çatışan dünyasının orta yerinde buluverirsiniz kendinizi. Ancak büyük çocukların oyuncakları daha az çatışan ögelerden, daha gerçekçi çizgilerden oluşur. 

Çocukların yaptıkları resimlerde de aynı şey söz konusudur. Yaptıkları insan resimlerinde kendilerince vücudun önemli organlarını abartarak çizerler, önemli görmediklerini ya hiç çizmez ya da küçültürler. Genellikle kafa, gözler ve ağız en orantı-dışı biçimde abartılır. Küçük çocuk için vücudun en anlamlı kısımlarıdır bunlar; görüntüsel anlatı ve ilişki kurma olanağı sağlarlar. Türümüzde kulaklar fazla etkileyici değildir, büyük önem de taşımaz, dolayısıyla çoğu kez hiç çizilmezler. 

Bu çeşit görüntüsel aşırıya kaçmaya ilkel insanların sanat yapılarında da sık sık rastlanır. Kafa, göz ve ağzın vücuda oranı normal-üstüdür ve çocuk resimlerindeki gibi, diger organlar olduklarından küçük çizilir. Gene de abartılmak üzere seçilen uyarı yerine göre farklılıklar gösterir. Çizilen adam koşmaktaysa, bacakları normal-üstü büyüklükte gösterilir. Eğer hareketsiz ayakta durmaktaysa, kolları ve bacakları birer sopa ternsil eder ya da hiç çizilmez. Tarih öncesi bir verimlilik tanrıçasının cinsel organları normal-üstü boyutlarda çizilmiştir; diğer organları hemen hemen yok gibidir. 
Böyle bir tanrıçanın koskoca gebe bir karnı, yusyuvarlak kalçaları, dev anası gibi göğüsleri vardır da, bacakları, kolları ya da başı çizilmemiş olabilir. 

Resme konu olan ögenin bu biçimde grafik olarak çarpıtılması, genellikle çirkin soysuzlaştırmalar olarak adlandırılmıştır; sanki insan biçiminin güzelliğine kötü niyetli bir 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hakarette bulunuluyormuş gibi. Oysa bu düşüncedeki eleştirmenler kendi vücutlarında taşıdıkları süsleri inceleseler, hiç de «doğanın isteğine uygun» bir biçimde olmadıklarını göreceklerdir. Onlar da çocuklar ya da ilkel sanatçılar gibi yozlaşmış normal-üstü ya da normal-altı ögelerle doludurlar. 

Sanatta uyarı aşırılığının çekici olması, bu abartmaların bir yerden bir yere, bir zamandan bir zamana göre gösterdikleri değişikliklere ve yapılan «düzeltmelerin» yeni uyum biçimlerine yol açmasına bağlıdır. Çağdaş dünyada bu biçim görüntüsel abartma görevini karton filmler yüklenmiştir; ayrıca karikatür sanatında da özel bir biçim almışlardır. Usta bir karikatürist, kurbanının yüz çizgileri arasında en göze çarpanını ele alır ve bunu, normal-üstü boyutlara vardırırken, bir yandan da, bu yüzün önemsiz çizgilerini daha da silikleştirir. Büyük bir burnun boyutları iki, hattâ üç katına çıkartılabilir, hem de yüzün diğer çizgileri bozulmaksızın. 
Giderek, bu yoldan yüzü daha da kolay tanınabilir duruma getirmek mümkündür. Burada önemli nokta, kişilerin yüzlerini, idealize ettiğimiz «tipik> insan yüzüyle oranlayarak aklumızda tutma eğilimimizdir. Eğer bir insan yüzü, aklımızdaki «tipik» yüzün çizgilerine oranla daha belirgin ya da daha silik, küçük ya da büyük, uzun ya da kısa, sarışın ya da esmer çizgiler taşıyorsa, en iyi aklımızda tutacağımız bu çizgilerdir. Başarılı bir karikatür çizmek için sanatçının içgüdüsel olarak bizlerin bu çizgilerden hangilerini seçmiş olduğumuzu bilmesi, sonra da güçlü çizgileri normal-üstü, silik çizgileri normal-altı boyutlarda işlemesi gerekir. Süreç, anaçizgileriyle çocuk resimlerinin ve ilkel resimlerin aynıdır; ancak karikatüristin, kişisel farklılıklara özel bir özen göstermesi gerekir. 

Görüntüsel sanatlar, tarih boyunca, aşırı uyarı sağlama ilkesi olarak adlandırdığımız bu ilkenin etkisi altında kalmışlardır. Eski sanat biçimlerinin hemen hepsi normal-üstü ve normal-altı «düzeltmelervle doludur. Ne var ki, yüzyıllar 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geçtikçe gerçekçilik Avrupa sanatında gittikçe artan bir önem kazanmıştır. Ressam ve heykeltraşlar, dış dünyayı olabildiği kadar gerçeğe uygun olarak yapıtlarına aktarmak zorunda kalmışlardır. Ancak son yüzyılda, fotoğrafın gelişmesinden ve bu görevi devralmasından sonra, sanatçı işlediği konuyu dilediği gibi, «evirip çevirme» olanağını geri kazanabilmiştir. Başlangıçta, hayli yavaş davranmış, 19.cu yüzyılda zincirleri koparmış olmasına rağmen, 20.ci yüzyıldan önce silkelenip kendine gelememiştir. Son altmış yıl içinde aşırı uyarı sağlama ilkesinin gittikçe daha güçlenmesiyle baş kaldırı dalgaları birbirini izlemiştir. Kural, bir kez daha «seçilen unsurları abartmaya, diğerlerini unutmaya» yönelmiştir. 

Çağdaş sanatçının insan yüzüyle dilediği gibi oynamaya başlaması üzerine karşı çıkma sesleri yükseldi. Bu resimler, yozlaşma belirtisi taşıyan delilikler, 20.ci yüzyıl yaşamının yeni bir hastalığı olarak nitelendi. Oysa sanatın temel eğilimlerinden olan uyarı çabası'na geri dönülmekteydi yalnızca. 
İnsan davranışlarının tiyatro gösterilerinde, bale ve operalarda melodramla abartılması, insan duygularının şarkı ve şiirde aşırı boyutlara vardırılması sevinçle onaylanmıştı da, görüntüsel sanatlarda aşırı uyarı sağlama çabası karşısında direniliyordu. Soyut müzik gösterilerini sessizce izleyenler, soyut resimler ortaya çıkar çıkmaz, anlamsız oldukları iddiasıyla saldırıya geçtiler. Aslında müzik hiçbir zaman doğal sesleri aynen aktarmak gibi estetik bir zorunluluk altına sokulmamıştır. 

Normal-üstü uyarıyı, doğal bir uyarının yapma olarak abartılması diye tanımladım, ama bu kavram bir yandan da icat edilmiş bir uyarıya da uygulanabilir. İki apaçık örnek size: güzel bir genç kızın pembe dudaklarının, doğal, biyolojik bir uyarı kaynağı olduğu kuşku götürmez bir gerçektir. 
Eğer bu kız dudaklarını daha parlak bir pembeye boyarsa, normal-üstü bir uyarı hazırlamaktadır. Burada anlaşılmayacak bir şey yok. Ben de zaten şimdiyedek hep bu tür örnekler 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vermeye çalışıyordum. Peki ama, yeni, pırıl pırıl bir otomobilin görüntüsü ne anlam taşıyor? Bu da oldukça yüklü bir uyarı kaynağıdır, ancak tamamen yapma, uydurma bir uyarı kaynağı. Normal-üstü bir uyarı olup olmadığını söyleyebilmek için bu nesneyi karşılaştırabileceğimiz, doğal, biyolojik bir model yok elimizde. Ama gene de çeşitli otomobillere göz gezdirdiğimizde normal-üstü nitelikler taşıyanları kolaylıkla ayırdedebiliriz. Bunlar diğerlerine oranla daha gösterişlidirler. Otomobil yapımcıları da normal-üstü uyarı sağlamak sorunuyla dudak boyası yapımcıları kadar yakından ilgilidirler. 
Ancak daha belirsiz bir alanda çalışmaktadırlar. Ellerinde biyolojik, doğal bir «çıkış noktası» yoktur, ama süreç, ana çizgileriyle aynıdır. Ancak, yeni bir uyarının keşfedilmesiyle «çıkış noktası» da kendiliğinden oluşur. Otomobiller tarihinin herhangi bir kesiminde dönemin tipik, sıradan, dolayısıyla «normal» otomobilinin ana çizgileri kolayca saptanabilir. O dönemin lüks otomobilinin, yani «normal-üstü» arabanın da anaçizgileri aynı şekilde ortaya konulabilir. Bu iki örnek (otomobillerle dudak boyaları) arasındaki tek fark, otomobilin teknik gelişimle birlikte biçim değiştirmesi, buna karşılık, doğal, pembe dudakların olduğu gibi kalmalarıdır. 

Görülüyor ki, normal-üstü uyarı ilkesi oldukça yaygındır ve yaşamımızın hemen her döneminde şu ya da bu biçimde işlemiştir. Basit anlamda yaşamı sürdürmek için yapılması gerekenler bir zorunluluk olmaktan çıkalıberi, gözümüzün, elimizin altındaki her şeyden bir damla olsun uyarı çıkarabilmek için var gücümüzle uğraşmaktayız. Bu yüzden ara sıra uyarı fesadına uğradığımız olur. Uyarıları daha güçlü kılmaya uğraşmakla önümüze bir sorun çıkmakta: bu güçlü uyarılara aynı güçte tepki göstermeye debelenirken iyice yorgun düşeriz. Yaşamdan bezeriz, Shakespeare'in sözlerine hak vermeye başlarız : 

Has altını yaldızlamak, leylâkları boyamak 

Menekşelere koku sürmek 
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Gülünç, boşuna bir ifrattır. 

Ama bir yandan da Oscar Wilde'la birlikte, «İfrattan başarılısı yoktur,» demekten de alıkoyamayız kendimizi. Peki ne yaparız o zaman? Uyarı çabası'nın bir diğer ikincil ilkesine başvururuz 

Şöyle der bu ilke: Normal-üstü uyarılar çok güçlü olduğuna ve bizim onlara göstereceğimiz tepkiyi tüketebileceğine göre abartmak üzere seçtiğimiz ögeleri zaman zaman değiştirmemiz gerekir. Başka bir deyimle, değişiklikleri bir kapalı devre durumuna getiririz. Bu tür bir devre değişikliği genellikle hayli dramatik olur; çünkü, bütün devre zincirleme olarak ters yüz çevrilecektir. Ama belirli bir alanda uyarılma çabası'ndan vazgeçildiği anlamına gelmez bu, yalnızca normal-üstü uyarının merkezi kaydırılmaktadır. Bu olaya gösterilebilecek en iyi örneklere, moda dünyasında ve süs eşyasında rastlarız. 

Cinsel sergilemenin doruğa eriştiği kadın giyiminde, uyarılma çabası'nın bu özelliği, moda uzmanlarının «cinsel duyarlılık bölgelerinin kaydırılması kuralı» diye adlandırdıkları eğilime yol açmıştır. «Cinsel duyarlılık bölgesivnin teknik tanımı, vücudun dokunma duyusuna bağlı sinir uçlarıyla donanmış, doğrudan dokunmanın cinsel istek uyandırdığı kısımlarıdır. Başlıcaları, cinsel organlar, memeler, ağız, kulak memeleri, kaba etler ve baldırlardır. Bu listeye boyun, koltuk altları ve göbek de eklenebilir. Kadın modası, tabii ki, dokunma duygusuna ilişkin uyarıyla değil; bu duyarlıklı bölgelerin gösterilmesi ya da örtülmesiyle ilgilenir yalnızca. 
Aşırı durumlarda bu bölgelerin hepsi birden gösterilir ya da, Arap kadınlarının giysilerinde olduğu gibi, hepsi örtülür. Ancak süper-kabile topluluklarının hemen hemen hepsinde bu bölgeler kısmen örtülüdür. Ve bu sergileme, bir sıra içinde, zaman zaman örtülenler açılarak ve açılanlar örtülerek değiştirilir. 
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«Cinsel duyarlılık bölgelerinin kaydırılması kuralır bir bölgenin sergilenmesinin zamanla nasıl bir diğerinin sergilenmesine yol açtığı ve modanın nasıl değiştiğiyle ilgilidir. 
Modern dişi, vücudunun cinsel duyarlılık bölgelerinden birini çok uzun süre sergilerse, bu bölgenin çekiciliği kaybolacak, ilgi uyandırmak için yeni bir normal-üstü şok gerekecektir. 

Son zamanlarda, iki önemli bölge, göğüsler ve kalça çevresi, örtülü kalmış, ancak başka yollardan seyircilerin dikkati üzerlerine çekilmeye çalışılmıştır. Bu yollardan biri, göğüs ve kalçaların giyim eşyası aracılığıyla şişirilerek ya da sıkı giysilerle belirginleştirilerek, biçimlerinin abartılmasıdır. Bir diğeri mümkün olduğu kadar yakın kısımlarda çıplak deri teşhir etmektir. Bu akım, genellikle göğüsleri açıkta bırakan dekoltelerle ortaya çıkmaya başlar ve beraberinde etekler uzar. Modası geçmeye başlayıp, ilgi başka yöne kayınca da etekler kısalacak, yakalar yükselip kapanacaktır. Bel çevresi ve göbeğin açıkta birakılması moda olduğu zamanlar, vücudun diğer kısımları iyice kapalıdır. Öyle ki, göbek açıkken genellikle bacaklar pantolonlarla tamamen örtülüdür. 

Moda uzmanlarının başlıca sorunu, yaratmakta oldukları normal-üstü uyarıların temel biyolojik vücut çizgileriyle yakından ilgili olmasıdır. Önemli bölgelerin sayıca az olması, ortaya kesin bir sınırlama çıkartmakta ve modacıları, tehlidır. Baş ve çevresiyle oynamak olanağı her zaman vardır. Kulak memeleri küpelerle, boyun kolyelerle, yüz çizgileri makyajla abartılabilir. «Cinsel duyarlılık bölgelerinin kaydırılması kuralı» burada da geçerlidir. Örneğin, göz makyajı ağır ve çarpıcı olduğu zamanlar dudaklar daha solgun ve belirsiz boyanır. 

Erkek modası daha başka bir çizgi izler. Yakın zamanlarda erkek, cinsel niteliklerinden çok toplumsal mevkiini sergilemek kaygusuna düşmüştür. Yüksek mevki sahibi olmak, 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dinlenmeye hak kazanmak, dolayısıyla rahat ve spor giyinebilmek demektir. Moda tarihi uzmanları, bugün erkeklerin giydiği hemen her şeyin «eski çağların spor giyimleri» oldugunu ortaya çıkarmışlardır. En resmi giyimlerimiz bile bu kökenden gelmektedir. 

Sistem şöyle kurulmuştur : yakın tarihin her döneminde o günkü yüksek tabakanın ilgi gösterdiği spor sırasında giyilen özel ve kullanışlı bir giyim vardır. Böyle bir giyime sahip olmak, bu gibi bir sporla uğraşmaya hem para, hem zaman bulduğunuz anlamına gelir. Bu toplumsal mevki gösterimi, o giyimi her gün, o sporla uğraşmazken bile giymekle normal- üstü bir uyarıya dönüştürülebilir. Yaygınlaşması durumunda da gösteri abartılmış olur. Spor giyimler, «çok rahatım» işareti vermekte ve bunu o sporla uğraşmaya zaman ve parası olmayan, ama onları sırtına geçirmiş adam adına bile söyleyebilmektedirler. Bir süre, herkesçe gündelik giyim olarak kabul edildikleri zaman, böyle bir etki yapma özelliklerini yitireceklerdir. O zaman yeni bir alışılmadık spor giyime başvurmak gerekir. 

18. ci yüzyılda taşralı İngiliz asillerinin ava çıkmaları bir toplumsal mevki belirtisiydi. Bu eğlentiye uygun bir giyim seçmişlerdi. Önü açık, arkada kuyrukları varmış gibi görünen ceketler giyerlerdi. Büyük, dökük şapkalarından da vazgeçip daha sonra ortaya çıkacak silindir şapkaları andıran, sert kumaştan yapılmış, başa sıkıca oturan şapkalar giymeye başlamışlardı. Bu giyim bir yüksek mevki giyimi olarak kabul edildikten sonra yayılmaya başlamıştır. Başlangıçta, zamanın «züppe»leri gündelik giyim olarak, bazı değişiklikler yapılmış av giyimleriyle dolaşmaya başladılar. Bu, önceleri «skandal» değilse de «saygısızca bir cüretkârlık» olarak nitelendi. Ama zamanla akım yaygınlaştı (eski züppeler orta yaşlı olmaya başladılar) ve 19.cu yüzyılın ortalarında silindir şapkalar ve kuyruklu ceketler gündelik erkek giyimi durumuna geldi. 
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Böylesine bir benimseniş sonucu, silindir şapkalar ve kuyruklu ceketler artık geleneksel bir giyim biçimi oluyor, normal-üstü rahatlık belirtileri göndermek isteyen toplumun daha cüretkâr üyelerinin yeni bir şeyler bulmaları gerekiyordu. Yağmalanabilecek diğer yüksek mevki spor giyimleri atıcılık, balık avı ve golf için hazırlanmış giyimlerdi. Atıcıların giydikleri şapkalar melon şapka olarak, tvid kurnaşlar da kent giyimi olarak kullanılmaya başlandı. Daha yumuşak spor şapkalar fötr şapkalara ilham kaynağı oldular. İçinde bulunduğumuz yüzyıla girilmesiyle de rahat, büyük desenli takım elbiseler gündelik giysiler durumuna geldi, ancak bu süreç sırasında daha koyu renkler yer aldılar. «Sabah giyimi» olarak bilinen kuyruklu ceketlerle silindir şapkalar, daha resmi bir giyim niteliği kazandı ve düğün gibi özel toplantılar- da kullanılmaya başlandı. Gece giyimi olarak hâlâ bir yeri varsa da ceket-pantolon'un etkisi burada da kendini göstermiş ve kuyruklarını keserek karşımıza smokini çıkarmıştır. 


Takım elbiselerin bir cüretkârlık ifadesi olmaktan çıkmasıyla, çok daha belirgin spor giyimlere el atmak gerekmiştir. Av giyimleri gözden düşmüş olsa da at binme, yüksek toplumsal mevki belirten bir spor olmakta devam ediyordu. 
At binerken giyilen ceketler kısa zamanda ufak değişikliklerle ve «spor ceket» adı altında piyasaya sürüldü. Garip olanı, bu giyimin «spor ceket» adını, ancak gerçek işlevini yitirdikten sonra almasıdır. Gündelik, rahat bir giyim durumuna gelmiştir ve günümüzde de yerini korumaktadır. Ne var ki, bir yandan da, işadamlarının resmi giyimleri arasında görünmeye başlamıştır. Cüretkar giyinenler tarafından, en dokunulmaz alana, resmi akşam giyimleri alanına da, desenli akşam ceketi kılığında sokulmaktadır. 

Spor cekct, gündelik yaşama girmesiyle dik yakalı kazakları da beraberinde getirmiştir. «Polo» kazağı olarak bilinen bu kazaklar bir diğer yüksek mevki sporu olan «Polo» oyununda giyilen ve ilk bakışta gerekli işareti veren güçlü bir simgeydi. Ama bu karakteristik giyim eşyası da artık eüretkârlık ifade etmez olmuştur. Çok yakın zamanlarda ilk kez, ipekten yapılmışları resmi akşam yemeklerinde kullanılan ceketlerin içine giyilmiştir. Ve gençler resmiyete karşı açılan bu son spor saldırısına katılmak için mağazalara koşmuşlardır. Polo kazaklar gündüz giyimi olarak artık o denli etkili olmayabilir ama polo «gömlekler» akşam giyimlerinde daha bir süre «sarsıcı» bir etki sağlamayı sürdürebilir. 

Son elli yıl içinde benzer başka akımlar da görülmüştür. 
Tekneyle çıkarken giyilen parlak madeni düğmeli, lâcivert ceketlere, deniz yüzü görmemiş adamların sırtlarında rastlanılmaktadır. Kayak giysileri giyen erkeklerin (ve kadınların) çoğu, karlı dağda bir kere olsun bulunmamışlardır. Bir spor, yüksek tabakaya özgü ve masraflı olduğu sürece, bu sporun özel giysisi, gönderdiği işaretlere tamah edilerek, modanın eline düşmeye mahkümdur. Son yüzyılda dinlenmek için yapılan sporlar, bir yere kadar yerlerini ılıman iklimlerdeki kıyılarda vakit geçirmeye bırakmışlardır. Bu akım ilk olarak Fransız Riviera'sına gidenlerle başlamıştır. Buraya gelen turistler yerli balıkçıların kazak ve gömleklerini taklit etmişlerdir. Böylece, evlerine döndükten sonra da bu giysilerin degiştirilmiş modellerini giymekle bu yeni ve pahalı tatili yapabilmek olanağına sahip olduklarını gösterebilmekteydiler. 
Ve birden, piyasa çeşitli rahat giyim eşyasıyla dolup taşmaya başlamıştır. Amerika'da zengin yüksek mevki sahibi erkeklerin ülkenin içlerinde çiftlik satın almaları ve çiftliklerinde kovboylar gibi giyinmeleri moda oldu. Çok kısa bir süre içinde çiftliği miftliği olmayan bir yığın kentli, daha da değiştirilmiş kovboy giysileriyle sokaklarda dolanmaya başladı. Bu giyimin doğrudan doğruya filmlerden esinlenildiği iddia edilse de, doğru değildir. Öyle olsa, bir «değişiklik özentisi» olarak kalır, yaygınlaşmazdı. Oysa bir kez, gerçekten yüksek 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mevki sahibi çağdaş erkekler tarafından, dinlenirlerken giyilen bir giysi durumuna gelince, «sen de giy, aynı mevkiye yüksel çağrısını birlikte getirmekteydi. 

Bütün bu söylediklerimizden hiç birinin fular bağlayan, saçlarını uzatıp, renkli eşarplar, bilezikler, kolyeler takan, çizme giyen, parlak pantolonlar, dantelli gömleklerle dolaşan yeni yetme erkeklerin bu garip tutumlarını açıklamadığını mı düşünüyorsunuz? Hakısınız. 

Öyle ya. Bu gençler hangi sporun giyimini değiştirerek gündelik giyimlerine uygulamaktadırlar? Mini de değil, mikro etekli genç kızın tutumunda esrarengiz bir durum yok. 
Onun yaptığı nihayet, cinsel duyarlılık merkezini baldırlarına kaydırmaktan, bir de erkek modellerinden çaldığı spor bir giyimi kendine uydurmaktan ibaret. 1930'ların tenis etekleriyle 1940'ların paten kayarken giyilen etekleri zaten yeterince mikroydular. Cüretkâr bir modacının ufak düzeltmeleri, onların gündelik giyimlere dönüşmesi için yeterliydi. Ama ya o rengârenk genç erkek? O neyin peşinde? Görünüşe bakılırsa, son zamanlarda gençliğin bir calt-kültürə durumuna gelmesiyle bu kültürü temsil eden yepyeni bir giyim biçimi, nefret edilen yetişkinlerin calt-kültürünəden mümkün oldugunca farklı bir giyim bulmak gerekmiştir. Gençliğin alt-kültüründe statüyü, paradan çok cinsel çekicilik ve hareketlilik (canlılık) belirlemektedir. Bu da genç erkeklerin kadın giysilerini andıran kılıklara bürünmelerine yol açmıştır. Nedeni, bu genç erkeklerin, yaşlıların eğlence konusu yaptıkları gibi, kadınsı olmalarından değil, kadın giyim eşyasının cinsel çekicilik gösterimine daha elverişli olmasındandır. Yakın zamanlara kadar kadınlara özgü bir kaygı olan cinsel çekiciliğe sahip olmak, artık her iki cinsi de ilgilendirmektedir. 
Aslında erkek giyiminin bu özelliği daha eski (18.ci yüzyıl öncesi) bir tutuma geri dönüşten başka bir şey değildir. Çok yakın bir zamanda pantolonlarda apışlık yeniden moda olursa hiç şaşırmamalıyız. Erkeklerin makyaj yapmaya başlamaları 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da artık gün sorunu. Ancak bu dönemin ne kadar süreceği pek söylenemez, zira, halen gençlerin cinsel gösterilerinden yeterince, tedirgin olan daha yaşlı erkekler tarafından taklit edileceği kesindir. Tavuskuşluğuna geri dönmekle, genç altkültür üyeleri yaraya tuz ekmektedirler. İnsan türünde erkegin cinsel gücü 16-17 yaşlarında doruğundadır. Tam bu sıralarda mevkilerini rahat giyinerek belirtecek yerde, dikkati cinsel güçlerine çekmekle, en etkili silahı çekmektedirler. 
Ancak daha önce de belirttiğim gibi «delikanlılar» ve züppeler de yaşlanırlar. Yirmi yıl sonra, saçları dökülmüş Beatles, yönetim kurulu koltuklarına gömülürken, yeni gençliğin yeni alt-kültürü ortaya çıkınca, bakalım neler olacak... 

Demek oluyor ki, bugün hemen her giydiğimiz şey Uyarı Çabası'nın yeni normal-üstü uyarılarını devreye sokarak yeni şoklar yaratma ilkesine dayanmakta. Bugün cüretkâr olarak nitelediğimiz, yarın olağan ve ertesi gün modası geçmiş sayılıyor ve nasıl ortaya çıktığını bile unutuveriyoruz. 
Akşam yemeğine hazırlanan, başlarına silindir şapkalarını geçiren erkeklerden acaba kaçı onsekizinci yüzyılda avlanmaya çıkan bir taşra asilini taklit ettiklerinin farkında? Büyük bir ciddiyet içinde takım elbiseleriyle dolanan işadamları 19.cu yüzyıl başlangıcında eşrafın spor yaparken giydiklerini üzerlerinde taşıdıklarını biliyorlar mı acaba? Spor ceketli genç adamlar, kendilerini at binecek gibi hissederler mi? Açık yakalı, bol süveterli gençlerin kaçı, kendisinin Akdenizli bir balıkçı olduğunu düşünür? Ve nihayet mini etekli kaç genç kız tenis oynamaya ya da paten kaymaya gidiyormuş gibi hazırlanışını yadırgar? 

Şok kısa zamanda etkisini yitirir. Yeni moda kolayca benimsenir, yerine, daha yeni bir uyarı kaynağı bulmak gerekir. Kesinlikle söyleyebileceğimiz tek şey bugünün cüretkâr buluşunun, yarın saygı uyandıran bir giyim olacağıdır. Ve bu giyim de zamanla, yeni patlamalarla, resmiyetin tantanası içinde fosilleşmeye mahkümdur. Ancak bu sürekli edevretme» sayesinde modanın aşırılıkları, modanın normal-üstü uyarıları istenilen etkiyi sağlayabilmektedir. Gereklilik buluşun anası olabilir ama, modanın normal-üstü uyarıları söz konusu olduğu yerde, yenilik gerekliliği doğurmaktadır. 

Buraya kadar Uyarı Çabası'nın davranış verimini artıran beş ilkesini ele aldık. Ara sıra bunun tersi bir tepki gerekebilir. Bu durumda altıncı ve son ilke çalışır 

6 — Eğer uyarılma çok güçlüyse, davranış veriminizi, 
algılamakta olduğunuz uyarılara gösterdiğiniz tepkiyi yumuşatarak. düşürebilirsiniz. 

Bu, “ilişkiyi kesmek: ilkesidir. Hayvanat bahçesinde yasavan bazı hayvanlar için tutsaklık durumu, özellikle ilk geldiklerinde, yeni bir kafese taşındıklarında, düşman ya da uygunsuz hayvanlarla aynı kafese konulduklarında aşırı ürkütücü ve gerginlik kaynağı bir duruma dönüşür. İçinde bulundukları tedirgin ruh hali yüzünden olağanüstü düzeyde aşırı uyarılmayla karşı karşıya kalmaktadırlar. Bu durumda bir de kaçma ya da saklanma olanaklarından yoksunsalar, bir yolunu bulup algılamakta oldukları uyarılara karşı kapanmak zorundadırlar. Bir köşeye sinerek ya da gözlerini kapayarak en kolay yoldan çözümleyebilirler bunu. Böylece, hiç olmazsa görüntüsel uyarıya karşı kapanmaktadırlar. Aşırı, gereginden fazla uyumak (bu, hasta hayvan ve insanların da başvurdukları bir kaçış yoludur) daha ileri bir kapanma biçimidir. Ancak sonsuzadek bir köşeye sinmeye ya da uyumaya imkân yoktur. 

Faal durumdayken gerilimi azaltmak için birtakım «stereotip» hareketlere başvurulur. Bunlar ağız burun oynatmak, sallanmak, sıçramak, dönmek gibi sürekli tekrarlamadan ötürü alışılmış, dolayısıyla tedirgin etmeyen hareketlerdir. 
Çevre, aşırı uyarılmış olan hayvan için öylesine acayip ve ürkütücüdür ki, yaptığı hareketler anlamsız da olsa, sırf bildiz biçimler olduklarından ötürü rahatlatırlar onu. Yabancılarla dolu bir toplantıda eski bir tanıdığa rastlamaya benzer 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bu. Bu tür «stereotip> hareketlere bütün hayvanat bahçelerinde sık sık rastlanır; kocaman filler, bir ileri bir geri sallanırlar, genç şempanzeler sağa sola gidip gelirler, sincaplar dar bir daire içinde panayır yerlerindeki ölüm motosikletçileri örneği dolanırlar, kaplan burnunu, derisi açılıp kanayıncayadek parmaklıklara sürter durur. 

Bu aşırı-uyarılma biçimleri ara sıra can sıkıntısından bunalmış hayvanlarda da görülür. Bu bir rastlantı değildir. 
Uyarı yoksunluğunun yarattığı gerilim de, temel çizgileriyle aşırı uyarılmanın yarattığının aynıdır. Her iki uç da hoşnutsuzluk doğurur ve hoşnutsuzluk «stereotip» bir tepkiyle giderilmeye çalışılır. Hayvan, uyarılma çabası'nın «mutlu ortam”ını, ne çok, ne de az uyarılmanın yollarını aramaktadır. 

İnsanat bahçesi üyeleri de aşırı uyarıldıklarında kapanma ilkesine başvururlar. Eğer çeşitli uyarılar aşırı yayın yapmakta ve birbirleriyle çatışmaktaysa, durum dayanılmaz bir biçim alır. Kaçıp saklanabilme olanağımız varsa her şey yolundadır. Ama genellikle süper-kabile yaşamının karmaşık bağları buna fırsat vermez. Gözlerimizi, kulaklarımızı kapatabiliriz, ama bu da yeterli olmaz çoğu kez. 

Aşırı durumlarda yapma yardımcılara başvururuz. Müsekkinler, uyku hapları, aşırı alkol ve daha birçok ilaçlar alırız (bazen o kadar çok alırız ki, açılmamak üzere kapanır gözlerimiz.). Bu, uyarı çabası'nın «kimyasal düş görme» olarak adlandırabileceğimiz bir uzantısıdır. Daha iyi anlayabilmek için önce «doğal düş görmesyi ele almamız gerekecek. 

Geceleri normal olarak düş görmenin değeri, bir gün önceki kargaşayı ayıklayıp bir kenara koyabilmemize olan katkısıdır. Dağ gibi belgeler, kâğıtlar, notlar yığılı, yoğun bir iş yeri düşünün; masaların üstü evraktan geçilmez olmuştur. 
Çalışanlar sürekli olarak gelmekte olan bilgi ve malzemeyle başedemez durumdadırlar. Akşam olmadan bu evrakı gerektiği gibi dosyalamaya zaman yoktur. İşyerini olduğu gibi, karmakarışık bırakıp evlerine gitmek zorundadırlar. Ertesi 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sabah geldiklerinde yeni bir evrak akımı başgösterecek, bunlar da bir gün önceden kalanların üzerine eklenecek ve kısa zamanda iş, içinden çıkılmaz duruma gelecektir. 

Gün boyunca aşırı uyarılmaktaysak, beyinlerimizde çoğu birbirinin karşıtı ve değerlendirilmesi güç, yığın yığın yeni bilgiler istiflenmekteyse, yatağa yattığımızda beynimizin içi akşam üstü karmakarışık bırakılmış işyerine dönecektir. Ama bizler, aşırı yüklü işyerinde çalışanlardan daha talihliyizdir bu konuda. Geceleri, beynimizin içindeki karmaşık işyerine birisi girer, her şeyi düzeltir, yerli yerine koyar. İnsan-hayvanın beyninde oluşan bu işlemi düş olarak adlandırıyoruz. 
Uyku bize fiziksel bir rahatlık sağlar, ama bütün gece yatakta uyumadan yatıp dinlensek, gene de yorgunluğumuzu giderebilirdik. Ne var ki, uyumadığımız sürece doğru dürüst düş göremeyiz. Öyleyse uyumanın başlıca fonksiyonu, yorgun kaslarımızı dinlendirmekten çok düş görmemizi sağlamaktır. Düş görmek için uyur ve gecenin büyük bir kısmını düş görerek geçiririz. Algıladığımız yeni bilgiler gerektiği gibi yerli yerine yerleşir biz de yeni güne tazelenmiş bir beyinle zinde olarak başlayabiliriz. 

Eğer gündüzkü yaşamımız çok karışır, aşırı uyarılmalara uğrarsak, normal düş görme mekanizması işleyemez duruma gelir. Bu insanı narkotikliğe ve tehlikeli bir «kimyasal düş görme» çabasına sürükler. Kimyasal olarak sağlanan kendinden geçme, sersemlik durumlarında yapma düş haline girmeyi umarız. Ama, bu yoldan dış dünyanın karmaşık uyarılarına karşı kendimizi kapamayı başarsak bile, bu tür düşler normal düşlerin fonksiyonu olan her şeyi yerli yerine koyma olanağından yoksundurlar. Etkileri geçtiğinde rahatlatıcı ortamı da beraberlerinde götürürler ve asıl sorunu, çözümlenmemiş olarak yeniden karşımızda buluruz. Dolayısıyla daha başlangıcında umutsuz bir yol tutmuş olduğumuzu bilmeliyiz; üstelik kimyasal maddelere alışmak da yanımıza kâr kalır. 
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Bir diğer yol «düşünerek düş görmek”tir. Bu da yoga ya da başka düşünce egzersizleriyle sağlanır. Yoga, voo doo* ipnotizma ve diğer büyüler ve dinsel yollardan sağlanan gerçek dünyadan kopma, kendinden geçme durumlarının hepsi aynı özellikleri taşır. Genellikle sözlü ya da fiziksel ritmik tekrarlamalar kullanılır; amaç dış uyarılara karşı ilgisizlik sağlamaktır. Böylelikle aşırı uyarılmakta olan kişi, çevredeki çelişki ve karmaşık uyarıları algılamaz olur. Bu açıdan «düşünerek düş görme»de çeşitli kimyasal maddeler aracılığıyla düş görmeye benzer, ancak bunun yanısıra, normal düş görmenin yararlarına benzer birtakım yararları olup olmadığı konusunda fazla bilgi sahibi değiliz. 

Eğer insan-hayvan uzun süre aşırı-uyarıdan kaçamazsa, gerek fiziksel, gerekse ruhsal hastalıklarla karşı karşıya kalacaktır. Aşırı gerginlik hastalıkları ya da sinir krizleri, talihliler için aynı zamanda bir tedavi biçimidir. Hasta, yeteneksizliğinden ötürü algılamakta olduğu olağanüstü uyarılara karşı kapanmak olanağını kazanır. Hasta yatağı, hayvanların sinip gizlenmek için sığındıkları köşelerin yerini tutar. 

Aşırı uyarılmaya yatkın olduklarını bilenler, birtakım erken işaretler alırlar genellikle. Eski bir yara yeri sızlamaya başlayabilir; bademcikler şişer, çürük dişler ağrımaya başlar, ciltte kızartılar ya da müzmin baş ağmıları ortaya çıkabilir. İnsanların çoğunda böyle ufak tefek bir rahatsızlık vardır ve bunlara eski bir düşman değil, eski bir dost gözüyle bakılmalıdır; zira o kişinin «aşırı yüklendiğini» belirtmekte, yavaştan almasını salık vermektedirler. Eğer, genellikle görüldüğü gibi, özel hastalıklarını «tedavi ettirmeye» zorlanırlarsa, erken-işaretlerin avantajlarından yoksun kalacaklarını bilmelidirler; zira bir diğer hastalık belirtisi baş gösterecek 


* Batı Hint Denizi adalarında ve Amerika Birleşik Devletleri'nin güneyinde yaşayan bazı zencilerin inandığı, falcılık ve büyücülüğe dayanan ilkel bir din. (Ç.N.) 
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ve onun yerini alacaktır. Tıp dünyasında bu olay «yer değiştiren sendrom» olarak bilinir. 

Çağdaş süper-kabile üyesinin böyle bir aşırı-yüklenmeyle karşılaşması çok mümkün. Bizler tür olarak yaşamı sürdürmek için yerine getirilmesi gereken özel koşullar konusunda aşırı faal ve araştırıcı bir nitelik göstermişizdir. Avcı atalarımızın yüklenmek zorunda kaldıkları rol, bunun böyle olmasını gerektirmiştir. Bugün, çevremizi tümüyle kontrol altına almış durumumuzda bile, bu babadan kalma yoğun eylem ve tecessüs sistemini yürütmekteyiz. Aslında kolayca yan gelip yatabilmemiz mümkün olduğu halde, bunu yapmayız. 
Var gücümüzle Uyarılma Çabası'na girişmişizdir. Bu bizler için yeni bir eylem alanı olduğundan ötürü de daha henüz usta birer oyuncu olmamışızdır; ya çok ileri gider ya da çekinir yeterince cüretkâr oynamayız. O zaman da, ya aşırı uyarılmış ve aşırı faal, ya da yeterince uyarılmamış ve yeterince faal olmadığımızı düşünüp, iki uç arasında debelenir, en uygun uyarı ve eylem düzeyini tutturmaya çalışırız. Başarılı olanlarımız yolun ortasını izlerler; diğerlerimiz bu çizginin çevresinde dolanıp dururuz. 

En uygun düzeyi bulmak için bize yardımcı olan yavaş bir süreç vardır. Sâkin ve sessiz bir yaşam sürdüren taşralı için düşük düzeyde eylem göstermek bir alışkanlığa ve zamanla bir yatkınlığa dönüşür. İşi başından aşkın bir kentli birden kendini öyle bir sükünetin içinde bulsa, dayanılmaz can sıkıntılarına boğulacaktır. Taşralı, kent yaşamının kargaşasına itiliverse, kısa zamanda üzerindeki baskılar ona acı verecek kadar ağır gelecektir. Kentlinin kırlık yerlerde sakin bir hafta sonu geçirmesi aşırı uyarılmaya karşı iyi bir tedavi yoludur; taşralının kentte geçireceği bir gün de uyarıcı bir değişikliktir. Burada da Uyarılma Çabası'nın dengeleme ilkeleri geçerlidir; süre gereğinden fazla uzatılırsa denge bozulur. 


234 İNSANAT BAHÇESİ 


Bu konuda ilginç bir nokta, düşük değil de yüksek bir eylem düzeyine ayak uydurmakta zorluk çekene karşı daha hoşgörüyle davranmamızdır. Can sıkıntısından patlayan bir adam, işi başından aşkın, bezgin adamdan daha çok sinirimize dokunur. Oysa, her ikisi de Uyarılma Çabası'nda gerekli becerikliliği gösterememektedirler. Her ikisinin de kolay kızması, sinirli olması normaldir, ama biz gene de aşırı yüklenmiş adamı affetmeye daha yatkınızdır. Bunun deneni, kültürlerimizi ileri götüren ögelerden birinin de düzeyi biraz daha yüksek tutmak olmasıdır. 

Büyük buluşların sahipleri her zaman aşırı araştırıcı yapıda kişiler arasından çıkmıştır. İçinde yaşadığımız dünyaya yeni yüzler kazandıranlar bunlar olmuştur. Uyarılma Çabası'nı, daha dengeli, daha başarılı olarak yürütenler de araştırıcı olabilir, ama bunlar genellikle yeni konular getirmekten çok, eski konular üzerinde yeni çeşitlemeler yaparlar. Aynı zamanda daha mutlu, daha dengeli kişilerdir. 

Bu bölümün başlangıcında, bu oyunu oynamak için sürülen peyin yüksek olduğunu söylemiştik. Kazanacağımız ya da kaybedeceğimiz mutluluğumuz ve aşırı durumlarda, aklımızdır. Bu yüzden aşırı araştırıcı yapıdaki bulucuların diger insanlara oranla mutsuz ve akıl hastalıklarına tutulmaya daha yatkın olması gerekir. Uyarılma Çabası'nın amacını göz önüne alırsak, bu gibi kadın ve erkeklerin, kazandıkları büyük başarılara rağmen, tedirgin ve huzursuz yaşamlar sürdürdüklerini söyleyebiliriz. Tarih bu yargımızın doğru oldugunu gösteriyor bize. Onlara olan borcumuzu bazen ters ve aykırı davranışlarına karşı gösterdiğimiz özel hoşgörüyle öde-TİZ. İçgüdüsel olarak, bu davranışlarının Uyarılma Çabası içinde izledikleri dengesiz yolun kaçınılmaz sonucu olduğunu biliriz. Ancak, önümüzdeki bölümde de göreceğimiz gibi, her zaman bu kadar anlayışlı davranmayız. 


YEDİNCİ BÖLÜM 
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ÇOCUKLARIN oynadıkları oyunlar, birçok bakımdan, yetişkinlerin Uyarılma Çabaları'nı andırır. Yaşamını sürdürmesi ana-babası tarafından sağlandığından, çocukta hayli yüklü bir artık enerji birikmektedir. Bu enerjiyi oynadığı oyunlar sırasında harcar. Ancak arada bir fark vardır. Yetişkinlerin Uyarılma Çabası'nı çeşitli yollardan yürüttüklerine ve bunlardan birinin de yeni davranış biçimleri icat etmek olduğuna daha önce değinmiştik. Oyun oynarken bu öge daha da önem kazanı". Büyümekte olan çocuk için, hemen her yaptığı hareket veni bir buluştur. Çevre karşısındaki bilgisizliği, çocuğu durmaksızın yeni bir şeyler bulmaya zorlar âdeta. Her şey yenidir. Her oyun bir keşif gezisini andırır: kendini, olanaklarını, yeteneklerini, çevresindeki dünyayı keşfeder çocuk. 
Bulucu niteliğini geliştirmesi, oynadığı oyunun hedefi değildir ama, muhakkak ki belli başlı bir özelliği ve en değerli ödülüdür. 

Çocukluk çağının araştırma ve buluşları genellikle önemsiz ve geçicidir. Kendi başlarına bir anlam taşımazlar. Ama kapsadıkları, bir şeyi merak etme, onun hakkında düşünme, arama, deneme ve bulma gibi süreçlerin yaşlandıkça eskimemesi, yetişkin çağda sürdürülen Uyarılma Çabası'na egemen olması sağlanabilir, bu çabanın başlıca amacı durumuna getirilebilirse; önemi: bir savaş, yaratıcılık savaşı, kazanılmış olacaktır. 

Yaratıcılık bir çokları için anlaşılması güç, esrarengiz bir olaydır. Bana sorarsanız, çocuğa özgü temel niteliklerin yetişkin yaşamda da sürdürülmesinden başka bir şey değildir yaratıcılık. Çocuk yeni sorular sorar, yetişkin eski soruları cevaplar; çocuğumsu yetişkin yeni sorulara cevap bulur. 
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Çocuk bulucudur; yetişkin üreticidir, çocuğumsu yetişkin buluşlarını üretir. Çocuk çevresini araştırır, yetişkin çevresini düzene sokar, çocuğumsu yetişkin araştırmalarını düzenler; bunları düzenlemekle araştırmaya güç kazandırır. Bir şey yaratır. 

Bu olay daha yakından incelenmeye değer kanısındayım. 
Bir şempanze yavrusu ya da bir çocuk bildiği bir oyuncakla bir odaya kapatılırsa, onunla bir süre oynadıktan sonra ilgilenmez olacaktır. Eğer, bir değil de beş bildik oyuncak verilirse, bir onunla bir bununla oynayacak, böylece ilk oyuncağa tekrar geri döndüğünde o oyuncak «yeni» gelecek, kısa bir süre de olsa, çocuğu ilgilendirecektir. Öte yandan eğer ilk kez gördüğü, yepyeni bir oyuncakla yalnız bırakılırsa, hemen büyük bir tepki gösterecek, bütün ilgisini o oyuncağa yöneltecektir. 

Bu «yeni oyuncak» tepkisi, yaratıcılık için gereklidir, ama sürecin yalnızca bir bölümünü oluşturur. Türümüzün araştırıcı içgüdüsü çok güçlüdür ve bizi yeni oyuncakları incelemeye, onları çeşitli yollardan denemeye teşvik eder. Araştırmamız bittiğinde, artık oyuncak da bizim için yabancı degil, bildik bir oyuncaktır. Bu noktadan sonra işe bulucu yönümüz el koyacak ve yeni oyuncağı ya da onun sayesinde edindiğimiz bilgiyi, yeni sorunları çözümlemek için nasıl kullanabileceğimizi değerlendirecektir. Eğer çeşitli oyuncaklardan edindiğimiz tecrübeleri, yeni bileşimler haline getirip, onlardan başlangıçta olduğundan fazla bir şeyler çıkarabilirsek, yaratıcı olmaktayızdır. 

Bir şempanze yavrusu, alelâde bir iskemleyle bir odaya koyulursa, bu nesneyi incelemekle işe başlar. Vurur, iter, ısırır, koklar, sonra da üzerine çıkıp gürültü eder. Bir süre sonra bu düzensiz eylemleri belirli bir biçim içinde tekrarlamaya başlayacaktır. Örneğin, iskemleyi bir tür jimnastik aracı olarak kullanmaya, üzerinde bir o yana, bir bu yana atlamaya başlayabilir. Böylece bir «atlama sandığı» icat etmiş, yeni bir «jimnastik hareketi» yaratmış olur. Daha önceleri başka şeyler üzerinden atlamıştır, ama bu kez durum farklıdır. Bu yeni oyuncağı incelerken edindiği bilgileri eski tecrübeleriyle birleştirerek, yeni bir ritmik sıçrama hareketi yaratmaktadır. Bir süre sonra daha karmaşık bir araç verilse, bu tecrübelerine yeni ögenin getirdiği olanakları ekleyecektir. 

Bu gelişim süreci size çok basit ve açık gibi gelebilirse de, başlangıçta vaadettiği ödül ileride her zaman gerçekleşmeyebilir. Çocukluk çağımızda hepimiz araştırma, bulma ve yaratma süreçlerinden geçeriz, ancak birer yetişkin olarak eriştiğimiz yaratıcılık düzeyi kişiden kişiye büyük farklılıklar gösterir. En kötü durumda, çevrenin üzerimize yüklediği koşullar çok ağır olduğu zaman, en iyi bildiğimiz sınırlı eylemlerden başka bir şeyle uğraşmaz oluruz. Yeni deneylere girişmeyi göze alamayız. Ne fazla zamanımız, ne de enerjimiz vardır. Eğer çevre çok tehlikeliyse, başımıza bir belâ sarmak yerine, emin olmayı tercih ederiz. Bildiğimiz, denediğimiz, güvendiğimiz tekrarlamalara sığınırız. Daha araştırıcı davranabilmemiz için çevresel koşulların, şu ya da bu biçimde, değişmesi gerekir. Araştırıcılık, önüne ne çıkacağından emin olmamak demektir; emin olmamak ise ürkütücüdür. Bu ürküntüyü önleyecek yalnızca iki şey vardır; iki karşıt durum: felâket ya da yüksek düzeyde güvenlik. 

Örneğin, birkaç yavrulu bir dişi farenin, bu yavruları yetiştirmesi ağır bir iştir. Onları beslemek, temizlemek ve tehlikelerden korumak için bütün gününü ve gücünü tüketir. Araştırmak için zamanı yoktur. Eğer başına bir felâket gelirse —yuvası su altında kalır ya da yıkılırsa— içine düştüğü panikten ötürü araştırmak zorunda kalacaktır. Öte yandan, eğer yavruları ortaya çıkmış ve bir miktar yiyecek depolayabilmişse, üzerindeki baskılar azalayacak ve güvenliği artmış olduğundan, çevresini araştırmaya daha fazla zaman ve enerji ayırabilecektir. 
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İki tür araştırma biçimi vardır öyleyse: panik durumundayken girişilen araştırma ve güvenlik arttığında girişilen araştırma. Bu, insan-hayvan için de böyledir. Kargaşalık ve savaş sırasında, insan toplulukları, karşılaştıkları felâketi aşabilmek için bulucu olmaya zorlanırlar. Öte yandan, başarılı, çalışkan bir topluluk da artan güvenliğinin getirdiği güçlü durumundan ötürü daha fazla araştırıcı olabilir. Araştırmak için çok az ya da hiç bir içgüdüsel ihtiyaç duymayan toplum ucu ucuna, bugünden yarına yaşamını ancak sürdürebilen toplumdur. 

Bu iki araştırma biçiminin insanlığın ilerlemesine nasıl yardımcı olduğunu anlamak için türümüzün tarihine bir göz atmak yeter. Atalarımız meyve toplayıcılığın ve orman yaşamının rahatlığını arkalarında bırakıp, düzlüğe çıktıklarında ciddi zorluklarla karşılaşmışlardı. Yeni ortamın gerektirdiği koşullar, onları araştırmak ya da ölmek arasında bir seçim yapmaya zorlamaktaydı. Ancak işbirlikçi, becerikli avcılar durumuna geldiklerinde üzerlerindeki baskılar biraz hafifledi. 
Gene yaşamlarını «ucu ucuna» sürdürmek dönemine girmişlerdi. Sonuç, bu durumun uzun süre, binlerce yıl devam etmesi oldu. Teknolojik gelişimler, örneğin, gereç ya da silâhların geliştirilmesinde küçücük bir ilerleme için yüzlerce yıl beklemek gerekiyordu. 

Zamanla ilkel tarımsal döneme girilmesi ve atalarımızın çevreyi denetim altına almaya başlamalarıyla, durum da düzelmeye yüz tuttu. Bu dönemin başarılı gelişimini kentleşme hareketi izledi ve çok yüksek bir toplumsal güvenlik olanağı getiren yeni bir dünyaya ilk adım atılmış oldu. Güvenliğin artması beraberinde yeni bir araştırma biçimini —güvenlik içinde araştırmayı— getirdi. Bu da zincirleme bir gelişime, daha çok güvenlik, dolayısıyla daha çok araştırma olanakları getiren, bir aşamalar dizisine yol açtı. 

Ne yazık ki, hepsi bu kadarla bitmiyor. Öyle olss, insanın uygarlığa geçişi mutlu bir hikâyeden ibaret olurdu. Oysa 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bu kitap boyunca da gördüğümüz gibi olaylar çok hızlı seyretmiş, sarkaç felâketle başarı arasında delice bir hızla gidip gelmeye başlamıştır. Varolan biyolojik donanımınızla baş edemeyeceğimiz güçte ögeleri hep birden koyverdiğimizden, olağanüstü toplumsal gelişimler ve bileşimler, yararlı olacak yerde, zararlı olmaya başlamıştır. Karşımıza dikilen süper- statü, süper-güç ve süper-kabile koşulları birden yeni, ani, bugünedek bilmediğimiz felâketlere yol açmıştır. Bir süperkabilenin görülmemiş bir refah düzeyine erişmesi ve güvenlik araştırmalarının dolu dizgin sürdürülmeye başlamasıyla birlikte her zaman, kesin bir aksaklık başgöstermiştir. Dış ve iç saldırganlar, tiranlar, yeni toplumsal yapıların nazik mekanizmasını balyozlarla kırmaya başlarlar ve araştırma, yeniden panik içinde araştırmaya döner. Her yeni yapıcı buluş, karşısında bir yıkıcı rakip bulmakta ve bir ileri bir geri, on bin yıldır, bu böyle gelip böyle gitmektedir. Atom silâhlarının karşısında duyduğumuz dehşet, beraberinde atom enerjisini yaratmış olmanın onurunu getirmiş, gurur duydugumuz biyolojik araştırmalar, biyolojik savaşın dehşetine yol açmıştır. 

Bu iki aşırı ucun arasında ilkel tarımcı topluluklar halinde yaşayan, tıpkı atalarımız gibi toprağı işlemekle yetinen milyonlarca insan bulunmaktadır. Tek tük de olsa, avcı topluluklar olarak yaşayanlar da vardır. «Bugünden yarına» yaşamlarını sürdürme düzeyinde kaldıklarından, bu topluluklar araştırıcı değildirler. Bugün hâlâ var olan —şempanze, goril, orangutan— gibi büyük boy maymunlarınkine benzer bulucu ve araştırıcı yetenekleri vardır, ama bunu etkili bir biçimde kullanmamaktadırlar. Tutsak şempanzelerle yapılan deneyler, araştırıcı yeteneklerinden yararlanmaya kolayca teşvik edilebileceklerini göstermiştir o Makine kullanmayı, resim boyamayı, çeşitli deneysel bulmacaları çözmeyi öğrenebilmektedirler. Ama vahşi ortamda, yağmurda sığınabilecekleri kaba barınaklar yapmayı akıl edememektedirler. Maymunlar ve ilkel insan toplulukları için (ne çok kolay, ne de çok zor olan) «bugünden yarına» yaşamak, araştırıcı içgüdülerini körletmiştir. Oysa, bizler için bir araştırmayı bir ikincisi izler ve her zaman, ya aşırı panik ya da aşırı güvenlik içinde olduğumuzdan, durmaksızın bir şeyler araştırırız. 

Zaman zaman aramızdan bazıları arkada bıraktıkları ilkel toplulukların «basit yaşam»larına kıskanç bir bakış fırlatıp, «Ölümsüz Cennet»in ardımızda kalmış olmasından pişmanlık duyar. Bazıları işi daha da ciddiye alıp, bu tür düşüncelerden eyleme geçmeye kalkışırlar. Bu gibi projeleri hoşgörüyle karşılasak bile, çeşitli zorluklarla dolu olduklarını bilmemiz gerekir. Son zamanlarda Amerika'da ve başka ülkelerde gördüğümüz ilkelliğe özenen toplum-dışı toplulukların zayıf yanı, yapma olmalarıdır. Bu toplulukları meydana getirenler, süper-kabile yaşamının dehşet verici yönlerini bilirler, ama ayın zamanda bu yaşamın heyecanlarını da tatmışlardır. Yaşamları boyunca yüksek düzeyde düşünce faaliyeti göstermeye koşullanmışlardır. Bir anlamda toplumsal bekâretlerini yitirmişlerdir ki, bekâretin geri gelmesine imkân olmadığını hepimiz biliriz. 

Başlangıçta, yeni-ilkel-insan için, her şey yolunda gibi görünebilir, ama bu bir aldatmacadır. Aslında insanat bahçesinin eski üyesi «basit yaşam»a geri dönme çabasının ilk günlerinde çözümlemesi gereken çeşitli hayati sorunlarla karşılaşır. Benimsediği yeni rol teorik olarak basittir ama pratikte, önüne sürüyle, ilginç, yeni sorun çıkarmaktadır. Eski kentlilerden kurulu ilkel-özentisi bir toplum oluşturmak, başlı başına bir araştırıcı eyleme dönüşmektedir böylece. Projenin çekici yanı da basit yaşama dönüldüğünün resmen beyan edilmesi değil, bu yeni araştırma imkânıdır zaten. İzcilik yapmış herkes bu yargımızı doğrulayacaktır. Ama başlangıçtaki sorunlar çözümlendikten sonra ne olacaktır? Gerek uzak 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kırlarda ya da mağarada yaşayan bir topluluk, gerekse kendi isteğiyle toplumdan ayrılıp, kentin içinde bir «cep»te yaşayan ilkel-özentisi bir topluluk için, sonuç aynıdır. Tekdüze yaşam, gelişmiş, süper-kabile yaşamı için eğitilmiş beyinler üzerine çöreklendikçe, düş kırıklığı yavaştan yerleşecektir. 
Bu durumda, grup ya dağılacak ya da kendine yeni bir eylem alanı arayacaktır. Yeni eylemde başarı gösterildiği takdirde, topluluk kısa zamanda örgütlenmeye, genişlemeye başlayacaktır. Bu noktaya gelindikten sonra da, yeniden, süper- kabile yaşamının sidik yarışında yerlerini almaları için fazla bir zaman gerekmeyecektir. 

Yapma-ilk topluluklar bir yana, 20.ci yüzyılda, Eskimo va da Avustralya yerlileri (Aborigine) gibi gerçekten ilkel bir topluluğun bu niteliğini sürdürmesi çok güçtür. Geleneklerine o kadar bağlı olan Avrupalı çingeneler bile, hayli direndikten sonra insanat bahçesinin yaygınlaşan koşullarına ister istemez uymaya başlamışlardır. 

Sorunlarını basit bir yaşam sürdürerek çözümlemek yoluna gidenlerin dramı, aşırı çalışmakta olan beyinlerini bir yere kadar yavaşlatabilseler de, küçük, asi toplulukları içinde hayli açık vereceklerdir. İnsanat bahçesi onların peşini kolay kolay bırakmayacaktır Ya, bugün birçok gerçek ilkel topluluklar gibi, turistik eğlence yeri durumuna getirilecekler ya da, fazla göze batan aykırılıklardan ötürü saldırıya uğrayacak, dağıtılacaklardır. Süper-kabile denilen canavarın elinden kaçmak imkânsız olduğuna göre, en iyisi durumdan yararlanabildiğimiz kadar yararlanmaya bakmaktır. 

Eğer karmaşık bir toplumsal yaşam sürdürmeye mahkümsak ki, görünüşe bakılırsa mahkümuz, tek çıkar yol, onun bizi kullanmasına izin vermek yerine, bizim omu kullanmanuzdır. Eğer, uyarılma çabası'na girmek zorundaysak, önemli olan bize en yararı dokunacak yöntemi seçip, bu yolu tutmaktır. Daha önce de belirttiğimiz gibi bu ancak yaratıcıaraştırıcı ilkeye öncelik tanımakla mümkündür. Ama, toplumun dışına düşen ve çok kısa zamanda kendilerini çıkmaz bir sokakta bulan asiler gibi değil, yaratıcı gücümüzü, bilinçli şekilde süper-kabile yaşantımızın akış çizgisine yöneltmek suretiyle. 

Her süper-kabile üyesinin, Uyarı Çabası'nı dilediği yoldan sürdürebileceğini bildiğimize göre, geriye tek bir soru kalıyor neden yaratıcı yolu seçenlerin sayısı bu kadar az? 
Beynin korkunç araştırıcı potansiyeli tembel tembel uyuklarken ve ardında çocukluğunun yaratıcı oyun çağı varken, bu yolu öbürlerinden daha üstün tutmalı, derhal tercih etmeli değil midir? Atılımcı süper-kabile kentlerinin tümünde bütün vatandaşlar potansiyel bir «yaratıcı» olmalıdırlar. Neden öyleyse, bunların çok azı faal yaratıcılığa sıvanır da, digerleri onların yarattıklarını ikinci elden, televizyonda seyretmekle ya da yaratıcılığın çok sınırlı olduğu spor ve oyunlarla zaman geçirmekle yetinirler? Oysa hepsinin çocuğumsu birer yetişkin olmaya elverişli geçmişleri vardır. Süper-kabile dev bir ana gibi, onları korur, besler. Öyleyse neden daha büyük, daha olumlu, çocuksu bir tecessüs geliştirmemişlerdir? 

Bu sorunun cevabının bir kısmı, çocukların yetişkinlerin boyunduruğu altında olmasıdır. Egemen hayvanın, buyruğu altındakilerin davranışlarını denetlemesi kaçınılmaz bir şeydir. Yetişkinler, çocuklarını ne kadar severlerse sevsinler, onları, kendi egemenliklerini gittikçe daha fazla tehdit eden birer varlık olarak görmekten kendilerini alamazlar. Sonunda bunayacaklarını ve yerlerini onlara bırakacaklarını bildiklerinden, bu kötü günü ellerinden geldiğince geriye atmak için yapmayacakları yoktur. Bu yüzden, bir topluluğun genç üyelerinin yaratıcılığını kısıtlamak hayli yaygın ve güçlü bir eğilimdir. Onların «yeni görüşlerinnin ve yaratıcı güçlerinin kabul edilmesiyle bu eğilime karşı çıkılır, ama gene de yokuş yukarı bir çabadır bu. Genç kuşak üyeleri alabildiğine yaratıcı, birer çocuğumsu yetişkin olabilecekleri noktaya vardıklarında, zaten ağır bir «topluma uyma» isteği iyice yerleşmiştir. Buna karşı, var güçleriyle savaşırken, arkalarından gelen daha genç bir kuşak onları tehdit etmeye başlayacak ve kısıtlayıcı süreç tekrarlanacaktır. Ancak, bu açıdan olaganüstü bir çocukluk geçirmiş ender kişiler, yetişkin olarak büyük bir yaratıcılık düzeyine çıkabileceklerdir. Ne kadar olağanüstü olması gerekir böyle bir çocukluğun? Ya öylesine bir baskı altında geçmiş olmalıdır ki, çocuk büyüklerin geleneklerine kökünden isyan etmeli (yaratıcı yetenektekilerin çoğu geçmişlerinde birer «problemli-çocuk»tur) ya da çocukluk çağı öylesine baskısız olmalıdır ki, «toplumsal uyma» gereğinin ağır yükü bir tüy gibi gelmelidir kişiye. Eğer bir çocuk, buluşlarından ötürü fena halde cezalandırılırsa (buluculuğun isyankâr bir davranış, bir başkaldırma olduğunu unutmayalım) yetişkin olarak yaşamının büyük bir bölümünü bu yitirdiği zamanı telâfi etmeye uğraşarak geçirecektir. Eğer çocuk, buluşlarından ötürü çok ödüllendirilmişse, daha sonra üzerindeki baskılar aşırı da olsa, bu özelliğini yitirmeyecektir. Her iki kişilik de, yetişkin olarak toplumu çok etkileyecektir; ancak ikincisi, yaratıcı uğraşı sırasında, birinciye oranla daha az acı çekecektir. 

Çocukların büyük çoğunluğuna gelince, buluşları daha dengeli bir ödül-ceza karışımıyla cevaplandırılacağından, büyüdükleri zaman, bulucu yanlarıyla «topluma uyucu» yanları birbirini dengeleyen bir kişilik sahibi olacaklardır. Yetişkin birer yetişkin olacaklardır. Gazetelere geçen haberlerin kahramanı olmaktan çok, bu haberleri okumakla yetineceklerdir. 
Çocuğumsu yetişkinlere karşı tutumları kararsız olacak, bir yandan gerekli olan yenilikleri sağladıkları için onları alkışlarken, bir yandan da, ister istemez, kıskanacaklardır. Bu yüzden, yaratıcı güç sahibi kendisini, kâh öven, kâh söven bir topluluğun ortasında bulacak, şaşkına dönecek; toplumun kendisini kabul edip etmediği konusunda sürekli kuşku içinde kalacaktır. 
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Modem eğitim, yeni buluşları teşvik konusunda önemli adımlar atmıştır; ama yaratıcılığı baskı altında tutmak için duyduğu içgüdüsel istekten kurtulana kadar daha çok çaba göstermesi gerekmektedir. Yaşlı hocalar genç, zeki öğrencilerini birer tehditkâr saldırgan olarak görmektedirler ve bunu yenebilmeleri için var güçleriyle kendilerini dizginlemeleri gerekmektedir. Sistem bunu kolaylaştırmak üzere kurulmuştur. Oysa, egemen birer erkek olan hocaların, tabiatlarından ötürü, bunu başarmaları kolay olmamaktadır. Bu koşullar altında, gene de kendilerini az da olsa dizginleyebilmeleri, kutlanması gereken bir olay. Burada okulla üniversite düzeyleri arasındaki farkı belirtmeliyiz. Okulların çoğunda hocanın öğrenci üzerindeki gerek sosyal, gerekse entellektüel üstünlüğü kesinlikle ve dolaysız olarak belirtilir. Hoca, daha geniş tecrübesini öğrencisinin daha geniş buluculuğunu bastırmak için kullanır. Beyni, öğrencilerininkine oranla esnekliğini yitirmiştir, ama o bu zaafını yığın yığın «katı gerçekler» öne sürerek kapatmaya çalışır. Tartışma yoktur, öğretim vardır (durum düzelmekte ve hiç şüphesiz birtakım istisnalar bulunmakla birlikte, gene de genel kural budur.). 

Üniversite düzeyinde durum değişir. Hocaların öğrenciye aktaracakları bilgiler artmıştır, ama bunlar «katı gerçekler» değildir artık. Öğrenciden, öğretim üyesine sorular sorması, onu zora koşması ve zamanla kendine özgü yeni fikirler ortaya atması beklenmektedir. Oysa, gerek okul, gerekse üniversite düzeyinde, yüzeyin altında bambaşka bir akıntı, entellektüel gelişimi teşvik etmekle ilgisi olmayan, süper-kabile kimliğini iyice aşılamak gibi bir eğilim, sürüp gider. Bunu kavrayabilmek için daha basit kabilesel toplulukların yaşamına bir göz atmamız gerekecek. 

Birçok kültürde çocuklar ergenlik çağına eriştiklerinde göz alıcı kabul törenleri düzenlenir. Çocuklar ana-babalarından ayrılıp bir süre gruplar halinde yaşatılır. Sonra da, genellikle bedenin yaralanmasına kadar giden işkenceleri de 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kapsayan ciddi sınavlara tabi tutulur. Cinsel organları ameliyat edilir, vücutları yaralanır, yakılır, kamçılanır ya da karıncalara ısırtılır. Ve bu sırada kabilenin sırları onlara açıklanır. Âyin sona erdiğinde, toplumun yetişkin birer üyesi olmaya hak kazanmışlardır. 

Bu gibi törenlerin çağdaş eğitimdeki âyinlerle ilişkisine geçmeden önce, uygulanan ve görünüşte yaralayıcı olan bu sınama biçiminin ne gibi bir değer taşıdığını bir düşünelim. 
Her şeyden önce olgunlaşmakta olan çocuğu ana-babasından ayırmaktadır. Daha önceleri acı duyduğunda ana-babasına sığınabilen çocuğun elinden bu imkân alınmaktadır. Şimdi çocuk, yaşamında ilk kez, ana-babasının yardımına koşamayacağını bilerek, korku ve acı veren bir durumla karşı karşıya kalacaktır (kabul törenleri genellikle kabilenin büyükleri tarafından ve diğer üyelerin bulunmadığı: gizli topantılarda uygulanır.). 

Böylece çocuğun ana-babasına olan bağı kopartılır; aile ocağına bağlılık, yerini kabilesel topluluğa bağlılığa bırakır. 
Aynı zamanda yetişkinlerin bildikleri kabilesel sırları öğrenmesine izin verilmesi, yeni kabilesel kimliğini üzerine kurması için bir zemin hazırlayarak, işlemi güçlendirir. İkincisi, bu öğretiye eşlik eden duygusal tecrübenin şiddeti, kabilesiyle ilgili bilgilerin bir daha silinmeyecek gibi beynine kazınmasını sağlar. Bir otomobil kazası gibi, başımızdan geçen örseleyici (traumatic) tecrübelerin küçük ayrıntılarını unutmamız nasıl imkânsızsa, kabul töreninden geçirilen kabile üyesi de o korkulu günde kendisine öğretilen sırları ölünceyedek unutmayacaktır. Kabul töreni bir anlamda, yapma bir örseleyici tecrübedir. Üçüncüsü, yetişkinlik öncesi dönemdeki yeni üyelere, bir yandan yetişkinler sınıfına dahil olduğu anlatılırken, bir yandan da büyüklerinden daha aşağı bir düzeyde ve onların boyunduruğu altında oldukları kesin bir dille belirtilir. Kabile büyüklerinin onun üzerine deneysel olarak 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gösterdikleri güçlülüklerini de hiç bir zaman unutmayacaktır. 

Çağdaş okul ve üniversitelerde öğrenciler, karıncalara ısırtılmaz belki, ama bugünkü eğitim sistemimiz birçok bakımdan eski kabilesel kabul törenlerini andırır. Bir kere çocuklar ana-babalarından ayrılıp süper-kabile düzeninin sırlarını öğrenmek üzere süper-kabile büyüklerinin —öğretmenlerin— ellerine teslim edilirler. Birçok kültürde, farklılıklarını belirtmek ve bağlılıklarına güç kazandırmak için üniforma giymeye zorlanırlar. Okul şarkısı söylemek gibi, bazı âyinlere katılmaları şart koşulur. Kabilesel kabul törenleri sınavları artık ciddi fiziksel yaralar bırakınamaktadır (Almanların düellolarda aldıkları yaralar hiç bir zaman fazla rağbet görmemiştir). Ancak bunu hafifinden fiziksel yaralamalar, çok yakın zamanlara kadar hemen her yerde, hiç olmazsa okul düzeyindeki çocukların kıçlarını sopayla dövmek biçiminde görülmekteydi. Kabile törenlerindeki cinsel organları yaralama gibi, bu cezalandırma biçimi de her zaman için cinsel bir anlam taşımıştır” ve Statü Seksi olarak adlandırdığımız durumdan pek farklı değildir. 

Eğer öğretmen daha şiddetli bir ceza uygulamamışsa, genellikle yüksek sınıflardaki öğrenciler «kabile büyükleri» rolünü benimser ve «yeni gelenlere» kendilerine özgü biçimlerde eziyet ederler. Bunlar okuldan okula değişir. Bir okulda yeni gelenlerin giysilerinin içi demet demet otlarla doldurulurken, başka bir okulda büyük bir taş üzerine yüzükoyun yatırılıp dövüldüğü olur. Bir diğerinde yeni öğrenciler, «büyükəlerin sıralanmış olduğu bir koridor boyunca koşmaya ve bir yandan da önüne gelenden tekme yemeye katlanmak zorundadırlar. Bir diğerinde kol ve bacaklarından tutulup, yaşları sayısınca yere çalınırlar. Ya da, yeni öğrenci, üniformasını giydiği ilk gün, son sınıf öğrencilerinden her biri tarafından üzerinde taşıdığı giyecek eşyanın sayısı kadar çimdik yer. Ender de raslansa, çok daha ayrıntılı, hemen hemen eski 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bir kabilesel kabul töreni ayarında cezalandırma yöntemleri vardır. Bugün bile, bu işlemler sonucu ölenler olmaktadır. 

İlkel kabilede olduğunun tersine burada, işkence edilen bir çocuğun anababasına şikâyet etmesini engelleyen bir şey yoktur; ama gene de hemen hiç bir zaman böyle bir şikâyette bulunmaz çocuk. Bu, utanılacak bir davranış olarak kabul edilmiştir. Birçok anababa, çocuklarının bir sınavdan geçmekte olduğunun farkında bile değildirler. Çocuğu aile ocagından ayırmak işlemi çok eski günlerden bu yana sanki sihirli bir el tarafından sürdürülmektedir. 

Bu gayrı-resmi «alıştırma» törenlerinin orada burada sürdürülmesine karşılık, hocaların öğrencilerini sopayla resmen cezalandırmaları son zamanlarda, kamuoyunun gösterdiği tepki ve bazı öğretmenlerin bu konuda fikir değiştirmeleri sonucu, durdurulmuştur. Resmi cezalandırmanın ortadan kalkmasına karşılık, zihni cezalandırma sürüp gitmektedir. 
Çağdaş eğitim sisteminin tümü «sınav» adı verilen bir süperkabileye-kabul törenine dayanır. Bu işlemler âyinsel, ağır bir hava içinde ve öğrencilerin dışarıdan her türlü yardım almaları engellenerek uygulanır. Kabile âyinlerinde olduğu gibi burada da, onlara kimse yardım edemez. Kendi başlarına azap çekmek zorundadırlar. Hayatlarının diğer dönemlerinde bir problemi çözerken diledikleri kitaba baş vurmak, anlamadıkları noktaları başkalarıyla tartışmak hakkına sahiptirler, ama o korkulu sınav saatlerinin âyinsel kapalılığı içinde bu asla mümkün değildir. 

Bu sınama, soruların belirli bir süre içinde cevaplandırılması zorunluluğu ve değişik sınavların birkaç gün ya da hafta gibi kısa bir zamana sıkıştırılmasıyla biraz daha güçleştirilir. Bütün bu yerine getirilmesi gereken koşulların tümü, zihni bir işkenceyi andırır ve yine ilkel kabilelerde görülen «alıştırma» törenlerindeki baskıyı andıran bir hava yaratılır. 
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Üniversite bitirme sınavları verildikten sonra «sınavı kazanan» öğrenciler süper-kabilenin yetişkinler bölümünün özel birer üyesi olmayı hakederler. Özentili giysiler içinde ve kendilerinden daha gösterişli giyinmiş hocalarının gözleri önünde, diploma töreni olarak adlandırılan âyine katılırlar. 

Üniversite öğrenciliği dönemi normal olarak üç yıldır ki, bir kabul töreni için bu, hayli uzun bir süredir. Bazı öğrenciler için dayanılamayacak kadar uzundur. Anababanın yardımından ve aile ocağının rahatından uzakta olan ve bir de sınavlarla zora koşulan gençler, üzerlerindeki ağır baskı altında ezilip kalırlar. İngiliz üniversitelerindeki öğrencilerin yüzde yirmisinin üç yıllık öğrenim süresi içinde en az bir kez psikiyatrik yardıma ihtiyacı olmaktadır. Bazıları için durum gerçekten dayanılmaz bir hal alır; intihar olayları olağanüstü yüksektir. Üniversiteliler arasında intihar, genel nüfusun aynı yaş grubuna oranla üç ile altı kat yüksektir. Bu oran Oxford ve Cambridge Üniversitelerinde 7 - 10 katına çıkar. 

Açıklamaya çalıştığım, bu tür eğitim sınavlarının, çocukların oyuncu, bulucu, yaratıcı niteliklerini geliştirmek, teşvik etmekle hiç bir ilgisi olmadığıdır. İlkel kabilelerin «alıştırma» törenleri gibi bu sınavlar da süper-kabile kimliğini gençlerin belleğine kazımaktan başka bir amaç gütmez. 
Bu açıdan birleştirici bir rol oynasalar da, yaratıcı zekâyı geliştirmek bambaşka bir şeydir. 

Çağdaş öğrenimde âyinsel sınavların gerekliliği konusunda öne sürülen mazeretlerden biri de, öğrencilerin bugün varolan bilgi yığınını sindirebilmelerini sağlayan biricik yol olduğudur. Bugün bir yetişkinin kendinden emin bir bulucu olması için ayrıntılı bilgi ve uzmanlaşmış yeteneklere sahip olmasının gerekliliği yadsınamaz. Ayrıca, «sınav» törenleri kopya çekilmesini önler. Üstelik, öğrencilerin direnme güçlerini ölçmek amacıyla özellikle zora koşuldukları da iddia edilebilir. Yetişkin yaşamın karşısına çıkaracağı baskılar o 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denli zorlayıcıdır ki, kişi, öğrenim yıllarında eğitim sınavlarına dayanamayacaksa, eğitim sonrası dönemdeki yükü hiç taşıyamayacaktır. Bütün bu iddialar geçerli olabilir, ama gene de yaratıcı yeteneklerin eğitim âyinlerinin çizmesi altında ezilmesi için yeterli bir gerekçe değildirler. Bugünkü sistemin daha eski eğitim yöntemlerine oranla çok ileri oldugunu ve sınavları atlatıp hayatta kalmayı başaranların bir hayli araştırıcı malzeme depoladıkları bir gerçektir. Bugün süper-kabilelerimizde yaşayan, başarılı çocuğumsu yetişkinlerin sayısı şimdiyedek görülmemiş bir düzeye çıkmıştır. Buna rağmen birçok alanda yeni, radikal düşünce ve buluşlara karşı duygusal bir direnişin baskısı egemendir. Egemen ögeler, eski konular üzerinde yeni çeşitlemeler biçimindeki küçük çapta buluşları teşvik ederler, ama yepyeni konular ortaya atan büyük buluşları engellerler. 

Bir örnek verelim: bugünkü motorlu araçların mekanik bölümü gibi ilkel bir şeyi geliştirmek için harcadığımız çaba şaşırtıcıdır. 21. ci yüzyılla birlikte, motorlu araçların bugünkü at arabaları kadar kullanışsız bir duruma gelmeleri çok büyük bir ihtimaldir. Kesin olarak değil de, «büyük bir ihtimalle» dememizin nedeniyse, bu meslekteki en önemli beyinlerin yepyeni bir şey aramak yerine, kendilerini var olan mekanizmanın biraz daha iyi çalışmasını sağlamak gibi ayrıntılara vermiş olmalarıdır. 

Yetişkinlerin araştırıcı davranışlarına egemen olan bu uzağı görememe eğilimi, barış içindeki bir toplumda güvensizlik belirtisidir. Belki de, atom çağı ilerledikçe süper-kabile güvenliği öyle noktalara çıkacak ya da süper-kabile paniği öyle derinlere inecek ki, araştırıcı-bulucu-yaratıcı yanımız gittikçe artan bir hızla gelişecek. 

Bu kolay bir savaş olmayacak hiç kuşkusuz. Kolay olmayacağı, yakın zamanlarda dünyanın her bir yanında görülmeye başlanan üniversite olaylarından bellidir. Eğitim sisteminin geliştirilmesi o denli etkili oldu ki, öğrenciler artık büyüklerinin sözlerini kabul etmeden önce onları uzun uzadıya sorguya çekiyorlar. Oysa toplum böyle bir şeye hazır değildi ve üniversite öğrencisinin gösterdiği tepki toplumu şaşırttı; öğrencilerin gürültülü protesto gösterileri karşıladılar olup biteni. Bu ne nankörlüktü! Nerede yanlışa düşülmüştü? 

Kendimizi eleştirirken namuslu davranırsak, bu soruların cevabını bulmak o kadar güç olmaz. Bu cevap, aynı eğitim görevlilerinin resmi doktrinlerinde yatmaktadır. Kargaəşayla karşı karşıya geldikleri şu anda, pek hoş olmayan bu gerçeği, bütün bu olup bitenlere kendilerinin neden oldukları gerçeğini, kabul etmek zorundalar. Kelimenin tam anlamıyla «aranmışlardır». «Kendiniz düşünün; üretici, faal, bulucu olun» demişler ve aynı solukta «ama bunu bizim koşullarımızda, bizim biçimimizde yapın; hepsinden önemlisi, bizim âyinlerimize uyun» diye eklemişlerdir. 

Beyni sulanmış bir otorite bile, öğrencilerin bu mesajlardan birincisini kaydetmiş, ikincisineyse boşvermiş oldugunu kabul edecektir. Ne yazık ki, insan-hayvan, hoşuna gitmediği zaman en apaçık gerçekleri bile görmemek konusunda çok başarılıdır ve bugün karşımıza çıkan güçlüklerin çoğu bu kendi kendini kör-etme sürecinin bir ürünüdür. 

Otoriteler, üreticiliğin ve yaratıcılığın artmasını isterken, alacakları tepkinin bu denli büyük olabileceğini düşünemediklerinden, olaylar kısa zamanda denetlenemez duruma gelmiştir. Çok güçlü biyolojik bir dürtüyü daha da kışkırtmakta olduklarını farketmemişlerdir. Üreticiliği ve yaratıcı sorumluluk duygusunu, genç beynin tanımadığı nitelikler olarak ele almak yanlışlığına düşmüşlerdir. Oysa, bunların her ikisi de ortaya çıkmak için fırsat kollayan köklü birer niteliğidir insan beyninin. 

Eski eğitim sistemleri, daha önce de belirttiğimiz gibi, bu özellikleri baskı altında tutmak, «büyüklerin» düzeninin kurallarına boyun eğilmesini sağlamak için ellerinden geleni 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yapmaktaydılar. Bütün amaç, katı doğmaların öğrenciler tarafından papağan gibi ezberlenmesini sağlamaktı. Buluculuk, kendi başına savaş vermeye zorlanmıştı ve ancak az raslanır, olağanüstü kişilerde yüzeye çıkmaktaydı. Ne var ki, yüzeye çıkmayı başardıktan sonra, topluma yararlı olduğu kabul edilirdi ve bu da, zamanla bugünkü kurulu düzenin buluculuğu kuvvetle teşvik etmesine yol açtı. Kurulu düzen temsilcileri soruna rasyonel olarak baktıklarında, buluculuğun ve yaratıcılığın toplumsal ilerleme için çok gerekli birer öge olduğunu görmüşlerdi. Oysa, aynı süper-kabile otoriteleri, bir yandan bu eğilimi resmen desteklerken, öte yandan, toplumsal düzenin dizginlerini elden bırakmamak için duydukları kötü denecek kadar güçlü hırs yüzünden, karşısında yer almaktaydılar. Yeni siperler kazıp, yeni saldırılar planlayarak, toplumu kendi koyverdikleri buluculuk akımlarına karşı tam teşkilât direnmek üzere hazırladılar. Artık çatışma kaçınılmaz olmuştu. 

Deneysel atılımlar sayıca çoğalıp yayılmaya başladıkça, kurulu düzenin gösterdiği ilk tepki alaycı bir hoşgörü biçiminde oldu. Genç kuşağın sanat, edebiyat, müzik, eğlence ve toplum kurallarının geleneklerine gittikçe daha cüretli saldırılarını dikkatle izlediler, fakat arada bir uzaklık bırakmak için de aynı dikkati gösterdiler. Ancak akımın, politika ve uluslararası ilişkiler gibi daha tehlikeli konulara da sıçramasıyla hoşgörü göstermekten vazgeçtiler. 

Yalnız başlarına yaşayan, «tuhaf» fikirli düşünürler, büyük, gürültücü kitlelere dönüştükçe, kurulu düzen derhal en ilkel tepki biçimine, karşı saldırıya geçti. Hoşgörüyle başı okşanan genç aydın, artık kafasına polis copu yemekteydi. 
Toplumun büyük bir dikkatle besleyip büyüttüğü pırıl pırıl beyinler, aşırı kafa yorgunluğundan değil, beyin sarsıntısından yakınmaya başladılar. 

Otoritelerin alacakları ders ortada sindirebileceklerinden emin olmadığınız insanlara yaratıcı özgürlükler tanımayınız. Yaratıcı olmaya teşvik edilmesi gereken genç insan, aptal, tembel bir yaratık değildir. Aslı yaratıcıdır ve tembel görünümünü, geçmişte üzerine yapılan baskılara borçludur. 
Kurulu düzenin buna karşı söyledikleri, hoşnut olmayan öğrencilerin olumlu bir yenilik değil, olumsuz bir yıkıcılık eğiliminde olduklarıdır. Bu iddiaya verilecek cevap, yaratıcılıkla yıkıcılığın birbirleriyle çok yakın ilişkili iki süreç olduğu ve birincinin, önünü tıkalı bulduğu zaman, kolayca ikinciye dönüşebileceğidir. 

Beceri, önce teşvik edeceği buluculuk ve yeniliği sindirecek yetenekte bir toplumsal ortam yaratmaktır. Süperkabileler hızla büyüdüğünden ve insanat bahçesi kalabalıklaştığından, bu sorun daha da dikkatli ve hayal gücüne dayanan bir planlama gerektirmektedir. Her şeyden önce politikacıların, yöneticilerin ve kent plancılarının, insan türünün biyolojik gereklerini geçmişe oranla çok daha yakından ve derinlemesine incelemeleri gerek. 

Sorunu ne kadar dikkatle incelersek, tehlikenin ciddiyeti o kadar daha iyi görünüyor. İyi niyetli reformcular ve plancılar kendi anlayışlarına göre daha iyi yaşama koşulları sağlamak için var güçleriyle çalışırken, yaptıkları işin doğru olup olmadığı konusunda bir an bile duraksamazlar. Daha çok ev, daha çok kat, otomobil, hastane, okul ve yiyecek sağlamanın değerini kim inkâr edebilir, değil mi ya? Belki bütün bu yepyeni araç ve gereçler birbirine benzemektedir, ama bu konuda yapılacak bir şey yoktur. İnsan nüfusu öyle hızlı artmaktadır ki, daha iyisini yapabilecek ne zaman, ne de yer vardır. Oysa, bir yandan yeni okullar öğrencilerle dolup taşar; buluculuk kapı ardında, ortam değiştirmeye kesin karar vermiş beklerken, gizli bir engel, yeni gelişmeleri, yepyeni buluşları imkânsız kılmaktadır. Durmaksızın genişleyen kalıplı monotonluklarıyla, bu gelişmeler ister istemez uyarılma çabası konusunda en sıradan çözüm yolunu salık vermektedir bize. Dikkatli davranmazsak insanat bahçesi, kısa zamanda küçücük kafeslerinde volta atan, sinirden ağız burun oynatan birtakım tutsaklarla dolu bir sergileme vitrinine dönecek. 

Bazı bilimsel gelecek romanlarının yazarları daha kötümser bir görüş benimserler. Gelecek üzerine yazdıkları kitaplardaki insanlar boğucu, tekdüze bir yaşam sürerler. Sanki yeni gelişmeler daha fazla yenilik imkânını dondurmuştur. Herkes birbirinin eşi, bol, donuk renkli giysiler içinde dolanır; otomasyon yaşama egemen olmuştur. Ortaya çıkacak herhangi bir yenilik, olsa olsa, insan beyninin kısıldığı kapanı daha da daraltmaya yarayacaktır. 

Çizilen bu tablonun, ancak yazarın hayal gücünün ne kadar kısır olduğunu gösterdiği iddia edilebilir, ama sorun o kadarla kalmamaktadır. Bir yere kadar bugün var olan bir eğilimi abartmaktadır bu yazarlar. Kitapları, «plancının hapishanesi» olarak adlandırılan durumun, alabildiğine dal budak salmasına karşı gösterilen bir tepkidir. Sorun, tıp, sağlık, ev ve yiyecek konularındaki yeni gelişmelerin belirli bir yere, gittikçe daha çok sayıda insan sıkıştırmayı başarmaları sonucu, toplumun yaratıcı birimlerinin nitelikten çok, nicelik sorunlarını çözmekle görevlendirilmesidir. Tekrarı kolay, vasat düzeydeki ögeleri sayıca artırıcı yenilik ve buluşlara öncelik tanınmaktadır. İşe yarayan benzerlikler, uyarıcı aykırılıklardan üstün tutulmaktadır. 

Bütün bunlara karşı çıkan «asi» bir mimarın dediği gibi, iki yapı arasındaki en kullanışlı (ve en ucuz) yol düz bir çizgi olabilir ama bu, insan ihtiyaçlarını karşılamak bakımından en iyi yol demek değildir. İnsan denilen hayvanın özel niteliklere, sürprizlere, görüntüsel aykırılıklara, özel işaretlere ve mimari çılgınlıklara sahip bir yerde yaşamaya ihtiyacı vardır. Bunlar olmadıkça, sahip olduğu toprağın bir anlamı yoktur. Çatıyı simetrik, geometrik bir biçime taşıtmak, küçük birimlerden kurulu büyük bloklar inşa etmek bakımından kolaylık sağlayabilir, ama bu gibi yapılar göz alabildiğine uzayıp gidince, ortaya çıkan, insan tabiatına aykırı bir çevre olur. 
Yoksa, neden insanlar dönemeçli dağ yollarında gezinmekten hoşlansınlar? Ya da çocuklar sağlıklı ve temiz dört köşe oyun alanları yerine çöplüklerde, terkedilmiş binalarda oynasınlar? 

Bugünkü mimarlığın sadeliğe ve ciddiliğe kayan eğilimi, bizi kolayca yanıltabilir ve hayal gücü yoksunluğunu affettirecek bir özür gibi görülebilir. Estetik iddianın çok basit olduğu yapılar bile ancak diğer, daha karmaşık «iddialın yapılarla karşılaştırılabildikleri için ilginç ve uyarıcı olmaktadırlar. Ama bütün çevreyi kaplamalarının tek bir anlamı vardır tehlike. Çağdaş mimarlık, uzun süreden beri ve insanat bahçesi plancılarının teşvikiyle, bu yönde yol almaktadır. Birçok kentte, artan süper-kabile nüfusunu barındırmak sorununa çözüm olarak birbirinin eşi, kocaman blok apartmanlar inşa edilmektedir. Gecekonduları temizlemek sözü bir bahaneden ibarettir; zaten genellikle kısa bir zaman sonra süper-gecekonduların ortaya çıkmasından başka bir şeye yaramamıştır. Bu yapılar bir anlamda hiçten de kötüdürler; zira, ilk bakışta, bir ilerleme sağlanmış gibi görünürse de, insanları halinden memnun bir havaya sokmakta, gerçek ilerleme imkânının yolunu kesmektedirler. 

Uyanık yöneticiler elindeki hayvanat bahçelerinde, maymunlar için özel bölmeler yapılmasından vazgeçilmeye başlanmıştır bile. Yöneticiler maymunların ne duruma geldiklerini görmüşler, sorunun daha sağlıklı tuğla kullanmak ve su tesisatını geliştirmekle çözümlenemeyeceğini kabul etmişlerdir. 
Ne var ki, yerden biten, mantar örneği, çoğalan nüfus karşısında eli kolu bağlı kalan insanat bahçesi yöneticileri, bu kadar ileri görüşlü davranamamışlardır. İleri düzeyde tekdüze yaşam üzerine yaptıkları deneylerin sonuçları, bugün çocuk mahkemelerinde ve psikiyatrların muayenehanelerinde tartışılmaktadır. Bazı blok apartman sitelerinde üst katlarda oturmayı düşünen kiracılara, yerleşmeden önce bir psikiyatra danışmaları ve «bu yeni cesur yaşam» biçiminin baskılarına 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dayanıp dayanamayacaklarını belirlemeleri salık verilmektedir. 

Yalnızca bu, plancılar için yeterli bir ihbar belirtisi olacak güçtedir. Kalkıştıkları deliliğin boyutlarını gözler önüne apaçık sermektedir. Oysa görünürde bu gibi ihbar belirtilerini hesaba aldıklarını gösteren bir belirti yoktur. Çabaları- nın kusurlarına değinildiğinde verdikleri cevap, başka bir çare olmadığı, nüfusun gittikçe arttığı ve bu insanları barındırmak gerektiğidir. Ama, her ne yoldansa, başka çareler aramak zorunludur. Karmaşık kent mimarisinin yapısı, kökünden incelenmelidir. İnsanat bahçesinin zavallı vatandaşlarına, bir şekilde, cköy-topluluğu-üyesiə duygusu uyandıracak bir toplumsal kimlik geri verilmelidir. 

Havadan bakıldığında, gerçek bir köy, organik bir gelişimi yansıtır, cetvelle çizilmiş bir geometrik biçimi değil. Ve her nedense plancılar, bu noktayı hesaba almamak için var güçleriyle uğraşmaktadırlar. İnsanın toprakla ilgili davranışlarındaki temel ihtiyaçlarına gereken değer verilmemektedir. Evler ve sokaklar, sahne dekoru gibi seyredilmek degil, içinde yaşamak içindir. Toprağa bağlı yollar üzerinde hareket ettiğimiz sırada, mimari ortam her saniye, her dakika bizi etkilemeli, her yeni görüş alanına girildiğinde, biçimler değişmelidir. Bir köşeyi döndüğümüzde, bir kapıyı açtığımızda, yol gösterici duyumuzun karşılamak istediği en son şey, bir an önce gördüğümüz çevrenin bir kopyasını bulmaktır. Ne yazık ki, çoğunlukla olan budur. Mimari plancı, masasının başına hedefini arayan bombardıman pilotu gibi çöreklenmiştir; oysa, kendini bu çevrenin içinde, hareket halinde, küçük bir nesne olarak düşünmesi gerekir. 

Bu tekrarlanan tekdüzelik ve birbirinin aynı olmak sorunları tabii ki çağdaş yaşamın hemen her alanına işlemiştir. İnsanat bahçesinin gittikçe artan karmaşık düzeni içinde 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toplumsal «kalıplaştırımnmanın» tehlikeleri de çoğalmaktadır. 
Örgütleyiciler, insan davranışlarını gittikçe daha sıkı bir çerçeve içine sokmaya uğraşırken, diğer akımlar karşıt yönlere çekmektedir. Daha önce de gördüğümüz gibi, gerek gençlerin gittikçe düzelen eğitim düzeni, gerekse yaşlıların gittikçe yükselen refah düzeyi, uyarılma, macera, heyecan ve denemeler yapma gibi ihtiyaçlarını artırmaktadır. Çağdaş dünya bu akımların gelişimini önlerse, geleceğin süper-kabile dünyayı değiştirmek için vargüçleriyle savaşacaklardır. Gereken eğitime, zamana ve araştırıcı enerjiye de sahip olacaklarından, bu savaşı kazanmaları ihtimali çok büyüktür. Eğer kendilerini bir plancının hapishanesinde gibi hissederlerse, bir hapishane isyanı düzenleyeceklerdir. Ortam, yaratıcı yeniliklere izin vermiyorsa, yeni baştan başlayabilmek için ilkönce her şeyi yıkmak yoluna gideceklerdir. Bu, toplumumuzun karşı karşıya kaldığı başlıca ikilemlerden biridir. Bunu çözümlemek gelecekteki en kaçınılmaz görevimizdir. 

Ne yazık ki, aslında kendine özgü zaafları ve güçlü yanları olan bir hayvan olduğumuzu unutmak eğilimindeyiz. 
Kendimizi, üzerine herhangi bir şey yazılabilecek boş kâğıt gibi görürüz. Doğru değildir bu. Dünyaya temel davranışlarımızı belirten bir yönetmelikle geliriz. Bu yönetmeliğin koşullarına uymak ya da onlara karşı gelmek tamamen kendi sorumluluğumuza bağlı bir şeydir. 

Politikacılar, yöneticiler, ve diğer süper-kabile liderleri iyi birer toplumsal matematikçidir. Ama bu yeterli olmuyor. 
Geleceğin şimdiyedek görülmedik kalabalık dünyasında, aynı zamanda iyi birer biyoloji uzmanı olmaları gerekecektir. 
Zira denetimleri altındaki bütün o kablo, halat, plastik, beton, tuğla, maden ve cam yığını içinde, bir yerde, bir hayvan vardır: insan denilen hayvan. Uygar, süper-kabile vatandaşı maskesi altında dolaşan, canı pahasına eski atalarından kalma nitelikleriyle olağanüstü yeni durumu arasında bir denge kurmaya uğraşan ilkel bir kabile avcısı. Bu hayvana bir şans tanınırsa, içinde yaşadığı insanat bahçesini son derece güzel bir oyun bahçesine çevirebilir. Eğer bu şans tanınmazsa, toplumumuz geçen yüzyılda hayvanların tıka basa doldurulup sergilendiği vitrinlere benzeyen bir tımarhaneye dönüşecektir. 

Yirminci yüzyılın süper-kabile üyeleri bizler için, gelişimleri izlemek ilginç olacak. Çocuklarımız içinse ilginçten de öte bir yanı bulunacak. Duruma el koyacak yaşa geldiklerinde, insan türü o denli büyük sorunlarla karşı karşıya kalacak ki, bizden sonraki kuşak için bunları çözümlemek, bir ölüm-kalım sorunu olacak. 
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ÇIPLAK MAYMUN'da Desmond Morris insan denilen hayvanı bir bilim adamının tarafsız ve gerçekçi görüşüyle incelemekte, eleştirmekteydi. Şimdi ise çıplak maymunun kendi elleriyle”yarattığı toplumu konu alıyo” ycızor. Kendini kalabalık şehirlere hapietmiş çağdaş insanın tabiafına aykırı davranışları gün geçtikçe artmakta. Vahsi hayvanlar, doğal koşullar al- , tında birbirlerini yaralamaz, yavrularına saldırmaz mide ülserinden kıvranmaz, cinsel ihtiyaçlarını kendi kendine tatmin etmeye kalkmaz; homoseksüel çiftler kurmazlar. Ama, hayvanat bahçesinin kafesleri ardına konulduklarında bu tür davranış bozuklukları gösterirler - Tıpkı İN-SANAT BAHÇESİ'nde yaşayanlar gibi. ) - 
İNSANAT BAHÇESİ, ürkütücü olduğu kadar uyarıcı bir eser. Geçmisimizi bilmeden geleceğimizi deneileyemeyeceğimizi söylüyor yazar, ve umarım ki, diyor, geç kalmış olmayalım. 


